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Kerkenraad en het bruidspaar komen binnen
Welkom
Zingen: Psalm 146 vers 3

Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft;

Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,

Vestigt op den HEER, zijn God.

Stil gebed

(We bereiden ons in stilte en persoonlijk voor op de dienst. We bidden of de Heere God iedereen
wil helpen in deze dienst.)

Votum en groet

(We stellen ons afhankelijk op van de Heere God en belijden dat we allemaal Zijn hulp nodig
hebben. De dominee spreekt de Votum uit (dat is jezelf toewijden aan God) namens ons
allemaal. Daarna geeft de dominee namens de Heere God een antwoord aan de gemeente. Hij
brengt de groet in Naam van de levende Heere.)

Zingen: Psalm 100 vers 1,2 en 4

Juich, aarde, juicht alom den HEER,;

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De HEER is God; erkent, dat Hij

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Want goedertieren is de HEER,;

Zijn goedheid eindigt nimmermeer;

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.




Geloofsbelijdenis

(We belijden ons geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We zeggen in
ons hart dat we samen met de wereldwijde kerk en heel veel mensen voor ons, dat de Heere
onze trouwe God is.)

Zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag)!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige

Geest

(We bidden voor en met elkaar om een gezegende dienst. We vragen de Heere of Hij door de
Bijbel tot ons wil spreken en of Hij iedereen wil helpen in de dienst. De Heilige Geest heeft
iedereen nodig om zijn of haar taak goed te vervullen.)

Schriftlezing: 1 Johannes 4 vers 7 t/m 21 (Gods liefde drijft tot
wederliefde)

‘Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en
ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven
door Hem.

OHierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons
heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.




1Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

12Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in
ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

13Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons
van Zijn Geest gegeven heeft.

4En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden
heeft als Zaligmaker van de wereld.

15Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in
God.

1En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God
is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

7Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid
mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij
in deze wereld.

18Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees
uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de
liefde.

BWij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
20Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten,

dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet
liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?

21En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn
broeder moet liefhebben.

Zingen: Weerklank lied 443 vers 1 en 2

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.




Refrein:  Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

<Refrein>

Preek n.a.v. 1 Johannes 4 vers 19:

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Trouwen is liefde beantwoorden

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,

En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
lJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,

'k Blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.

't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,

En zijn Godgeheiligd zaad

Zal 't gezegend aard'rijk erven.




Huwelijksformulier voor de bevestiging van het huwelijk van

Wilmer Hoogendoorn en Gerdiétte Vermeij

We worden eerst onderwezen over het huwelijk:

1. Instelling van het huwelijk
2. Doel van het huwelijk
3. Wederzijdse verantwoordelijkheid in het huwelijk

Daarna wordt het huwelijk bevestigd en ingezegend:

1. Trouwbeloften
2. Huwelijksinzegening

Onderwijs over het huwelijk

Wij zijn als gemeente bijeen, hier en thuis, om het huwelijk van Wilmer
Hoogendoorn en Gerda Catharina Vermeij voor Gods aangezicht te
bevestigen en er met hen en voor hen Zijn zegen over af te smeken. Zo
hoort dan allen, dat het huwelijk een inzetting van God is, bedoeld als
een gemeenschap voor het gehele leven, waarin man en vrouw
overeenkomstig de wil van God liefde en trouw, hulp en toewijding van
elkaar mogen ontvangen, zowel in voorspoed als in tegenspoed.

1. De instelling van het huwelijk

Want God, onze Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is
geschapen heeft, schiep de mens als man en vrouw. Het is niet goed, zo
sprak Hij, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem
past. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn
vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Van deze hechte
band tussen man en vrouw in het huwelijk getuigt ook onze Heere Jezus
Christus en Hij voegt er aan toe: wat God samengevoegd heeft, laat de
mens dat niet scheiden. De apostel Paulus noemt deze eenheid een
groot geheimenis, dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de
gemeente.




Men zal daarom het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan,
maar eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heeren. En hoewel door de
zonde ook de gehuwden tegenspoed en leed overkomt, zo mogen zij
toch in het geloof verzekerd zijn van de zekere hulp van God.

2. Het doel van het huwelijk

Opdat u nu in uw huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften
mag leven, zo zult u vervolgens ook weten, met welk doel God het
huwelijk heeft ingesteld.

e Het eerste doel is dat de man en vrouw door oprechte liefde
verbonden elkaar zullen toebehoren en elkaar trouw zullen
liefhebben en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en eeuwige
leven behoren.

e Het tweede is, dat zij onder de zegen van God, Die gezegd heeft:
Wees vruchtbaar en wordt talrijk, een gezin zullen vormen en hun
huis tot eer van God, tot opbouw van Zijn gemeente en tot heil van
allen, die hun als kinderen geschonken en als huisgenoten
toevertrouwd zullen worden, in de waarachtige kennis en vreze des
Heeren zullen voorgaan.

e Het derde is dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw
met haar eigen man overeenkomstig de wil van God, met een goed en
gerust geweten zal leven. Dat ons lichaam, als tempel van de Heilige
Geest niet verontreinigd wordt. U bent niet van uzelf, want u bent
duur gekocht. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

3. De wederzijdse verantwoordelijkheid in het huwelijk
Als laatste zult u weten, hoe de één voor de ander, overeenkomstig het
Woord van God, verantwoordelijkheid in het huwelijk draagt.

e Als man zult u uw vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft
liefgehad. Zoals Christus het hoofd van Zijn gemeente is en Zich voor
haar heeft overgegeven om haar te heiligen, bent u het hoofd van uw
vrouw en zult u haar in gevende en sparende liefde dienen, leiden en
beschermen, opdat u samen recht voor het aangezicht van de Heere
mag staan.




e Als vrouw zult u weten dat God u aan uw man heeft verbonden, zoals
de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar
Heere liefheeft en gehoorzaam volgt, zo zult u uw man liefhebben en
volgen in alle dingen die recht en billijk zijn.

e Als man en vrouw zult u overeenkomstig Gods gebod getrouw en
toegewijd uw taak verrichten om u en de uwen te onderhouden. In
vertrouwen op God zult u aan uw gezin goede zorg besteden en het
bewaren in de vreze des Heeren, opdat allen die aan uw hoede
worden toevertrouwd God daardoor zullen danken en verheerlijken.
Vergeet daarbij niet dat uw gezin deel uitmaakt van een grotere
gemeenschap. U draagt dus ook een bredere verantwoordelijkheid:
voor de medemens in nood, voor de kerk en de maatschappij.

e Als man en vrouw zult u steeds in gedachten houden dat u beide
erfgenamen van de genade van de Heere bent. Wil daarom in
wijsheid met elkaar samen leven en nooit verbitterd tegen elkaar zijn,
opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Trouwbeloften

Bruidspaar, willen jullie opstaan, elkaar de rechterhand geven en
antwoord geven op de volgende vragen?

Vragen aan de bruidegom:

Wilmer Hoogendoorn verklaart u hier voor God en Zijn heilige
gemeente, dat u als een geschenk uit Gods hand Gerda Catharina
Vermeij tot uw wettige vrouw hebt aangenomen?

Belooft u dat u haar nooit zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in
rijkdom noch armoede, in ziekte en gezondheid tot de dood u zal
scheiden?

Belooft u dat u haar lief zult hebben en voor haar zult zorgen, zoals een
godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is?

Belooft u dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw zult zijn, zoals het
heilig Evangelie van ons vraagt?




Vragen aan de bruid:

Gerda Catharina Vermeij verklaart u hier voor God en Zijn heilige
gemeente, dat u als een geschenk uit Gods hand Wilmer Hoogendoorn
tot uw wettige man hebt aangenomen?

Belooft u dat u hem nooit zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in
rijkdom noch armoede, in ziekte en gezondheid tot de dood u zal
scheiden?

Belooft u dat u hem in liefde zult volgen en helpen, zoals een
godvrezend vrouw aan haar wettige man verschuldigd is?

Belooft u dat u heilig met hem wilt leven, hem trouw zult zijn, zoals het
heilig Evangelie van ons vraagt?

Zingen: Psalm 134: 2

Heft uwe handen naar omhoog,

Slaat naar het Heiligdom uw oog,

En knielt eerbiedig voor Hem neer;

Looft, looft nu aller heren HEER.

Huwelijksinzegening

(Wilmer en Gerdiétte hebben elkaar trouw beloofd. Nu zullen ze knielen in de kerk. Daarna zal de

dominee het huwelijk inzegenen en de zegen aan hen meegeven door de handen op het
bruidspaar te leggen.)

Zingen (staande): Psalm 134: 3

Dat 's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Overhandiging Huwelijksbijbel

Ouderling van dienst overhandigt de Huwelijksbijbel namens de
kerkenraad.




De kracht van het huwelijk

In Matthels 19 wordt beschreven hoe sterk de band van het huwelijk is:
3En de Farizeeén kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en
zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei
redenen te verstoten?

4En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de
mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk
gemaakt heeft,

> en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en
zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn,

®zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God
samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

7 Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een
echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten?

8 Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u
toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet
geweest.

9 Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met
een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt,
pleegt ook overspel.

Geloof deze woorden van de Heere Jezus Christus en wees er van
overtuigd, dat God, onze Heere, u aan elkaar gegeven heeft in dit heilig
huwelijk. Daarom zult u in uw huwelijk alles wat u overkomt, met geduld
en dankzegging aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u
meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Amen.

Dankgebed en voorbede

(We danken de Heere voor de dienst, voor het huwelijk van Nick en Eline en voor iedereen die
aanwezig is. We bidden of de Heere met het bruidspaar wil zijn deze dag en alle dagen van hun
leven. Daarnaast bidden we voor iedereen die het moeilijk heeft en om Zijn nabijheid voor ons
allemaal.)
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Collecte

Er is één collecte. Uw gaven zijn bestemd voor het werk in de kerk. Deze
kunt u geven in de collectezak of overmaken via de bank (NL98 RABO
0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis).

Zingen: Weerklank lied 356 vers 1, 2,3 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in Zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
(We ontvangen allemaal de zegen van de Heere God. Hij heeft het beste met ons voor en Hij
belooft ons echt geluk voor altijd. Hij wil dat wij met Hem leven.)
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Zingen: Weerklank lied 471 vers 1en 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Het bruidspaar en de kerkenraad verlaten de kerk

Bruidspaar, kerkenraad en ouders houden een consistoriegebed onder
de toren. Gasten die niet in de gelegenheid zijn om het bruidspaar te
feliciteren op de feestlocatie, kunnen dat na het gebed doen.
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