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De activiteitengids is een jaarlijkse uitgave van de Hervormde Gemeente te Wilnis. De gids wordt
bezorgd op elk adres waarvan bekend is dat er leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
wonen die geregistreerd staan bij de Hervormde Gemeente Wilnis. De gids wordt eind augustus/begin
september uitgegeven. Kijk ook altijd voor actuele informatie van de activiteiten verder op

www.hervormdwilnis.nl
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Woord vooraf

Voor u/jou ligt de nieuwe gids 2025-2026 met voorgenomen activiteiten voor het aanstaande
winterseizoen. Ook nu gaan veel vrijwilligers weer aan de slag om van alles te organiseren en
hiermee bij te dragen aan de opbouw en de onderlinge verbinding van de gemeente. Als u/jij daar
meer informatie over wilt ontvangen, neem dan contact op met één van hen. Hun namen en
contactgegevens zijn eveneens vermeld in de gids. Mailadressen en telefoonnummers zijn aangepast.
Veelal is een planning opgenomen, maar er kan altijd iets wijzigen.

Kijk dan ook altijd naar de meldingen van activiteiten op www.hervormdwilnis.nl.

Het is mooi en opbouwend om zo als gemeente met elkaar aan de slag te zijn en op deze manier

ook mee te werken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. We worden allemaal geroepen door de
Heere en voor iedereen is er een plaats. Hoor je die roepstem ook?. Denk hierbij aan een tekst uit
Genesis 3 vers 9:

"en de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u?”

Door de zondeval is alles veranderd. Voor die tijd was het in het paradijs zo goed. Adam en Eva
wandelen als kinderen aan de hand van de Vader. Na de zondeval is dat alles verleden tijd. De
relatie met God is verbroken. Als Adam en Eva de stem van God horen, worden zij bang.
Ze verbergen zich voor Hem. Ze durven Hem niet onder ogen te komen. Dat is nu het bittere loon
op de zonde.

Ook in ons leven kan dat zo zijn. En voelen we dat we God niet onder ogen kunnen komen. We
verbergen ons voor Hem. Soms verbergen we ons ook voor elkaar. We hebben een masker op en
spelen een rol. Soms verbergen we ons voor onszelf. We vluchten dan weg voor onze innerlijke
gevoelens en durven onszelf niet onder ogen te komen, niet in de spiegel te kijken.

Maar de Heere gaat op zoek naar Zijn kinderen. Hij mist ze. En Hij is de Eerste die contact legt en
roept "Adam (en vul je eigen naam maar in), waar ben je?”

God is altijd de eerste. Wij zoeken God van onszelf uit niet. Als God ons niet zocht, kwamen we
nooit meer tot Hem. Hij roept om te behouden. Hoort u, hoor jij die roep van God? Hij zoekt je
persoonlijk en zegt: “kom toch tevoorschijn. Ik wil nog met je te maken hebben. Al ben je nog zover
weggekropen”.

Laten we ons aan de Heere overgeven. Hij is een God die de zonde haat, maar de zondaar liefheeft.
Dat heeft Hij getoond in het zenden van Zijn Zoon, Jezus Christus. En Hij wil ons telkens weer
daarvan overtuigen door het werk van de Heilige Geest zodat we elkaar gaan vertellen hoe goed
God is. Op alle plaatsen waar de Heere ons roept.

In de wetenschap dat het beter is te vallen in de handen van God dan in die van anderen of onszelf.
Hij richt ons op en leert ons naar Boven kijken. Dan buig ik mijn knieén en stamel “Heere, hier ben
ik”.

Namens de kerkenraad,

Dick Stam, scriba




CATECHESE

Catechisatie

Catechisatie is een belangrijke pijler voor het ontwikkelen van het geloofsleven van onze
jongeren. Het doel van de catechese in onze gemeente is daarvan afgeleid. Het doel van de
catechese is: Leren geloven, groeien in het geloof en het persoonlijk belijden van het geloof.
Daarbij is de openbare geloofsbelijdenis geen eindpunt, maar wel een markeringspunt in het
geloofsleven van jongeren en ouderen.

Catechisatie is een onderdeel van de geloofsopvoeding, zoals ouders bij de doop hebben
beloofd. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om daarvoor te
zorgen. Het leren van het geloven is een primaire taak voor de ouders. We willen dit seizoen
ook zoeken naar een mogelijkheid om ouders te betrekken bij de catechese.

We vragen van de ouders om hun kinderen positief te stimuleren om aan de catechese deel
te nemen. We hopen dat u thuis met uw kind meekijkt en meeleest in het werkboekje dat
zij krijgen, zodat u op de hoogte blijft van de gebruikte leerstof.

Mochten er bijzonderheden zijn rondom uw kind, dan vinden we het fijn om dat te weten,
zodat we er rekening mee kunnen houden. Als dat het geval is, neem dan even contact op
met jeugdouderling Gert van Kreuningen (06 & 11 38 70 69).

De catechese krijgt vorm in verschillende groepen. Tenzij anders vermeld wordt de catechese
gegeven in De Roeping. Hieronder staan de verschillende groepen vermeld.

Catechisatie 12-15 jaar van 19.00 - 19.45 uur

De jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan en in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar zijn,
verwachten we op maandagavond. Na een inleiding van de catecheet, gaan we met elkaar
de geloofsverdieping zoeken in kleine groepjes onder leiding van mentoren. Juist de
geborgenheid van een kleine groep maakt het mogelijk om op individueel niveau over het
geloof te spreken.

Tijdens de catechese gebruiken we de methode ‘Leer en Leef’ van de HGJB. Onderwerpen
die ertoe doen en waarin we de interactie zoeken tussen de lesstof, de catechisant en de
catecheet. Deze methode is praktisch en eenvoudig vormgegeven, sluit aan bij de leefwereld
van de jongeren.

Catechisatie 16+ van 20.00 - 20.45 uur

In de 16+ groep is iedereen welkom die 16 jaar of ouder is. De catecheet leidt een actueel
thema in en we gaan daarna in groepjes uit elkaar. We worden uitgedaagd om te leren van
het thema en hoe we ons als christen verhouden ten opzichte van dat thema. Hierin komen
de uitgangspunten uit de geloofsleer, zoals we de achterliggende jaren hebben geleerd, tot
uiting. Het verdiept uiteindelijk ons geloof en leert ons om te staan in de Hervormd
Gereformeerde traditie. Onze geloofswaarden worden getoetst aan de Bijbel en Ieren ons als
christen te staan in deze wereld. Daarbij is het vanp o

belang dat we niet alleen kunnen geloven maar dat we
daar in de eerste plaats de Heere Zelf voor nodig
hebben en dat we ook heel veel van elkaar kunnen
leren.

Dit seizoen gebruiken we onderwerpen uit de methode
Follow Me Next van de HGIJB. Bij alle onderwerpen
gebruiken we het Woord van God als kompas om ons
de weg te wijzen.



CATECHESE

Catechesebijbelkring (kring “Palm”)

Heb je de “gewone” catechese doorlopen, maar maak je nog niet de stap naar de
belijdeniscatechese? Wil je wel (blijven) nadenken over God? Samen de Bijbel lezen en
ontdekken wat dit betekent voor jouw leven, jouw vragen? Dan nodigen we je graag uit bij

ons thuis, om Bijbelstudie te doen. Eens in de twee weken op vrijdagavond van half 8 tot
ongeveer half 9. Wil je je aanmelden of heb je vragen? Bel of app gerust: 06 & 44981119.
Alie en Hendrik Palm

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen die zich willen verdiepen in het
christelijk geloof. Deze verdieping van het geloof zal hoe dan ook de vraag met zich
meebrengen of we ons geloof in het openbaar willen belijden. Dat laatste is geen verplichting
als de belijdeniscatechese wordt gevolgd, maar is wel een vraag die een aantal keren aan de
orde komt.

Tijdens deze avonden komt de geloofsleer aan de orde aan de hand van de onderverdeling
van de Apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest. In deze groep is er veel ruimte voor het onderlinge geloofsgesprek, waarbij
verwacht wordt dat je jezelf van tevoren verdiept in het onderwerp. Hiervoor gebruiken we
de methode ‘Hou(d)vast’ van de HGJB. We gaan dan het gesprek aan over het aangedragen
onderwerp. Gemeenteleden, jong en oud(er), die verlangen om aan de belijdeniscatechese
deel te nemen worden verzocht om contact op te nemen met de jeugdouderling

Praktische invulling van de catechesegroepen

Het catecheseteam staat ook dit jaar weer voor onze jongeren klaar. In de tabel hieronder
hebben we de groepen opgenomen. Daarachter is vermeld wanneer de catechisanten
verwacht worden en wie de catecheten en mentoren zijn. De eerstgenoemde naam is de
contactpersoon voor de catechesegroep.

Er wordt op de eerste avond aan de catechisanten een lijst met data meegegeven, waarop

de avonden staan vermeld. Dan is voor iedereen duidelijk welke avonden er wel catechese

is en wanneer niet. De eerste avond is op maandag 22 september 2025. De Catechese-
bijbelkring start op vrijdag 26 september. In overleg start de belijdeniscatechese eind
september.

Groep Wanneer Door wie
Groep 12-15 Maandag van 19.00 - 19.45 | Gert van Kreuningen en Matthijs
jaar uur Meijers. Whatsapp:06 & 11 38 70 69
(Gert)
Groep 16+ Maandag van 20.00 - 20.45 | Chris van K, Sanne Verhoek
uur en Gery van den Bruinhorst
Catechese Vrijdagavond (1x per 2 Hendrik en Alie Palm
bijbelkring weken) van 19.30 - 20.30 Whatsapp:06 & 44 98 11 19 (Hendrik)
uur
Belijdenis In overleg met de groep Zolang we vacant zijn kunnen we
catechese dankbaar aansluiten bij Hervormd
Vinkeveen (Ds Barth) voor de
belijdeniscatechese, contact via
jeugdouderling Gert van Kreuningen
(06 & 11 38 70 69)




AVONDMAAL EN BEZINNINGSAVONDEN

Avondmaal en bezinningsavonden

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt een bezinningsavond gehouden
over het Heilig Avondmaal. Tijdens deze avond houdt de dominee (of een vervanger) een
inleiding, soms naar aanleiding van een vraag die is binnen gekomen over het Heilig
Avondmaal. Vervolgens is er een plenaire bespreking of gaan we met elkaar in groepjes

uiteen om een aantal vragen te bespreken. De avonden zijn geschikt voor mensen die
regelmatig aan het Heilig Avondmaal deelnemen, maar zeker ook voor hen die twijfelen of

het Heilig Avondmaal ook voor hen is bestemd.

De Avondmaalszondagen in 2025 zijn op 31 augustus (voorbereiding) en op 7 september
(bediening, viering en dankzegging). In de adventsperiode op 30 november (voorbereiding)

en op 7 december (bediening, viering en dankzegging). In 2026 staan deze gepland op 22
februari (voorbereiding) en op 1 maart (bediening, viering en dankzegging). Op donderdag

2 april (donderdag voor Goede Vrijdag) staat er ook een bediening en viering ingeroosterd.
Daarna is het weer op 7 juni(voorbereiding) en op 14 juni(bediening, viering en dank-
zegging).

De bezinningsavonden staan nu gepland op: woensdag 3 september 2025; donderdag 4
december 2025; woensdag 25 februari 2026 en woensdag 10 juni 2026. We starten om

20.00 uur en we eindigen rond 21.00 uur. Voorafgaand aan de bezinningsavond is er om
19.30 uur Censura Morum in de consistorie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba




COMMISSIE GEMEENTEOPBOUW

Gemeenteopbouw

Hieraan werken een aantal mensen mee die de
kerkenraad assisteert en zij doen dat achter de
schermen. Zoals smeerolie nuttig z’'n werk doet
en eigenlijk onzichtbaar is, proberen zij dingen
in gang te houden en waar mogelijk initiatieven
helpen opzetten.

Hoofdtaak is ervoor te zorgen dat alle activi-
teiten, die binnen de gemeente plaatsvinden,
in beeld zijn (totaalplaatje) met als doel dat
alles soepel naast elkaar kan werken. Meerdere
dingen op één avond organiseren (of zelfs in
€én week) is niet wenselijk en jammer van de
energie die erin gestopt wordt. We willen
matig bezette activiteiten en teleurgestelde
organisatoren voorkomen. Door middel van de
gemeenteagenda (op de website) kan iedereen
zien wat er te doen is.

Als alle organiserende commissies en groepen
hun activiteiten aanmelden dan zit niemand
in elkaars vaarwater en krijgt elke activiteit de
aandacht en belangstelling die het verdient.
Dat klinkt heel logisch en simpel maar de
praktijk is soms weerbarstiger. Er is genoeg
aanbod dus het luistert nauw. Tip: Kijk
voordat je iets wilt organiseren voor de gehele
gemeente eerst op de gemeente-agenda van
www.hervormdwilnis.nl. Dat voorkomt teleur-
stelling. Meldt vervolgens de activiteit aan via
een email aan _agenda#hervormdwilnis.nl en
het wordt opgenomen. Wie het eerst komt
heeft de meeste rechten. En vergeet ook niet
de beheerder van het gebouw (Marjan) in te
lichten.

Er wordt ook gekeken naar dingen die
ontbreken of waarvan de kerkenraad vindt dat
het aandacht verdient. We zoeken dan naar
mogelijkheden om hier meer aandacht voor te
vragen. Mocht u of jij iets hebben waarvan je
denkt dat het een gemis is of te onbekend dan
willen we dat graag horen. Meedenken stellen
we zeer op prijs. Het komt ten goede aan het
geheel van de gemeente. En zo bouwen we
elkaar op binnen Gods wijngaard.

Een zichtbaar SIGNAAL van wat er in de
maatschappij allemaal op ons afkomt vindt u in
de folderkast in de hal van de Roeping. Neem
gerust een folder mee en als er iets ontbreekt,
Ida van Kreuningen helpt u graag verder. Meer
weten, suggesties of reageren, stuur een email
aan stamdick#xs4all.nl of spreek mij aan.
Dick Stam, contactpersoon.

OUDERENBEZOEKTEAM

Ouderenbezoekteam

Vier jaar geleden zijn we van start gegaan als
ouderenbezoekteam. Het doel is regelmatig
bezoek aan gemeenteleden vanaf 75 jaar. Door
de bezoekers wordt 6 keer jaar het blad
Lichtspoor bezorgd.

Daarnaast draagt het team zorg voor een
verjaardagattentie. Momenteel ligt de
doelgroep rond 115 personen. Het contact kan
variéren van een persoonlijk gesprek tot
deurcontact, afhankelijk van de wens van het
gemeentelid. Het afhalen van Lichtspoor
gebeurt in De Roeping op een vooraf
vastgestelde avond. Dan ontmoeten de
teamleden elkaar en delen ervaringen.

Ongeveer twee keer per jaar wordt er een
toerustingsavond  voor ouderenbezoekers
georganiseerd waarbij ook belangstellenden
welkom zijn. Momenteel bestaat het bezoek-
team uit 25 bezoekers, die met één of
meerdere gemeenteleden contact onder-
houden. Wanneer bijzonderheden worden
opgemerkt wordt de wijkouderling, wijkdiaken
of pastoraal medewerker ingelicht.

De codrdinatie van het team is belegd bij drie
codrdinatoren: Peter De Bruijn (tevens
contactpersoon), Tiny de Graaf en Joke
Seeleman




ONDERST.PASTORAAL TEAM

JEUGDRAAD

Ondersteunend Pastoraal Team

Wij geloven dat God elk mens uniek gemaakt
heeft. Dat u/jij gewild, geliefd en gezegend
bent in en door onze Heere Jezus Christus.

Maar soms is er een periode in je leven dat je

dat niet beleeft, dat het heel anders voelt.
Dat je denkt: was er nu maar iemand met wie
ik deze gedachten en gevoelens kan
delen. Misschien over iets van nu of van
vroeger. Iemand die echt
luistert, waarbij ik alles
kan vertellen of alleen
kan vertellen wat ik kwijt

wil, die geen oordeel -
heeft, maar luisterend :
naast mij staat of naast \

me (in de put) komt
zitten.

"
b |

AR TR

Wij willen er voor jou zijn. Het ondersteunend
pastoraal team heeft geleerd dat delen helen

is. Wij ondersteunen de kerkenraad bij het
bezoeken van zowel jongere als oudere
gemeenteleden waar zorgen zijn van diverse
aard en bieden een plek aan om deze te delen
b.v. bij:

Rouwverwerking, depressiviteit, burn-out,
langdurige ziekte in gezin of familie,
zware last te dragen als mantelzorger,
verslaving, huwelijks/relatieproblemen, opvoe-
dingsproblemen, problemen op school
gevolgen van echtscheiding, werkloosheid,
enzovoort

Wij hebben van alles wat ons ter ore komt
geheimhouding beloofd aan de kerkenraad.

Voor meer informatie, hulpvraag, of om
opgeleid te worden tot ondersteunend
pastoraal teamlid kan contact  worden

opgenomen met:

Ida van Kreuningen,
idavankreuningen#ziggo.nl
Lianne van Kreuningen
lianne.van.Kreuningen#gmail.com
Aris Meijers,
arism#ziggo.nl

Matty Nagel,
mattynagel63#gmail.com
Janny Broere,
jannybroere8#gmail.com
Cindy van Kreuningen,
Cindystrubbe74#gmail.com

Jeugdraad

Samen willen we voor en met de jeugdwerkers
nadenken over een sterk en goed gefundeerd
jeugdwerk voor de jeugd van onze gemeente.

Jeugdwerk is een belangrijk middel voor het
overdragen van Bijbels onderwijs en het
opdoen en/of versterken van vriendschappen
met andere christelijke jongeren. Met als doel
dat de jeugd onze God leert kennen die Zich in
de Bijbel openbaart. En dat zij betrokken raken
op en mee willen gaan bouwen aan de
gemeente. Dit willen we doen door o.a. diverse
avonden voor de jeugdwerkers te organiseren
waarin onderlinge ontmoeting een plaats heeft
om van en met elkaar te leren, door hen te
wijzen op inspirerende cursusavonden en
activiteiten van de HGIB. En willen we zoeken
naar mogelijkheden voor intergeneratieve
ontmoetingen zodat jong en oud van elkaar
kunnen leren.

Afgelopen seizoen mochten we, in samen-
werking met De Vluchtheuvel, een opvoed-
cursus organiseren: 'opvoeden met hart en
hoofd', waar 4 ouderparen aan deel hebben
genomen. Het was heel mooi om samen te
verdiepen in de (geloofs)opvoeding van onze
kinderen en ook het ondersteunen van elkaar
als ouders.

Daarnaast is het opvoeden van onze jeugd niet
een taak van (groot)ouders alleen! Het is goed
dat zij ook andere gelovige mensen om zich
heen hebben die naar hen luisteren, niet bang
zijn voor hun vragen en die hen betrekken bij
hun leven en ook met hen delen wat zij over
God weten en van Hem geleerd hebben. We
zijn blij en dankbaar voor alles wat al gebeurt
en willen dit graag versterken en verdiepen. Dit
kunnen wij niet zonder uw gebed! Bid u mee
dat de jeugd mag groeien in kennis en geloof?

Als u mee wilt werken in één van de
jeugdwerkgroepen, en/of ideeén, vragen, tips
hebt voor het jeugdwerk, dan horen wij dit
graag. U kunt deze stellen en/of sturen naar
Els Leeflang (elsversluis#live.nl) of Gert van
Kreuningen (zie gegevens achter in de gids)




ZONDAGSSCHOOL DABAR

MAANDAGAVONDCLUB

Doelgroep: Groep 1 - 8 van de basisschool

Tijd: Zondag na de kerkdienst van
11.30 tot 12.45 uur
Plaats: ‘De Roeping’

Hallo jongens en meisjes van de basisschool. Nu de
vakantie voorbij is en alle activiteiten rond de kerk en
de Roeping weer beginnen, willen jullie natuurlijk ook
graag weten wanneer de Zondagsschool weer gaat
beginnen. Dat willen we jullie wel graag vertellen
maar............. op het moment dat deze activiteitengids
gemaakt werd (en dat was eind juli 2025) wisten we
dat nog niet.

londagsschool

We waren nog met elkaar Dabar

en met de kerkenraad aan
het overleggen of er dit
seizoen nog wel Zondags-
school gehouden zou worden of dat er misschien iets
anders voor in de plaats kan komen. We hopen
natuurlijk dat we jullie deze winter weer over de Heere
Jezus kunnen vertellen en dat we elkaar weer in de
bovenbouw- of onderbouwgroep kunnen ontmoeten.
Als dat zo is, dan horen jullie dat nog in de kerk of dan
kunnen jullie dat in het kerkblad lezen. We houden
jullie in ieder geval op de hoogte!

Dus let in de maand september goed op als de
afkondigingen in de kerk gelezen worden of als het
kerkblad komt. Want als we weer gaan beginnen, dan
willen we jullie natuurlijk niet missen!

Groetjes, leiding van de zondagsschool

Contactpersoon:
Renée Meijers, tel. 06#15 22 28 94

Maandagavondclub 't Kruispunt

Doelgroep: Groep 7 & 8 van de basisschool

Tijd: Elke maandagavond van
18.45 tot 20.00 uur
Plaats: ‘De Roeping’

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool?

Dan ben je van harte welkom op de maandag-
avondclub 't Kruispunt!

De avond start om 18.45 uur. We beginnen de
avond met zingen en gebed.

Vervolgens lezen we een stukje- of luisteren
naar een verhaal- uit de bijbel, we praten en
denken dan na over wat God voor ons betekent
in ons dagelijks leven.

Daarna drinken en snoepen we wat en gaan we
iets leuks doen. Dit kan een spel zijn of iets
creatiefs maken; van cupcakes bakken tot een
leuk balspel of een quiz. Goede ideeén zijn
altijd welkom!

De avond is om 20.00 uur afgelopen.

We zien je graag!!

Groetjes,

Jonathan (06#22207215), Joost,
Mathilde, Lyana en Gerben




DONDERDAGCLUB MENORAH

Doelgroep: Groep 5 & 6 van de basisschool

Tijd: Elke donderdagavond van 18.30
tot 20.00 uur

Plaats: ‘De Roeping’

Hallo jongens en meisjes,

Zit jij in groep 5 of 6 van de basisschool? Dan
hebben we iets heel leuks voor jou! Jij bent
iedere donderdagavond van harte welkom in
“De Roeping” om daar allerlei leuke dingen te
gaan doen, horen en beleven.

We starten om half 7 in de zaal op de
bovenverdieping. Als iedereen binnen is
beginnen we met zingen en bidden en daarna
wordt een verhaal verteld uit de bijbel.

Zo leren we veel over en van de Heere Jezus,
God de Vader en de Heilige Geest.

Dan is het tijd voor pauze met wat drinken en
iets te snoepen, zodat we na de pauze weer
energie hebben om iets leuks te doen. Een
spel, quiz of we gaan iets leuks maken. Het kan
echt van alles zijn!

Deze uitnodiging is speciaal voor joul!

Maar hoe meer kinderen er komen, hoe
gezelliger het wordt. Daarom mag je jouw
vrienden en vriendinnen uit groep 5/6
natuurlijk ook meenemen.

Er zijn stoelen genoeg!
Tot gauw!

Groetjes van Nico, Tristan , Guust en
Annet.

Vragen? Bel of mail naar Annet:
06 & 51 29 10 36/familie#tmeijers.nl
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TIENERCLUB 4U

@ De Roeping
vrijdagavond 19:30 uur- 21.00 uur

Beste ouders,

Tienerclub 4U is er speciaal voor de tieners van
de eerste en tweede klas van de middelbare
school, elke vrijdagavond van 19:30- 21:00
uur.

We zijn op zoek naar leidinggevenden om
ook dit seizoen de vrijdagavondclub te
kunnen opstarten.

We doen ons best om het evangelie bij de
tieners in hun hart te laten landen door er open
met elkaar over te praten, wat betekent het nu
wat je altijd al in de kerk en thuis hebt gehoord,
in je leven voor nu. Wat geloof je eigenlijk en
waar heb je hulp bij nodig om te begrijpen wat
er staat, wat is je lievelingsverhaal in de Bijbel
en waarom spreekt het je aan. Dat doen we
aan de hand van tekeningen, spellen en
uitbeelden. Ook is er veel ruimte voor
gezelligheid en gekkigheid. Uw tiener is van
harte welkom.

We hopen dat u uw tiener wilt motiveren om
een keer te komen kijken en wellicht wilt u zelf
eens nadenken over uw rol in het jeugdwerk
binnen de gemeente ? U kunt hierover contact
opnemen met onze jeugdouderling Gert van
Kreuningen, tel. 06 & 11 38 70 69

4U



( JV OP WEG

) (

ROMMELMARKT )

Hey leuke jongeren!

Wij van Jeugdvereniging
“Op Weg” nodigen je
van harte uit om één
van de avonden van
de vereniging mee te
maken, om eens te
zien wat wij allemaal
doen. In het kort zijn wij
een jeugdvereniging
met circa 15/20 leden
en wij houden in het JV-seizoen om de week
een avond. Deze avond hebben we meestal
een Bijbelstudie in groepjes. Hierbij hebben we
het over actuele zaken, iets wat ons als jeugd
in het geloof aanspreekt of een Bijbelverhaal
dat aansluit bij het jaarthema. Het jaarthema
van afgelopen jaar was: Mentorschap in de
Bijbel. Naast deze avonden op zondag doen we
ook maandelijks een activiteit samen, zoals
karten, schaatsen of bowlen.

Als vereniging organiseren we jaarlijks de
Wilnisse Rommelmarkt, gaan we op bezoek bij
de kerkradio-luisteraars en gaan we ook elk
seizoen op JV-weekend ergens in Nederland,
elk jaar opnieuw een erg geslaagd weekend!

Ben jij ook op =zoek naar gezelligheid,
verdieping van je geloof of heb je juist heel
veel twijfels? Vanaf 16 jaar ben je van harte
welkom!

Voor vragen kun je terecht bij Diederick,
Gerco, Fieke of Lyanne
Contact: Gerco Tel 06 & 23080720

Mail: jvwilnis#gmail.com
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Wilnisse Rommelmarkt

Op de eerste zaterdag van mei vindt ieder jaar
tussen 09:30 tot 15:00 uur de jaarlijkse
Wilnisse Rommelmarkt plaats. Deze wordt al
sinds 1974 georganiseerd door de
jeugdvereniging en is inmiddels uitgegroeid tot
een geliefd evenement in de wijde omgeving.

Verspreid over het kerkplein en de omliggende
straten vind je talloze kramen met
tweedehands spullen, speelgoed, boeken,
servies en meer. 0ok zijn er gezellige eet-
kraampjesen is er om 12.00 uurde
spectaculaire 'Verloting en Opbod'. De
opbrengst van de markt gaat ieder jaar naar
een goed doel. In 2025 was dat Stichting
Charis, die zich inzet voor zorg en onderwijs
aan kinderen in Roemenié.

Meer info:

rommelmarktwilnis.nl, @wilnisserommelmarkt
(Instagram & Facebook),
rommelmarkwilnis#gmail.com of bel/app naar
Diederick (06 & 20892621).

Bestuur 2025:

e Voorzitter: Diederick de Leeuw

e Public Relations: Leonie van Zutphen

e Penningmeester: Annique Herngreen

e Personeel en Organisatie: Gerco de Leeuw

¢ Plein en Sorteren: Gido Drost, Levi Kool en
Sander Meijers

¢ Verloting en Opbod: Mirthe Herngreen en
Elske van Kreuningen

¢ Voeding en Inkoop: Arjan Meijers, Jendrick
Rosa en Carsten Blom




ROJ

Hoihoi!

De term ROJ staat voor Regionaal Open
Jeugdwerk. Het ROJ organiseert maandelijks
ontspannende activiteiten voor de regio
Woerden. Dit bestaat uit de Hervormde
gemeenten van Benschop, Kamerik,
Kockengen, Linschoten, Nieuwer ter Aa,
Oudewater, Vinkeveen, Westbroek, Wilnis en

Zegveld.

Het ROJ geeft jongeren de gelegenheid om
tijdens de georganiseerde activiteiten in
contact te komen met andere leeftijds- en
geloofsgenoten van de Hervormde Gemeenten
die zijn aangesloten bij het ROJ. Het ROJ biedt
een plaats voor ontmoeting, ontspanning en
gesprek. Ook wil het de onderlinge band tussen
jongeren uit de verschillende deelnemende
gemeenten bevorderen.

De georganiseerde ROJ-activiteiten vinden
plaats op zaterdagavond. De activiteiten
worden door de regio Woerden heen
georganiseerd. De activiteiten bestaan uit
beachvolleybal, voetbal, gala, BBQ en nog vele
andere gezellige activiteiten. Naast deze
zaterdagavond activiteiten hebben we ook een
jaarlijks Regio-weekend. Dit weekend wordt
georganiseerd samen met de Ring. Dit
weekend wil je gewoon niet missen

Wil je nog meer weten? Kijk op onze
Instagram, roj_woerden, of neem contact op
via onderstaande gegevens.

Diederick de Leeuw
App/tel: 06 & 20 89 26 21
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DE RING

De Ring is het overkoepelend orgaan van de
jeugdverenigingen in de omgeving rondom
Woerden en hangt samen met het ROJ. Waar
het ROJ ingaat op activiteiten met elkaar,
(zoals volleybal- en voetbaltoernooien) gaat de
Ring in op de verdieping in het geloof. Er vindt
ongeveer elke maand een activiteit plaats,
zoals een thema-avond, sing-in of preek-
bespreking, maar ook een uitwisseling van de
verenigingen! Hierbij gaan wij als Jeugd-
vereniging van Wilnis op bezoek bij een
Jeugdvereniging in een buurgemeente. Samen
met het ROJ organiseert de Ring jaarlijks een
legendarisch weekend weg voor (de leden van)
de Jeugdverenigingen!

Ben je geinteresseerd om meer te leren over
het geloof en om mensen uit andere plaatsen
te ontmoeten? Dan is de Ring iets voor jou! De
Ring Woerden is online te vinden op
Instagram: ring_woerden.

De Ring is er voor alle jongeren vanaf 16 jaar;
dit is ook de JV-leeftijd.

Heb je zin om mee te gaan of heb je nog
vragen?

Neem dan een keer contact op via onder-
staande gegevens.

Diederick de Leeuw
App/tel: 06 & 20 89 26 21
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MEET & EAT

Meet & Eat

Verbinden met elkaar en verbinden met de
HEER.

Elkaar ontmoeten, met elkaar eten, tijd voor
elkaar, samen tijd nemen voor de HEER om de
HEER te ontmoeten, dat is Meet & Eat.
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Elke 3 weken komen we op donderdag bij
elkaar, we beginnen met een gezamenlijke
maaltijd, luisteren we naar elkaar wat we
meegemaakt hebben. Na het eten lezen we een
stukje uit de Bijbel dat relatie heeft met het te
bespreken onderwerp.

Daarna praten we met elkaar onder het genot
van een kopje koffie over het gekozen
onderwerp.

De onderwerpen gaan vaak over ons
persoonlijk geloofsleven, over Wie God voor
ons is, waar of hoe we Hem wel of niet kunnen
ontmoeten. Onze hoogtepunten in het
geloofsleven maar ook onze dalen en vragen,
er is overal ruimte voor en voor iedereen, hoe
je ook in je geloof staat.

Meet & Eat is er speciaal voor 20-ers, voel je
heel welkom. We beginnen D.V. 18 september
om 18:30 uur in de Roeping.

Heb je nog vragen schiet Chris- of Nelleke
van Kreuningen aan.
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BIJBELKRING

Bijbelkring:

Tijdens de Bijbelkring behandelen we een
gedeelte uit de Bijbel. We zoeken naar de
achtergronden van wat er staat in een
Bijbelboek. We ontdekken de betekenis voor de
eerste lezers en op welke wijze wij dat in ons
persoonlijk leven kunnen toepassen. De Bijbel
wordt op deze manier echt een bron om uit te
leren en te leven. We laten ons niet leiden door
onze eigen inzichten, maar door hetgeen de
Bijbel ons wil onderwijzen. Om zo een wijs hart
te verkrijgen.

Het afgelopen seizoen hebben we gebruik
gemaakt van het boekje: Goudaders van Dr. H.
van den Belt, dat hoofdstuk 8 t/m 15 van het
Bijbelboek Romeinen behandelt. We hebben de
hoofdstukken 8 t/m 12 besproken, dus komend
seizoen behandelen we de Ilaatste drie
hoofdstukken. Tijdens de avonden probeerden
we samen te ontdekken wat de Heere ons wil
leren voor ons leven van alle dag, thuis, in de
samenleving, op het werk. Het spreekt vanzelf
dat dit zowel voor gemeenteleden met veel
levenservaring als voor jongeren belangrijk is.
Op de Bijbelkring bieden we de mogelijkheid
om kennis op te diepen uit de Bijbel en van
elkaar te leren. Zo kunnen de generaties elkaar
ontmoeten en veel van elkaar opsteken.

Tijdens de avonden lezen we een aantal
verzen, wordt de inhoud van deze verzen uit-
gelegd en worden er een aantal gespreks-
vragen geformuleerd. Iedere deelnemer is vrij
om mee te doen aan het gesprek of om te
luisteren. Na het gesprek vervolgen we het
lezen van een volgend gedeelte en gaan
daarover met elkaar in gesprek.

Er is een voorlopige planning gemaakt voor het
nieuwe seizoen. De avonden beginnen om
20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Als
de Bijbelkring begint is iedereen hartelijk
welkom op 24 september, 15 oktober, 19
november, 10 december 2025, 14 januari, 4
februari, 18 maart en 8 april 2026.

Contactpersoon:
Dirk Drost,
Tel. 06 & 51 44 83 80




HUISKRINGEN

Bijbelkring - huiskring

Als huiskring trekken we al heel wat jaren
samen op. We proberen iedere drie weken bij
elkaar te komen. We hebben elkaar nodig en
willen elkaar bemoedigen en stimuleren. In
moeilijke en verdrietige tijden maar ook in
blijdschap elkaar ontmoeten, samen zijn en er
voor elkaar zijn. Door met elkaar te bidden en

in gesprek te zijn mogen we van elkaar leren

en groeien we in geloof. Niet alleen groeien,
maar ook vrucht dragen om zo tot zegen te
mogen zijn voor mensen om ons heen. Want

dat is ons gezamenlijk verlangen.

De afgelopen jaren hebben we verschillende
thema’s en Bijbelboeken behandeld, altijd weer
ontzettend leerzaam. Vorig jaar hebben we
met elkaar de Omega cursus gevolgd, veel
thema’s; o0.a. over gemeente zijn en christen
zijn in deze maatschappij. Een actieve en
afwisselende methode om met elkaar in
gesprek te zijn, Bijbelstudie te doen en
opgebouwd te worden. Dit jaar hebben we een
studieboekje met 10 Bijbelstudies uit Lukas
met elkaar behandeld. Geschreven door ons
oud gemeente lid Cock Kroon. Over een
geloofsweg van overgave en navolging, waarin
de Heilige Geest Degene is die ons doet
geloven , hopen en liefhebben.

Chris, Cindy, Gerton, Lianne, Lyana, Martin,
Janet, Joost, Alieke, Jonathan, Mathilde, Theo,
Janneke, Johan, Mariska. Wil je informatie:
06 & 83 33 77 10 (Cindy)

Bijbelstudie - huiskring

Voor je ligt de gemeentegids met veel
activiteiten. Heb jij al iets gevonden waar je
aan zou willen deelnemen?

Als Bijbelstudie-huiskring ervaren we het als
een zegen, om naast de zondagse eredienst
elkaar ook eenmaal in de maand op
zondagavond te ontmoeten. Zowel om op
elkaar betrokken te blijven, als voor het
onderzoeken van de Bijbel. Het is verrijkend
om van de ander te horen wat die ander uit het
Bijbelgedeelte haalt, heeft onderzocht, of
welke vragen er juist bij leven. Verlang je er
naar om de Bijbel beter te begrijpen of hier
eens met anderen over van mening te wisse-
len, dan is onze kring misschien iets voor jou.
Wij vinden het belangrijk om elkaar te
stimuleren in een leven met God.

Door de jaren heen is de samenstelling van de
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kring voortdurend gewijzigd, dus denk niet ‘die
kennen elkaar al door en door’.

Na een kop koffie en een praatje openen we de
avond met een lied en gebed, waarna we het
Bijbelgedeelte lezen en bespreken (op
toerbeurt voor degenen die dat willen) Op dit
moment aan de hand van het boekje: “Over
geloven, hopen en liethebben gesproken” tien
Bijbelstudies uit Lukas geschreven door Cock
Kroon. Ieder heeft het gedeelte waar het over
gaat vooraf doorgelezen en overdacht.
Waarna we met elkaar in gesprek gaan en van
elkaar leren.

Onze kring bestaat uit: Jacco en Sandra van
der Wilt, Peter en Anneke van Rooijen, Tonnie
en Annet Meijers, Peter en Inge de Bruin, Koos
en Corien Bos.

Een mooie bijkomstigheid: Als je met een
activiteit meedoet ben je automatisch ook
meer betrokken en zijn anderen ook meer op
jou betrokken! Wees daarom welkom.

Neem even contact met ons op om te laten
weten wanneer je een keer zou willen
meedoen, dan zorgen we dat je het te
bespreken gedeelte in huis krijgt.

Koos en Corien Bos, 0297 & 27 42 64
kocobo#solconmail.nl

Huiskring Veenzijde I
Onze kring bestaat uit tien gemeenteleden,
komt vanaf september één zondagavond per
maand van 20:15 tot 22:15 in huiselijke kring
bij elkaar (roulerend) en we gaan door tot in
juni. Dan sluiten we af met een gezellige
maaltijd.

‘Hoop in de crisis' (Kringserie, Ark media) van
René van Loon over het Bijbelboek Jeremia. In
zoeken - studie. We doen Bijbelstudie en willen
elkaar tot een hand en

-
beginnen de  avond .ﬁ“a
informeel, daarna zingen ‘L,_,
bespreken  we  een = =
hoofdstuk. We zingen uit
Meer weten? Neem dan contact op met Harry
de Haan, tel. 0297 & 27 19 79 of

Afgelopen seizoen gebruikten we als leidraad
oktober starten we weer met een - nog uit te
een voet zijn. We

en bidden we en lezen en .

de bundel Opwekkingsliederen /OTH/Sela.
e-mail: a.de.haan.harry#gmail.com




KRING ANNA

Kring Anna.

(Anna, een weduwe die dagelijks in de tempel
kwam en daar samen met Simeon de Heere
Jezus mocht ontmoeten.)

Het verlies van een dierbare is ingrijpend.
Vanuit de overtuiging dat er in onze gemeente
een plek moet zijn om van hart tot hart met
elkaar te kunnen praten over het gemis en
verdriet van een overleden geliefde, zijn wij in
de loop van 2019 een kring gestart voor
lotgenoten.

Om met elkaar troost, bemoediging en toerus-
ting vanuit het Woord van God te mogen
ervaren.

Ook herkenning en erkenning kunnen een
helende werking hebben.

Eén keer in de 6 weken komen we bij elkaar bij
één van de leden thuis. Niet om met elkaar in
therapie te gaan maar om troost te vinden
vanuit het Woord en te luisteren naar elkaars
ervaringen.

We lezen een hoofdstuk uit het boekje “"Op het
scherp van de snede” (praten met Job over
lijden en geloven). Hierbij proberen we lijnen
te trekken zoals: hoe gaan we om met ons
verdriet, waar zoeken we troost, wat heeft ons
bemoedigd? Ook praktische zaken komen aan
de orde. In een sfeer van wederzijds begrip is
er grote openheid. We sluiten af met
dankgebed, voorbede voor elkaar, voor de
gemeente en voor de nood in de wereld.

Dat we aan elkaar gegeven zijn in de gemeente
is een groot voorrecht. Van harte dan ook
uitgenodigd u die met een groot verdriet leeft
om Kring Anna te bezoeken.

Dat het verlangen naar de komst van de Heere
Jezus alle pijn, verdriet en gemis zal over-
heersen. "En zo zullen wij altijd bij de Heere
zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden”.
(1Thess.4:16).

Ida van Kreuningen (O.P. Team)
Ina de Callafon
Info: roelina_c#hotmail.com
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VROUWENKRINGEN

Vrouwenkringen

Al meer 25 jaar komen we met een groep
vrouwen bij elkaar. Een aantal is er al vanaf het
begin bij. We zijn begonnen op de
vrijdagochtend en al gauw kwam de
donderdagmiddag erbij. De groepen variéren
van grootte (10 & 12 personen)

De studies die we behandelen komen uit het
magazine Elisabeth. We lezen een gedeelte uit
de Bijbel en delen met elkaar wat ons opvalt/
aanspreekt. Als we eraan toekomen
behandelen we de vragen. Elke keer weer
boeiende gesprekken. Zo kunnen we elkaar
bemoedigen, opwekken trouw te blijven in het
geloof. Of troosten als je het moeilijk hebt in je
leven. Want “Hij geeft een toekomst vol van
hoop, dat heeft Hij aan ons beloofd”.

We beginnen de bijeenkomsten met het zingen
van liederen die bij de studies passen of die
iemand heel graag wil zingen omdat ze veel
voor die persoon betekenen.

%:N

—

Lezen, bidden, zingen, luisteren en bemoe-
digen: spreekt dat je aan?
Neem gerust contact met ons op:

Contactpersoon vrijdag: Karin de Haan tel.
0297 & 27 19 79 of
karin.de.haan#gmail.com

Contactpersoon donderdag: Janny Broere
tel. 0297 & 28 17 30 of
jannybroere8#gmail.com

De vrijdagochtenden zijn één keer in de 14
dagen.

De donderdagmiddagen één keer in de
maand.



VROUWENCONTACT

Vrouwencontact ontO

Ieder seizoen komen er vrouwen uit de gemeente bij elkaar om
Bijbelstudie te doen. Dit seizoen is gekozen voor het theme
“Gods Woord gaat door” aan de hand van het Bijbelboek
Handelingen.

Het Vrouwencontact is aangesloten bij “Vrouw tot vrouw” en we gebruiken de door hen aangeboden
Bijbelstudies. We komen gemiddeld twee keer per maand bij elkaar. Komend seizoen zijn er drie
morgengroepen, nl. op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen. De bijeenkomsten worden in De
Roeping of bij iemand thuis gehouden. Kinderoppas kan geregeld worden voor de
donderdagochtendgroep. De ochtendgroepen beginnen om 09.30 uur en sluiten de morgen af rond
11.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom!!!

Sinds ruim een jaar is er ook een speciale vrouwen-appgroep. Die is bedoeld om berichten, mooie
artikelen of mededelingen voor alle vrouwen in de gemeente kenbaar te maken. Aanmelden voor
deze app-groep kan bij Ida van Kreuningen, tel 06 & 48 53 51 13. Om aan te sluiten hoef je geen

lid van het vrouwencontact te zijn. Je kunt via de app niet op berichten reageren, alleen de
beheerder kan berichten plaatsen.

Het seizoen 2025-2026 beginnen we gezamenlijk op D.V. maandagavond 22 september a.s. in
De Roeping. We beginnen om 19.30 uur met de inleiding op de Bijbelstudies.

Datum

Bijbelstudie

Voorbespreking |

Maandag 22 september 19.30 uur:
gezamenlijke opening in De
Roeping

Inleiding op de Bijbelstudies over
Handelingen.

7, 8, 9 oktober 1: Een stormachtig begin Ida

28, 29, 30 oktober 2: Naam boven alle naam Adeline

11, 12, 13 november 3: Groei ondanks vervolging Marjan

16, 17, 18 december 4: De einden van de aarde komen in | Ida
zicht

6, 7, 8 januari 5: Weerstanden worden overwonnen | Adeline

20, 21, 22 januari 6: Zending roept vragen op Marjan

10,11, 12 februari 7: Het evangelie bereikt een nieuw Ida
werelddeel

3, 4, 5 maart 8: Paulus en de filosofen Adeline

17, 18,19 maart 9: Naar Jeruzalem Marjan

Woensdagmorgen 15 april,
Algemene Ledenvergadering,
Bijbelstudie en gezamenlijke lunch

10: Getuigen voor koning en keizer

Belangrijke data om alvast te noteren:
® Vrouw tot Vrouw dag op donderdag 25 september 2025
® Adventsviering: maandag 8 december 2025
® Stamppotmaaltijden: vrijdagen 30 januari en 6 februari 2026
® Paasviering: maandag 30 maart 2026

Contributie € 20,00 graag voor 30 november 2025 overmaken op
NL 21 RABO 0373 742 908 t.n.v. Vrouwen Contact Hervormde gemeente Wilnis. Lidmaatschap/
abonnement moet voor 1 december 2025 opgezegd worden bij de penningmeester/het bestuur.

Bestuur: Marjan(voorzitter), Adeline(penningmeester), Ida(secretaris). Email:
vcewilnis#gmail.com of 06 & 57 43 43 12 (Marjan)
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MANNENVERENIGING

Mannenvereniging BOAZ

Een open Bijbel, een goed gesprek en een bak
koffie. Als dat is wat je aanspreekt, dan heten
we je van harte welkom op de Mannen-

vereniging.

Het thema voor dit jaar is:
De Heilige Geest

Hoewel we de uitstorting van de Heilige Geest

pas zien plaatsvinden in Handelingen, is er ook
in het Oude Testament al veel over te lezen en
te leren.

We beginnen in Genesis 1, met toelichting
vanuit het tijdschrift MANkracht van april 2025
en willen in dit seizoen zowel vanuit het Oude

als het Nieuwe Testament werken.

Heb je belangstelling? Je kunt ook gerust een
keer aanschuiven om te ontdekken hoe mooi
het is om samen in de Bijbel te studeren.

Tot ziens namens de leiding Kees, Sjaak,
Ben, Bart, Aad (avanstrien#gmail.com).

z

DV maandag, 20.00 uur in De Roeping

22 sept 2025 05 jan 2026

06 okt 19 jan

20 okt 02 feb

03 nov 16 feb

17 nov 02 mrt

01 dec 16 mrt

08 dec Adventsviering* 30 mrt Paasviering*
15 dec

* Gezamenlijk met het Vrouwencontact
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EVANGELISATIECOMMISSIE

Evangelisatiecommissie

Al meer dan 40 jaar kent onze gemeente een
Evangelisatiecommissie (EC) onder voorzitter-
schap van de evangelisatieouderling. Onze
Heere Jezus heeft Zijn gemeente de opdracht
gegeven in deze wereld te getuigen van Hem,
door de kracht van de Heilige Geest, als de
enige Naam ons mensen gegeven tot zaligheid
(Lukas 24 :47). Als christelijke gemeente
hebben we dus een missionaire opdracht om
in heel haar bestaan ons te richten op
getuigenis en dienst ook aan hen, die het
Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd
zijn, opdat ook zij mogen delen in het heil in
Jezus Christus. Deze opdracht geldt de
christelijke gemeente als geheel, maar ook de
individuele leden, dus u, jij en ik.

In het beleidsplan zijn de taken omschreven,
zoals (in het kort:) de gemeente te betrekken
bij deze roeping (bewustwording), het organi-
seren en codrdineren van activiteiten onder
dorpsgenoten, proberen om buiten de
kerkmuren anderen te bereiken met het
Evangelie etc.

Zichtbare activiteiten zijn: de Vakantie Bijbel
Week, verspreiding van het Elizabeth maga-
zine, Alpha cursussen, koren, Kerstzang-
dienst en de Kerstmaaltijd voor alleen-
staanden, Kom Koffie, Open Kerk op elke
vrijdagmorgen en aanwezig zijn bij jaarlijkse
activiteiten als Rommelmarkt en Open
Monumentendag. Daarnaast is de opbrengst
van de zendingsbussen van twee kwartalen
per jaar bestemd voor eigen of landelijke
evangelisatiedoeleinden.

De EC bestaat uit: Matthias Verhoek, Annique
Herngreen, André Visser en Bert Verhoek.

Mocht u vragen hebben of wilt u wat met ons
delen, neem dan gerust contact met ons op.
Dat kan bijvoorbeeld via:
evangelisatie#hervormdwilnis.nl of

rechtstreeks met één van de commissie-
leden.



( ALPHA YOUTH )

Hi Tieners!

Vanaf september starten we met een nieuw seizoen Alpha Youth. Zit jij in
klas 3 of 4 van het voortgezet onderwijs, dan is deze activiteit echt iets
voor jou!

Binnenkort ontvangen jullie persoonlijk nog een uitnodiging, maar je
@ kunt vrijdag 5 september vast in je agenda zetten want dan gaan we om
19.00 uur van start met de jaarlijkse Kick-Off. Op deze kennismakingsavond
vertellen we je meer over Alpha Youth, eten we heerlijke hamburgers en
YOUTH hebben we leuke activiteiten.

Vanaf vrijdag 12 september beginnen we met de 10 cursusavonden. Samen met anderen
jongeren gaan we op zoek naar antwoorden rondom het geloof. We beginnen iedere avond
met een heerlijke maaltijd, de schoolweek ligt achter je en het weekend voor je, samen

eten en bijpraten in een ontspannen en gezellige sfeer. ledere avond is er ook een
inspirerende spreker die iets vertelt over een christelijk thema zoals “Wie is Jezus” of
“"Waarom en hoe lees je de Bijbel” en nog veel meer. Op Alpha Youth heb je vaste
gespreksgroepjes waar je met je eigen leiding en leeftijdsgenoten gaat napraten over het
thema van die avond (en anderen dingen omtrent het christelijk geloof), samen op zoek

naar antwoorden op vragen die jij hebt. Samen groeien in geloof en ontdekken wie God

voor jou persoonlijk is. Na de gespreksgroepjes is het tijd om gezellig te ontspannen met
elkaar!

7 op 8 november hopen we een nachtje weg te gaan waarbij we gezellige en sportieve
activiteiten met elkaar ondernemen. Het thema van het weekend is de Heilige Geest: we
leren en ervaren wie de Heilige Geest is en hoe Hij wil werken in jouw leven.

Kom en beleef samen met andere tieners de ontdekkingstocht naar Gods liefde en trouwe
zorg voor jou! De avonden vinden plaats in de Julianaschool in Wilnis. Neem gerust een
vriend of vriendin mee die ook geinteresseerd is in het christelijk geloof. De deur staat
voor jullie open!!

Contactpersoon: Ilse van der Schaft
E-mail: ilsevdkraats#gmail.com
Telefoonnummer: 06 & 18708324 (mag ook via Whatsapp)

Planning avonden:

05 september Kick-off: Is er meer?

12 september Avond 1: Wie is Jezus?

19 september Avond 2: Waarom stierf Jezus?

26 september Avond 3: Hoe kun je geloven?

03 oktober Avond 4: Bidden: waarom en hoe?

10 oktober Avond 5: Bijbellezen: waarom en hoe?

31 oktober Avond 6: Hoe leidt God ons?

7-8 november Alpha Youth Weekend

09 november Alpha Youth dienst (Hervormd Wilnis)

14 november Avond 7: Hoe kan ik het kwade weerstaan?
21 november Avond 8: Waarom en hoe aan anderen vertellen?
28 november Avond 9: Geneest God ook nu nog?

12 december Avond 10: Hoe zit het met de kerk?
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ALPHA CURSUS

Alpha cursus

Elk jaar beginnen we ergens halverwege
januari weer met de Alpha cursus.

Eenvoudig maar doeltreffend door de Bijbel
heen gaan, op zoek naar antwoorden en de
kern van ons christelijk leven. Je doet dit in een
kleine tot middelgrote groep. Wie komen er?
Meestal worden mensen meegenomen door
een buddy (uit onze gemeente of elders). Maar
ook als je zelf vol twijfels zit kan dit een
positieve impuls geven aan je geloof. Je kunt
hier jezelf zijn, met je eigen vragen en
gedachten. Wat besproken wordt blijft bij ons.
Wil je wat meer weten, neem dan even contact

op.
Alpha met een plus

Dit is een voortzetting van eerdere Alpha
groepen. Deze groep komt als kring
maandelijks een keer bij elkaar om een
Bijbelgedeelte of Bijbelstudie met elkaar door
te nemen. De stof is niet al te ingewikkeld.
Maar als je een Bijbelkring nét een treetje te
hoog vindt, of je geloof valt een beetje stil, dan
kan je ook gewoon bij ons aanschuiven. We
doen niet zo moeilijk over jouw vragen.

Groeten namens het Alpha Team,
Andre en Thera Visser: 06 & 52 16 60 62

Of: alpha#hervormdwilnis.nl

e N
o
éﬂlOOD 3

19

VAKANTIE BIJBEL WEEK

Vakantie Bijbel Week

Al meer dan 40 jaar organiseren we als
gemeente een fantastische
week voor kinderen,

We maken al vele jaren dankbaar gebruik van
het VBW-materiaal van de HGIB. Naast
ochtendprogramma’s waarin we zingen,
Bijbelverhalen delen en knutselen, zijn er ook
spelmiddagen voor alle basisschoolkinderen en
is er een kindertheater. 's Avonds is de tent
voor de tieners en meestal is er ook een sport-
en spelavond voor alle leeftijden. Voor
volwassenen is er open tent en er is bingo voor
alle leeftijden. Sinds een aantal jaren is er ook
op zondagmiddag om 15.00 wuur een
tentdienst. Een week waarin relaties worden
opgebouwd en waarin er ruimte is om het
Evangelie te delen op een laagdrempelige
manier.

tieners en volwassenen in
een grote tent. De laatste

jaren is dat in Het
Speelwoud (naast de
brandweerkazerne).

Er zijn verschillende werkgroepen die in
februari starten met de voorbereidingen. Voor
alle activiteiten is veel menskracht nodig:
opbouwen van de tent, flyeren in het dorp en
in de week zelf natuurlijk ook tentbewakers en
heel veel handen en open harten om de
kinderen een leuke week te bezorgen. Er zijn
zo’'n 100 gemeenteleden die op allerlei
manieren bijdragen. Daarmee is het ook voor
ons als gemeente een mooie verbindende
week. Voor scholieren is het mogelijk om de
maatschappelijke stage bij de VBW te lopen.

Om de opgebouwde band met de kinderen te
onderhouden, krijgen ze een verjaardags-
kaartje en organiseren we in de loop van het
jaar een tweetal VBW-middagen in de Roeping.
Je mist echt iets als je niet mee doet dus vraag
gerust om nadere informatie bij Adeline Stam:
stamadel#xs4all.nl . Je bent meer dan welkom!

Voor de agenda: de VBW is D.V. in 2026 van 22 t/m 26
juli.



CHRISTELIJK GEMENGD KOOR HIDDAI

NG, Naast dit stukje zie je ons logo, ons visitekaartje. Daarin kun je ook zien
& °’*\ . wat onze naam betekent. Die is afkomstig uit 2 Samuél 23: 30.
v Onze stem mogen we iedere dag laten klinken en daarmee laten horen
J./ wat God wil en wat Hij voor ons betekent. Die stem is een kostbaar
— ‘o instrument die we hebben gekregen om goed te gebruiken. Zeker als je
EchovmS bedenkt van Wie je die stem hebt gekregen. Dan ben je in de dubbele
betekenis de echo die Gods heil mag doorgeven. Want dat doen we met het
zingen van geestelijke liederen. Om door ons zingen de boodschap van Gods liefde in Jezus
Christus door te geven. En anderen daarmee tot nadenken te stemmen en dat ze
uiteindelijk in Hem gaan geloven. En: je wordt er zelf ook door versterkt. Muziek doet iets
met mensen en raakt harten.

Hiddai bestaat uit ca. 25 leden die dit enthousiast in de praktijk brengen. Houd je ook van
zingen? Iedereen vanaf de leeftijd voortgezet onderwijs is bij ons welkom. Kom gewoon
eens binnen en proef de sfeer.

Tijdens het winterseizoen zijn we vrijwel iedere donderdagavond in de Roeping te vinden.
Vooraf om 19.45 uur samen koffie/ thee drinken en vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur
repeteren we. En dat is nodig om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. We hebben

een leuke en ervaren dirigent (Wim van Dijkhuizen) die ervoor zorgt dat onbekende
muziekstukken helemaal tussen je oren gaan zitten zodat onze stem de juiste dingen doet.

Waar kun je ons horen?

Naast repeteren, treden we op waar we worden gevraagd of we organiseren zelf wat. We
verlenen medewerking aan concerten en uitvoeringen zoals Kerst- en Paasconcerten in de
regio, zangavonden voor ouderen, koren-dagen, tijdens gehandicaptenweken en (zo
mogelijk) diensten in de gevangenis.

Waar kun je ons vinden?

De eerste avond na de zomer is op 4 september 2025. Dat is een wat bijzondere avond
zodat opgave vooraf nodig is en dat kan bij een van de onderstaande  bestuursleden. De
week daarop, vanaf 11 september, beginnen wekelijks iedere donderdag om 20.00 uur de
repetities in de Roeping.

Tenslotte, dit jaar op 10 november bestaat Hiddai 20 jaar. Er leven plannen om dit te
“vieren” en wel in de vorm van een dankconcert op 29 november waarbij de inbreng van
oud-leden welkom is. Houd berichtgeving hierover dus in de gaten.

Als je meer wilt weten dan kun je het vragen aan een van de koorleden of bij het
bestuur.
Informatie nodig? Dat kan bij bestuursleden uit Wilnis:

Matty Nagel tel 06 & 23 81 26 02
Christien Meijers tel 06 & 12 92 90 52
Dick Stam tel 06 & 25 49 16 46
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KINDERKOOR ISMAEL (NIEUWT!)

Kinderkoor Ismaél — Nieuw!

Beste jongens en meisjes,

Heb jij altijd al van zingen gehouden? Of zing je al mee in ons kinderkoor? Dan hebben we leuk nieuws

voor jou!

Ons kinderkoor gaat een nieuwe weg in en we willen jullie allemaal uitnodigen om samen met ons
hieraan mee te doen. Vanaf nu gaan we verder als projectkoor!

Wat is een projectkoor?
Als projectkoor werken we in speciale projecten. Dat betekent dat we samen toewerken naar mooie
optredens. Het project duurt een paar weken, waarna we kunnen optreden voor familie, vrienden en
iedereen die het wil zien en horen!

Ons 1€ project is zingen met Kerst:
Maandag 15 dec. Volkskerstzang in Vinkeveen.
Woensdag 24 dec. Kerstzangavond Wilnis.

Plannen voor het 2¢ project zijn:
Zingen in de biddagdienst in Wilnis
Groot kinderkoren-concert met kinderkoren uit Zegveld, Linschoten en Oudewater.

Nieuwe repetitiedag!
In plaats van de koormiddagen op donderdag, gaan we nu op dinsdagavond samen zingen.
Wie ’s middags niet kon, kan nu wel mee doen. En we hopen dat er ook veel kinderen uit de regio mee
gaan doen.

Voor wie?
Voor ledereen van 4 t/m ongeveer 14 jaar.
Nu we ’s avond gaan oefenen is er ook ruimte voor tieners die van de basisschool af zijn. We zoeken
liedjes voor de jongere kinderen én voor tieners.

Waarom meedoen?
* Zingen maakt gelukkig! Samen muziek maken zorgt voor plezier en ontspanning.
* Jeleert nieuwe liedjes en ontwikkelt je muzikaliteit.
* Je maakt nieuwe vrienden.
* Aan het einde van het project is er een optreden.
En het belangrijkste: we willen graag zingen tot eer van onze God! Over Wie Hij is en wat Hij doet.
Door Hem te eren en groot te maken in onze liedjes!

Nieuwe repetitiedag: Dinsdag.
Start op D.V.11 november
Tijd: 18:15 — 19:00 uur
Voor iedereen van 4 t/m ongeveer 14 jaar
Of je nu al meezingt of nog nooit eerder hebt meegedaan: iedereen is welkom om mee te doen!
Laat je horen — we hopen te zien op dinsdagavond!

Liesbeth Nap
Heidi Meijer
Christien Meijers
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KOM KOFFIE en OPEN KERK

CHR. BIBLIOTHEEK LEKTUURKEUS

Kom Koffie

Het hele jaar door is er de wekelijkse
ontmoeting in de Roeping (Kom Koffie) waarbij
elke dinsdag van 10.00-12.00 uur gemeente-
leden, voorbijgangers en mensen uit de buurt

welkom zijn voor
een praatje en
gezelligheid.

Iedere eerste dins-
dag van de maand is
er aansluitend ook
een (gratis) lunch.

Info: Marjan
Versteegh en
Thera Visser

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen van 10.00- 12.00 uur is
een aantal vrijwilligers aanwezig bij de “"Open
Kerk”, waar iedereen die langskomt van harte
welkom is voor een kopje koffie of thee onder
het genot van een mooi stukje orgelmuziek.
Ruimte voor een gesprek of bezichtiging van de
kerk is er natuurlijk ook.

Meer info: André Visser, evangelisatie
ouderling
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Christelijke bibliotheek Lektuurkeus

Weet jij/u dat er op de E vrijdag van de maand
tussen 15.30 tot 17,00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur en de 3 © vrijdag van de maand van
15.30 uur tot 17.00 uur de mogelijkheid is om
boeken te lenen bij Christelijke Bibliotheek
Lektuurkeus in De Roeping.

Een abonnement kost € 35,00 per jaar.
Hiervoor kunnen maximaal 4 boeken per keer
worden geleend. Als u geen abonnement hebt,
betaalt u € 0,30 per boek.
Kinderen van de basisschool
kinderboeken gratis lenen

mogen

Wij streven ernaar om verantwoorde boeken
voor jong en oud in het assortiment te hebben.
Er zijn zowel de eerste (voorlees)-boekjes voor
de allerkleinsten, als romans in allerhande
categorieén (spannend, romantisch, historisch
etc.). Jaarlijks worden er nieuwe boeken
aangeschaft.

Naast de boeken worden er ook dubbele
wenskaarten met envelop verkocht ad € 0,50
per stuk en hebben we postzegels van Woord
en Daad.

Op Goede Vrijdag,
Rommelmarkt en de vrijdag
vaartsdag is de bieb gesloten.

de vrijdag voor de
na Hemel-

Tijdens de zomervakantie van de basisscholen
is de bieb open op de van 1¢ en 3¢
vrijdagavond van de maand van 19.00 - 20.00
uur

Janneke Kranenburg, Nel van Leeuwen,
Anneke van der Linden, Christien Meijers,
Hetty Rietveld en Leny Treur (de bieb-
medewerksters)




COMMISSIE ZENDING EN WERELD DIACONAAT

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)

Zending is onlosmakelijk verbonden aan gemeente zijn. Eigenlijk is de hele Bijbel het verhaal van
Gods zending in deze wereld. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontdek je hoe krachtig
Gods Geest door taal- en cultuurbarriéres heen werkt. Dat bemoedigt en inspireert maar spoort aan
om ook in onze eigen omgeving het Evangelie te delen. We zijn verbonden aan broeders en zusters
wereldwijd en mogen voor elkaar bidden en van elkaar leren!

Als ‘orgaan van bijstand van de kerkenraad’ is het de taak van de Commissie voor Zending en
Werelddiaconaat (CZWD) om met en hamens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke zendingsorganisa-
tie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers uitzendt en contacten
met buitenlandse kerken en partners onderhoudt.

Vanuit onze gemeente Wilnis steunen wij:

+ Het werk van de familie Vogelaar in Indonesié. Zij zijn in januari
2018 uitgezonden vanuit Den Haag om de kerk in Indonesié te
dienen. Zij ondersteunen de Gereja Toraja vanuit Makassar
Informatie over hun werk vindt u op de website
gzb.nl/misisulawesi

« Het werk van Herman en Anneloes Meijer in Costa Rica. Zij zijn
in september 2024 samen met hun kinderen Ralf en Julia
uitgezonden vanuit Herwijnen. De taak van Herman is lesgeven
aan predikanten en ambtsdragers bij een interkerkelijk
seminarie in San Jose. Anneloes levert een bijdrage aan
Fundacion Genesis, een diaconale organisatie die verbonden is
aan een kerk in de hoofdstad. Deze organisatie helpt mensen in §
moeilijke omstandigheden en wil ook bijdragen aan
bewustwording van de kerken m.b.t. diaconaat.

Wanneer zendingswerkers met verlof zijn bezoeken zij onze gemeente, delen over het werk en is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Wanneer u hun nieuwsbrieven of nieuwsupdates wilt
ontvangen, laat het dan gerust weten.

:

De CZWD organiseert jaarlijks een kerst- en paasgroetactie van Friedenstimme waarmee we
christenen in het voormalige Oostblok bemoedigen. Daarnaast organiseren wij verschillende andere
ontmoetingen waarvan één keer per jaar een fietspuzzeltocht met een specifieke bestemming voor
de opbrengst. Ook bieden we elk jaar de GZB-dagboekjes ‘Een Handvol Koren’ aan waarmee u
dagelijks persoonlijk bij zending betrokken kunt zijn.

Gedurende het jaar is een aantal diaconiecollecten bestemd voor zending en werelddiaconaat. Via
kerkblad, flyers en afkondigingen wordt u hierover geinformeerd. Dat is ook het geval voor de
zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk die twee kwartalen voor het zendingswerk in het
buitenland bestemd zijn. Het belangrijkste is misschien wel het gebed met en voor elkaar. Elke
zondag wordt daarom voor één van de verbonden werkers/landen 6f voor zendingswerk in
Nederland gebeden. Om u op de hoogte te houden, geven we in samenwerking met de evange-
lisatiecommissie en de Umoja taakgroep vier keer per jaar een zendingsnieuwsbrief uit met een
korte impressie van het zendingswerk waar we als gemeente bij betrokken zijn. Zowel in Nederland
als over de grenzen. In deze nieuwsbrief staan ook gebedspunten om mee te bidden.

U kunt contact met ons opnemen via czwd#hervormdwilnis.nl of door het
aanspreken van een van de commissieleden: Janneke Herngreen, Tonnie
Meijers, Jopie Verhoek, Henri Kool, Jantine Meijers. Welkom om een keer een
vergadering bij te wonen!
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GEBED VOOR DE JEUGD

Bidden voor onze Jongeren.

Een belangrijk onderdeel van gemeente zijn is
voor elkaar bidden. De jongeren

groeien op in een moeilijke tijd vol verleidingen
en onzekerheden. Hoe mooi is

het dan dat wij als gemeente om hen heen
staan en bidden om bescherming en
geloofsgroei. Als dank voor wat we zelf van
God ontvangen.

De Leiding van het jeugdwerk heeft meerdere
malen uitgesproken... dit werk kan niet zonder
dat de Gemeente (tegelijkertijd) voor ons bidt!
Mijn ervaring is dat als ik er niet echt tijd voor
vrijmaakt, ik het gauw vergeet.

Misschien is het voor u/jou een idee om dit jaar
aan te sluiten? Hoe mooi om te weten dat er
een groepje is dat wekelijks voor de jongeren
en hun leiding bidt.

Wat doen we met elkaar? Samen zingen, kort
een Bijbelgedeelte lezen met kleine toelichting,
daarna bidden we voor de jeugd over de
onderwerpen die leiding en tieners en kinderen
zelf hebben aangedragen en wat we zelf bij
God willen brengen.

We komen bij elkaar tijdens de “Alpha Youth-
avonden”; in de Roeping om 19.30 uur (zie
kerkblad en website).

Wil je wel meebidden, maar kun je niet
aanwezig zijn? Dan kun je je opgeven

voor de “Gebedsbrief” (mail-bericht); geef het
dan even door.

Jan Nagel en Corien Bos

e-mail: kocobo#solconmail.nl

tel:0297&274264
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GEBEDSGROEP ONDERWIJS

Gebedsgroep basis- en voortgezet
onderwijs

Samen bidden voor onze kinderen en de
scholen is wat wij doen op deze gebedskring.

De bijbel roept ons op te bidden en te danken
en dat mogen wij in alle vrijheid doen. We
komen om de week op vrijdagochtend meteen
om half negen bij elkaar op de Koningin
Julianaschool waar we bidden voor onze
kinderen die op de basisschool zitten. Voor de
precieze data zie de agenda op de web-
site www.julianaschoolwilnis.nl.

Nu is het zo dat de groep bidders op school wat
mager is maar we weten dat er thuis ook volop
gebeden wordt. Toch willen wij elke ouder die
kinderen heeft op school van harte uitnodigen
om mee te komen bidden. Want alle kinderen
zijn belangrijk en de leerkrachten, besturen en
directeuren hebben ook het gebed hard nodig!
Van de school krijgen we gebedspunten
aangereikt maar ook van leerlingen zelf.

g 1
Het is heel fijn om zorgen en moeiten in gebed
bij onze Vader te brengen maar ook de dank-
baarheid te uiten dat er nog steeds christelijk
onderwijs is.

Wij vinden het fijn als u met ons mee komt
bidden. Het maakt daarbij niet uit waar uw kind
op school zit. U bent van harte welkom van
8.30-9.00 uur in de directiekamer van de
Koningin Julianaschool te Wilnis. Ook hangt er

op school een gebeds-brievenbus. Daarin
kunnen al dan niet anoniem briefjes van
kinderen, ouders of leerkrachten gedaan

worden met gebedspunten.

Heeft u vragen? Bel dan Elsemarie Mur
Tel. 06 & 30 76 99 55



UMOJA

Umoja, wat samen één
betekent, staat voor de relatie
die we als gemeente van
Wilnis vanaf augustus 2011
hebben met de gemeente van
de Motherchurch van Mathare
in Kenia. Deze kerk staat
midden in de sloppenwijk van Mathare Valley
aan de Noordoost kant van Nairobi. Wat de
inhoud van deze relatie is en hoe we deze
vorm proberen te geven, lees je in de missie
en visie:

Missie:
Het onderhouden van een levende relatie
tussen de Hervormde Gemeente van Wilnis en

de Redeemed Gospel Church (Motherchurch)
van Mathare.

Visie:

Door wederzijds te delen in vreugde en zorgen
en door elkanders lasten te dragen en zo de
liefdeswet van Christus te vervullen (Gal.
6:2), zal de relatie tussen de Hervormde
Gemeente van Wilnis en de Redeemed Gospel
Church (Motherchurch) van Mathare een
werkelijk levende relatie zijn tot eer van God
en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Er is een taakgroep: Umoja 2.0, onder
verantwoordelijkheid van de diaconie, die zich
inzet om deze relatie te helpen vormgeven. In
samenspraak met de kerkenraad is er een
Taakstellingsdocument opgesteld waarin de
doelstellingen en afspraken opgenomen zijn.

Eén van de belangrijke onderdelen van de
relatie met de Redeemed Gospel Church is het
delen van vreugde en zorg en zo voor elkaar

bidden in het midden van de beide gemeentes.

Daarnaast is financiéle hulp bieden aan onze
broeders en zusters in de sloppenwijk ook een
belangrijk onderdeel.

We voelen ons nauw verbonden met hen en
met het WILMA trainingsinstituut. Begin 2022
is er een sponsorprogramma opgezet om zo
structurele hulp te kunnen bieden. In januari
2024 is het sponsorprogramma verlengd met
2 jaar. In september 2023 zijn pastor Daniel,
pastor Joel en Magdaline in Wilnis op bezoek
geweest.

De Umoja taakgroep bestaat uit Leonie van
Zutphen, Jesse Tijsseling, Mariska van Eijk,
Peter de Leeuw en Annet Meijers.

Voor contact: mariskavaneijk#ziggo.nl

OUD PAPIER INZAMELING

Oud Papier inzameling in Wilnis door
Hervormde Gemeente en muziek-
vereniging Viribus Unitis.

Sinds 2017 halen we oud papier/karton op
met een groep vrijwilligers van onze
Hervormde Gemeente en vrijwilligers van
Viribus.

Elke derde zaterdag van de maand zijn we
ongeveer vier uurtjes bezig met drie pers-
wagens van het afvalbedrijf Remondis. Twee
perswagens voor ons en één voor Viribus.
Onze wijken zijn: Wilnis Oude Dorp, Veenzijde
I en Veenzijde II. Veenzijde III en Maricken-
land zijn de wijken van Viribus.

De opbrengst voor ons is circa achtduizend
euro per jaar. Daarbij komt nog de opbrengst
van de container die op het kerkplein staat.

De kerkrentmeesters bestemmen de opbreng-
sten aan verduurzamingsprojecten van de
gebouwen.

De ophaaldagen staan in de Afvalwijzer app of
de gemeentelijke afvalkalender.

Het is een gezellig gebeuren en we zorgen
onderweg nog voor een hapje en een drankje.
Ook de chauffeurs van Remondis waarderen
dit zeer.

Nieuwe vrijwilligers (minimaal 18 jaar) zijn
altijd welkom!

Harry de Haan 06 & 10 47 20 07 en Johann
Griinbauer 06 & 55 11 76 96, coordinatoren
papierinzameling Hervormde Gemeente
Wilnis.



OUDERENMIDDAGEN

Ouderenmiddagen

De ouderenmiddagen zijn twee keer per maand op donderdag en worden gehouden in De Roeping.
De middagen beginnen om 14.30 uur.

Programma voor het komende seizoen 2025/2026

11 september

Spelmiddag

25 september

Onze uitgaansmiddag brengt ons naar Kudelstaart.
Traditiegetrouw gaan we pannenkoeken eten bij "De Strooppot”

9 oktober Spelmiddag.

23 oktober De heer F. Verkerk vertelt ons over prepareren en opzetten van dieren
taxidermie

6 november Spelmiddag.

20 november

Joke toont ons de foto’s van het seizoen 2024/2025 en wij gaan onze
kennis testen met een quiz.

4 december

Spelmiddag met “Sinterklaas” Bingo.

18 december

Kerstviering in samenwerking met een koor. Ter afsluiting is er een
broodmaaltijd.

8 januari Spelmiddag

22 januari Lia Rademaker-Voorneveld komt ons vertellen over haar vrijwilligerswerk
bij Clinic Clowns.

5 februari Spelmiddag.

19 februari Akke Feddema is een creatieve duizendpoot en komt ons over haar werk
vertellen.

5 maart Spelmiddag.

19 maart Marrie den Braber is met haar foto’s al veel in de prijzen gevallen. Zij laat
ons meegenieten.

2 april Deze middag staat in het teken van Pasen

16 april Spelmiddag

30 april Spelmiddag

21 mei Afsluiting van het seizoen. We eindigen weer met een heerlijk buffet

Samenstelling van het comité:

Marrie den Braber Tel. 0297 & 28 13 04/06&30 00 36 65 marriedenbraber#gmail.com

Joke Honig Tel. 0297 & 28 67 45/06&15 52 38 93 jokehonig#gmail.com
Lenie Treur Tel. 0297 & 28 50 16/06&57 73 58 05 gerrittreur1944#gmail.com
Minie Vis Tel. 0297 & 36 62 99/06&38 32 51 45 wvisvaneijk#hotmail.com
Trudi de Vries Tel. 0297 & 28 36 09/06&12 69 54 72 trudidevries#ziggo.nl

Nel van Oudenallen tel.0297 & 27 31 14/06&46 69 72 74 timennelvanoudenallen#gmail.com
(contactpersoon)
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CONTACTPERSONEN

DE KERKENRAAD

Predikant
Vacant

Ouderlingen

Postadres kerkenraad: Kerkenraad

Hervormde Gemeente Wilnis, t.a.v. de scriba,
dhr. D. Stam, Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis,

Email: scriba#hervormdwilnis.nl

Dhr. P.]J. De Bruijn, wijk 4,
Tel. 06 & 31 39 01 56,
mail: zorggras74#hotmail.com

Dhr. Joh. van Dulken
ouderling-kerkrentmeester,
tel. 06 & 11 64 58 42

mail: jvdulken55#gmail.com

Dhr. J. van Eijk, wijk 2
tel. 06 & 20 35 23 68
mail: johanvaneijk39#gmail.com

Dhr. G. van Kreuningen, jeugdouderling,
tel. 06 & 11 38 70 69,
mail: gert#veruszakelijkadvies.nl

Dhr. A. Meijers, wijk 3
tel. 06 & 15 65 95 78
mail: arism#ziggo.nl

Dhr. P. Rietveld, wijk 1,
tel. 06-12 27 80 90,
mail: kerkwilnispeter#outlook.com

Dhr. B.M. van der Schaft,
Ouderling-kerkrentmeester

Tel. 06 & 59 38 85 24

mail: martienvdschaft#gmail.com

Dhr. J. Seeleman, preses, wijk 5
Tel. 06 & 11 44 06 25
mail: jseeleman#solcon.nl

Dhr. D. Stam, scriba,
tel. 06 & 25 49 16 46
mail: scriba#hervormdwilnis.nl

Dhr. A. Visser, evangelisatieouderling
Tel. 06 & 52 16 60 62
mail: evangelisatie@hervormdwilnis.nl
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Diakenen

Postadres Diaconie:
Kerkstraat 12, 3648 AK WILNIS.
mail: diaconie#hervormdwilnis.nl

Dhr. C.C.L. Leeflang, penningmeester,
Tel. 06 & 54 20 30 51
mail: corstianleeflang#hotmail.com

Dhr. P. de Leeuw, secretaris

mail: simbainwilnis#gmail.com

Dhr. A.F. Meijers, voorzitter,
tel. 0297 & 28 37 39,
mail: Tonnie.diaconie#outlook.com

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis.

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. van Rooijen,
Tel. 0183 & 51 31 76,
mail: vanrooijen1954#hotmail.com




WIJKTEAMS

iy

Wijk
Ouderling Teamleden
1 Peter Rietveld vacature (bezoekbroeder)
Tonnie Meijers (wijkdiaken)
Corine van der Schaft
De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenwe
Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse Zuwe en de
gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.
2 Johan van Eijk Marlies de Haan (bezoekzuster)
Theo Herngreen (bezoekbroeder)
Corstian Leeflang (wijkdiaken)
Henny van Dulken, Janneke Kranenburg
Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan,
Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde en Zon en water.
3 Aris Meijers Cristiaan Spek (bezoekbroeder)
Corstian Leeflang (wijkdiaken)
Alie Palm, Ella Hulsman en Liesbeth Verhoek
Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper, Burgemeester
Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker,
Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en alle straten van Marickenland
4 Peter De Bruijn Arwin van Eijk (bezoekbroeder)
Peter de Leeuw (wijkdiaken)
Matty Nagel, Marjan de Leeuw en Bep Rispens
Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg
Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris
Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan
Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen en Zeelt.
5 Jos Seeleman vacature (bezoekbroeder)

Tonnie Meijers (wijkdiaken)
Leen van Kreuningen en Ida van Kreuningen

Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis.

Gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn en niet wonen in Wilnis of Vinkeveen
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DE KERKDIENSTEN

De kerkdiensten worden elke zondag
gehouden in ons kerkgebouw aan de Koningin
Julianastraat 23, 3648 AL Wilnis.

Aanvang: 10.00 uur en 18.30 uur.

Predikant

Vacant

Organisten

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Joost Broere, Wilnis

Kees Hoogendoorn, Mijdrecht

Carel Martijn, Mijdrecht

André Mateman, Ede

Sander Meijer, Mijdrecht

Wilbert van Vliet, Woerden.

Anton Vonk Noordegraaf, Nieuwveen

Koster

Dhr. Christiaan van der Linden, Kerkstraat
10, 3648 AK Wilnis, tel. 0297 & 27 28 89 of
tel. 06 & 16 64 06 34,

Email: kosterhervormdwilnis#tgmail.com

Hulpkoster
Dhr. Leen van Kreuningen/ Dhr. Nico Mur

Streamteam

Contactpersoon/coérdinator: Dhr. Christiaan
van der Linden.

Het streamteam bestuurt de camera tijdens
de kerkdiensten, het team bestaat uit:

Dhr. Matthias Verhoek

Dhr. Johan van Dulken

Dhr. Diederick de Leeuw

Dhr. Harry de Haan

Dhr. Boaz van Kreuningen

RONDOM DE KERKDIENSTEN

Kinderoppas

Mevr. Deborah van Eijk,
tel. 06 & 30 64 80 05
Email: chrechehervormdwilnis#gmail.com

Kerkauto

Dhr. Tonnie Meijers,

Tel. 0297 & 28 37 39

Email: Tonnie.diaconie#outlook.com

Kerkradio
Dhr. Tonnie Meijers, gegevens als hierboven
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“Ons Kerkblad”

Abonnementenadministratie:

Mevr. Anneke van Leeuwen-van Walderveen,
tel. 0297 & 28 11 78, Email:
aalesenanneke#gmail.com

IBAN: NL17 INGB 0003 7512 86 t.n.v. “Ons
Kerkblad” Wilnis.

Inleveren kopij:

Mevr. Edith Stam-Leeflang,

tel. 0297 & 28 74 95,

Email: edithstam#ziggo.nl

Kopij bij voorkeur inleveren via E-mail.

“Solitudo”

Contactpersoon: Mevr. Anja Kranenburg-van
der Vaart, tel. 0297 & 28 57 74,
Email: Administratie#hervormdwilnis.nl

Collectebonnen

Contactpersoon: Mevr. Anja Kranenburg-van
der Vaart, tel. 0297 & 28 57 74.
Email: Administratie#hervormdwilnis.nl

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 tnv CvK
Hervormde Gemeente Wilnis onder
vermelding van de aankoopdatum.

U kunt ook collectebonnen bestellen via de
website

Website

www.hervormdwilnis.nl

Alle informatie die in het kerkblad of de
gemeentegids staat vindt u ook op de
website. Wekelijks worden er preken opgezet
en een jaar bewaard. In de agenda kunt u de
wekelijkse activiteiten vinden. Ook staan er
gegevens op over de VBW, clubs, kringen,
koren, gebouw “De Roeping” en verdere
achtergrondinformatie. Alle belangrijke con-
tactadressen staan vermeld.

Informatie vragen kan via het emailadres:
info#hervormdwilnis.nl

Een activiteit aanmelden kan via het
emailadres: agenda#hervormdwilnis.nl

Contactpersoon: Dhr. André Visser,
tel. 06 & 52 16 60 62,
mail: avisser#online.nl

Contactpersoon gemeente-app:
Email: scriba#hervormdwilnis.nl




CATECHESE

Gewone catechisatie

Door mededelingen in “Ons Kerkblad” en
kanselafkondigingen worden tijd en plaats van
de catechisaties tijdig bekendgemaakt. Er
worden persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

Contactpersoon: Dhr. Gert van Kreuningen,
jeugdouderling, tel. 06 & 11 38 70 69,
Email: gert#veruszakelijkadvies.nl

Belijdeniscatechisatie

Wie zich wil aanmelden voor de belijdenis-
catechisatie of meer informatie wil over het
afleggen van geloofsbelijdenis kan terecht bij
de jeugdouderling of de scriba.

KRINGEN EN VERENIGINGEN

Gemeenteavonden
Meestal worden deze op een (nader bekend
te maken) woensdagavond gehouden.

Bijbelkring

In het winterseizoen wordt elke maand op de
woensdagavond een Bijbelkring gehouden in
“De Roeping”. De avonden beginnen om 20.00
uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur.
Contactpersoon: Dhr. Dirk Drost,

Tel. 06 & 51 44 83 80

Mannenvereniging “Boaz"”
Deze vereniging vergadert eenmaal in de

veertien dagen op maandagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur in “De Roeping”.
Contactpersoon: Dhr. Aad van Strien,

tel. 06 & 53 69 36 61,

Email: avstrien#gmail.com

Vrouwen Contact

Het Vrouwen Contact komt in 3 groepen bij

elkaar. Er wordt naar gestreefd dit twee keer
per maand te doen op een dinsdag-
woensdag- en donderdagmorgen. De

ochtenden zijn van 09.30 tot 11.30 uur. De

groepen komen op diverse plekken bij elkaar.
Dit kan bij iemand thuis zijn of in “De
Roeping”. Contactpersoon: Mevr. Marjan
Versteegh, tel. 06 & 57 43 43 12

Email: vcwilnis#gmail.com

Huiskringen
Deze kringen komen volgens een rooster

bijeen bij een van de deelnemers aan huis
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EVANGELISATIE

Evangelisatiecommissie
Evangelisatieouderling: Dhr. André Visser
Email: evangelisatie#hervormdwilnis.nl
IBAN: NLO4 RABO 0373 7116 89 t.n.v.
Evangelisatiecommissie te Wilnis.

VakantieBijbelWeek
Coordinator:Mevr. Adeline Stam-Kool

Tel. 06 & 45 00 44 46
Email: vbwwilnis#gmail.com

Kinderkoor/Projectkoor “Ismaél”

Per project wordt op dinsdagavond van 18.15
tot 19.00 uur gerepeteerd in De Roeping.
Voor het eerste project starten de repetities
op dinsdag 11 november. Contactpersoon:
Mevr. Christien Meijers

Tel. 06 & 12 92 90 52.

Email: christienm#ziggo.nl

Christelijk Gemengd koor Hiddai

Wekelijks wordt in "De Roeping” gerepeteerd
op donderdagavond van 20.00 - 21.30 uur.
De koffie en thee staan om 19:50 klaar!
Contactpersoon: Mevr. Matty Nagel-de Jong,
Tel. 06 & 23 81 26 02

Email: mattynagel63#gmail.com

Alpha Cursus volwassenen

Kerkelijk of niet, Bijbelkennis of niet? Welkom
op de Alpha cursus voor volwassenen.

Elk voorjaar starten we weer in Januari.
Nadere bekendmaking volgt.

Vragen? Mail of bel even:
alpha#hervormdwilnis.nl

(06 & 52 16 60 62 - André/Thera Visser)

Commissie Zending en Werelddiaconaat
Mevr. Jopie Verhoek-Leeflang,

tel. 06 & 54 70 62 41

Email: czwd#hervormdwilnis.nl




JEUGDWERK

DIACONIE

Jeugdraad en Jeugdclubs
Contactpersoon: Dhr. Gert van Kreuningen,

jeugdouderling, tel. 06 — 11 38 70 69,
Email: gert#veruszakelijkadvies.nl
IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v.
Jeugdraad Hervormde Gemeente Wilnis.

Jeugdclub “"Menorah” voor groep 5 en 6
Deze jeugdclub komt elke donderdagavond
bij elkaar van 18.30 - 20.00 uur in “De
Roeping”. Contactpersoon: Mevr. Annet
Meijers, tel 06- 51 29 10 36

Jeugdclub “ 't Kruispunt” voor groep 7
en 8

Deze club komt elke maandagavond bij
elkaar van 18.45 - 20.00 uur in “De
Roeping”. Contactpersoon Dhr. Jonathan van
Kreuningen, tel. 06 & 22 20 72 15

Tienerclub 4U voor tieners uit de 15t of
2% van de middelbare school

Deze club komt elke vrijdagavond bij elkaar
van 19.30 - 21.00 uur in “De Roeping”.

Jeugdvereniging “Op Weg"” voor 16 jaar
en ouder

De jeugdvereniging komt om de week op
zondagavond bij elkaar in “De Roeping”.
Contactpersoon: Dhr. Gerco de Leeuw

Tel 06 & 23 08 07 20

Email: jvwilnis#gmail.com

Zondagsschool “Dabar’”, voor groep 1
t/m8

Als er dit seizoen zondagsschool gehouden
wordt, dan is dat van 11.30 - 12.45 uur in
“De Roeping”.

Contactpersoon: Renée Meijers, tel 06 & 15 22 28 94

Alpha Youth

De jongeren (14 en 15 jaar) komen ongeveer
10 avonden en een weekend bij elkaar om
zich te buigen over de basisvragen van het
christelijk geloof. Contactpersoon Mevr. Ilse
v.d.Schaft, tel. 06 & 18 70 83 24

Email: ilsevdkraats#gmail.com
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De diaconie verleent steun bij stille armoede,
zorg voor hulpbehoevenden en verdrukten in
de maatschappij en hulp bij ziekten, honger en
rampen wereldwijd.

Voor hulp of andere vragen kunt u altijd
contact opnemen met een van de diakenen of
met één van de contactpersonen van de
werkgroepen uit de lijst hieronder.

Diaconale werkgroepen en Diaconale

vergadering
Contactpersoon:

Dhr. Tonnie Meijers
tel.0297 & 28 37 39
Email: Tonnie.diaconie#outlook.com

Werkgroep 1: Kerkradio
Contactpersoon:

Dhr. Tonnie Meijers,

Tel. 0297 & 28 37 39

Email: Tonnie.diaconie#outlook.com

Werkgroep 2: Hulpdienst

Contactpersoon:

Mevr. Corien Bos-van Rossum,
tel. 0297 & 27 42 64,

Email: kocobo#solconmail.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Postadres College van Kerkrentmeesters:
Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis
Email: krm#hervormdwilnis.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
Dhr. B.M. van der Schaft, voorzitter
tel. 06 & 59 38 85 24

Email: martienvdschaft#gmail.com

Dhr. Joh. van Dulken, secretaris
tel. 06 & 11 64 58 42
Email: jvdulken55#gmail.com

kerkrentmeester
Dhr. L. Verhoek, penningmeester
Tel. 06 & 51 50 54 13

Email: Bert#accountants.nl




Kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Administratrice:

Mevr. Anja Kranenburg-van der Vaart,

tel. 0297 & 28 57 74,

Email: administratie#hervormdwilnis.nl
IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK
Hervormde Gemeente Wilnis.

Verenigingsgebouw “De Roeping”
Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Beheerster:

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel.
0172 & 40 85 86 of 06 & 57 43 43 12.
Email: versteegh.house@hetnet.nl

Voor het gebruik van het verenigingsgebouw
kunt u zich wenden tot de beheerster. Ook
wanneer u uw verjaardag of een ander
heuglijk feit in “"De Roeping” wilt vieren kunt
u bij haar terecht.

Verjaardagfonds
Contactpersoon: Mevr. Anja Kranenburg-

van der Vaart, tel. 0297 & 28 57 74. Email:
A.Kranenburg#solconmail.nl

Rouwdiensten en begraafplaats
Voor inlichtingen omtrent het gebruik van de

opbaarruimte, zaalruimte ten behoeve van
een rouwdienst en/of condoleance kunt u
terecht bij: Christiaan van der Linden,
Kerkstraat 10, 3648 AK Wilnis,

tel. 0297 & 27 28 89 of 06 & 16 64 06 34,
Email: kosterhervormdwilnis#gmail.com

Wanneer u nadere informatie wenst
omtrent de begraafplaats kunt u ook bij
hem terecht.

Administratie begraafplaats:

Mevr. Anja Kranenburg-van der Vaart,
tel. 0297 & 28 57 74,

Email: administratie#hervormdwilnis.n 1

Oud papier inzameling

U kunt uw oud papier brengen
container op het kerkplein.
Contactpersoon:

Dhr. Nanne Verburg, tel. 0297 & 28 35 81
Dhr. Cor van der Linden,tel. 06 & 23 16 20 07

in de

Codrdinatoren ophalen oud papier op
zaterdag:

Dhr. Harry de Haan,

Email: a.de.haan.harry#gmail.com
Dhr. Johann Grinbauer

Email: Johann#grunbauer.nl
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Veilige gemeente/
vertrouwenspersonen
Bea Vonk Noordegraaf
06 & 20 27 88 75

Chris van K.

vertrouwenspersonen#hervormdwilnis.nl

DIVERSE VERENIGINGEN

Christelijke bibliotheek “Lektuurkeus”
De uitleen van boeken vindt plaats op de 1¢
vrijdag van de maand van 15.30 tot 17.00
uur en van 19.00 tot 20.00 uur en iedere 3¢
vrijdag van de maand van 15.30 - 17.00
uur in de Roeping.

Contactpersoon:

Mevr. Janneke Kranenburg

Tel. 06 & 86 60 28 38.

Email: janneke.kranenburg#gmail.com

Fides, Vereniging voor Protestants
Christelijk Basisonderwiis

Deze vereniging behartigt de belangen van
het christelijk onderwijs en heeft een school
in Wilnis onder haar beheer.

Koningin Julianaschool, Stationsweg 7, 3648
AN Wilnis, tel. 0297 & 28 16 14.

Website: www.julianaschoolwilnis.nl
Directeur: R.Manuputtij
info#julianaschool.nl

Contactpersoon raad van beheer:

Mevr. Karlijn van 't Hul

Bestuur: info#fidesonderwijs.nl

Zie ook: www.fidesonderwiijs.nl

Ouderenmiddagen
Deze worden eenmaal in de veertien dagen

gehouden op donderdagmiddag van 14.30 -
17.00 uur in “De Roeping”.

Contactpersoon: Mevr. Nel van Oudenallen-
Kastelein, tel 0297 & 27 31 14.
Email:_timennelvanoudenallen#gmail.com

Nederlandse Patiénten Vereniging
Contactpersoon: Mevr. Corien Bos-van
Rossum, tel. 0297 & 27 42 64,

Email: kocobo#solconmail.nl




KLEURPLAAT

Jezus zegent de kinderen (Mattheiis 19: 13-15)

Meer kleurplaten nodig? Mail Adeline Stam: stamadel#xs4all.nl
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Hervormde Gemeente Wilnis
e Koningin Julianastraat 23, Wilnis
www.hervormdwilnis.nl
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