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Inhoud  

 Meditatie 

 Impressie van het werk 

 Studieochtend vertrouwenspersonen 

 Mobiliteit: cursus voor predikanten en kerkelijk werkers 

 Beroepen en meer 

 

Meditatie 

 

Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden 

bedekt. (Psalm 32) 

 

Onlangs hoorde ik een nieuwsitem op de radio. Steeds meer slachtoffers van seksueel 

geweld vragen justitie om een gesprek met de dader. Op de radio werd een vrouw gevraagd 

waarom zij een gesprek had gevraagd en ze zei: ik wilde de regie terug. Hij heeft mij 

verkracht en het is me overkomen. Ik wilde laten zien dat ik krachtig ben. In het gesprek had 

ze de man omhelsd en hem vergeven. Ik heb daar lang over na moeten denken. Wat is het 

dat een slachtoffer zo met de dader wil praten. Wat is vergeving? En ik moest denken aan 

een essay van Miroslav Volf over vergeving. Hij schrijft: Ik (degene die vergeeft) stel een 

morele daad, en zo geef ik aan dat ik meer ben dan een slachtoffer: dat ik iemand ben die, 

hoewel ik onrecht heb geleden, moreel integer en hoogstaand handel, terwijl de toebrenger 

van het onrecht zich moreel verlaagd heeft. Als je zo over vergeving denkt, betekent dit, dat 

je veel van dader en slachtoffer vraagt. Het slachtoffer neemt de leiding, ziet af van wraak en 



wrok en treedt op de dader toe. Dat is een enorme stap in vertrouwen. Want alles is goed en 

wel maar kan je vertrouwen dat jouw vergeving betekent dat de dader nooit meer de fout in 

gaat? Vergeving biedt een nieuw begin. Maar laat de harde werkelijkheid niet zien dat 

daders vaak meerdere keren de fout ingaan? Toch heeft de dader het ook niet gemakkelijk. 

De dader moet zijn daad onder ogen zien. Hij heeft een fout begaan, een grote fout. 

Vergeving is hard werken van beide kanten. Volf haalt in dit verband het verhaal van de 

verloren zoon aan. De vader vergeeft volkomen, terwijl beide zonen aarzelen. De jongste 

durft niet te geloven dat hij opnieuw zoon mag zijn, de oudste baalt van zoveel 

vergevingsgezindheid. Vergevingsgezindheid is niet sexy. Vergevingsgezindheid roept vragen 

op. We leven in een onvolkomen wereld. Daar moeten we mee rekenen. De vreugde in de 

hemel over die ene zondaar die zich bekeert, is moeilijk na te voelen. Ik bewonder de 

vrouwen die het gesprek met daders van seksueel geweld aangaan. Ik begrijp de vrouwen 

die het niet kunnen. Een rechter treedt in hun plaats – zo werkt dat bij ons – die een straf 

toedeelt die eindig is. In de kerk preken we van vergeving en weten we van een nieuw begin. 

Maar ook voor ons geldt dat dit hard werken is. 

 

Impressie van het werk 

 

Als classis proberen wij de lijnen ook naar het werk van predikanten in algemene dienst en 

met bijzondere opdracht open te houden. In januari organiseerden wij een 

onlinebijeenkomst. De adressen kregen wij van de landelijke kerk. Helaas bleek de 

informatie niet altijd te kloppen. Daarom doen we een beroep op gemeenten om ons te 

melden welke predikanten met bijzondere opdracht en in algemene dienst zij kennen, zodat 

we een lijst krijgen die up-to-date is. Ons is als classis gebleken dat lang niet al deze mensen 

een begeleidingscommissie vanuit de zendende gemeenten hebben gekregen. En dat is 

jammer. Deze predikanten werken in de voorhoede, die ook voor ons belangrijk is te volgen. 

Volgend jaar is er weer een bijeenkomst. We thematiseren de wisselwerking die seculiere en 

gelovige context op elkaar hebben. De predikant in algemene dienst en met bijzondere 

opdracht hebben vaak een goed oog en oor voor de seculiere context en de vragen die in 

deze context gesteld worden. Er is heel wat aan de hand in de geestelijke zorg. Lang niet 

iedereen werkt meer met een kerkelijke zending. Het is mijn overtuiging dat we elkaar wat 

te zeggen hebben. Als u de begeleidingscommissie lang niet meer samenriep, kunt u daar 

misschien iets aan doen. Laten we van elkaar leren. 

11 Februari vergaderde de generale synode. Op deze vergadering stond het vierjaarlijkse 

verslag van onze classis op de agenda. Ik mocht zelf de synode toespreken over de urgentie 

die wij voelen als het gaat om kleine gemeenten en het gebrek aan ambtsdragers. Er is wat 

aan de hand in onze gemeenten. Ik hoef u niets te zeggen. De structuur van elke vierplek een 

kerkenraad, elke kerkenraad tenminste twee ouderlingen, twee ouderling - 

kerkrentmeesters, twee diakenen en een dominee staat onder druk. Het systeem kraakt en 

piept. Tegelijkertijd zien we veel enthousiasme en mensen die zich inzetten met het oog op 

de verkondiging. De kerk leeft. Maar hoe zorgen wij dat wij de mensen in de kerk blijvend 

ondersteunen? Ik krijg met name van kerkrentmeesters wel eens te horen dat zij zuchten 

onder de steeds complexere regelgeving. Met Kerk 2025 moest alles eenvoudiger worden. 

Daar zijn we (nog) niet in geslaagd. Ik moet zeggen dat we veel aandacht kregen. Ik hoop op 

vervolgstappen en als die er zijn houd ik u op de hoogte. Collega van der Kamp sprak over de 

sociale cohesie en deed een oproep om materiaal beschikbaar te stellen voor kerkenraden 

die met de dertigers in gesprek willen. 



In de vorige nieuwsbrief vroeg ik of er mensen zouden zijn die met mij een boek van Andrew 

Root over de kerk, Churches and the crisis of Decline, willen lezen. Ik ben blij te kunnen 

zeggen dat er twee leesgroepjes van start gaan. U kunt zich nog melden voor de groep op 

vrijdagmiddag. We starten 10 maart om 14.00 uur. 

 

Vertrouwenspersonen – studieochtend 

 

Op vrijdag 10 maart is een inspiratiesessie Sociale Veiligheid op het kantoor van SRKK/CIO 

(de belangenbehartigers van protestantse en rooms-katholieke kerken) in Utrecht. Deze 

ochtend is voor allen die werken aan sociale veiligheid in de gemeente. 

Vertrouwenspersonen zijn in het bijzonder uitgenodigd maar ook kerkenraadsleden die 

vragen hebben hoe veiligheid in de gemeente gestimuleerd kan worden. 

Grensoverschrijdend gedrag. Het komt helaas overal voor. Dus ook binnen de kerk. Tussen 

vrijwilligers en leden maar ook tussen leden onderling. Toch willen we er alles aan doen om 

dit te voorkomen. Vrijwilligers en leden aan activiteiten van uw kerk of gemeente moeten 

kunnen rekenen op een veilige en positieve omgeving. Wij hebben daar gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid voor. 

Wilt u zich verder verdiepen in sociale veiligheid, volg dan onze gratis inspiratiesessie. In een 

ochtend wisselen we van gedachten over sociale veiligheid. Daarnaast staat de Regeling 

Gratis VOG ook op de agenda en wordt u geïnformeerd over het stappenplan 

  

Bezoekadres: Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht. 

Om 10.30u is ontvangst met koffie/thee en we sluiten rond 12.30u af na de lunch. 

 

Groet Ingrid Rombouts 

Beleid en Regeling Gratis VOG voor CIO 

T: 0612323321 (niet op dinsdag bereikbaar) 

 

Mobiliteit 

 

Vitale Roeping organiseert 2 online bijeenkomsten die helpen bij het opstellen van een cv (2 

maart 2023) en het schrijven van een goede sollicitatiebrief (13 april 2023). 

Beide trainingen worden gegeven door arbeidscoach en medewerker binnen Vitale Roeping 

Elisabeth van As.  

https://protestantsekerk.nl/training/cv-opstellen/ 

https://protestantsekerk.nl/training/een-overtuigende-brief-schrijven-op-een-vacature/ 

Aanmelden kan via de link en er is plek voor 8 personen. 

 

Beroepen en meer 

 

Op 26 februari zal ds. P. Van Duijvenboden bevestigd worden en intrede doen in de 

wijkgemeente De Ark in Bilthoven. 

Op 5 maart hoopt ds. M.C. Stehouwer intrede te doen in de hervormde gemeente 

Scherpenzeel. 

 

Ds. E. Hoebe-de Waal hoopt 19 maart intrede te doen in de protestantse gemeente te 

Leusden. 



 

Naar de protestantse gemeente Linschoten werd proponent mw. L. Hoogerwerf beroepen. 

Zij hoopt op 14 mei bevestigd te worden in het ambt en intrede te doen in PG Linschoten. 

 

In de laatste vergadering van het breed moderamen werd aan mevrouw L. Oosterom – van 

der Weijde een preekconsent uitgereikt. Mevrouw Oosterom is kerkelijk werker in de 

Meern. Na een opleiding die met goed gevolg werd afgelegd, werd door de kerkenraad van 

de Meern preekbevoegdheid aangevraagd bij de kleine synode. In een morgengebed werd 

het consent met  het oog op het werk in de Meern uitgereikt. 

 

Wij wensen alle werkers in de kerk van harte Gods zegen toe. 

 


