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Thema-avond Koester je hart
Vanuit De Ring Breukelen

18 maart 2020 in ‘de Ark’ te
Maarssenbroek

rk

Meer info/aanmelden: scriba@arkgemeente.nl

Koester je hart

Een leven vanuit rust zonder opgebrand te raken

Stiltetrainer Mirjam van der Vegt neemt ons mee op reis
van hoofd naar hart. Door (Bijbelse) inspiratie vanuit de
kloostertraditie en vanuit het gedachtengoed van Henri
Nouwen krijg je handvatten voor het dagelijks leven. Zie
ook www.mirjamvandervegt.nl voor informatie over de
Stiltelijn waarvan al meer dan 50.000 exemplaren werden
verkocht.

19.30u Koffie
20.00u Opening
20.15u Mirjam van der Vegt

Namens de PGM Maarssen
Pauze

21.15u Oefening in kleine kring LR e GALY

Duivenkamp 844

21.45u Plenair 3607 WG Maarssenbroek

22.00u Sluiting
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