
Gast in onze gemeente  

 

U of jij zijn in onze mooie omgeving op vakantie en u wilt graag een kerkdienst bijwonen. Of bent 

zich aan het oriënteren voor een passende gemeente. Dan zijn jullie als persoon, stel of gezin 

natuurlijk van harte welkom in onze gemeente. Uiteraard zullen er vragen zijn. Wat kan je 

verwachten, hoe gaat een dienst hier precies en waar moet je aan denken? Hier proberen we op een 

aantal vragen alvast een antwoord te geven.  

Praktische informatie 

1. Is een kerkdienst voor iedereen toegankelijk? 

Jazeker! In principe is de kerkdienst de samenkomst van de gemeente van Jezus Christus. En 

iedereen is van harte welkom om een kerkdienst mee te maken, ook als u uit een ander 

kerkgenootschap komt, of als u zichzelf geen christen zou noemen, twijfelt, vol met vragen zit, of 

gewoon nieuwsgierig bent. 

2. Kan ik met een rolstoel of rollator in de kerk komen?         

Ja, de kerk en het kerkelijk centrum erachter zijn rolstoel-toegankelijk. Er is een omloop aan de 

westkant van de kerk. In het gebouw achter de kerk is een toilet die geschikt is voor rolstoelen. Wat 

betreft plaatsen in de kerk kunt u aan de koster vragen waar u het beste kunt plaatsnemen. 

3. Welke tijd begint de kerkdienst en hoe laat moet ik er zijn? 

De ochtenddienst begint om 10.00 uur. De avonddienst is om 18.30 uur. Er is meestal plaats genoeg 

dus je kunt vlak voor aanvangstijd nog binnenkomen. De eerste bezoekers komen ongeveer 15-20 

minuten voor aanvang binnen. Verdere informatie is te vinden onder de link Kerk Wilnis 

4. Waar zijn de kerkdiensten en hoe kom ik er? 

Ons kerkgebouw staat aan Kerkstraat 12, 3648 AK in Wilnis. Naast de verkeerslichten bij de 

provinciale weg. Er is parkeergelegenheid op het kerkplein. 

5. Kan ik opgevangen worden bij een eerste bezoek als ik dat wil? 

Natuurlijk. Geef uw gegevens aan de koster door. Dan neemt iemand contact op die u uitnodigt en 

opvangt tijdens het eerste kerkbezoek. Of voor de zondag om kennis te maken. Maar ook als u een 

keer ongedwongen een dienst mee wil maken bent u van harte welkom. 

6. Hoe lang duurt een kerkdienst? 

De dienst duurt ongeveer een uur en een kwartier. 

7. Welke kleding doe ik aan? 

Kom gerust in kleding waar u zich prettig in voelt. Het is de gewoonte in de gemeente om netjes 

gekleed naar de kerk te gaan. Maar als u hartje zomer wat luchtig bent gekleed is dat prima. 

8. Als ik geen Bijbel, Psalmboek of Liedboek heb? 

Onder de toren van de kerk zijn alle boekjes voor gasten beschikbaar. Wij gebruiken de Bijbel in de 

Herziene Statenvertaling, daaruit ook de Psalmen plus het liedboek Weerklank. Natuurlijk kunt u 

ook de Bijbel van uzelf gebruiken in een andere vertaling.   

9. Als ik moeilijk de Nederlandse taal versta? 

Er zijn enkele Bijbels in een andere taal aanwezig. Als er een vertaling nodig is dan vragen wij u om 

vooraf contact op te nemen met de koster Je kunt dan met hem afspraken maken. 

https://wilnis.protestantsekerk.net/nieuws
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10. Is er ook iets te doen voor mijn kinderen? 

Tijdens de morgendienst is er voor 0 t/m 3 jr kinderoppas.  

 

11. Zijn er nog meer activiteiten van de kerk? 

Ja, er zijn allerlei activiteiten doordeweeks, voor jong en oud. Zie elders op onze website. 

 

Als gast aan het Heilig Avondmaal 

Als u een Avondmaalsdienst wilt meemaken bent u of jij van harte welkom. Als u ook graag aan 

wilt gaan aan de avondmaalstafel zijn er een aantal afspraken en gewoonten in onze gemeente. 

Wat kan je verwachten, hoe gaan dingen en waar moet je aan denken? Om je te helpen proberen we 

op een aantal vragen alvast een antwoord te geven.  

1. Moet ik belijdenis van het geloof hebben gedaan? 

Ja. Als u geen belijdenis van het geloof hebt afgelegd in een gemeente van de protestants 

christelijke traditie, maar waar u wel toegang heeft tot het Heilig Avondmaal, kan de kerkenraad 

alsnog beslissen om u toe te laten. Kinderen aan het avondmaal toelaten vinden wij niet juist, zij 

worden niet toegelaten. 

2. Maakt het uit bij welke geloofsrichting ik belijdenis heb gedaan? 

Zoals in vraag en antwoord 1. aangegeven, dient u belijdenis van je geloof af te hebben gegeven in 

een gemeente van de protestants-christelijke traditie. 

3. Moet ik vooraf melden dat ik aan het avondmaal wil gaan? 

Ja, als u als gast aan wilt gaan, vragen we u om in de week voorafgaand aan de Avondmaal zondag 

contact op te nemen met de kerkenraad. Mailadres van de scriba en de predikanten staan onderaan 

de website. 

4. Hoeveel keer in een dienst en is er een avondmaalstafel? 

Er is één Avondmaalsdienst, om 10.00 uur met dankzegging om 18.30 uur. In in de dienst zijn er tot 

drie tafels waar men aan kan gaan. 

5. Welke kleding doe ik aan? 

Kleding die passend is bij het naderen tot de tafel van Het verbond met Jezus Christus, passend bij 

het karakter van een Avondmaalsdienst. U voelt zelf wel het beste aan wat hierbij past. 

6. Hoe lang duurt een Avondmaalsdienst? 

De dienst duurt ongeveer anderhalf uur. 

Zijn er nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met de koster.  
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