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Hervormde kerk Wilnis   19:00 uur 



m.m.v. 

 
 
 
 
Project-Kinderkoor  
Kinderkoor Ismaël met medewerking van kinderen uit Zegveld 
vormen samen dit project-Kinderkoor 
 
Projectkoor van oud-leden Ismaël 1984-2024 
Beide koren o.l.v. Liesbeth Nap  
 
 
Kinderkoor Emanuel – Linschoten 
Rebecca van Butselaar – dirigent 
Aimée Plaisier - piano 
 
 
Muzikanten 
 
 
Christien Meijers – piano 
Renate Meijers – gitaar 
Willem Boer – slagwerk 
Tineke Oskamp – panfluit 
José Kool – dwarsfluit 
Corine Nagel – dwarsfluit 

Jonathan Stam - orgel 
Marije Boer- viool 
Zippora Oskamp - viool 
Hanna Leeflang – viool 
Gerwin Kool – trompet 
Geerlof Boer – trombone 

 
Opening 
Cock Kroon 
 
Sluiting 
André Visser  



Welkom 
 
 
Opening  
 
 
Samen zingen  Wij zijn bij elkaar 
 
Refrein: 
Wij zijn bij elkaar en zingen dit lied. 
Wij zingen dit lied voor de Heere. 
Wij zijn bij elkaar en prijzen Zijn Naam. 
Wij zingen dit lied tot Gods eer. 
 
1.Ja, wij loven U, Heer, ja, wij loven U, Heer. 
Ja,  wij loven U, Heer wij loven U, Heer. 
 
2. Ja, wij prijzen U, Heer, ja, wij prijzen U, Heer. 
Ja, wij prijzen U, Heer wij prijzen U Heer. 
 
3. Ja, wij danken U, Heer, ja, wij danken U, Heer. 
Ja, wij danken U Heer, wij danken U, Heer. 
 
 
 
Kinderkoor Ismaël  In Uw huis wil ik zijn 
       Prijs de Heer met mij 
       Whoever you are 
 
 
 
1. Ik ben graag in Uw huis, o God, 
want Uw gezin is hier. 
Ik ben graag in Uw huis, o God, 
want ik ben welkom hier. 
In Uw huis is liefde, 
in Uw huis is blijdschap, 
in Uw huis is vrede, 
in Uw huis wil ik zijn. 
 



2. Ik ben graag in Uw huis, o God, 
omdat U hier ook bent. 
Ik ben graag in Uw huis, o God, 
U maakt Uzelf bekend. 
 
 
 
Prijs de Heer met mij.  
Laten wij nu zingen 
van de grote dingen,  
die Hij heeft gedaan. 
Want geweldig groot is Hij,  
prijs daarom de Heer met mij. 
 
1. Voel de blijdschap die het geeft  
als we samen zijn, 
en we dan gaan zingen tot Zijn eer. 
Want Zijn liefde vult ons hart 
 als wij onze dank 
brengen aan de Allerhoogste Heer. 
 
2. Hef je handen naar Hem op,  
strek je naar Hem uit, 
denk aan wat Hij voor ons heeft gedaan. 
Door Zijn sterven aan het kruis  
mogen jij en ik 
't koninkrijk van God nu binnengaan. 
 
 
  



  
Whoever you are,  
wherever you go,   
there's something special  
you should know. 
Every hour,   
every day,   
God's love will never,  
ever go away.  
 
1. Whatever happens   
good or bad,   
or how you feel, 
happy or sad.  
If the sun should shine  
or the rain may fall.  
God's great love is for us all!  
 
2. Nobody knows,  
what will be.  
What the future holds  
for you and me.  
If the sun should shine  
or the rain may fall.  
God's great love is for us all!  
 
 
 
 
Periode 1 
Oprichting kinderkoor 1984 
Koor o.l.v. Sunette Klein-Schot 1984-2000 
 
 
  



Samen zingen  Als je gelooft in de Heere Jezus 
 
1. Als je gelooft in de Heere Jezus,  
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Heere Jezus,  
dan komt er vrede in je hart. 
Vrede voor jou en iedereen  
en voor de wereld om  ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen  
en voor de wereld om ons heen.  (Koor:)  
2. Als je gelooft in de Heere Jezus,  Vrede voor jou en iedereen 
dan komt er vrede in je hart.  en voor de wereld om ons heen. 
Als je gelooft in de Heere Jezus,  Vrede voor jou en iedereen 
dan komt er vrede in je hart.  En voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen   Als je gelooft in de Heer Jezus, 
en voor de wereld om  je heen. dan komt er vrede in je hart. 
Vrede voor jou en iedereen   Als je gelooft in de Heere Jezus,  
en voor de wereld om  je heen.  dan komt er vrede in je hart. 
 
 
 
 
Kinderkoor Emanuel God van licht 
       Van A tot Z 
       Diep, diep, diep als de zee 
 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
  



In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt Uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
God van licht,  
wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht,  
wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In U liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
God van licht….. 
 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht….. 
 
 
 
  



 
A van Almachtig, B van Bevrijder 
C is van Christus, gezalfde van God 
D is van Dienaar, E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 
 
G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen 
I van Immanuel, God is met ons. 
J is van Jezus, K is van Koning 
L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont.  
 
Van A tot Z bent U de hoogste Heer, 
 Alpha, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot is ook Uw heerschappij. 
 U bent het einde voor mij.  
  
M van Messias, N is van need’rig 
O is van opstanding, P van profeet 
Q van IQ, onze God is de slimste 
R is van Rots, En S is van Schild 
 
Van A tot Z … 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van uniek, Verlosser is V. 
W is de Weg, X voor eXtra bijzonder 
IJ voor ijzersterk, Z van Zoon van God. 
 
Van A tot Z … 
 

 
Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus’ liefde voor jou en mij. 
  



’t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus’ liefde voor jou en mij 
 
 
 
Terugblik periode 2 
Het koor o.l.v. Geertje van Wijngaarden -Boer 
2000 – 2005 
 
 
 
Samen zingen  De Heer is mijn herder 
 
De Heer is mijn herder,  
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan. 
De Heer is mijn herder. 
 
1. Al ga ik door een donker dal,  
ik hoef niet bang te zijn. 
Ik weet dat U mij bij zult staan,  
U bent heel dichtbij. 
 
De Heer is mijn herder,  
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan. 
De Heer is mijn herder. 
 
  



2. Want wat mij ook wordt aangedaan,  
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zoveel meer. 
 
3. Uw goedheid en Uw liefde, Heer,  
volgen mij altijd. 
En ik mag heel dicht bij U zijn  
tot in eeuwigheid. 
 
De Heer is mijn herder,  
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan. 
De Heer is mijn herder, de Heer is mijn herder. 
 
 

Projectkoor  Heer, U bent mijn leven 
Goedheid van God 

 
 
1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
2 Ik geloof in U, geboren uit een maagd. 
eeuw ‘ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigt met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
  



3 Heer', U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer', U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer'. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
En in Uw vergeving leef ik nu. 
 
4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
 

 
Ik hou van U.  
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag,  
in de palm van Uw hand. 
Van de morgen tot de avond,  
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij,  
in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een Vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
Al heel mijn leven…. 
 
  



Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer!  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 
 
Al heel mijn leven…. 
 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
 
Terugblik  periode 3 
Het koor o.l.v. van Warno Ruting 
2006 -2009 
 
 

Samen zingen  Heer, ik prijs Uw grote Naam 
 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote Naam. 
  



U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote Naam. 
 
 
Terugblik periode 4 
Het koor o.l.v. Angela Strubbe 
Februari 2009 -2018 
 
 
En hoe is het nu? 
Het koor o.l.v. Liesbeth Nap 
Vanaf Kerst 2018 
 
 
 
Kinderkoor Ismaël  Herinneringen 
          Geef licht     
 
 
Diep in mijn hart bewaar ik een boek.  
Ik blader erin, het is een supermooi verhaal.  
Ik lees het elke dag en droom het elke nacht.  
Ik ken het helemaal, het boek van mijn hart.  
 
Herinneringen aan duizend dingen.  
De ene sla ik over, de ander neemt me mee.  
Herinneringen om van te zingen.  
Zoveel niet te geloven. Ik draag ze met me mee.  
 
Diep in mijn hart stroomt een rivier.  
Soms duik ik erin, de stroming neemt me mee.  
Een heerlijk gevoel, het is bijna als toen.  
Alles weer oké. Ik kan het elke dag wel doen.  
  



Herinneringen aan duizend dingen.  
De ene sla ik over,  
de ander neemt me mee.  
Herinneringen om van te zingen.  
Zoveel, niet te geloven.  
Ik draag ze met me mee.  
 
En weet je wat, ik zal ze delen.  
Zodat ze verder kunnen zweven.  
Dan zijn ze niet alleen van mij  
maar van iedereen,  
die nog verder zal leven!  
 
Herinneringen aan duizend dingen.  
De ene sla ik over,  
de ander neemt me mee.  
Herinneringen om van te zingen.  
Zoveel niet te geloven.   
Ik draag ze met me mee.  
Ik draag ze met me mee. 
 
 
 
Geef licht, geef licht in de wereld om je heen.  
Geef licht, geef licht, laat het zien aan iedereen.  
Geef licht, geef licht door de dingen die je doet.  
Geef licht, geef licht: wees voor alle mensen goed. 
 
Weet je hoe dat moet?  
Hou het meest van God,  
ja, zet Hem op nummer 1  
Hou ook van jezelf  
en ook zo van iedereen.  
 
  



Je vindt het zelf toch fijn  
als iemand lief is en niet flauw doet.  
Doe dus voor een ander  
wat je wilt dat die voor jou doet.  
 
Geef licht, geef licht …  
 
Weet je hoe dat moet?  
Wees eerlijk en wees echt  
help een ander waar je kan.  
Deel van wat je hebt  
daar wordt de wereld mooier van.  
 
Je vindt het zelf toch fijn  
als iemand lief is en niet flauw doet.  
Doe dus voor een ander  
wat je wilt dat die voor jou doet.  
 
Geef licht, geef licht… 
 
 

Alle kinderkoren Nooit alleen 
 
 
Ik ben nooit alleen, 
nooit alleen, 
want Hij is bij mij. 
Ik ben nooit alleen, 
want Jezus woont in mijn hart. 
Jezus, Jezus. 
Hij is bij mij. 
Jezus, Jezus 
woont in mijn hart. 
 
 
  



Alle koren  Gods verhaal gaat door  
 
 
Als onze wegen leiden  
naar een nieuwe horizon, 
zal God Zijn trouw bewijzen;  
Hij houdt vast wat Hij begon. 
Ook straks als onze paden niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden in Zijn Geest en in Zijn Naam. 
 
Gods verhaal gaat door;  
Hij geeft een nieuw begin. 
Zo stappen wij de toekomst in.  
Gods verhaal gaat door; 
samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid. 
 
Wij vieren wat geweest is.  
Wij gaan door met goede moed. 
Waar God steeds met ons meegaat, 
schijnt Zijn licht en is het goed. 
Ook straks als onze paden niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden in Zijn Geest en in Zijn Naam. 
 
U gaat voor ons uit.  
U gaat voor ons uit. 
U gaat voor ons uit,  
U bent om ons heen,  
laat ons nooit alleen. 
U gaat voor ons uit. 
 
Gods verhaal gaat door;  
Hij geeft een nieuw begin. 
Zo stappen wij de toekomst in.  
Gods verhaal gaat door; 
samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid. 
  



Afsluiting 
André Visser 
 
 

Samen zingen  Samen op weg gaan 
 
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want Uw woord maakt Uw wegen bekend. 
 

Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet. 
Vol van Uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet. 
Vol van Uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 (2x) 
 
 
 
 
 
  



Collecte bij de uitgang 
Doel: IZB  Dabar campingwerk 
En een deel voor de onkosten van deze avond. 
   
De Collecte is voor de IZB ( Een vereniging voor zending in Nederland ) 
en met name voor Dabar, Evangelisatiewerk op een camping met en 
door jongeren. 
 
De camping is een plek om vakantie te vieren, te ontspannen, maar 
eigenlijk mag Gods woord dan niet ontbreken.  Dabar zet zich daarvoor 
in. ‘Dabar’ is Hebreeuws voor ‘Woord en daad’. Je deelt het Evangelie in 
woorden door bijvoorbeeld een Bijbelverhaal tijdens de kinderclub of 
een gesprek met een campinggast.  
Maar soms spreken vooral je daden op de camping. 

   Daarnaast biedt Dabar de 
   mogelijkheid om te ‘oefenen’ in 
   getuige zijn. Je ontdekt hoe 
   belangrijk het is om in  
   afhankelijkheid van God te leven  
   bij het delen van je geloof. En je  
   kunt jouw talenten ontdekken  
   en vaardigheden uitbreiden. 
   Kijk voor info op de website:   

 
https://www.izb.nl/dabar/over-dabar  
 
 
 
Ontmoeting in de Roeping  
 
Hartelijk dank voor uw komst. 
In de Roeping is er drinken en wat lekkers. 
Én er draait een PowerPoint  van 40 jaar 
Kinderkoor Ismaël. 
De moeite waard! 
Wees welkom! 
  

https://www.izb.nl/dabar/over-dabar


De kinderen van de koren kunnen na afloop in de grote zaal  
van de Roeping opgehaald worden. 
 
 
 
INFO KOREN        

          
 
Voor deze avond hebben kinderen in Zegveld 6 weken lang geoefend 
om een groot samengesteld kinderkoor te vormen. 
 
Kinderkoor Ismaël oefent elke donderdagmiddag in De Roeping. Vanaf 
14:30 uur is er inloop met drinken en wat lekkers, waarna we om 14:55 u 
starten in de zaal met inzingen. Na het oefenen van oude en nieuwe liedjes 
wordt de ster van de week gekozen die een spelletje mag uitkiezen als 
afsluiting. 15:45 uur gaat iedereen weer naar huis. 
 
Wat zou het mooi zijn als er nog veel meer kinderen met ons mee gaan 
doen! Ben je enthousiast geworden, kom dan eens bij ons kijken. 
 
Wij kunnen nog wel wat leiding gebruiken en misschien ben jij net 
degene die ons kan helpen. Aanwezig zijn en een praatje maken met de 
kids zou al geweldig zijn! Spreek één van ons aan voor meer informatie 
en wat jij bij zou kunnen dragen. 
Liesbeth 0681119716   Christien 0612929052   Renée 0615222894  
Petra 0622637143 en via de mail petraboer75@gmail.com  
 
Zegveld zingt na de zomer door!  
Voor meer info Karin Kastelein 0634507783 
 
Kinderkoor Emanuel komt uit Linschoten. 
Woon je in de buurt van Linschoten dan kan je zingen bij kinderkoor 
Emanuel. Voor meer informatie mail naar 
kinderkooremanuel@gmail.com  

 

mailto:petraboer75@gmail.com
mailto:kinderkooremanuel@gmail.com


 

 

Welkom bij onze volgende optredens! 
 
 
 

11 mei 19:30 uur 
Koor en samenzangavond HVC 

Hulp Vervolgde Christenen 
Hervormde kerk Zegveld 

 
 
 

25 mei 10:00-10:30  uur 
BeKOORlijk Abcoude 
Dorpskerk Abcoude 

 
 

  

 

TOT ZIENS 


