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“De Koning komt!” 

 

‘Want wij hebben Zijn ster  
in het oosten gezien en zijn gekomen 

 om Hem te aanbidden.” 
Mattheüs  2: 2b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEWERKENDEN 
 
Chr. Gem. Koor Chaverim  o.l.v.  Peter Verweij 
Orgel/piano – Marnix van der Ploeg 
Kinderkoor Ismaël o.l.v. Liesbeth Nap 
Christien Meijers - piano 
Renate Meijers – gitaar/cajun 

Orgel: Liesbeth Nap 

Meditatie: Wouter Kroese 



SAMEN ZINGEN  KOMT ALLEN TEZAMEN 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 

Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren. 

Komt laten wij aanbidden, (2x) 

Komt laten wij aanbidden, die Koning! 

De hemelse eng'len riepen eens de herders 

weg van de kudde naar 't schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 

Komt laten wij aanbidden, (2x) 

Komt laten wij aanbidden, die Koning! 

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

neem onze liefd' in genade aan! 

U die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt laten wij aanbidden, (2x) 

Komt laten wij aanbidden, die Koning! 

 
OPENING  
 
KINDERKOOR ISMAËL - De ster van Jakob 

- Sterren in de nacht 
- Voor u een vraag 
 

DE STER VAN JAKOB 
1. Er gaat een licht op in deze donk’re wereld 

Er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht. 

Ik hoor een lied; ik hoor sjaloom en vrede. 

Dit is het nieuws, waar lang op is gewacht. 

 

2. Het is een licht, veel sterker dan het donker. 

Het is de morgenster, die straalt in deze tijd. 

Er klinkt muziek; de Heiland is geboren! 

’t Is de Messias, die Zijn volk bevrijd. 

 

3. Die ster klimt aan de hemel hoog uit Israël. 

De ster van Jakob, maar dat wist je al misschien? 



De Koning is geboren, God zal met ons zijn. 

En die ster vannacht, kijk uit je zult het zien! 

 
STERREN IN DE NACHT 
Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal. 
Wat staat er in de sterren, wat belooft dat allemaal? 

Vrede op aarde? 

Eind aan geweld? 

De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt. 

Want kijk, daar aan de hemel tussen al die sterren in, 

staat opeens een heel bijzondere, 

waard om te bewonderen. 

Wijst die op een nieuw begin? 

 

Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht! 

 

De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen. 

Ze komen in beweging, waar brengt dat licht hen heen? 

Vrede op aarde? 

Eind aan geweld? 

De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt. 

Want kijk, daar aan de hemel gaat die ene ster hen voor. 

En de wijzen trekken in de nacht, 

aangewakkerd, onverwacht, 

ook voor ons een lichtend spoor. 

Sterren, sterren, sterren, sterren, (4x) 

sterren in de nacht! 

 

VOOR U EEN VRAAG 

Voor u een vraag voor ons een weet, 

Het staat in Micha, de profeet 

Van a tot z beschreven, 

De plek zelfs aangegeven:  Bethlehem. 

 

Voor u een vraag, voor ons een weet, 

Ja, Micha noemde heel concreet, 

Al tijden van tevoren, 

Waar Hij moet zijn geboren: Bethlehem. 

 

 



Bethlehem, die kleine stad, 

Bethlehem in Juda. 

Bethlehem! Weet u dat? 

Het is de stad waar de Koning komt, 

Stad waar de Koning komt. 

 

Voor ons geen vraag, het is een weet, 

het Woord van God is up-to-date, 

wie oren heeft, die hore: 

de Heiland is geboren, 

Halleluja! 

 
SAMEN ZINGEN:  STILLE NACHT  
Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.  
 
Hulp’loos Kind, heilig Kind,  
Dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd,  
wordt G’ op stro en in doeken gelegd.  
Leer m’ U danken daarvoor.  
Leer m’ U danken daarvoor.  
 
Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij d’ eer!  
Amen, Gode zij d’ eer! 
 
 
 
 
 
 



LEZEN UIT DE BIJBEL MATTHEUS 2 : 1- 12 
DE WIJZEN UIT HET OOSTEN 
1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van 
koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 
2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij 
hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden. 
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel 
Jeruzalem met hem. 
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen 
had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou 
worden. 
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het 
geschreven door de profeet: 
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de 
vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk 
Israël weiden zal. 
7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun 
nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; 
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe 
nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, 
bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. 
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, 
de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij 
boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. 
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn 
moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten 
en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. 
12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom 
gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij 
langs een andere weg terug naar hun land. 
 
SAMEN ZINGEN DE WIJZEN, DE WIJZEN  
De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen 
Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver. 
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Zij volgden het teken, 
De dagen werden weken, 
Dan klopt een rijke karavaan 
Bij de paleispoort aan. 
 
'O koning, wil ons horen: 
er is een Prins geboren, 
In 't Oosten is Zijn ster gezien, 
Staat hier Zijn wieg misschien?' 
 
Herodes, hij hoorde 
Verschrikt naar deze woorden. 
'Een Koningskind bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.' 
 
 
MEDITATIE DE KONING KOMT! 
 
 
SAMEN ZINGEN DE WIJZEN, DE WIJZEN  
De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 
Zij hebben gevonden, 
Het Kind door God gezonden 
Dat Koning en dat Knecht wil zijn 
Voor ieder groot en klein. 
 
 
CHAVERIM - De blijde boodschap -  ARR. H. HILHEMAN/TEKST C.J. PAK 

  - Gods kerstfeest – TORE W. AAS NED. /TEKST TINEKE TUINDER 
  - Kerstlied voor jou  – MUZ. JAAP KRAMER/TEKST MEINDERT KRAMER 

 

DE BLIJDE BOODSCHAP 

Heel lang geleden in Bethlehem, zoals de bijbel zegt, 

werd daar Gods Zoon, het Koningskind, in een kribbe neergelegd. 

 



Hoort, nu komt een nieuwe Koning; zong een eng’lenkoor. 

Opdat de mens voor eeuwig leve, daar komt Jezus voor. 

 

1. De keizer gaf eens een bevel: ga ieder naar uw stad. 

Want ik wil weten hoeveel volk mijn machtig rijk bevat. 

 

2. Door dat bevel ging Jozef met zijn zwang’re vrouw op pad. 

Want hij moest zich gaan melden in de oude Davidsstad. 

 

Eer zij God, de hoogste Koning, zong een eng’lenkoor. 

Opdat de mens voor eeuwig leve, daar komt Jezus voor. 

 

Luister toe wat God u zegt, door een eng’lenstem: 

Opdat de mens voor eeuwig leve, daarom zend Ik Hem. 

 

3. Zij kwamen na een lange reis, heel laat in Bethlehem. 

Er was geen kamer vrij voor hem, geen rustplaats meer voor Hem. 

 

4. Zij vonden toen een kleine stal en legden zich terneer. 

En in die nacht zo koud en kil werd geboren onze Heer. 

 

Eer zij God, de hoogste Koning, zong een eng’lenkoor. 

Opdat de mens voor eeuwig leve, daar komt Jezus voor. 

 

Laat trompet en eng’lenstem klinken voor de Heer. 

Ja, ieder love Hem die leeft, geprezen zij de Heer! 

 

GODS KERSTFEEST 

1. Niemand die dat kon vermoeden, niemand had dit verwacht;  

Jezus geboren in een stal daar in die donk’re nacht.  

Maar in het midden van de nacht straalt liefde voor iedereen.  

Gods licht breekt door het duister heen: Zijn kerstfeest hier op aard.  

 

2. Dit was Gods plan voor de wereld sinds het begin van de tijd Dat ieder die in 

Hem gelooft weer leeft in eeuwigheid. Maar in het midden van de nacht straalt 

liefde voor iedereen. Gods licht breekt door het duister heen: Zijn kerstfeest 

hier op aard.  

 



Heerlijke boodschap van kerstfeest: ’t Koninkrijk Gods is nabij voor alle mensen, 

jong en oud: Vrees nu niet meer, wees blij!  

God hield van ons en zond Zijn Zoon: goed nieuws voor iedereen.  

Want alle schuld is afbetaald, da’s kerstfeest hier op aard. 

 

KERSTLIED VOOR JOU 

’t Leek een nacht als alle and’ren, niets bijzonders, ongewoon.  

Maar de mensheid zou veranderen, want die nacht gaf God Zijn Zoon. ’ 

‘t Lijkt of niemand schijnt te weten van jouw zorgen en verdriet.  

Zijn de mensen jou vergeten?  

Is er niemand die je ziet?   

 

En misschien heb jij gebeden, op een troostend woord gewacht.  

Weet dan: jij bent ook de reden dat de Heiland kwam die nacht.  

’t Lijkt of niemand schijnt te weten van jouw zorgen en verdriet.  

Zijn de mensen jou vergeten?  

Is er niemand die je ziet?  

Had jij hiervan kunnen dromen?  

Het is kerstfeest ook voor jou!  

Want dat Kind, dat is gekomen, is de Vorst van hoop en trouw!  

Zing maar mee met d’eng’lenkoren: “God de eer, hallelujah”  

Heel de wereld mag het horen: Jubilate, gloria. Ere zij God!  

 
 
SAMEN ZINGEN  LICHT IN DE NACHT 
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen. 
Stralend breekt die held're morgen aan 
Prijs nu Zijn Naam, samen met de eng’len. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
 
Wat Hij ons leert, is geven om een ander. 
Liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 



Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.  
Prijs nu Zijn Naam, samen met de eng’len. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
 
 
KINDERKOOR ISMAËL - Jezus, Zoon van God 
   - Een Koning is geboren 
 
JEZUS, ZOON VAN GOD 
Een Kind is geboren, 

een Zoon is gegeven. 

Hij is het Licht in de duisternis. 

Hij zorgt voor vrede  

die altijd zal blijven 

Hij laat ons zien dat God met ons is. 

 

Refrein Jezus, Zoon van God. 

ik kniel eerbiedig voor U neer. 

Jezus, Zoon van God. 

ik aanbid U, U mijn Heer. 

 

Een Kind is geboren, 

een Zoon is gegeven. 

Hij is de Koning Die God aan ons geeft. 

Redder van mensen,  

Bevrijder van zonden, 

Teken van liefde,  

die God voor ons heeft 

 

 
EEN KONING IS GEBOREN 
Een Koning is geboren, een Koning, een Koning. 

Een Koning is geboren. Heb je ’t al gehoord? 

Hij kwam op aarde wonen als baby’tje zo klein. 

Voor alle mensen, ook voor jou wil Hij de Koning zijn. 

 



Waar is Hij dan geboren, die Koning, die Koning? 

Waar is Hij dan geboren? Ik denk in een paleis. 

O nee, die Koning die ik ken, de machtigste van al. 

Die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal. 

Waar moet Hij dan in slapen, die Koning, die Koning? 

Waar moet Hij dan in slapen? een gouden hemelbed? 

O nee, die Koning die ik ken, Die heeft geen bed van goud. 

Geen pracht en praal, maar o zo kaal, een kribbetje van hout. 

Wat draagt Hij dan voor kleren, die Koning, die Koning? 

Wat draagt Hij dan voor kleren? Een jas van hermelijn. 

O nee, die Koning die ik ken, Die heeft er zelfs niet één. 

En ook geen hemdje van satijn, maar doekjes om zich heen. 

 

Hoe kan ik Hem dan vinden, die Koning, die Koning? 

Hoe kan ik Hem dan vinden? Weet jij misschien de weg? 

Die Koning is dichtbij je. Je hoeft niet ver op reis. 

Vraag Hem in ’t kribje van je hart, dan wordt het een paleis. 

Dan wordt het een paleis. 

 

 

SAMEN ZINGEN  NU DAAGT HET IN HET OOSTEN 
(allen) 
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal. 
 
(mannen)  
De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. 
 
(allen) 
Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten, begroeten 't morgenrood. 
 
(vrouwen) 
De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht, 
en Die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht! 
 
 
 



(allen) 
Reeds daagt het in het oosten, het Licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal. 

 
 
CHAVERIM - Toen en nu - Orig. title: The Prayer by Carola Bayer Sager 

David Foster/Ned. tekst: Margreeth Ras-van Slooten ©  

- Praise the Lord, His glories show – componist Georg 

Friedrich Händel /Arr. Joseph Lowe 

 

TOEN EN NU  
Ik denk aan hoe het was toen U op aarde kwam,  

het welkom dat er was, de plek die men U gaf. 

Nergens was er plaats, niemand had er tijd.  

Net als nu vandaag, was er maar één vraag:  

maak ik plaats en maak ik tijd?  

 

Het was of niemand wist  

Het is of niemand weet,  

dat Jezus komen zou.  

of iedereen vergeet  

Er was voor Hem geen huis,  

dat Jezus komen zal, een kribbe en een kruis. Hij is de Heer van al’!  

 

Hij kwam in de nacht.  

God, geef dat ik waak,  

Hij kwam onverwacht..  

dat ik niet langer slaap!  

Niemand die er zei:  

Heer, maak mij bereid:  

Laat mij klaarstaan op Uw tijd.  

 

Welkom Heer, welkom in ons midden.  

Maak mij bereid, Wees welkom Heer!  

Welkom Heer, welkom in ons midden.  

Maak mij bereid, Wees welkom Heer!  

 

O Koning kom toch weer,  

ik weet dat U regeert.  



De wereld is in nood,  

‘t verlangen is zo groot.  

Heer, ik vraag aan U dat niet als toen ook nu, niemand U verwacht,  

maar dat deze nacht  

ieder klaar is voor wat wacht!  

 

Ere zij aan God, vrede zij op aard.  

Welkom! Want U bent het waard! Welkom Heer!  

 

PRAISE THE LORD, HIS GLORIES SHOW 

Vertaling: 

Prijst, looft den Heere, verkondigt Zijn lof. Halleluja! Amen! 

Heiligen en engelen rond Zijn troon, een ieder die Zijn liefde mag zien en erin 

mag delen. 

 

De aarde en de hemel vertellen Zijn wonderen en eer.  

Alle tijden en alle plaatsen, prijst Hem voor eeuwig. 

Prijst Zijn barmhartigheid, voorzienigheid en genade. 

Wat Hij voor mensen, zondaren deed. 

Waar Hij Zijn Zoon voor naar de aarde zond. 

 

SLUITING 
 
CHAVERIM + ISMAËL - I HEARD THE BELLS ON CHRISTMAS DAY 
Vertaling: Trijnie Hilberts - Tekst & muziek: Bernie Herms, Mark Hall, Dale Oliver  

Arr: Dave Williamson  

 
1. De klokken klinken deze nacht, de oude boodschap wordt gebracht. Vertellen 

zacht het Licht verscheen. Vrede op aard’ voor iedereen.  

Refrein: En de klokken klinken: “Vreed’ op aard.” Als een koor, ze zingen: 

“Vreed’ op aard.” In mijn hart blijft klinken: “vreed’ op aard’ voor iedereen.”  

 

2. En in mijn wanhoop kniel ik neer, op aarde is geen vrede meer. Er is veel haat, 

het is niet waar. Geen vreed’ op aard’ voor iedereen.  

Refrein: Maar de klokken klinken: “Vreed’ op aard.” Als een koor, ze zingen: 

“Vreed’ op aard.” Wie hoort dit lied nog klinken: “vreed’ op aard’ voor 

iedereen.” Hoor je de klokken met hun lied? “God is niet dood en Hij slaapt niet; 

Wat slecht is faalt, recht zegeviert, door vreed’ op aard’ voor iedereen.  

 



3. De klokken zingen, licht verschijnt, waardoor de nacht voorgoed verdwijnt. 

Hun stem, hun klank een lofgezang, van vreed’ op aard’ voor iedereen.  

Refrein: En de klokken klinken: “Vreed’ op aard.” Als een koor, ze zingen: 

“Vreed’ op aard.” In ons hart blijft klinken: “vreed’ op aard’ voor iedereen.” 

Hoor je nu de klokken klinken: “Vreed’ op aard.” Met de eng’len zingen: “Vreed’ 

op aard.” Open je hart, laat klinken: “vreed’ op aard’ voor iedereen.” 

 
 
SAMEN ZINGEN ERE ZIJ GOD 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God,  
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen 

 

Wij wensen u gezegende kerstdagen. 
 
 

U en jullie  
zijn welkom in De Roeping 
om elkaar te ontmoeten  
bij een kop koffie, thee,  

warme chocomelk of limonade 
met wat lekkers. 

 



Bij de uitgang zal gecollecteerd worden voor het Evangelisatiewerk.  
U kunt natuurlijk ook uw gaven overmaken op IBAN NL04 RABO 0373 
7116 89 t.n.v. Evangelisatiecommissie Hervormde Gemeente Wilnis of 
via de appostel-app op rekening van de diaconie o.v.v. Kerstzangdienst.  
 
Wij nodigen u van harte uit voor de diensten op: 
 
1e kerstdag 10:00 uur kerkdienst o.l.v. ds. E. van Rooijen 

18:30 uur kerstviering met en voor de jeugd 
2e kerstdag 10:00 uur kerkdienst o.l.v. ds. A.J. van den Herik 
 
Wilt u/jij na deze avond blijven zingen:  
 

Hoi jij daar, doe je met ons mee?! 
Het kinderkoor gaat oefenen voor het kinderkorenconcert  

met kinderkoren in de regio op zaterdag 2 maart om 15:30 

uur in Oudewater. 

We zouden het heel leuk vinden als jij ook mee gaat doen. Iedereen 

vanaf groep 2 is welkom.  

In 2024 bestaat ons kinderkoor 40 jaar, daar willen we wat moois mee 

gaan doen.  

Informatie en meer over het kinderkoor op 

www.facebook.com/kinderkoorismael  

Kinderkoor Ismaël oefent op de donderdagmiddag. We beginnen weer 

op 11 januari.  Vanaf half 3 staat er drinken klaar, om 10 voor 3 starten 

we tot kwart voor 4. 

 
Wilt u wat meer weten over het christelijk geloof? Zie voor 
verdere info: www.hervormdwilnis.nl of mail naar 
alphacursus@hervormdwilnis.nl  
 
Als u niet in de gelegenheid bent om de kerstzangdienst mee 
te maken, dan kunt u deze dienst live meebeleven via 
www.kerkdienstgemist.nl , typ Wilnis in en maak daarna de 
keuze voor Hervormde gemeente Wilnis of via 
www.hervormdwilnis.nl  tabblad kerkdiensten, kerkdienst live 
uitzending of via 
http://www.youtube.com/hervormdwilnispkn of scan de code. 

http://www.facebook.com/kinderkoorismael
http://www.hervormdwilnis.nl/
mailto:alphacursus@hervormdwilnis.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.hervormdwilnis.nl/
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