
Liturgie VBW tentdienst zondag 21 juli 2024 
 
Welkom en terugblik 
 
Tiener verlag 
 
Stil gebed en votum & groet 
 
Zingen: Weettekst 
Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven. 
Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven. 
Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven. 
 
Zingen: Themalied  
Intro:   
Wie, wat, waar, wanneer, waarom? 
Wie, wat, waar, wanneer, waarom? 
Wie, wat, waar, wanneer, waarom? 
Hoe? Hoe? Hoe? 
 
God leren kennen, steeds een beetje meer. 
En de Bijbel goed begrijpen, dat is wat ik 
probeer. 
Soms is dat moeilijk, maar Jezus heeft 
gezegd. 
Dat Hij mij dan wil helpen, Hij wijst mij 
graag de weg. 
 
Wie, wat, waar, wanneer en waarom? 
Hoe zorg ik dat ik een stapje verder kom? 

 
Refrein:  
Honderdduizend vragen, 
Ik stel ze onderweg. 
Jezus neemt mij mee op reis. 
Langs zoveel verhalen. 
Ik leer van wat Hij zegt. 
Hij maakt mij, Hij maakt mij wegwijs. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
 
 
 

 
Zingen: Ho stop sta eens even stil 

Refrein: 
Ho! Stop! Sta eens even stil! 
Waar wou je heen gaan, 
of maakt dat geen verschil. 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor. 
Je bent er toch niet zomaar, 
je leeft ergens voor. 
 
Als je in de trein zou stappen 
en je zou niet weten 
waar je heen wou gaan. (Heen wou gaan) 
Kon je beter in je warme bedje 
blijven liggen zonder op te staan. (Op te 
staan) 
Alles gaat uiteindelijk mis, 
als je niet weet wie Jezus is. 
 
Refrein 
 
Als je in het donker wandelt 
kun je niet goed kijken waar je 
heen wilt gaan. (Heen wilt gaan) 
Daarom heb je Jezus nodig want 
Hij steekt een lichtje in je leven aan. (Je 
leven aan) 
Reken maar dat jij je vergist 
als je het Licht van de wereld mist. 
 
Refrein 
 
Als je in de put zou vallen 
en je zou voor niemand 
meer te horen zijn. (Te horen zijn) 
Zat je daar te kniezen 
in de duisternis 
en alles zou verloren zijn. (Verloren zijn) 
Weet je als het donker wordt, 
Jezus’ arm is nooit tekort. 
 
Refrein  
 
Gebed 
 
 



Zingen: Hé luister mee 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal,  
een nieuw verhaal uit het boek van God.  
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal,  
een nieuw verhaal uit het boek van God.  
 
Net zoals je elke dag je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet een dag of drie 
vergeet,  
zo is het met het lezen uit het boek van 
onze Heer,  
je kunt er veel van leren en zo groei je 
telkens weer.  
 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal,  
een nieuw verhaal uit het boek van God.  
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal,  
een nieuw verhaal uit het boek van God.  
 
Schriftlezing Mattheüs 3:13-17 
Johannes doopt Jezus 
13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de 
Jordaan, naar Johannes, om door hem 
gedoopt te worden. 
14 Maar Johannes wilde Hem hiervan 
weerhouden en zei: Ik heb het nodig door 
U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 
15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: 
Laat het nu gebeuren, want op deze wijze 
past het ons alle gerechtigheid te 
vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 
16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij 
meteen op uit het water; en zie, de 
hemelen werden voor Hem geopend, en 
Hij zag de Geest van God als een duif 
neerdalen en op Zich komen. 
17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit 
is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb! 
 
Zingen: ‘k Heb Jezus nodig 
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 
Preek 
 
Zingen: Heere, maak mij Uw wegen 
bekend 
Heere, maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
O, Heere maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
 
Want U bent mijn God, de enige God. 
Ja, U bent mijn God, de enige God. 
Laat mij zien, wat U wilt 
door Uw Woord, door Uw Geest.  
 
Heere, maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
O, Heere maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
 
Want U bent mijn God, de enige God. 
Ja, U bent mijn God, de enige God. 
Laat mij zien, wat U wilt 
door Uw Woord, door Uw Geest.  
 
Dank U, Heer 
 
Zingen: Psalm 75:1 uit Weerklank 
U alleen, U loven wij 
ja, wij loven U, o Heer.  
Wij verkondigen Uw eer,  
want Uw Naam is ons nabij. 
Daarom roemt het hele land 
al de wonderen van Uw hand 
 
Gebed 
 
  



Zingen: Diep, diep, diep als de zee 
Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
 
‘t Is net zo diep, diep, 
diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 
 
Zegen 
 
Zingen: Zegelied 
De Heere zegent jou en Hij beschermt jou,  
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,  
Hij zal Zijn vrede aan je geven.  
 
De Heere zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal Zijn vrede aan u geven.  
Hij zal Zijn vrede aan u geven.  
 
 


