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Meditatie 

 

‘En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat 

we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons 

met woordloze zuchten.’ (Romeinen 8:26-28) 
 

Onlangs vroeg het Nederlands Bijbelgenootschap naar je favoriete Bijbeltekst. Misschien niet 

verwonderlijk werden de psalmen het meest genoemd en dan vooral die teksten die te 

maken hebben met Gods nabijheid. Ik begrijp dat wel. Mijn favoriete Bijbeltekst heeft ook 

met nabijheid te maken en is een tekst van Paulus aan de Romeinen. Wij weten niet wat we 

in gebed tegen God moeten zeggen. Dat lijkt te wijzen op een onvermogen van mij als 

individu. Maar ik heb geleerd dat het niet om mij gaat maar om de gemeente. In de 

vroegchristelijke gemeente wordt in tongen gesproken. Het is het werk van de Geest. Maar 

wat het spreken in tongen openbaart is niet de rijkdom van de christelijke gemeenschap 

maar haar zwakte. Dat is voor Paulus heel helder. De Geest moet zelf tussenbeide komen als 



het gaat om gebed dat God aangenaam vindt. De Geest moet in onze plaats bidden. Zoals 

Christus in de hemel voor ons bidt, zo bidt de Geest hier op aarde. Van Luther heb ik geleerd 

dat Paulus de theologie van het kruis leert en niet die van de glorie. Ik zie dat hier terug. 

Mensen die in tongen spraken stonden in hoog aanzien in de eerste gemeenten. Paulus zegt: 

let op. Het is niet omdat wij zo geweldig zijn maar omdat we maar tobbers zijn dat er in 

tongen gesproken wordt. Laten we dankbaar zijn dat de Geest voor ons spreekt. Wij weten 

niet wat we in gebed tegen God moeten zeggen. Wij zijn bedelaars, dat is waar. Ook zo’n 

tekst van Luther. De nabijheid van God, Zijn keuze voor ons is het grootste geschenk dat wij 

mogen ontvangen. Wij mogen ons aan Hem toevertrouwen, zelfs het gebed is niet van ons 

maar van Hem.  

 

 

Impressie van het werk 

 
De toekomst van de kerk 

In de classis heb ik met verschillende groepen van predikanten gesproken over de vraag wat 

zij nodig zouden hebben om hun werk te kunnen doen. In april hoop ik nog een bijeenkomst 

te houden. Het gaat om de toekomst. Hoe zie jij die en wat betekent dat? Welkom op 25 

april om 10.00 uur in Utrecht. Doe je mee? Geef dan even een berichtje: 

t.verhoeven@protestantsekerk.nl.  Het is mij opgevallen dat in alle groepen aan de orde 

kwam dat secularisatie ook in de kerk een rol speelt. Het geloofsgesprek is niet meer 

vanzelfsprekend. En ik vul in: de kaders zijn niet helder. Hoe spreek je over God? Een van de 

collega’s merkte op dat gemeenteleden moeite hadden als zij over een persoonlijk God 

sprak. De theologie van Kuitert heeft een belangrijke rol gespeeld in een deel van de kerk. 

Maar de tijden veranderen. Herbezinning is nodig. Want het geloofsgesprek is niet 

eenvoudiger geworden. Ik denk dat we aanlopen tegen de grenzen die de theologie gesteld 

heeft, misschien de hele maatschappij wel gesteld heeft, die ons moeite opleveren om te 

spreken van een levende God die spreekt en beweegt in de wereld. En ik hoor dat niet alleen 

in de midden – orthodoxie. En er staat wat op het spel. We verliezen onze geloofwaardigheid 

en relevantie als wij meegaan in een trend die het mysterie ontkent en God ondergeschikt 

maakt aan wetenschappelijke verklaringen. Betekent dat, dat wij de wetenschap aan de kant 

doen? Geenzins! God moet ter sprake gebracht worden in deze wereld, waarin wetenschap 

een grote rol speelt. Hoe we dat dan doen, moeten we samen ontdekken. De wetenschap 

heeft veel gebracht. Maar het geloof kan zij niet brengen. Het is een van de uitdagingen van 

deze tijd om van en met God te spreken. 

 

Samenwerken 

In de ring Breukelen hadden we een prachtige avond over samenwerking. Bijna alle 

gemeenten waren met kerkenraadsleden vertegenwoordigd. De zaal in Vinkeveen zat vol. 

Na een aantal inleidingen waaronder die van de collega’s Van Winden en Vellenga met ‘best 

practices’, bogen de gemeenten zich over de volgende vragen: wat heb je te geven, wat zou 

je willen ontvangen en wat ben je bang kwijt te raken. Op die laatste vraag bestond grote 

eenstemmigheid: niemand wil zijn gebouw, een plek om te vieren op het dorp kwijt. 

Ondertussen is er veel te delen. Van de kerkrentmeesters kwam de vraag: Kunnen we niet 

komen tot een structuur met verschillende kerken die samenwerken met een overkoepelend 

orgaan. Daarbij proef ik in de hele classis dat gemeenten hun zelfstandigheid niet op willen 

geven. Samenwerken moet geen fusie worden. Maar wat dan? Welke ruimte is er? Dat 



wordt mij regelmatig gevraagd. In de synode van februari heb ik namens de gezamenlijke 

classes de vraag naar een nieuwe bestuursstructuur neergelegd. Het systeem kraakt en piept 

maar de kerk leeft. Ik tref veel mensen die van hun kerk houden. Als classis willen we 

gemeenten ondertussen graag ondersteunen in hun verlangen kerk in hun context te zijn. 

Gemeenten opheffen, gebouwen sluiten levert meestal een hoop ledenverlies op. 

Bovendien zijn gebouwen tastbare getuigen van het geloof. Voor de zomer wordt er een 

werkgroep in het leven geroepen die een pad voor de gemeenten gaat uitstippelen met als 

doel de transitie mogelijk te maken van ‘gemeente met onvoldoende bestuurskracht op het 

vlak van de beheers- en beleidsmatige kant van het kerk zijn’ naar ‘een toekomstbestendige 

gemeente op dat vlak’. Ik ga u op de hoogte houden. Het lijkt me duidelijk dat ook de 

financiële mensen in de kerk een rol gaan spelen in deze commissie. 

 

Veilige gemeente 

Een andere zaak is het werken aan een veilige gemeente. In de generale synode is in 

november het kerkelijk beleid rond seksueel misbruik geëvalueerd. 

Er is veel aandacht gegeven aan preventief beleid. Gemeenten worden gevraagd 

vertrouwenspersonen aan te stellen. In de synode werd voorgesteld de classes te 

verplichten vertrouwenspersonen voor de classis aan te stellen, omdat het toch onveilig kan 

zijn binnen je eigen gemeente contact met iemand te zoeken. Onze classis pakt dit op. We 

hebben 5 mensen die namens de classis als vertrouwenspersoon beschikbaar zijn. Zij komen 

niet in plaats van lokale vertrouwenspersonen maar als extra. Ik hoop u  binnenkort aan hen 

voor te stellen. Ook was er in de synode veel aandacht voor slachtoffers. De ondersteuning 

van slachtoffers bestaat nu uit het toewijzen van een vertrouwenspersoon bij een klacht. Er 

is afgesproken dat het bestuur van de dienstenorganisatie een beleid uit gaat stippelen 

waarin zij zo mogelijk ook juridische, financiële en psychologische ondersteuning krijgen. Ik 

kan vanuit de ervaring zeggen dat dit belangrijk is. Vaak ontdekt een slachtoffer pas later dat 

zij beschadigd is door het handelen van een predikant of een andere ambtsdrager. 

 

Pinksteren 

In onze classis is een werkgroep Kerk en Israël actief. In nauw overleg met het breed 

moderamen organiseren zij een studiebijeenkomst voor met name predikanten en kerkelijk 

werkers, maar ook anderen die willen ‘lernen’ zijn welkom. Deze bijeenkomst zal u helpen 

om de preek van Pinksteren voor te bereiden. Klaas Spronk hoef ik niet te introduceren. 

Maar misschien mag ik wel wijzen op de inbreng van rabbijn Zeidler. Zij leidt de huidige 

synagogale praktijk in rond het Wekenfeest. Het lijkt me een goede reden om te komen. Ik 

hoop velen van u te zien op de bijeenkomst. 

 

Kerk en Israël 

Programma middagbijeenkomst 9 mei 2023  

 

Thema: Wekenfeest en Pinksteren 

Plaats: Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden 

 

13.30 uur - Inloop met koffie of thee 

14.00 uur - Welkom en toelichting en opening (dagvoorzitter Marcel Kemp) 

14.10 uur – Prof. Dr. Klaas Spronk, hoogleraar oude testament/Jodendom 

Oorsprong van het Wekenfeest. 



Gevolgd door gesprek tussen deelnemers (één op één) gedurende circa 15 minuten 

14.40 uur – Rabbijn Corrie Zeidler 

Huidige synagogale praktijk van het Wekenfeest 

Gevolgd door gesprek tussen deelnemers (één op één) gedurende circa 15 minuten 

15.10 uur – 15.30 uur Pauze 

15.30 uur  

Voortzetting één op één gesprekken tussen deelnemers n.a.v. vragen en stellingen 

m.b.t. Wekenfeest en Pinksteren. 

Elkaars taal verstaan. 

16.15 uur Afsluiting met drankje en hapje 

17.00 uur Einde bijeenkomst 

 

Opgaven voor 25 april bij Willem Seine, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl. 

 

 

Liedboek 

 

Over twee maanden bestaat het liedboek - zingen en bidden in huis en kerk, tien jaar. 

Dit tien jarig jubileum wordt gevierd op 

13 mei van 10.30 - 16.30 uur in de Sint Joriskerk in Amersfoort. 

 

www.kerklied.net 

 

Beroepen en meer 
 

Op 2 februari werd ds. H. Rijken bevestigd in de Dom in Utrecht tot predikant met bijzondere 

opdracht. 

 

Op zondag 2 april hoopt in het Witte kerkje in Zeist A. Mourik bevestigd te worden tot 

predikant. Op 16 april wordt M. Brederoo bevestigd tot predikant in de Hoef in Leidsche Rijn. 

 

Ds. H. Berkheij neemt op 16 april afscheid van de hervormde gemeente Woerden. Hij zal zich 

helemaal concentreren op de gemeente in Nigtevegt. 

 

Half  april  legt Ds. M. van de Pol haar functie als geestelijk verzorger neer en gaat met 

emeritaat. Meer dan 25 jaar heeft zij deze functie vervuld in ziekenhuis ‘Eemland’ en de 

vakgroep Zingeving en Ethiek in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. 

 

Tenslotte meldt de Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord dat er een 

predikantsvacature bestaat voor 0,6 fte en dat ze graag in contact wil komen met een 

gemeente die door een samenwerkingsverband  de mogelijkheid schept om deze vacature 

een grotere omvang te geven. Voor geïnteresseerden: u contact opnemen met de secretaris 

van de beroepingscommissie Dhr. Kees Boer ( beroepingscie@pgnn.nl ) 


