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Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Lucas 1: 52

De lofzang van Maria preludeert op de geboorte van Jezus. Het is een prachtig lied
dat ons voorbereidt op wat we in de stal te zien zullen krijgen. Daar ligt een kind in
een kribbe, in een voederbak. Herders en koningen staan rond de kribbe maar met
het lied van Maria zijn het ook de psalmen, wet en profeten. Hier zien we dat Hij
machtigen van de troon stort en eenvoudigen verhoogt. God is een menselijk God,
die niets moet hebben van opgeblazenheid, of van zelfvergoddelijking. Als arme laat
Hij zich kennen als God van de armen en de verdrukten.
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Hoe wonderlijk actueel is deze boodschap nu wij overal leiders op zien staan die zich
meer lijken te bekommeren om hun macht dan op het leven van mensen. Vaak is het
evangelie samengevat in termen van genade en schuld, van rechtvaardiging van de
goddeloze. Veel kerstliederen spreken daarover. Wij zingen met de engelen ‘Lam
van God, gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs’. En het lied lijkt vooral om mij te
gaan zoals ik daar zit. Ik zing het lied van harte. Maar het geloof heeft nog een
andere dimensie. Het evangelie is geen onschuldige zaak die alleen het individu
aangaat en zijn schuld. Het treft mij, maar met mij ook de wereld. Daarom is het goed
de hele Schrift rond de kribbe te zien staan. In Bethlehem gaat het om een volledig
rechtsherstel van alle mensen die het menszijn ontzegd werd: van viuchtelingen,
gewetensgevangenen, mensen die zuchten onder oorlogsgeweld. Daarmee is Gods
openbaring in Jezus Christus ook een gericht over hoogmoed; het is een onttroning
van de boze machten.

Laat dit kerstfeest ook een vurig gebed zijn tegen de machten zoals die ook in psalm
2 geschetst worden. Het woeden van de volken zal tot niets leiden. De heersers van
de wereld spannen tevergeefs samen. Daarover gaat het tenminste ook met kerst.
Nog is ons het evangelie gegeven dat God komt, dat Hij de machten hun plaats wijst
en Zijn schepping thuisbrengt. Ons nodigt Hij rond de kribbe om ons vrij te maken de
goede aarde en het goede leven te belijden.

Impressie van het werk

Het blijft mooi gemeenten te bezoeken. Inmiddels ben ik mijn tweede ronde van
bezoeken gestart. Er wordt hard gewerkt. Soms maak ik me daar zorgen over. Het is
mooi als u zich inspant voor de goede zaak. Maar u moet zich niet overwerken. Het
is ook goed om gewoon maar eens blij te zijn met de mensen die er zijn en hun
verhaal te horen. Misschien is de kudde klein en vergrijsd maar achter alle grijze
hoofden schuilt een wereld van kinderen en kleinkinderen. Hoor hun verhalen. Het
zal u goed doen.

Ondertussen werkt het breed moderamen verder aan de taken die er zoal liggen:
kleine en grotere vragen van gemeenten, approbaties bij beroep, problemen om de
kerkenraad bezet te krijgen, kleinere en grotere conflicten. Veel komt direct bij de
classispredikant op het bord, veel loopt ook via de scriba.

Dat brengt mij bij het volgende. Teunis Reedijk was zo goed om na Willem Seine het
scribaat van de classis op zich te nemen. Maar hij heeft steeds gezegd: voor een
jaar. Ondertussen is hij ook nog gewoon ouderling in zijn gemeente. Wie van u is
bereid het stokje in juli van hem over te nemen? Het breed moderamen is een leuke
club mensen: we vergaderen een maal per maand, de classicale vergadering 3 maal
per jaar. Samen met voorzitter en classispredikant worden de vergaderingen
voorbereid. Zou u er eens over willen denken? Of eens in de gemeente rond willen
kijken. We zijn dringend op zoek naar u.



Het classicaal college voor bezwaren geschillen is bijna weer op sterkte. In de laatste
classicale vergadering werd dr. B.A.M. Luttikhuis verkozen tot voorzitter. Mr. T. Vroon
heeft laten weten als juridisch adviseur op te willen treden. Ds. T. Wielstra wordt
secretaris. We zijn daar heel blij mee. Ondertussen gaat onze dank uit naar dr. B. De
Leede en mr. M. Bakker die de afgelopen 5 jaar voorzitter en scriba waren. Vaak
helpt het als van buiten iemand komt die de weg wijst. Heel veel dank. Zonder de
inbreng van heel veel vrijwilligers zouden we geen kerk kunnen zijn. Dr. B. De Leede
heeft bovendien een aantal jaar kerkelijk werkers met preekbevoegdheid geholpen
om op hun werk te reflecteren. Hij gaat hier nu mee stoppen. We zullen hem missen.
Zijn kundigheid heeft ons geholpen. We zijn nog op zoek naar een nieuwe manier om
verder te gaan met dagen voor kerkelijk werkers.

Cursus vertrouwenspersonen. Belangrijk!

Ons bereikte het verzoek voor een training van vertrouwenspersonen overdag. Op dit
moment zijn alle cursussen ’s avonds. Voor sommigen is dat wat bezwaarlijk. De
organisatie overweegt een cursus overdag aan te bieden als er minimaal 9 maar
liefst 12 deelnemers zijn en er voor een accommodatie gezorgd wordt. Dus laat het
me weten als u een cursus overdag wenst. Misschien kunnen we dan iets regelen in
onze classis.

t.verhoeven@protestantsekerk.nl

Actieweek voor de Voedselbank

Van 6 tot 14 januari 2024 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met
alle plaatselijke gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de
Voedselbank in te zamelen.

Waarom?

Vorig jaar is de campagne Samen tegen Armoede gestart, op verzoek van
Voedselbank Nederland. Wat bleek? Rond Kerst wordt er veel voedsel ingezameld,
maar na Oud & Nieuw is er juist een grote dip. Terwijl ook dan hulp keihard nodig is.
"Als elke gemeente minstens 25 dozen vult, zijn alle 38.000 huishoudens die de
Voedselbank per week helpt van voedsel voorzien.”

Gratis dozen

Kerk in Actie heeft gratis compacte dozen beschikbaar, die (ook) voor deze actie
besteld kunnen worden.

Je kunt ze meegeven zodat mensen deze thuis kunnen vullen, of ze in de kerk vullen
met producten die mensen meenemen. Het lijstje van producten waar overal in
Nederland behoefte aan is, staat op elke doos.
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Nooit voor niks

De dozen kunnen vervolgens worden ingeleverd bij de dichtstbijzijnde voedselbank.
Is daar toevallig geen tekort, dan worden ze via het distributiesysteem van de
Voedselbank naar een plek gebracht waar de producten wél nodig zijn.

Je kunt gemeenteleden informeren én motiveren met
dit korte filmpje over de actieweek

Met vriendelijke groet,
Arjan Bikker

Beroepen en meer
Op 31 december neemt ds. AT. van Blijderveen afscheid van Hervormd Veenendaal.

Ds. A de Hoog neemt na 4 jaar hulpdiensten afscheid van de protestantse gemeente
Driebergen.

Op 14 januari doet intrede in de gemeente van Nieuwegein Noord mw. R. Six die ook
in het ambt bevestigd zal worden.

Op 4 februari neemt ds. H. Steinvoort afscheid van Cothen vanwege het bereiken
van de emeritaatsleeftijd.

Groet

Namens het breed moderamen van de classis wens ik u allen gezegende dagen en

veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Ds Trinette Verhoeven


https://www.youtube.com/watch?v=rIV5YWJOlWU

