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Inhoud

Meditatie

Impressie van het werk

Vitale roeping: predikanten en kerkelijk werkers
Uitnodiging classicale werkgroep Kerk en Israél

Ik ben de goede herder, Johannes 10: 11

Nog niet zo lang geleden zaten we met een aantal gemeenten bij elkaar om te spreken over
de aantrekkingskracht van Mozaiek. Nog word ik regelmatig gebeld door predikanten die niet
weten wat ze doen moeten als gemeenten de aantrekkingskracht van soortgelijke
gemeenten, en van charismatische leiders ondervinden.

In Amerika is het allemaal begonnen. Gemeenten die heel bewust niet tot een denominatie
behoren en leven van hun succes. Want wat denkt de enkeling op zoek naar zin? Daar waar
duizenden mij voorgaan daar zal het wel goed zijn. En de voorganger verandert van een
primaire schriftuittegger naar een ondernemer die de sociale media goed weet te gebruiken.
En daar staan wij dan. Protestantse kerk. Trotse protestanten, weinig charismatisch maar
trouw en betrokken. Is dat misschien niet meer genoeg? Wat hebben wij in te brengen?
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Ik ben er steeds meer van overtuigd dat het om de trouw en de betrokkenheid gaat. Om een
herder te durven zijn. Een herder gaat met zijn schapen mee. Hij trekt door de geschiedenis,
heeft het belang van het geheel op het oog maar laat de enkeling niet afdwalen. Alle grote
leiders uit onze Bijbel waren herders: Abraham, Mozes, David. Jezus leren wij kennen als de
goede herder.

God is onze herder. Waarin onderscheidt zich onze God? Hij gaat mee, Hij heeft het volk op
het oog. Maar in de groep vergeet Hij de enkeling niet. God begeeft zich op het pad van
mensen. Hij gaat voorop maar als het nodig is komt Hij ook achterop om uitvallers bij de
groep te betrekken.

Ons past volharding en geloof dat wij in zijn voetsporen het enig juiste doen: als een herder
te werken in zijn naam.

Impressie van het werk

Ringen

In Loenen kwam de ring Breukelen samen rond vijf bouwstenen van hoopvol kerkzijn. Het
was een mooie bijeenkomst. In februari sprak de ring over samenwerking. Verschillende
gemeenten ging daarop het gesprek met elkaar aan. Nu spraken we over samenwerking
classis breed. Dat is nog niet eenvoudig, het is wel inspirerend. De ring Breukelen gaat door.
Voor de ring Doorn staan nieuwe plannen op stapel. U kunt vast 7 maart in uw agenda
schrijven. De ring komt boven op het plaatselijke werk maar kan dat werk ook nieuw elan
geven. In de verschillende ringen ervaar ik dat er veel kennis te delen is.

Breed moderamen

Op 13 november trok het breed moderamen van de classis zich terug op Nieuw Hydepark —
het conferentiecentrum van onze kerk - om zich te beraden op 5 jaar werken. Het
allerbelangrijkste is dat we ons werk gelovig doen betrokken op God en daarom ook op zijn
gemeenten. Het werk geeft vreugde. We zien als een belangrijke taak het geloofsgesprek in
de gemeenten en tussen de gemeenten onderling te stimuleren. Een andere belangrijke taak
die wel uit de eerste voortvloeit is het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen
gemeenten. Utrecht is een robuuste classis. Er zijn ook groeiende gemeenten. Maar onze
zorg gaat uit naar de kleine gemeenten die moeizaam overeind blijven. Wat betekent voor
hen de onderlinge solidariteit. Wij zien dat de komende 10 jaar een deel van de gemeenten
het alleen niet gaat redden. In ons beleidsplan hebben we gezegd dat we ernaar streven in
elk dorp een kerk open te willen houden. Dat zal niet gaan zonder dat we samen nadenken
over nieuwe vormen van gemeente zijn. En we denken aan één kerkenraad voor een regio
die meerdere gemeenten bedient. Het heeft ook te maken met de definitie die we hanteren
voor een vitale gemeente. Ook in een kleine gemeente kan het licht van het evangelie
schijnen. In onze classis is €én huisgemeente die voor mij een voorbeeld is van nieuwe vorm
van kerkzijn, die, doordat zij ontzorgt, nieuw elan kan bewerkstelligen.

Kerk en Israél

Op 14 november was er een gesprek met predikanten uit de classis en de landelijke
werkgroep Kerk & Israél naar aanleiding van de aanval van Hamas en de oorlog in Gaza.
Wilma Wolswinkel van Kerk in Actie praatte ons bij over de acties die de kerk genomen heeft
voor de mensen die te lijden hebben onder het conflict en dat zijn Joden en Palestijnen,
maar ook gastarbeiders uit onder andere de Filippijnen. Kerk in Actie wil daar zijn waar de
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nood is. Voor de slachtoffers van de kibboetsiem wordt veel gedaan. Vandaar dat er nu geld
gaat naar gastarbeiders die het net zo goed moeilijk hebben. Dat is geen keuze voor of
tegen; dat is een keuze om daar te zijn waar niemand is. Coen Constandse sprak over
resten van hoop. Het werd een mooi gesprek waar we uitstegen boven harde standpunten.
Ik doe een poging iets kort weer te geven in het bewustzijn dat ik dan de nuance misschien
mis. Spanning en pijn opzoeken noemde Constandse onze eerste opdracht. In de
gemeenten wordt verschillend gedacht. Gemeenten leven met verschil: alleen ketterijen
willen daar niet van weten. Constandse ging uit van Filippenzen 2: 3 Handel niet uit
geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.

Wij zoeken naar vrede, eerst maar eens onder elkaar. In geloof tasten we naar ruimte voor
verschillende individuele inzet. De aanval van Hamas en de oorlog roepen veel emoties op.
Het is moeilijk om te staan in die verscheurdheid, het leed is groot. Maar juist in die
verscheurdheid moeten we durven staan niet uit verlegenheid maar als begin van waarheid
in Christus’ naam. In de synodevergadering zal het ook gaan over Israél en Palestina.
Onopgeefbaar verbonden met het volk Israél staat niet ter discussie. Hans Breunese schrijft
in de nieuwsbrief van de Johanneskerk in Leersum: “Vanuit een gemeenschappelijke
geloofstraditie zijn we in gesprek met Israél. In onze gepolariseerde tijd is er weinig ruimte
voor nuance. Je bent voor Israél of voor de Palestiinen. En precies deze polarisatie is
heilloos Ze brengt het vreedzaam samenleven van Joden en Palestijnen steeds verder uit
het zicht.”

Op 14 november verkenden we de gedachte dat juist aandacht voor Israél en gesprek en
verbondenheid met Israél, ook met de staat, Palestijnen dient. Constandse schreef in het
Nederlands Dagblad: “Paradoxaal genoeg is die steun voor het bestaansrecht van de staat
0ok gunstig voor de Palestijnen. Of we het willen of niet, het lot van de Palestijnen is mede
afhankelijk van de staat Israél. Al dromen velen van 'from the river to the sea’, dat zal niet
gebeuren. Daarom is de staat Israél ook nodig voor de Palestijnen, want het is met die staat
dat tot een oplossing moet worden gekomen - hoe ondenkbaar ver weg dat nu 0ok is.”

Op 9 december praten we met de classicale werkgroep Kerk & Israél over de gebeurtenissen
in Israél en de Palestijnse gebieden. Hoe leven die gebeurtenissen in uw gemeente. Zijn er
acties geinitieerd? Wat zijn de ervaringen? En wat kunnen we van elkaar verwachten. Deze
bijeenkomst is primair voor plaatselijke werkgroepen maar ook andere geinteresseerden zijn
van harte welkom.

Classicale bijeenkomst Kerk & Israél

Op zaterdag 9 december a.s. organiseert de classicale werkgroep Kerk & Israél een
ontmoetingsbijeenkomst voor alle leden van de lokale Kerk & Israél commissies.

Als thema is gekozen de impact van de actuele gebeurtenissen in Israél en de Palestijnse
Gebieden op lokaal niveau in de gemeenten.

Bij de bijeenkomst zullen vanuit het Dienstencentrum van de PKN de recent benoemde Ds.
J. Overeem en mevrouw dr. J. Tanja aanwezig zijn.

Het programma start om 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur) en zal uiterlijk om 12.30 uur
worden afgesloten.

Evenals de laatste keer zal de bijeenkomst worden gehouden in Silvosa (HGJB), Prins
Bernhardlaan 1-B, 3722 AE Bilthoven.

Graag voor 4 december a.s. opgeven bij Wil Dannenburg
camdannenburg@hotmail.com .
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Vitale roeping: predikanten en kerkelijk werkers

In 2024
Save the date: op woensdag 25 september 2024 is de classicale startdag voor predikanten,
kerkelijk werkers en pioniers.

Scholingsplan
Om de Permanente Educatie te stimuleren is Annemiek Boonstra (beleidsmedewerker PE)

bereikbaar om met predikanten en kerkelijk werkers een scholingsplan op te stellen.
Sommigen vinden het lastig om zelf zo'n plan op te stellen. Annemiek gaat daarover met hen
het gesprek aan en denkt met hen mee. Predikanten en kerkelijk werkers kunnen via
permanente-educatie@protestantsekerk.nl _contact met haar opnemen. Van harte
aanbevolen.

Loket Kerkelijk Werkers

Binnen de landelijke kerk is er een 'loket kerkelijk werkers'. Veel kerkelijk werkers ervaren
onduidelijkheid over hun (arbeids)positie, recht op nascholing enz. Daarvoor kunnen ze nu
terecht bij dit loket. Kerkelijk werkers (of die dat willen worden) kunnen contact opnemen met
Evert Jan Hazeleger

e.hazeleger@protestantsekerk.nl .

Voor de kerkelijk werkers met preekbevoegdheid is er weer een studiedag. Bert de Leede
neemt ons aan de hand om te reflecteren over onze preekpraktijk. Ook nieuwe mensen zijn
van harte welkom. Deze keer is het een ochtend en een middag in de Ontmoetingskerk in
Maartensdijk op 15 december. Van 9.45 uur — 15.15 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.
Opgaven:

h.de.leede@planet.nl

Advies werkbegeleiding

Binnen het team is de adviseur (werk)begeleiding beschikbaar voor predikanten en kerkelijk
werkers met een vraag over begeleiding (coaching, loopbaancoaching, supervisie,
geestelijke begeleiding). Een keer in de vijf jaar heeft een predikant of kerkelijk werker recht
op begeleiding, en wordt dat (deels) door de kerk bekostigd. We willen predikanten
stimuleren hiervan gebruik te maken zodat ze 'met vrucht en vreugde' (blijven) werken, en in
sommige gevallen om uitval te voorkomen. Voor meer informatie kan je terecht bij Elisabeth
van As

e.vanas@protestantsekerk.nl

Beroepingswerk.

In de morgendienst van zondag 10 december 2023 hoopt ds. Aarnoud van der Deijl uit
Hoofddorp als predikant in de Dorpskerk verbonden te worden aan de Protestantse
Gemeente te Abcoude. Deze verbintenis zal geschieden door ds. Pieter van Winden die
daarmede ook afscheid van de gemeente neemt als interim-predikant.

Het beroep dat de Hervormde Gemeente te Eemnes heeft uitgebracht op proponent A. van
der Werf uit Amersfoort is niet aangenomen. De gemeente zoekt verder.

Met een hartelijke groet, ds. Trinette Verhoeven.
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