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Nieuwsbrief Classis Predikant Juni & Juli 2024. 
 
 
 
Classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl  
telefoon: 06 31 99 14 70  
 
Scriba: ouderling Teunis Reedijk,  classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl  
Postadres: Beukenhof 20 
3956 BX LEERSUM 
 
Website: https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/  
 
 
 
Inhoud: 

● Meditatie 
● Startdag in de DOM 
● Impressie van het werk 
● Begeleidingscommissies 
● Van de ringen 
● Beroepen en meer 
● Van de PThU 

 
 
Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van 
vijandschap, die hen scheidde, afgebroken. Efeziërs 2: 14 
 
We zijn misschien wat terughoudend geworden om de conflicten van deze wereld te benoemen op 
de kansel. Ik in ieder geval wel. Ik weet niet of de gemeente als ik preek, zit te wachten op 
krantennieuws. Daarvoor kan ze beter terecht bij allerhande media die de wereld rijk is. Waar 
wacht de gemeente op? Je zou toch zeggen: een woord van God, en niet een woord dat beter 
gesproken kan worden door een duider van het nieuws. En ik maak het bewust eenvoudig.  Want 
zo eenvoudig is het zeker ook: de krant kunnen we zelf lezen, de praatprogramma’s kunnen we 
zelf volgen. In de kerk gaat het om andere dingen. En toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken 
dat er meer gezegd moet worden dan alleen de constatering dat het nieuws ons pakkie-an niet is. 
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In de kerk, in haar verkondiging gaat het er niet om dat we naast Gods woord nog een ander 
woord te spreken zouden hebben, alsof we naast Zijn woord, haastiglijk ook een wereldlijk woord  
zouden hebben, een woord over de alledaagse werkelijkheid. Een dominee die mij altijd bij de les 
heeft gehouden schreef eens: Wat mij voor de geest zweeft, is het inzicht, dat het evangelie zelf de 
confrontatie met de menselijke werkelijkheid volbrengt. Op die zin loop ik de laatste tijd te kauwen. 
God is afgedaald in het vlees. Hij heeft geleden en is gestorven. Als het krantennieuws aan de 
orde komt op de preekstoel, dan zoek ik in navolging van Jezus Christus de confrontatie met de 
werkelijkheid. Waar is Hij? Waar moet ik zijn? God in Christus heeft de confrontatie gezocht door 
van vrede te spreken. 
 
Want Hij is onze vrede, zegt Paulus. Hij heeft de muur van vijandschap doorbroken die Joden en 
niet – Joden scheidde. Dat geeft nog niet direct een antwoord op de vragen van deze tijd 
misschien. Of toch wel? Jezus heeft Zijn leven gegeven om mensen bij elkaar te brengen. Hij liep 
voor de strijd niet weg. Daarmee is Zijn woord een gevoelig woord dat vraagt: mens, waar ben jij in 
het conflict? Vragen van de wereld op de kansel worden gauw als politiek gezien. Jezus werd de 
vrede voor ons in Zijn solidariteit. En het heeft Hem Zijn kop gekost. Het eerste wat het woord van 
ons vraagt is vereenzelviging met het bloed dat van de aarde opstijgt. Op die plek wordt de kerk 
gebouwd, krijgt de verkondiging een plek. En nee, eenvoudige antwoorden zijn er niet. Ik laat het 
verslag aan de journalist, als predikant zoek ik samen met de gemeente waar de kloven lopen, 
waar de muren van vijandschap zijn omdat ik geloof dat onze aanwezigheid daar getuigenis van 
Zijn genade en vrede is tot heil van de wereld. Aanwezigheid is het sleutelwoord. 
 
 
Startdag in de DOM 25 september 2024 
 
Wat hoor jij, wat zie jij? 
Ook dit nieuwe seizoen starten we gezamenlijk in de Dom. Kees van Ekris heeft zijn medewerking 
toegezegd. Hij is dan een jaar theoloog des Vaderlands en neemt ons mee op zijn 
ontdekkingstocht door de Nederlandse maatschappij. Hij is dit jaar op weg gegaan met heel 
verschillende mensen, op heel verschillende plekken: een psychiatrisch ziekenhuis, een stadion, 
een bank. En hij zegt dat hij in al die ontmoetingen flarden van Gods openbaring ontdekt. Dat roept 
bij mij de vraag op: wat hoor jij, wat zie jij? Naast het verhaal van Kees van Ekris worden verhalen 
uit de classis gelegd o.a. een verhaal uit Mijdrecht. En natuurlijk gaan we ook met elkaar in 
gesprek. 
 
Voor wie: alle predikanten, kerkelijk werkers en pioniers 

• Waar: in de Dom in Utrecht 
• Wanneer: 25 september 2024 
• Hoe laat: van 10.00 – 13.00 uur  
• Wat  Een interessante ontmoeting met Kees van Ekris en met talloze collega’s,  

een heerlijke lunch 
• Opgave: t.verhoeven@protestantsekerk.nl  
 

 
 
Impressie van het werk 
 
Ik kijk terug op een mooi seizoen, met mooie ontmoetingen. Er wordt gehuild, gelachen, geloofd, 
gebeden en gevierd in de classis. Zo mocht ik deze maand verschillende intredes beleven. Collega  
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Doedens vroeg in zijn intrededienst in de Wilhelminakerk in Utrecht aandacht voor het vreemde 
van de predikant, niet geroepen om zijn gemeenteleden te bevestigen – hoewel ook – maar vooral  
om hun aandacht te vragen voor God die voorbijgaat en ons op onverwachte wegen meeneemt.  
Afscheid was er ook van ds. Otten, ds. van der Zwan. Die laatste blijft in de classis.  
 
Met Pinksteren vierde de protestantse gemeente in Abcoude na een ingrijpende verbouwing het 
hoge feest in een geheel vernieuwde kerk. Ze hebben daar grote plannen in Abcoude om daar te 
gaan pionieren. In Woerden staat de Opstandingskerk 100 jaar. In Woudenberg bouwde de 
Hervormde gemeente een nieuwe kerk, een grote kerk die ook een rol moet vervullen in de nieuwe 
wijk van Woudenberg. Het is mooi om al deze gebeurtenissen samen te kunnen beleven. 
 
Begin juni vergaderde de classicale vergadering. Het was een goede vergadering. Mijn jaarverslag 
dat binnenkort op de website van de classis te vinden is, was onder andere aan de orde. We 
stonden stil bij de verbinding van gemeenten onderling. De Classispredikant is een verbindende 
factor. Maar dat is wel erg kwetsbaar. De nieuwsbrief werd genoemd. Getuige het aantal reacties 
wordt die wel goed gelezen. We wisten niet direct hoe de verbinding nog te verbreden, maar het is 
een aandachtspunt. De laatste tijd haken ook kerkenraadsleden die geen lid zijn van de classicale 
vergadering wel aan op de vergadering. Ik ben zelf blij met die ontwikkeling.  
 
We verwelkomden een van de nieuwe scriba’s: ja u leest het goed. De kar gaat getrokken worden 
door twee mensen: Rien Roelofse uit Veenendaal en Jelly Posthumus uit Amersfoort. In de 
volgende nieuwsbrief stellen zij zich voor. We nemen afscheid van Teunis Reedijk. Hij heeft ons 
enorm uit de brand geholpen toen we geen opvolger konden vinden voor Willem Seine. Hij zat niet 
op de klus te wachten maar had te veel verantwoordelijkheidsgevoel om niet op de vraag in te 
gaan om ad interim scriba te worden. Hij heeft dat met verve gedaan. Wij kunnen hem niet genoeg 
bedanken. Teunis Reedijk had een royale ervaring in het gemeentewerk en dat betaalde zich uit. 
 
Kerkenraden worden regelmatig uitgenodigd om te considereren, hun zegje te doen over 
kerkordevoorstellen. Dat is een hele klus. En we zijn als classis dankbaar voor de grote respons. 
Wat er met uw commentaar gedaan wordt, kunt u natuurlijk lezen in de notulen van de classicale 
vergadering die u altijd toegestuurd worden. Maar onlangs spraken we ook af na de classicale 
vergadering apart een schrijven van ons aan de kerkenraden te sturen om u te informeren wat er 
met uw opmerkingen gedaan wordt. Dank voor uw berichten. We proberen het werk van de classis 
zo dicht mogelijk bij u als gemeente te brengen, omdat we van hart geloven dat we alleen samen 
kerk zijn. 
 
 
Begeleidingscommissie etc. 
 
De kerkorde kent de instelling van een plaatselijke ‘Begeleidingscommissie voor predikanten met 
een bijzonder opdracht’, voor bijvoorbeeld ziekenhuispastors of geestelijk verzorgers in een 
verpleeghuis. De commissieleden van PG Zeist zouden graag in contact komen met leden van 
dergelijke begeleidingscommissies in onze classis.  
 
Het gaat om een incidentele uitwisseling van ervaringen en inspiratie, via bijvoorbeeld een 
onlinebijeenkomst. Heb je zo’n commissie in je woonplaats of neem je er zelf aan deel? Geef dan 
de contactgegevens even door aan: 
Douwe van Barneveld in Zeist (douwe@vbarneveld.net /0644 850 965). 
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Van de ringen 
 
Vanuit de ring Woerden 
 
Op woensdagavond 29 mei 2024 was er in Oudewater een avond van de PKN Ring Woerden met 
als thema ‘Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en hoe blijf je als kerk zelf op hen 
betrokken’  
Een belangrijk doel van een Ringavond is de onderlinge ontmoeting tussen leden van de 
verschillende kerkgenootschappen. Elkaar bemoedigen, inspireren en van elkaar leren; en dat was 
wat er deze avond gebeurde! Niek van der Wiel van de HGJB was de gespreksleider en stelde, 
met een vleugje humor, dat de deelnemers wellicht meer over jongeren wisten dan hijzelf. 
 
Een reactie van een van de deelnemers: 
‘Ik heb de avond als erg fijn ervaren. Het is goed om met omliggende gemeenten/ jeugdwerkers 
ervaringen, problemen en oplossingen te delen. Fijn ook om te merken dat er in omliggende 
gemeenten dezelfde dingen spelen en dezelfde vragen leven. De avond was voor mij ook 
leerzaam. Ik heb ideeën mee naar huis genomen, maar ook gedachten die groter zijn dan concrete 
praktische acties.’ 
 
Vanuit de ring Amersfoort 
Zomeravond ontmoeting in Lage Vuursche 
 
Gemeenteleden en kerkenraadsleven van de ring Amersfoort worden van harte uitgenodigd voor 
een avondwandeling in de bossen rond Lage Vuursche. Aan de hand van drie gelijkenissen uit 
Lucas 15 geeft de classis predikant een vraag mee om onderweg te bespreken met elkaar.  
 

• Wanneer: donderdag 20 juni19.30 uur – 21.30 uur  
• Wat:  koffie/thee, korte inleiding, wandeling in groepjes, glaasje fris,  

gezamenlijke afsluiting 
• Waar: Stulpkerk Lage Vuursche, Hoge Vuurseweg 4 te Lage Vuursche 
• Parkeren: Parkeerplaats Stulpkerk, ingang Slotlaan, of een parkeerplek in het  

dorp 
 
Opgeven mag. Het is handig om te weten hoeveel mensen er komen: 
petravanieperen@nieuwekerkamersfoort.nl  
Maar heb je zin op de avond zelf en gaf je je niet op. Altijd welkom. 
 
 
Beroepen en meer 
 
Afgelopen maand was er groot verdriet in twee van onze pastorieën.  
Op 22 mei overleed Sita Goedendorp, echtgenote van Pieter Goedendorp, predikant te Leersum. 
Ze was al lange tijd ziek, maar daarmee is nog niets gezegd: haar overlijden kwam veel te vroeg. 
Ze zal zeer gemist worden.  
 
Ook in Leersum moest collega Jan Stelwagen op 1 juni zijn Wijnie missen. Haar overlijden was 
plotseling. Beide predikantsvrouwen hebben altijd zeer meegeleefd met de gemeente. Ons 
meeleven gaat allereerst uit naar hun echtgenoten.  
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Maar ons meeleven gaat ook uit naar de hervormde gemeente Leersum die ook al de voorzitster 
van de kerkenraad moest begraven.  
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, we leven en sterven in God onze Heer. 
 
Op 7 juli zal DV ds. T.J. Lucas verbonden worden aan de hervormde gemeente Lage Vuursche De 
bevestigingsdienst wordt om 10.00 uur geleid door de consulent ds. G.C. Klok. Deze dienst begint 
om 10.00 uur. De intrede volgt om 14.30 uur. 
 
Van de Sionskerk in Veenendaal neemt ds. P. Hoogendam afscheid om gezondheidsredenen. Wij 
wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe. 
 
 
Van de PThU 
 
Als Protestantse Theologische Universiteit zijn we naarstig op zoek naar huisvesting voor zo'n 10-
12 internationale studenten die in september as. starten in onze eenjarige Masteropleiding. Het is 
een jaarlijkse praktijk dat internationale studenten bij ons een theologieopleiding komen volgen, om 
daarna weer terug te keren naar hun eigen contexten om daar ofwel als predikant te werken of als 
docenten aan hun eigen instellingen toekomstige predikanten op te leiden. De studenten die in 
september komen, hebben daarvoor een beurs gekregen. Het gaat om studenten uit met name 
Oost-Europa en Afrika. Het zijn meestal iets oudere studenten, die hier zijn om zich te 
specialiseren. Ze volgen het programma van sept 2024 – juli 2025 en het is belangrijk dat ze niet 
ergens alleen wonen, maar samen of in groepjes. 
Nu blijkt de locatie waar de PThU lang over in gesprek was voor deze groep, plotseling niet 
beschikbaar. Als gevolg daarvan zitten we met een acuut huisvestingsvraagstuk voor deze 
studenten, in Utrecht of omgeving. We willen deze studenten, die zich vaak al lange tijd 
voorbereiden op een jaar theologiestudie in Nederland, niet afzeggen zonder dat we alles op alles 
gezet hebben om hun studie toch mogelijk te maken.   
Kun jij iets voor ons betekenen? Heb je mensen in je netwerk die in de sfeer van vastgoed werken, 
of op een andere manier kunnen helpen? Ik hoor heel graag van je.  
Dr. Mirella Klomp m.c.m.klomp@pthu.nl  
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