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Nieuwsbrief Classis Predikant maart 2024 
 
Classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl 
 telefoon: 06 31 99 14 70  
 
Scriba:  ouderling Teunis Reedijk, classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl  
 Postadres: Beukenhof 20 
 3956 BX LEERSUM. 
 
Website:  https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/  
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Petrus stond zich bij hen te warmen. (Johannes 18: 25) 
 
Jezus wordt voor Annas gebracht en verhoord. En na Annas komt hij voor Kajafas, de hogepriester 
van dat jaar. Petrus is ook in zijn paleis. Hij is Jezus gevolgd. Het is vast en zeker een teken van 
zijn trouw dat hij daar nu is. Hij kan zijn Heer niet alleen laten. Maar als een vrouw, een portierster, 
aan hem vraagt of hij ook niet bij ‘deze Mens’ hoort, ontkent hij dat met klem. En Petrus haast zich 
om bij de slaven en de dienaars te gaan staan. Zij hebben een vuurtje gestookt. Petrus is kil 
geworden, er gaat een huiver langs zijn rug. Is het zijn eigen teleurstelling dat hij zijn vurige trouw 
niet vol heeft kunnen houden? Heeft zijn ‘nee’ het vuur geblust? Johannes vertelt dat de vraag of 
hij niet bij Jezus hoorde nog een keer wordt gesteld, en nog een keer. En Petrus ontkent opnieuw 
en opnieuw. 
 
Niemand kan in de kilte van nihilisme en cynisme leven. Petrus niet en wij ook niet. Het is een 
moeilijke zaak. Johannes heeft al in het eerste hoofdstuk van het evangelie geschreven dat het 
beste van God in de wereld is gekomen maar dat de ‘Zijnen’ hem niet hebben aangenomen. Het is 
een uitspraak die er inhakt. Zelfs Petrus verloochent zijn Heer. De beginwoorden van Johannes  
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worden waar. Kunnen we dat 20 eeuwen later verwerken? Snappen we echt wat hier aan de hand 
is? Is het doodsangst die ons cynici maakt? Pasen wijst ons een weg door de dood. Nu vraagt God 
van ons nog de moed om de dood onder ogen te zien, de radicale boodschap van het evangelie te 
beamen. De dood is om ons heen: mensen op de vlucht, dictators aan de macht, een wereld die 
kraakt en piept. Grote vraag aan ons is of wij het lijden durven zien, solidair durven zijn, ja durven 
zeggen tegen mensen en dieren die afhankelijk van ons zijn, om met hen samen achter Jezus aan 
de weg van Pasen te gaan. 
 
Ik wens u een gezegende en moedige opgang naar Pasen. 
 
 
Impressie van het werk 
 
In de maand februari kwamen kerkelijk werkers uit onze classis en een vertegenwoordiger van de 
generale synode de heer H. Slooijer en de heer B. Molenkamp namens het Breed Moderamen bij 
elkaar om te spreken over de ambtsdiscussies in onze kerk. Veel is nog onduidelijk voor kerkelijk 
werkers en voor kerkenraden. Nynke Dijkstra praatte ons bij. In het gesprek dat wij hadden bleek 
ook onduidelijkheid over arbeidsvoorwaarden. De website van de protestantse kerk helpt u verder. 
Klik hier. Kerkelijk werkers zijn vaak nog - een deelnemer beschreef het plastisch – een stoplap 
van de kerk. Korte contractjes en kleine contracten. Op dit moment concentreert zich de discussie 
op de opleiding die nodig is voor een kerkelijk werker om pastor met preekbevoegdheid en 
sacramentsbevoegdheid te krijgen. Op de classisvergadering van 5 juni a.s. worden we bijgepraat 
door prof. Dr. Van den Belt die een van de vertegenwoordigers van de classis is in de generale 
synode. 
 
Op 7 maart kwam de ring Doorn bij elkaar in de Petrakerk te Veenendaal, voor een mooie avond 
met als spreker ds. W. Vermeulen uit Utrecht. Het was een druk bezochte avond met meer dan 50 
mensen. Het onderwerp sprak aan: hoopvol en toekomstgericht kerkzijn. Ds. Vermeulen sprak 
over secularisatie en de manieren waarop me daarmee om kunnen gaan. Secularisatie zit ook in 
de harten van gelovigen. Alleen door erover te praten kan je onderscheiden waar ze zit en hoe je 
daarmee om kan gaan. Tegenover elkaar kwamen Andrew Root en Samuel Wells te staan. Root is 
de man die ons maant te wachten, ons niet te verliezen in maniertjes. Bij hem is het glas leeg, 
maar vol voor wie het zien wil. Er is een wolk tussen hemel en aarde geschoven. Toch is God niet 
ver weg. Wij moeten weer oren krijgen voor het Woord van God. Bij Wells is het glas vol en leef je 
vanuit overvloed. Hij wil niet langer voor de mensen maar bij de mensen zijn met hart op de rand 
van de samenleving. Samen geven Root en Wells inspiratie voor een kerk van de toekomst. 
 
Vorige maand heeft de scriba van de classis een vraag doen uitgaan voor kerkenraden om te 
melden wie de vertrouwenspersonen in de gemeenten zijn en wie als contactpersoon – we 
noemden het ambassadeur van een veilige kerk – op wilden treden.  
 
We waren blij verrast met een royale reactie: meer dan 70 gemeenten reageerden. Als u als scriba 
nog niet reageerde, willen wij u vragen de gegevens aan te leveren bij Teunis Reedijk 
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl  Het is voor ons ook belangrijk te weten welke 
gemeenten gebruik willen maken van de classicale vertrouwenspersonen. Wij plannen in 
november van dit jaar een avond om kennis te maken met elkaar en met de classicale 
vertrouwenspersonen. Ook zal er dan contact zijn met het landelijk meldpunt seksueel misbruik. 
Wij komen hier zo snel mogelijk op terug. 
 
Predikanten en kerkelijk werkers maak ik graag attent op 2 studiedagen in Groningen over preken, 
over Andrew Root en Hartmut Rosa. Dit sluit mooi aan bij de opening van ons seizoen afgelopen  
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jaar. Op 6 en 7 juni duiken we in hun theologie met de vraag wat dat betekent voor ons preken. 6 
Juni van 18.00 uur tot 7 juni ’s avonds. Sprekers Kees van Ekris, André Verweij, Sabrina Müller, 
Jan Martijn Abrahamse en Hartmut Rosa. Ik heb me aangemeld. Ga je mee? Aanmelding: 
https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2024/06/mini-conferentie-resonantie-preken-in-tijden-
van-versnelling-en-vervreemding/ 
 
In de vergadering van de classicale vergadering van 20 maart jl. sprak ds. Leon Bal, geestelijk 
verzorger bij de brandweer, over de rol van kerken bij rampen. Hij wist ons wel te raken. Een vraag 
is bij mij blijven hangen. Bent u weleens binnengelopen bij een brandweerkazerne? Heeft u 
brandweermannen in de gemeente? Wat betekent dat voor uw pastoraat. In de classis Utrecht zijn 
71 brandweerkazernes. Hoe is onze betrokkenheid. Heeft u überhaupt wel contact met de 
overheid over uw rol als het gaat om crises, kleine en grote. Kan uw kerk als opvanglocatie 
fungeren? Ik zal daar later nog op terugkomen. Het zijn belangrijke vragen.  
 
Overigens waren ook deze vergadering behalve de classisleden ook vertegenwoordigers van 
gemeenten aanwezig. Dat vinden we fijn. We zijn er voor en door gemeenten. 
 
 
Van de ringen 
 
Ring Amersfoort 
Save the Date: donderdag 20 juni 19.30-21.30 uur Zomeravond Ontmoeting 
 
Wij horen bij elkaar, kerken van alle plaatsen en tijden. Binnen de Ring Amersfoort en omstreken is 
er ruimte voor ontmoeting tussen de verschillende wijkgemeenten. Om elkaar te ontmoeten, te 
bemoedigen en van elkaar te leren. Twee keer per jaar wordt er iets georganiseerd vanuit de Ring 
Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk, Eemnes, Lage Vuursche, 
Leusden, Soest). Donderdag 20 juni hebben we een avondwandeling in petto in de bossen of op 
de heide. Na de ontvangst met koffie en thee en een korte inleiding door Trinette Verhoeven 
(classis predikant) worden er groepjes van 4 personen gemaakt en ga je op pad met een 
uitgezette wandelroute. Tijdens de wandeling zijn er vragen die besproken kunnen worden en is er 
ruimte voor gesprek. Halverwege is er een 'koek en zopie' kraam voor de inwendige mens.  
 
We sluiten gezamenlijk weer af met een lied en avondgebed. Graag deze datum reservering in je 
agenda! We hopen een groot aantal kerkenraadsleden en gemeenteleden te mogen ontmoeten!  
 
Trinette Verhoeven, Wouter Klouwen en Petra van Ieperen. 
 
 
Ring Woerden  
 
29 mei in Ouderwater 
 
Hoe houd je jongeren betrokken…en blijf je zelf als kerk op hen betrokken?! 
Iedere kerkelijke gemeente herkent die vraag. Want hoe doe je dat? En hoe doen anderen dat? 
Het is belangrijk en waardevol om elkaar daarover te spreken, ervaringen te delen en nieuwe 
ideeën uit te wisselen.  
Vanuit de ring Woerden – een plek van ontmoeting voor alle PKN-gemeentes rond Woerden – 
organiseren we een avond rond dit thema voor iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk in de 
verschillende kerkelijke gemeentes: clubleiders, pastorale teams, ouderlingen, jeugdraden en 
predikanten. Een mooie gelegenheid voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. 
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Niek van der Wiel zal het gesprek leiden en verdiepen. Hij is als gemeenteadviseur verbonden aan 
de HGJB en heeft veel ervaring en kennis op het gebied van jeugdwerk. 
De avond is op woensdag 29 mei in ‘De Rank’, Noorder Kerkstraat 16, in Oudewater. 
Inloop vanaf kwart voor acht. We beginnen om acht uur en sluiten af rond kwart voor tien. Na 
afloop is er uiteraard nog gelegenheid om na te praten.  
 
 
Uitnodiging voor diakenen 
 
Onze diaconaal consulent, Arjan Bikker, nodigt diakenen uit de ring Woerden uit voor een avond 
op 3 april 2024 in het kerkgebouw van de Protestantse gemeente De Hoeksteen, Albert 
Schweitzerlaan 2 in Schoonhoven met als thema: Hoe herken je armoede?  
 
Ingrijpende gebeurtenissen kunnen ook financiële gevolgen hebben. Naast pastorale zorg die vaak 
geboden wordt, is het ook belangrijk dat iemand vraagt: Red je het wel? 
Naast armoede is ook eenzaamheid een steeds groter worden probleem. Ongeveer de helft van 
de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. Wat kunnen we als kerk betekenen? Tijdens de 
lezing en de workshops krijgt u praktische handvatten die u kunnen helpen in het maken van 
beleid en bij de uitvoering daarvan.  
Programma 
 19.30 uur inloop  
 19.45 uur  opening 
 20.00 uur  plenaire lezing ‘Hoe herken je armoede’ 
 20;45 uur  keuze uit workshops over armoede en eenzaamheid 
 21.40 uur  plenaire afsluiting 
 22.00 uur  einde 
 
Opgaven graag via deze link 
 
 
Beroepen en meer 
 

• Op 26 februari ontving kerkelijke werker mw. K. Timmerman uit de gereformeerde kerk van 
Bunschoten - Spakenburg haar preekconsent. 

 
• Op zondag 17 maart heeft de verbintenis- en intrededienst van mw. Ds. L. Verschoor-

Schuijer in de Achthoek in Scherpenzeel plaatsgevonden. Diezelfde zondag deed intrede in 
de hervormde gemeente van Houten ds. A.B. van Campen. 

 
• Op 14 april neemt mw. Ds. C. de Boon afscheid van de protestantse gemeente de Ark in 

Maarssenbroek. Zij gaat met emeritaat. 
 

• Ds. J.A. Hoogesteger heeft een beroep aangenomen naar de hervormde gemeente 
Benschop. 

 
• De hervormde gemeente van Lage Vuursche is blij en verheugd dat Ds. T.J. Lucas het op 

hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen 
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Muziek in de classis 
 
Iona Community Nederland viert de 25ste verjaardag met John Bell en veel mooie liederen. 
Op 14 april a.s. komt de zangmeester van de Iona Community, John Bell, met ons zingen. Het 
wordt een middag waarin de Iona Community Nederland de verjaardag viert, en nieuwe liederen 
gepresenteerd worden.  
 
Vele Nederlanders zijn geraakt door de Iona Community. Met een manier van geloven die sociale 
actie en bewegelijke muziek verbindt. De liederenschat van Iona kreeg in de laatste 25 jaar vaste 
grond in de Nederlandse kerken. In het Liedboek uit 2013 zijn vele liederen uit Iona opgenomen. 
Er komen er steeds weer bij, zelfs. We zingen het lied, speciaal voor dit jubileumjaar, ‘De stenen 
roepen’.   
 
Met John Bell, die het plezier van zingen overdraagt, Daniël Claas als pianist, Willeke Smits, 
kerkmusicus, componist en cantor, en Roel Bosch als dichter en presentator.  
De toegang is vrij, opgave niet nodig. Er is een collecte voor de onkosten.  
14 april 2024, 15.00-17.00 uur, NoorderLichtkerk, Bergweg 92a, Zeist.  
 
 

 
 
 


