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Nieuwsbrief Classis Predikant februari 2024

Classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,
t.verhoeven@protestantsekerk.nl
telefoon: 06 31 99 14 70

Scriba: ouderling Teunis Reedijk, (ad interim)
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
Postadres: Beukenhof 20

3956 BX LEERSUM

Telefoon: 06 20 75 29 29

Website:
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/

Inhoud

o Meditatie

e Impressie van het werk

¢ Ringavond in de Ring Doorn
e Beroepen en meer

God zei ‘Laat er licht zijn’ en er was licht. Genesis 1: 3

Onlangs sprak ik met predikanten over de tekst die voor hen grond onder de voeten
is. Een van de collega’s noemde de tekst uit Genesis. Hij zei: ‘Ik ben soms behoorlijk
somber als ik naar de natuur kijk. En dan lees ik nog maar weer eens uit Genesis. Er
zij licht.” Ik heb op die opmerking behoorlijk lopen kauwen. Misschien kaap ik zijn
opmerking. Maar voor mij hoort de tekst van Genesis bij een theologie van het kruis.
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God schept uit niets. In chaos en leegte is Hij aanwezig en wijst Hij nieuwe wegen.
Zo was het in het begin en zo is het nog steeds. We gaan op naar Pasen. In de
weken daarnaartoe staan we stil bij het lijden van Jezus. Bij het kruis begint nieuw
leven.

Als lutheraan ben ik groot geworden met de leer van de rechtvaardiging: God
rechtvaardigt de zondaar. Paulus vertaalde het lijden van Christus, zijn solidariteit
met het niets naar het menselijk bestaan. Paulus zag de dingen fout gaan en zag
het gevaar van defaitisme: niets is niets en zal niets worden. Hij zette daar het
scheppingslicht van Pasen tegenover en sprak over nieuw leven midden in de dood.
Hij leerde vandaar de rechtvaardiging van de zondaar. Zonde is voor hem gelijk aan
het niets, het vastlopen in het bestaan en van het bestaan. God bevrijdt en wijst
nieuwe mogelijkheden. Zo houdt Paulus ons voor en hij spreekt over rechtvaardiging.
In mijn leven is de rechtvaardiging steeds minder een leer geworden maar veel meer
een lens waardoor ik Gods presentie leer zien. Ze laat mij zien dat God niet afwezig
is in het lijden van de wereld, maar dat Hij juist daar te vinden is: in ons pessimisme,
in ons defaitisme, in het lijden van de wereld. Hem daar te zien geeft mij moed om
het leven op te pakken en te getuigen van Zijn oneindige goedheid.

Impressie van het werk

Predikanten met bijzondere opdracht die beroepen zijn door een ambtelijke
vergadering, worden begeleid door een begeleidingscommissie. De
begeleidingscommissie in de gemeente Zeist wil graag met andere commissies in
contact komen om eens te horen hoe deze hun werk invulling geven. We zien ook in
de classis dat de afstand met predikanten met bijzondere opdracht groeit. Soms
geeft een predikant zijn opdracht terug, omdat het werk steeds verder loszingt van de
kerk. Aan de andere kant zijn er predikanten die juist om een kerkelijke zending
vragen.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Aan de scribae van de kerkenraad de
nadrukkelijke vraag: heeft uw gemeente een begeleidingscommissie voor
predikanten met bijzondere opdracht. Wilt u net als Zeist ervaringen delen. We horen
het graag.

In Mijdrecht werden ze opgeschrikt door fraude. Een oplichter maakte een e-
mailadres aan dat leek op dat van de dominee. In een bericht aan kerkenraadsleden
vroeg hij om geld voor cadeaubonnen. Omdat het zo echt leek, maakte verschillende
mensen geld over. Onlangs werd er op dezelfde manier geld gevraagd met adressen
die leken op die van classispredikanten. Wees gewaarschuwd. Kijk altijd goed naar
een adres. En weet dat ik nooit om geld zal vragen.



In de synode gaat de discussie over het ambt verder. Deze discussie zal zo haar
gevolgen hebben voor de positie van kerkelijk werkers. Mede op verzoek van een
van de synodevertegenwoordigers is er daarom een gesprek met kerkelijk werkers
op maandag 26 februari 14.00-16.00 uur in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 te
Amersfoort. Kerkenraden worden van harte uitgenodigd om hun kerkelijk werker op
deze middag te wijzen.

Voor predikanten en andere groepsleiders biedt Corinne Groenendijk een oriéntatie
dag op een cursus Verduur Samen met Franciscus aan. Het is nuttig en leuk
achtergrondinformatie te krijgen, tips over de opzet en focus van de cursus en elkaar
te ontmoeten en onderling te inspireren. De eerstvolgende oriéntatie dag is op 22
april 2024 (verdere informatie: crgroenendijk@hetnet.nl ).

Een gemeente heeft bij ons de vraag neergelegd, of wij aandacht zouden kunnen
geven aan het feit dat preekvoorzieners steeds vroeger gaan bellen voor afspraken.
Sommigen beginnen al anderhalf jaar van tevoren met voorgangers te bellen. Ook
predikanten hoor ik wel zuchten. Er is een tekort aan predikanten maar laten we
elkaar niet gek maken en de datum van bellen voor afspraken niet steeds vroeger
maken.

Ringavond in de Ring Doorn.

Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn.

Na de coronaperikelen willen we in Ring Doorn van de PKN graag weer starten met
ontmoetingen tussen onze kerkleden.

Het is een contact van gemeenteleden, dus niet alleen van kerkenraden. ledereen is
welkom!

Op donderdag 7 maart 2024 bent u van harte uitgenodigd om de eerstvolgende
ontmoeting bij te wonen. Om 19.30 uur is de Petrakerk, Kerkewijk 135, in
Veenendaal voor ons beschikbaar; na de inloop en de eerste gesprekjes begint om
20.00 uur de lezing van ds. Wim Vermeulen uit Utrecht (Jacobikerk) over het
onderwerp: Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn. Er is ruimte voor onderling
gesprek en daarna nog weer voor persoonlijke ontmoeting. Een prachtige
gelegenheid om elkaar te inspireren met ideeén en nieuwe invalshoeken!

Om te kunnen bekijken welke ruimte nodig is en voor de catering is het belangrijk dat
u zich opgeeft voor dit gebeuren. Wilt u dit doen bij de stuurgroep leden:

Adri Guijt; e-mail:  quijt.a@telfort.nl

of Joke Stahlie: jokestahlie@planet.nl

Graag aanmelden voor 1 maart aanstaande.
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Beroepen en meer

Als onze informatie juist is heeft ds. J.W. van Dijk op 14 januari 2024 intrede gedaan
in de Protestantse Gemeente Utrecht, in de Nieuwe kerk te Utrecht.

In de Hervormde Gemeente van Houten hoopt ds. A.B. van Campen op 17 maart a.s.
intrede te doen in de Sionskerk in Houten.

Met een hartelijke groet,
Ds. Trinette Verhoeven



