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Meditatie:

Maar de Heer zei: Is het terecht dat je zo kwaad bent? Jona 4: 4

De profeet is kwaad. Hij zegt: Laat mij maar sterven. Dat zeg je toch zeker niet gauw. 
Dan moet alle geloof en moed wel verloren zijn. En precies met geloof heeft het te 
maken. Hij wist het wel: God is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het  
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onheil af te wenden. Zijn woorden zijn verrassend en onverwacht. Wie is er nou boos 
om de genade en de liefde van God.  
 
Het verhaal is bekend. Jona wordt door God geroepen om Ninivé de wacht aan te 
zeggen. Het moet uit zijn met hun kwaad. Jona probeert om aan die opdracht te 
ontkomen maar zal tenslotte gaan. Was hij nou altijd al zo weigerachtig omdat hij de 
genade van God veronderstelde? Ik weet het nog zo net niet. Genade en liefde zijn 
mooie zaken. Dat Jona er niets mee te maken wil hebben, komt pas als God Ninivé 
na haar bekering genade schenkt. En dat zit hem dwars. Ninivé is een zondige stad. 
Jona heeft het zich eigen gemaakt. Het moet uit zijn met Ninivé. Waar blijft Jona, als 
Ninivé genade ontvangt? Wat blijft er van zijn opdracht? Jona wentelt zich in zijn 
eigen gelijk. Heeft God zelf niet gezegd dat het met Ninivé over en uit Is? Is God 
misschien de zwakke schakel van ons geloof?  
 
Ik vraag u om ook zelf in de spiegel te kijken. Want Jona confronteert ons met 
gelovige gelijkhebberigheid. Jona mag dan een vreemde vogel zijn. Hij laat ons zien 
dat het een valkuil voor gelovigen is wel te weten van de zonde maar niet van de 
genade, wel te weten van recht maar niet van een nieuw begin. Het profetisch 
getuigenis vraagt van ons dat wij met nieuwe ogen naar mensen kijken die van de 
rechte weg afgeraakt zijn. Niet de straf staat voorop maar Gods wens van bekering. 
En dat maakt echt uit als je dan naar mensen kijkt. Dat rot jochie heeft de 
mogelijkheid om een waardevol burger te worden. En ga zo maar door. Mensen 
mogen niet afgeschreven worden. Laten we het uithouden met elkaar. Ninivé was 
niet voorgoed verloren. God heeft het heil voor allen op het oog. 
 
 
Ring Doorn 
 
Op donderdagavond 7 maart is er een ringavond voor de ring Doorn. Spreker is 
dominee Wim Vermeulen. Hij spreekt over toekomstgericht en hoopvol gemeentezijn. 
Wat komt op ons af en waar ligt de uitdaging?  
 
Ds. Vermeulen is predikant van de Jacobikerk in Utrecht. In Utrecht werken ze met 
de inzichten van Samuel Wells. Dat komt ongetwijfeld aan de orde. Voor iedere 
gemeente geldt dat de uitdagingen groot zijn. Zonder elkaar op te jagen is het goed 
‘best practices’ te delen. U bent nodig om samen kerk te zijn. 
 
Iedereen is welkom om 20.00 uur in de: 
 
Petrakerk in Veenendaal. 
Kerkewijk 135  
3904 JB Veenendaal 
 
Trekkers zijn Joke Stahlie en Adri Guijt. 
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Impressie van het werk 
 

 
Bezoek aan Veenendaal Sionskerk, januari ’24 
Het is steeds weer rijk bij kerkenraden op bezoek te gaan. Hulde aan alle harde 
werkers. 
 
In de classis vierde de Efrathakerk in Overberg haar 150-jarig bestaan. Misschien 
verrast het u niet dat de gemeente haar eerste dienst beleefde met kerst (26 
december 1873) . Eerst was daar een kerk, toen kwam het dorp. Vaak is dat 
omgekeerd: was er eerst een dorp en toen een kerk. Zo niet hier. Overberg heeft een 
kleine maar actieve kerkgemeente. In de vieringen om het jubileum werd het dorp 
niet vergeten. Zo was er een feest voor de kinderen en kwam er een tentoonstelling. 
Onze scriba vierde het feest namens de classis mee. 
 
In de classis willen we het nadenken over een veilige kerk stimuleren. We zijn 
gezegend met 4 actieve classicale vertrouwens personen die zich inzetten voor de 
classis: in eerste lijn - in gemeente waar geen eigen vertrouwenspersoon is - en in 
tweede lijn - als mogelijkheid voor gemeenteleden die zich niet vertrouwd genoeg 
voelen om in de eigen gemeente een melding te doen -. De scribae hebben een 
enquête ontvangen. Wij willen graag weten hoeveel gemeenten een eigen 
vertrouwenspersoon hebben en wie een beroep doen op de classicale 
vertrouwenspersonen. Verder vragen we alle gemeenten ambassadeurs van een 
veilige kerk aan te stellen, mensen die het onderwerp op de agenda blijven zetten. 
Want dat is nodig. Natuurlijk kan je ook je vertrouwenspersoon vragen ambassadeur 
te worden. We denken vooral aan gemeenten die geen eigen vertrouwenspersoon 
hebben. Helaas komt overal misbruik voor. Daar moeten we onze ogen niet voor 
sluiten. Denk ook eens over het weerbaar maken van kinderen. We hopen dat u 
aandacht schenkt aan de vragen die wij stelden. Het helpt ons beleid te maken. 
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Op 20 maart is er een classicale vergadering. In de laatste classicale vergadering 
mochten we ons verheugen in verschillende deelnemers van kerkenraden die niet 
vertegenwoordigd zijn in de classis maar graag op de hoogte blijven. Ze praatten 
voluit mee. De vergadering is openbaar. Zet de datum in de agenda en kom  
meedoen. Volgende maand publiceren we de agenda en de vergaderplaats. De 
veilige kerk staat zeker op de agenda. 
 
In de synode gaat het de laatste tijd veel over het ambt. En dan gaat het met name 
over de positie van de kerkelijk werkers. Hans Slooijer, onze afgevaardigde van de 
synode, heeft ons gevraagd om de gelegenheid te krijgen om met kerkelijk werkers 
te praten om als het gaat over het ambt niet over hen maar ook met hen te praten. 
Samen met Bert Molenkamp, lid van het breed moderamen, hoopt hij eind februari, 
begin maart alle kerkelijk werkers uit te nodigen. Ben je kerkelijk werker en 
geïnteresseerd, ben je lid van de kerkenraad en denk je dat zou wat voor onze 
kerkelijk werker zijn, meld je dan even bij de scriba. We hebben wel een lijst met 
namen maar we lopen er steeds weer tegenaan dat alle mutaties niet aan ons 
doorgegeven worden. 
 
Na de startdag in september en het interview met Andrew Root hebben een aantal 
collega’s laten weten met Root en zijn gedachten over de kerk verder te willen gaan. 
Begin januari zaten we met z’n zessen bij elkaar en bespraken de mogelijkheid een 
boekje te maken met meditaties die gebruik zouden kunnen bij de opening van een 
kerkenraadsvergadering. Die meditaties zouden dan gegroepeerd zijn rond 
ecclesiologische thema’s die Root en wellicht anderen aanreiken. Wil je meedoen? 
Denk jij ook dat Root belangrijke vragen stelt? Meld je dan bij mij.  
 
Let op: de volgende startdag is op 25 september a.s. Kees van Ekris, de nieuwe 
theoloog des Vaderlands en predikant in de classis, heeft toegezegd als 
hoofdspreker. 
 
 
Ook goed om te weten. 
 
Verschillende collega’s in de classis zetten zich in voor theologische reflectie. Zo 
organiseren ds. Wim Vermeulen en ds. Arjan Plaisier een studiekring rond een boek 
van Hans Boersma, Sacramental Preaching & Sacramental Ontology. Vanaf januari 
2024 komt de groep in een maandelijkse frequentie zes keer bij elkaar op de 
vrijdagmiddagen 12 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei en 14 juni – telkens 
van 14.00 tot 16.00 op de Wittenberg in Zeist. We lezen van tevoren geselecteerde 
hoofdstukken uit bovengenoemde boeken en brengen tijdens de bijeenkomsten onze 
Lesefruchten in gesprek. 12 januari is geweest maar collega Vermeulen zegt mij dat 
dit geen probleem is.  Meer informatie lees je op de website. Hierbij de link.  
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/preaching/  
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Voor wie met duurzaamheid aan de gang wil, kan zich wenden tot ds. Corinne 
Groenendijk. Ds. Corinne Groenendijk biedt een introductiedag op 12 februari en/of 
cursus aan over Verduurzamen, bij haar boek Verduur samen met Franciscus. Naar 
een groene en geïnspireerde leefstijl. Meer informatie op de website. Je komt daar 
met deze link: 
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/verduurzamen-1/  
 
 
Beroepen en meer 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar zijn er drie collega’s die hun zilveren 
ambtsjubileum vieren: mw. ds. M.A. de Hoog, mw. ds. T. Dronkert en ds. M.J. 
Kooistra. 
We zijn blij en dankbaar met collega’s die trouw en met passie hun dienstwerk 
verrichten. 
 
In de protestantse gemeente Driebergen werd mw. M. Bierhaus aangesteld als 
kerkelijk werker. 
 
Van de Johanneskerk in Leersum neemt op 28 januari afscheid mw. ds. E. Noltus. Zij 
moet om gezondheidsredenen het ambt neerleggen. Dat is verdrietig voor haar en de 
voor de gemeente. Zij kijken samen terug op een mooie samenwerking. Wij wensen 
ds. Noltus veel goeds toe. 
 
Eveneens op zondag 28 januari neemt ds. G.J, de Jong Baerends afscheid van de 
Protestantse Gemeente te Rhenen in de Ontmoetingskerk. 
 
De hervormde gemeente te Renswoude heeft een beroep uitgebracht op ds. A.J. 
Mouw uit Wijk en Aalburg. Deze heeft het beroep nog in overweging. 
 
In de hervormde gemeente van Houten is beroepen ds. A.B. van Campen die dit 
beroep heeft aangenomen. Hij hoopt in de dienst van 17 maart intrede te doen. 
 
 
 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Trinette Verhoeven 
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