nummer 106

Juli 2025



Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel.
Het randschrift luidt “Sigilium Ecclesiae Wilnensis”, het zegel van de
gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Lilium”
hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn
(wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos).
De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem,
zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.

Let op! De digitale versie van Solitudo is enigzins
“aangepast” om persoonlijke gegevens veilig te stellen.
De gedrukte versie bevat wel alle gegevens.

“Solitudo”

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo” wordt aan het begin van elk kwartaal
bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen
die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente
Wilnis.




60D HEEFT JE LIEF

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft”
(Johannes 3 vers 16)

Zo bekend en vertrouwd als deze woorden van Jezus ook zijn — elke keer
weer treffen ze je en troosten ze je diep.

Gods liefde kent geen grenzen. Dat is bij ons wel heel anders. Wij passen
wel op, voordat wij ons hart voor iemand open zetten. Want, aan wie is je
liefde besteed?

God heeft de wereld lief. Zonder beperking. Dus niet alleen de wereld van
de vrome en gelovige mensen, van de oppassende en sympathieke
mensen. En niet allen de wereld van de arme en vertrapte mensen. Maar
ook al die anderen heeft Hij lief.

Als Jezus het hier niet zo uitdrukkelijk had gezegd, zou je het nooit
geloven. Dat is pure liefde!

God gaat in Zijn liefde tot het uiterste. Hij geeft Zijn eigen Zoon Jezus
Christus. Reddend, verzoenend, genezend! Z¢ lief had God deze wereld.
Z6 lief had Hij jou en mij. Met maar één bedoeling: dat wij geloven in Hem.
Dat wij Hem niet afweren en in het donker blijven, maar Zijn liefde als een
groot geschenk in ons hart sluiten.

Niet voor niets staat in het vervolg van vers 16: opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het geheim van
het geschenk. Met liefde als basis. Geloof je dat? Want anders is het
zinloos en moeten we het alleen met dit leven doen en daar alles uit halen
wat er in zit.

Welke twijfels, vragen of moeite wij ook hebben, laat het ons iedere dag
treffen en troosten. God heeft jou lief! Hij meent het! En liet het zien en
deed de eerste stap. Wat is uw en jouw antwoord?

Dick Stam (n.a.v. een dagboekgedeelte)




KERKDIENSTEN

.Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten
worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

13 juli 2025

10.00 uur: Ds. C.J. Overeem uit Zegveld
18.30 uur: Ds. M. Kasbergen uit Linschoten
Collecten: Kerkbeheer en St. Red een kind

20 juli 2025

10.00 uur: Ds. A. Vastenhoud uit Middelharnis
18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp uit Waverveen
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

27 juli 2025

10.00 uur: Ds. K.M. Teeuw uit Ridderkerk

15.00 uur: Proponent N. Dijkdrent uit Katwijk aan Zee in de VBW-tent in
Het Speelwoud

18.30 uur: Ds. W.G. Hulsman uit Barneveld

Collecten: Kerkbeheer en de VBW

3 augustus 2025

10.00 uur: Ds. H.G. van der Ziel uit Waarder
18.30 uur: Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

10 augustus 2025

10.00 uur: Proponent A. van Eckeveld uit Woerden
18.30 uur: Ds. J.W. Veldkamp uit Almere
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

17 augustus 2025

10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse uit Sliedrecht
18.30 uur: Ds. J. de Wit uit Nunspeet
Collecten: Kerkbeheer en GZB deelgenoten

24 augustus 2025

10.00 uur: Ds. M.A. Kuyt uit Hoevelaken
18.30 uur: Ds. E.C. de Waard uit Amstelveen
Collecten: Kerkbeheer en Umoja/Wilma
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31 augustus 2025, Voorbereiding Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. B. Visser uit Woerden

18.30 uur: Ds. P. Veerman uit Ede

Collecten: Kerkbeheer en St. Timon

7 september 2025, Bediening Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. B.J. van Assen uit Moerkapelle
18.30 uur: Ds. L.L. van den Dool uit Amsterdam
Collecten: Kerkbeheer en Ver. Tot Heil des Volks

14 september 2025

10.00 uur: Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwer ter Aa
18.30 uur: Ds. L. Plug uit Barneveld

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

21 september 2025, Opening winterwerk

10.00 uur: Ds. G.D. Kamphuis uit Barneveld

18.30 uur: Dhr. J. Kroon uit Barneveld, themadienst
Collecten: Kerkbeheer en HGJB

28 september 2025, Scholendienst
10.00 uur: Ds. T. Overbeeke uit Barneveld
18.30 uur: Ds. Joz.A. de Koeijer uit Ermelo
Collecten: Kerkbeheer en Scholenproject

5 oktober 2025, Israelzondag

10.00 uur: Ds. A. Baas uit Nunspeet

18.30 uur: Ds. A. van Zetten uit Lienden

Collecten: Kerkbeheer en Shaare Zedek ziekenhuis

In gebouw “De Roeping” is tijdens de morgendienst kinderoppas aanwezig.



UIT DE KERKENRAAD

In de maanden april t/m juni heeft de kerkenraad acht keer vergaderd.

De eerste vergadering werd gehouden op 26 maart, waarvan in het
vorige nummer nog geen verslag kan worden gedaan

De bezinning was n.a.v. een hoofdstuk uit een boekje over het ambt,
getiteld “een dienstknecht van God, een slaaf’. Dienstknecht en slaaf, het
zZijn geen gunstige klanken. Strikte voorwaarden zijn je deel en wij houden
meer van vrij zijn, zelf beslissen. Echt vrij ben je pas dan, als je vrij bent
van de zonde. In dat licht is het dienen van de Heere bevrijdend. Wiens
eigendom ben je als ambtsdrager? Je mag dienen met inschakeling van je
talenten en gaven. Geen huurling maar leidinggevend. Dat vereist
nederigheid, onbekwaam uit onszelf en levend uit de genade. De taak van
het ambt vereist geen verantwoording af te leggen aan de gemeente maar
te waken over de zielen ons toevertrouwd. Wakker zijn, trouw te vermanen
en onderwijs geven in leer en leven naar Goddelijke eis. Jezus ging ons
daarin voor, als Opperherder. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Het
eigendom van Christus te zijn zou je tot slaaf kunnen bestempelen. Maar
Hij kocht ons vrij van de slavernij van de zonde. Dan kunnen we met
blijdschap dienen.

Diverse verslagen passeren de revue, net als een blik op de
actielijst. Met de verslagen van de diaconie en kerkrentmeesters. Een punt
dat nog openstaat is de verkiezing van een nieuwe voorzitter nu broeder
Seeleman eind dit jaar voornemens is om af te treden en tijdig een
opvolger moet worden gevonden. Op dit moment heeft een broeder deze
vraag in beraad.

-Besloten wordt om ook voorbedepunten op maandag via de gemeente-
app door te geven voor de persoonlijke voorbede.

-Al jaren bestaat er een Fonds waarmee doelen, die tussen wal en schip
dreigen te vallen, worden gesteund. Besloten wordt dit fonds op te heffen
en binnen de reguliere diaconale middelen onder te brengen.

-Er wordt gesproken over bijzondere diensten, de voortgang van het
pastoraat en toedeling van wijken aan de wijkouderlingen. Verder worden
een aantal vanuit de gemeente gestelde vragen doorgesproken waarop
een antwoord dan wel een gesprek zal volgen. Ook wordt gesproken over
het initiatief van een gedachtenisbijbel en of de kerkenraad hierin een rol
dient te vervullen. Dat wordt niet noodzakelijk geacht, mede gelet op de
aandacht die er wordt gegeven na overlijden van een gemeentelid.

-Dit jaar valt de dodenherdenking op zondag. De voorganger zal worden
verzocht de preek wat in te korten zodat kan worden meegedaan aan de
herdenking. Afscheid van twee kinderen van de zondagsschool krijgt een
gezicht in de dienst van 2¢ Paasdag. Broeder Visser geeft een verslag van
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de Iftarmaaltijd met mensen van Turkse afkomst. Het gesprek over en weer
was op goede toon en je kunt elkaar zo beter leren kennen zonder mee te
doen aan hun godsdienstige gebruiken. Bijzonder dat ze dat ook wilden
doen in een gebouw van ons in plaats van een moskee.

De tweede (extra) vergadering werd gehouden op 9 april

Hierin werd terug geblikt op de afgelopen beroepingsperiode. Waren er
leerpunten? We hebben een lange en intensieve periode achter de rug in
het traject met ds. van den Noort. Extra complicerend was het feit dat er
vier beroepen door elkaar liepen. Hij heeft de openheid als verhelderend
ervaren, ook rondom het bezoek aan Wilnis. De ontmoeting met de
gemeente direct na de dienst was voor ons een experiment maar dat pakte
goed uit. Voldoende interactie met een aantal, voor hem, verrassende
vragen. Helaas moest hij bedanken.

De vraag die nu voor ogen ligt: hoe nu verder? Het lijstje met
namen is inmiddels flink geslonken dus kwam de vraag naar meer namen
op tafel. ledereen mocht namen noemen en daaruit vioeide een lijstjie met
vijf namen voort van predikanten op wie we ons gaan richten. Om ze te
beluisteren op internet en dit op 1 mei te bespreken.

De derde (extra) vergadering werd gehouden op 1 mei

Deze stond in het teken van de bevindingen vanuit het luisteren naar
preken van predikanten. ledereen kreeg de gelegenheid om zijn indruk van
de preek en beleving van de beluisterde/bekeken dienst(en) met de
anderen te delen. Na dit gehoord te hebben, mocht iedereen zijn “top drie”
noemen. Daarop werd besloten een predikant te benaderen met de vraag
of hij open stond voor een gesprek en daarna verder te spreken over een
vervolg.

De vierde vergadering werd gehouden op 6 mei.
We begonnen met de bezinning, ditmaal het volgende hoofdstuk met als
titel “bidden om de gaven”. Uit het lezen over de verkiezing van Matthias
als opvolger van Judas kwamen vier vragen op, die ons een spiegel
voorhouden. Weten we ons door de Heere geroepen, dan maakt Hij ons
ook bekwaam om te dienen.
1. Hoe vinden we in de gemeente van vandaag voldoende
ambtsdragers?
2. Heeft de kerkenraad voldoende oog voor de gaven in de
gemeente?
3. Besteden kerkenraden voldoende tijd en aandacht aan toerusting?
4. Hoe gaan we om met ambtsdragers die terugtreden?
Vragen die vaker aan de orde komen en waarop antwoorden weerbarstig
zijn. Voldoende ambtsdragers, ze zijn soms lastig te vinden. Voorop staat
de roeping van de Heere. Maar is niet los te zien van menselijke
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overwegingen zoals een taak voor mij, maar hoe dan? Onbekend terrein en
wat wordt er van mij gevraagd en wat “kost” dat dan aan andere dingen die
ik moet loslaten. En hoe zit dat ten opzichte van gezin en werk. Ook speelt
mee dat de tijd anders is dan voorheen. Men is sneller geneigd taken met
een afgebakende tijd op zich te nemen dan zich in het onbekende te
storten. Toch mag nooit uit het oog worden verloren dat het uiteindelijk
Gods eigen werk is, Die Zijn gemeente in stand houdt en ambtsdragers
hierin een taak geeft en hen bekwaam maakt.

Kennis is er voldoende voorhanden maar waar haal je ze en welke
behoefte heb je om daar tijd in te investeren?

Terugtredende ambtsdragers geven in zijn algemeenheid aan het
terugkerend geestelijk gesprek (ook na iedere dienst) het meeste te
missen. Intensieve samenwerking stopt en ineens ben je verstoken van alle
informatie.

Na verslaggeving volgde bespreking van openstaande acties.
Niemand heeft zich gemeld om de internetcommissie te versterken. Om te
werken aan de doordenking en uitwerking van vragen waarvoor de
christelijke gemeente wordt gesteld in dit digitale tijdperk. Hieraan
gerelateerd was de oproep naar kennis van digitale archivering van alles
wat er in de gemeente gebeurt. Kon je voorheen papieren stukken in een
ordner stoppen en later bundelen in een archiefkast, nu gaat het grootste
deel d.m.v. digitale documenten die individueel worden opgeslagen. Hoe
maak je dat beheersbaar, berg je dat op in een toegankelijke en veilige
plaats. Gelukkig heeft een gemeentelid met deskundige kwaliteiten zich
gemeld om hierbij te helpen. Tenslotte is archiefvorming ook een beeld van
het verleden voor de toekomstige generaties.

De vrijwillige bijdrage actie heeft een verheugende respons
gekregen. Hoewel de gevraagde 20% verhoging niet geheel is gehaald,
wel degelijk is merkbaar dat verhoging nodig is om een volledige
predikantsplaats in stand te houden.

Er zijn wat opmerkingen gemaakt over de agendering van onze
vergaderingen. Kunnen we dingen anders doen om de dingen die er toe
doen voldoende tijd te geven om te doordenken. En ook nog op een
redelijke tijd te eindigen of dingen te moeten doorschuiven. De agendering
van deze vergadering wordt als een goede opstap ervaren. Gekeken wordt
naar meer dingen die de druk van de ketel halen.

Gesproken wordt over reacties uit de gemeente op de gehouden
Iftarmaaltijd, variérend van “daar hoor je als christen niet te zijn” tot “er is
iets bijzonders gebeurd” doordat je kon spreken over wat je bezighoudt met
andersdenkenden. Angst is nooit een goede raadgever. Op de vraag of we
dezelfde God dienen, moeten we wel een antwoord hebben en weten waar
de breekpunten liggen. De positie van Jezus Christus is onopgeefbaar.

Verslag wordt gedaan van bezoeken die een aantal broeders
hebben afgelegd bij gemeenteleden naar aanleiding van vragen of
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gebeurtenissen van bijzondere aard waarbij duidelijk was dat deze ook
binnen de vergadering mochten worden gedeeld. Ook werd verslag gedaan
van de aannemingsavond en een doopbezoek.

Melding werd gedaan over wie er op bezoek gaan bij een predikant van wie
we eerder besloten hem te benaderen. Verder kwam aan de orde dat er
vragen waren over rouwdiensten en themadiensten die individueel zijn
beantwoord.

De vijfde (extra) vergadering werd gehouden op 19 mei

Het ging deze avond om het bespreken van de ervaringen vanuit het
bezoek aan de bezochte predikant en het beluisteren van een of meer
preken. Van het bezoek aan de pastorie is een uitvoerig verslag gemaakt
en het tweede bezoek werd mondeling gedaan. Soms is het lastig om
aansluitend een conclusie te trekken omdat iedereen weer anders luistert
en je de vraag moet stellen waarom de een iets wel en de ander datgene
niet heeft opgevangen. En bevragen we elkaar daarop?

Vanuit dit gegeven lijkt het raadzaam om eerst eens fundamenteel met
elkaar te spreken over hoe we horen, welke accenten we leggen, wat
weegt zwaar. Is een goed klinkende en vlotte preek ook goed of graven we
dieper met de vraag welke grondgedachte en visie er uit deze preek tot ons
komt. Voorgesteld wordt om gezamenlijk en gelijktijdig eerst het gesprek te
voeren en daarna de preek te luisteren en daarover in gesprek te gaan. Dit
zal dan een preek van een andere predikant zijn.

De zesde (extra) vergadering werd gehouden op 27 mei

Dit betrof de inhoudelijke fundamentele uitgangspunten bij het horen van
een preek. Daarvoor werd ons voorafgaande een artikel over “de 7
kenmerken van een gereformeerde preek” aangereikt alsook een soort
formulier met 9 aandachtspunten voor het straks beluisteren van de preek.
De zeven kenmerken (gezag — eigentijds — verstand en gevoel —
Schriftuitleg — verbanden leggen — ellende, verlossing en dankbaarheid —
onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen) werden grotendeels
onderschreven maar aangevuld met een aantal die hierin werden gemist.
Laat het geen mal worden waarin alle preken worden geperst met spiegel
het wel aan het gehoorde. Welke boodschap komt er tot ons in deze
preek? Jezus Christus, en die gekruisigd; zonder Hem kunnen wij niet.
Het was goed om op deze manier het beeld scherp te stellen en te
reflecteren op elkaars gevoelen.

Hierna beluisteren we de preek, laten het even bezinken, en delen
we hetgeen we hebben opgeschreven bij de 9 aandachtspunten. Te
merken was dat er anders was geluisterd dan voorheen en je sneller op
dezelfde golflengte komt. We lopen de punten na en komen tot een
conclusie vanuit het beeld dat daaruit voortkomt.
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Hoewel er best nog vragen overblijven over de preek en persoonlijk
gesprek onmisbaar is, wordt besloten staande de vergadering contact te
zoeken met deze predikant. Hij blijkt na Pinksteren een aantal weken met
vakantie te zijn en pas in juli ons bezoek te kunnen ontvangen. Daartoe
wordt een afspraak gemaakt. Hiermee wordt ingestemd.

De zevende vergadering werd gehouden op 10 juni.

Dit betrof een reguliere vergadering en na opening volgde een gesprek met
een delegatie van de zondagsschoolleiding over hun zorgen over de
toekomst van de zondagsschool. Dalend kindertal waar ook niet alle
kinderen, om welke reden van ook, komen. Met als gevolg twee kleine
groepen over waarbinnen kennis en leeftijd soms ver uit elkaar liggen.

De leiding heeft haar gedachten over de toekomst met voorstellen uiteen
gezet en vraagt de kerkenraad hierover na te willen denken.

Na hen te hebben bedankt, gaat de vergadering verder met het
vaststellen van de notulen van diverse vergaderingen en de actielijst.
.Enkele onderwerpen zullen we in een aparte vergadering (16 juni)
bespreken omdat we hiervoor ruim de tijd nodig hebben. Hierna wordt
gesproken over het pastoraat, vaststellen voorzangrooster, bijstand aan
Waverveen, bezoek classispredikant dit najaar en over
kerkordewijzigingsvoorstel.

Tenslotte kwam een vraag aan de orde over herinvoering van een
preekbespreking, ledental kinderkoor en een nieuw spandoek aan de toren.

De achtste (extra) vergadering werd gehouden op 16 juni

Deze bespreking werd voorgezeten door onze consulent zodat iedereen
vrijuit kon spreken over hoe hij de structuur van de kerkenraad ziet, over
het rooster van aftreden waarin ook het stoppen van vier broeders
vanwege een onevenwichtig rooster, is opgenomen. Afgesproken wordt om
ieder voor zich een taakomschrijving te maken en deze op een later tijdstip
bespreken. Daaruit moet duidelijk worden wat we doen en of we hiermee
door moeten gaan in de huidige vorm of dat er naar andere oplossingen
gezocht moet worden.

We hebben pittige jaren achter de rug, eerst coronatijd, later het vertrek
van de predikant en vacaturetijd. Duidelijk is wel dat de functie van
voorzitter lastig te combineren is met een taak als ouderling, diaken of
kerkrentmeester. Dat zou pleiten voor een vrijgesteld voorzitterschap maar
hoe gaan we dat invullen. In de vergadering werd hardop gedacht en het
geeft richting aan voortzetting van dit onderwerp. Daarbij werd ook niet
uitgesloten dat er een wijk minder gaat komen na de huidige wijken kleiner
worden. Alhoewel de hoeveelheid werk niet direct minder wordt. Dit alles
vraagt bezinning en gebed.
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Het zijn drukke en intensieve maanden geweest. Maar we mochten ervaren
dat de gemeente om ons heen stond en vele mooie dingen en diensten
geven nieuwe moed om te mogen dienen in het ambt.

Je draagt het ambt maar wordt ook door het ambt gedragen. Want Hij die
roept is getrouw.

We gaan de vakantietijd in. De Heere wil met ons mee gaan en laten we
Hem telkens zoeken, waarheen de wegen ons ook leiden. Op weg naar de
eeuwige toekomst in het Huis van de vele woningen. Want zonder kunnen
we niet en zullen we verdwalen. “Welzalig de mens van wie de kracht in U
is —in hun hart zijn de gebaande wegen” (psalm 84:6)

Dick Stam, scriba kerkenraad

ONDERSTEUNEND PASTORAAL TEAM

Gemeente zijn betekent ook naar elkaar omzien,

Als ul/jij een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebt, kan het
ondersteunend pastoraal team dit geven.

Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer ul/jij zich in een
rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in
familie of gezin, zorgen hebt rondom uw bedrijf.

Wij hebben, van alles wat ons ter ore komt, geheimhouding

beloofd aan de kerkenraad.

U/jij kunt dan contact opnemen met:

Ida van Kreuningen, mail: idavankreuningen#ziggo.nl

Lianne van Kreuningen mail: lianne.van.Kreuningen#gmail.com
Aris Meijers, mail: arism#ziggo.nl

Matty Nagel, mail: mattynagel63#gmail.com

Janny Broere, mail: jannybroere8#gmail.com

Cindy van Kreuningen, mail: Cindystrubbe74#gmail.com

FINANCIEEL VERSLAG EVANGELISATIECOMMISSIE

Financieel verslag 2024 van de Evangelisatie Commissie
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De Evangelisatie Commissie vervult vele taken zoals de Alpha cursus, de
Vakantie Bijbel Week, Kerstmaaltijd en -zangdienst, het team voor
verspreiding Elizabeth magazine e.d.. Het (voort)bestaan van deze
activiteiten, met als doel het getuigen van Jezus Christus als enige Redder
en Zaligmaker, is afhankelijk van gebed, de inzet van vele vrijwilligers en
uw financiéle bijdragen (giften en collecten).

Hieronder treft u een overzicht aan van de bezittingen en schulden van de
commissie, daarna volgen de inkomsten en uitgaven.

Activa/bezittingen 31-12-2024 31-12-2023
Blauwe tent (VBW) 1 1
Vorderingen 572 597 a)
SKG Bank 9.464 8.352
10.037 8.950
Passiva/schulden
Reserves 9.112 7.468
Kortlopende schulden 925 1.482 b)
10.037 8.950
Inkomsten: 2024 2023
Opbrengst van de zendingsbussen 4,992 4546 c)
VBW collecte 1.871 1.730
Diverse giften/Kerstzangdienst 1.251 1.134
Opbrengst verkoop boeken 83 293
Opbrengst verhuur blauwe tent 1.950 1.950
Totaal inkomsten 10.147 9.653
Uitgaven:
Doorstorten zendingsbussen 5.000 5.250 c)
Kosten Vakantie Bijbel Week 2.179 2.497
Overig (vnl Elizabeth mag e.d.) 1.324 5.080 d)
Totaal uitgaven 8.503 12.827
Verschil inkomsten/uitgaven 1.644 +/+ 3.174 -/- e)

a) Nog te ontvangen collecte kerstzangdienst en overige giften.
b) Nog te betalen kosten van de Kerstzangdienst en -maaltijd, als ook
kosten verspreiding Elisabeth magazine.
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c) De opbrengst zendingsbussen betreft het 1¢ en het 3¢ kwartaal. De
opbrengst van het 1¢ kwartaal is overgemaakt aan Stichting
Evangelisatie Sjofar.

De opbrengst van het 3¢ kwartaal is overgemaakt naar Predik het
Woord (Hoorn).

d) Vorig jaar (2023) waren extra aanschaffingen gedaan van materiaal
voor in de tent (netten, lampen).

Dit jaar zijn de bijdragen ter bestrijding van de kosten Kerstmaaltijd e.d.
gestegen. Daarnaast is € 2.000 extra gift ontvangen (uitkering uit de
‘boedel Kom en Zie’) met als voorwaarde verbreiding van het
Evangelie.

De kosten verspreiding Elisabeth magazine, waaronder ook speciale
thema uitgaven, stijgen jaarlijks.

e) Ditjaar is sprake van een positief saldo van ontvangsten minus
uitgaven ad € 1.644 (vorig jaar: € 3.174 negatief).

Stijging is vooral te verklaren door de incidentele bate (€ 2.000), en
lagere kosten Kerstzangdienst/Kerstmaaltijd door hogere bijdragen.

Bert Verhoek, penningmeester EC

ZENDINGSBUSSEN 3fF KWARTAAL

Het extra collectedoel in het 3e kwartaal zal bestemd zijn voor het
programma "“Eerst Dit".
Eerst dit is een dagelijkse Bijbelpodcast van EO en de 1ZB, bestemd voor
thuis of onderweg.
Elke dag ontvang je in 7-8 minuten een Bijbellezing en een daarbij
relevante overdenking.
Aangezien dit een perfect middel is om velen te bereiken hebben we dit
doel aangewezen.
Op de Website staat er wat meer informatie over.

Andre Visser

FINANCIEEL VERSLAG JEUGDRAAD

Financieel verslag 2024 en begroting 2025 van de Jeugdraad
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De financién van de Jeugdraad zijn overzichtelijk.

De inkomsten zijn de jaarlijkse biddagcollecte, giften en de collecte van de
kerstviering van het jeugdwerk. De lasten bestaan voornamelijk uit
betalingen aan de HGJB voor clubbladen, sprekers op een
toerustingsavond, een thema-avond en de organisatie van het kerstfeest.
Daarnaast zijn er uitgaven voor kosten bij de clubs, zondagsschool, Youth
Alpha en catechese. Voor een groot deel worden zaken, ook financieel,
binnen de jeugdwerkgroepen zelf geregeld.

Jeugdraad Wilnis definitief | begroting| definitief | begroting
2023 2024 2024 2025
Banksaldo 1 januari 3.354,18 | 2.829,85 2.829,85 4.517,01
Biddagcollecte 1.840,78 |2.190,90 | 2.190,90 1.900,00
Kerstfeestcollecte 685,23 427,01 427,01 676,62
Giften 890,87 |1.255,00 | 1.530,00 1.000,00
Opbrengsten 3.416,88 | 3.872,91 | 4.147,91 3.576,62
HGJB -1.955,00 |-1.800,00 | -674,00 -1.000,00
Bankkosten -81,50 -85,00 -73,50 -80,00
Bijdrage clubs/JV/YA/Zondagschool | -946,75 | -950,00 | -1.250,00 | -1.500,00
Spreker toerustingsavond -263,52 | -270,00 -65,84 -178,00
Kerstfeest Jeugdwerk -234,68 | -250,00 -111,81 -250,00
Bijdrage catechese -459,76 | -500,00 -285,60 -500,00
Totale kosten -3.941,21 |-3.855,00 | -2.460,75 | -3.508,00
Resultaat betreffende jaar -524,33 17,91 1.687,16 68,62
Banksaldo 31 december 2.829,85 | 2.847,76 | 4.517,01 4.585,63

We zijn dankbaar voor inzet van veel vrijwilligers in het jeugdwerk en het
meeleven van de gemeente in gebed en financiéle ondersteuning.

Bovenal danken we Hem door wie wij alles ontvangen. Aan Hem alle eer !

Namens de Jeugdraad
Gert van Kreuningen, jeugdouderling
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VERANTWOORDING DOOR DE DIACONIE

Hierbij ontvangt u een overzicht van de gehouden collectes in 2025 en hun
opbrengsten. De diaconie ontvangt op drie manieren uw bijdragen,
namelijk via de gehouden collectes (optelsom van collectebonnen en
contant geld), via de Appostel-app en via bankoverschrijvingen. In
onderstaande overzichten zijn de ontvangsten door de Appostel-app en de
bankoverschrijvingen niet meegenomen. Deze zijn nog niet volledig
verwerkt. We hopen u in de komende uitgave van Solitudo een volledig
overzicht te geven.

Bestemming Collecte (€)
St. de Hoop (5jan) 402,20
St. IUM (12jan) 429,05
Scholenproject (26jan) 693,40
GZB Project 10.27 (2feb) 387,95
Umoja WILMA (16feb) 548,35
St Woord en Daad (16feb) 369,60
Johannes Hospitium (23feb) 513,95
St. Philadelphia (2mrt) 533,48
GZB voorjaar (16mrt) 687,00
St. ZOA (23mrt) 559,10
St. Voorkom (30mrt) 382,30
St. de Herberg (13apr) 542,73
St Woord en Daad (17apr) 146,95
St. ZOA Myamar (20&21apr) 1.367,35
St. Charis (4mei) 644,80

Namens alle goede doelen wordt u hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
Ook willen we u danken voor de ontvangsten met als bestemming diaconie.
Van deze opbrengsten ondersteunen we mensen in onze gemeente die te
maken hebben met (financiéle) zorgen en armoede. Daarnaast betalen we
hiervan een gedeelte van het ouderenwerk in onze gemeente. Ook worden
hiervan algemene kosten betaald. Denk hierbij aan de afdracht aan de
PKN, belastingen, beheer-, bank- en administratiekosten.

De ontvangsten met als bestemming Diaconie hebben over de periode van
1-1-2025 tot en met 4-5-2025 het volgende opgebracht:

Bestemming Collecte (€)
Diaconie algemeen 2.267,18
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Tot slot ontvangt de diaconie sponsorgelden voor taakgroep Umoja, en
beheert de diaconie een bankrekening voor het Diaconaal Platform de
Ronde Venen. Deze opbrengsten zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Corstian Leeflang

Vo6

Informatie over een VOG (ontleend aan de Generale Regeling Veilige
Kerk van de PKN)

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar vormt bij het uitoefenen
van een nieuwe taak of functie in de samenleving.

Waarom een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt
dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een
specifieke taak of functie in de samenleving. De aanvrager wordt
gescreend op het hebben gepleegd van strafbare feiten.

VOG’s zijn met name van belang voor vrijwilligers en beroepskrachten
die een-op-een contacten hebben met kwetsbare groepen — zoals
minderjarigen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of
mensen in een afhankelijkheidssituatie —, die vertrouwelijke gegevens
(persoonsregistratie) verwerken of met financién omgaan.

Een VOG geeft geen garantie dat iemand geen fout gedrag heeft vertoond
of zal vertonen. lemand kan een strafbaar feit hebben gepleegd waarvan
geen aangifte is gedaan bij de politie; een VOG wordt aan ongeveer 2 op
de 1000 personen geweigerd. Daarnaast geldt dat een VOG bij de
betrokkenen een moment van bewustwording creéert: iemand gaat met
kwetsbare mensen werken.

Is een VOG verplicht?

In april 2024 besloot de generale synode dat een VOG per 1 juli 2025
verplicht wordt voor medewerkers en vrijwilligers van gemeenten binnen de
Protestantse Kerk.

We willen een veilige kerk zijn voor iedereen. Als om ons heen allerlei
organisaties, sportclubs etc. werken met een VOG voor vrijwilligers dan
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kan de kerk niet achterblijven. Juist is bij uitstek de kerk een gemeenschap
met een voorbeeldfunctie van hoe we met elkaar moeten omgaan.

Voor wie wordt de VOG verplicht per 1 juli 2025?
In de nieuwe generale regeling 16 (artikel 2, lid 2) staat een lijstje met
personen waarvoor de VOG verplicht wordt:
a. alle ambtsdragers
b.alle anderen die namens de gemeente pastorale taken hebben
c.mensen in functies die daarmee op regelmatige basis
(bege)leidinggeven aan minderjarigen of kwetsbare mensen zodat een
persoonlijke band kan ontstaan
d.mensen in functies waarin men herhaaldelijk als enige volwassene
samen is met minderjarigen of kwetsbare mensen
e.vertrouwenspersonen als bedoeld in art. 3 (van de Generale
Regeling)
f.mensen in overige functies waarbij de genoemde verklaring door de
kerkenraad als zinvol preventief middel wordt geacht.

De kerkorde is duidelijk, maar geeft ook ruimte voor eigen invulling. Moet

een organist bijvoorbeeld een VOG ontvangen? In beginsel niet, maar als
de organist lesgeeft aan kinderen uit de kerk, uit hoofde van zijn functie bij
de gemeente, dan wel. Hij of zij valt dan onder categorie d.

Voor de vrijwilliger die koffie schenkt na de dienst of als notulist aanwezig
is bij kerkenraadsvergaderingen is de VOG niet verplicht. En degene die de
bloemen wegbrengt na de dienst? Dat hangt ervan af hoe regelmatig deze
taak wordt uitgeoefend, en of de bloemen steeds aan verschillende
personen worden afgeleverd of niet. Als er regelmatig persoonlijk contact is
met één of meer kwetsbare personen, op zo’n manier dat er een
persoonlijke band kan ontstaan, dan is een VOG verplicht, anders niet.

Voor vrijwilligers is een VOG gratis. Een aanvraag voor een gratis VOG
verloopt via Regeling voor vrijwilligers | Gratis VOG. Voor
beroepskrachten is de VOG niet gratis. De aanvraag voor
beroepskrachten verloopt via Justis.

Bewaren VOG's

VOG’s hoeven niet door de gemeente bewaard te worden, aangezien er
geen wettelijke verplichting of kerkelijke reden voor is. Het is wel de
bedoeling dat gemeenten bijhouden wie een VOG heeft kunnen laten zien.
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https://protestantsekerk.nl/generale-regelingen/16-veilige-gemeente/
https://www.gratisvog.nl/
https://justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag/vog-voor-werkgevers-en-organisaties

Er is geen specifieke geldigheidsduur voor een VOG. Deze geeft alleen de
situatie op het moment van afgifte weer. Wanneer iemand zijn of haar
taken beéindigt en later opnieuw dezelfde of een andere taak op zich
neemt, dient er een nieuwe VOG aangevraagd te worden. Dit geldt ook
voor ambtsdragers die herkozen worden. Hoewel er geen formele
geldigheidsduur voor een VOG bestaat, adviseren wij een hernieuwing om
de vijf jaar. De deelname aan de Regeling Gratis VOG is eveneens geldig
voor vijf jaar, waarna een nieuwe aanvraag voor verlenging nodig is. De
procedure voor de verlenging is gelijk aan de oorspronkelijke aanvraag.

De kerkenraad heeft besloten dat, in navolging van de bepalingen in de
Generale Regeling, een VOG gevraagd wordt voor de volgende
ambten/functies :

Alle leden van de kerkenraad (de ambtsdragers)
De pastoraal medewerker

Het catecheseteam

Leiding van jeugdwerk..

PN E

Dick Stam, scriba kerkenraad

WIE VAN DE DRIE

Dit bekende televisieprogramma startte in 1963. De aandacht ging hierbij
naar drie personen, die alle drie beweerden hetzelfde beroep of dezelfde
bijzondere talent te hebben. De bedoeling is dat een panel van vier
bekende Nederlanders moet raden wie de échte persoon in kwestie is. Dit
doet het panel door 'slimme’ vragen te stellen over het beroep of talent van
de kandidaat. Twee van de kandidaten hadden zich van tevoren goed
ingelezen om zo veel mogelijk op de echte kandidaat te lijken. Bij de start
stelden de drie personen zich voor, steeds met dezelfde naam en verdere
gegevens. De spelleider gaf dan nog een toelichting over de
desbetreffende persoon. Vervolgens kreeg elk panellid een zekere tijd om
vragen te stellen aan de kandidaten. Daarna moesten de panelleden raden
welke van de drie personen nu de echte was, tenslotte moest de echte
kandidaat opstaan. Het programma is in de loop der jaren meerdere keren
weer opgestart.

Stel je nu eens voor dat je nu drie mensen tegenkomt die beweren dat ze
een echte Christen zijn, wat zou je hier mee gaan doen? Je kunt ze
bijvoorbeeld gaan bevragen of ze bekend zijn met wat er zoal in de Bijbel
staat. Je kan ook vragen naar het Geloof wat ze beleven, wat betekent het
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voor ze, hoe gaan ze er mee om, wat belijden ze nu precies? Bij dergelijke
vragen gesteld blijkt dat nummer een het veel heeft over wat hij allemaal
doet als gelovige. Hij is zeer actief en is altijd wel ergens bezig om mensen
toe te spreken, soms ook wel eens tot vervelends toe geeft hij zelf toe. Hij
kan heel veel teksten spontaan opnoemen, heeft er meteen een paraat als
je over een onderwerp met hem spreekt en is dus blijkbaar zeer bekend
met de Bijbel. Gaat veel in discussie en heeft bij de gesprekskringen waar
hij aan meedoet vaak het hoogste woord. Hij is verder niet veel thuis maar
vaak bezig met de dingen die hem in zijn Geloof voortdrijven. Nou, dat
klinkt best goed zou je in eerste instantie zeggen.

Wel, dan nummer twee dan. Ze heeft een sterke uitstraling, blijkt heel
charismatisch en is vaak vol zegt ze, van de Heilige Geest. Ze bezoekt ook
uitsluitend samenkomsten waar ze De Geest verwacht en ervaart. Ze
beweert dat andere kerken niet de ware kunnen zijn omdat deze dus het
werk van De Geest tegenhouden of onderdrukken. En dat leven in de
Geest het enige is wat belangrijk is in haar leven als Christen. Ze heeft
weinig met het Oude Testament maar kijkt liever vanuit Het Evangelie
verder in haar leven. Om n6g dichter bij God te komen heeft ze zich laten
overdopen. Dat ging in de eerste gemeente niet dus is ze in diverse
gemeenschappen verder wezen zoeken waar er wel ruimte voor was. Ze
blijkt als enige van haar gezin nog te geloven en weinig contact te hebben
met de familie. Ze kan vertellen over wonderen en gebedsverhoringen in
haar omgeving en terwijl je zeer serieus met haar spreekt vervalt ze af en
toe spontaan in tongentaal. Wauw, indrukwekkend.

Dan verwacht je dat nummer drie er nog wel een schepje bovenop kan
doen... Maar dat gaat niet gebeuren. Nummer drie blijkt een stil, beetje
teruggetrokken type te zijn. Je moet moeite doen om er een verhaal uit te
krijgen en als het komt, is dan eigenlijk ook niet zo opwekkend. Hij spreekt
over de moeite die hij heeft met zijn zonden en dat hij er maar slecht
overheen komt als hem nare dingen overkomen. Wel dat hij (misschien wel
juist door die dingen?) een intens gebedsleven kent en vaak bidt om
wijsheid over de dingen die bij hem, om hem heen en verder in de wereld
gebeuren, want ook die zaken geven hem veel zorgen. Hij heeft er lang
niet altijd echte antwoorden op en worstelt er behoorlijk mee. De
ervaringen die hij heeft met kerkdiensten zijn wisselend, de ene keer komt
hij warm van binnen weer thuis, de andere keer gaat de blijde Boodschap
ver over hem heen. Hij heeft af en toe gesprekken met anderen die hem
dan wel weer opscherpen. Hmmm, weinig spectaculair.
Zo hebben we hier nu drie Christenen met hun verhalen en hun
levenswijze in een notendop. Een beetje gechargeerde types, maar nu zou
je er over na kunnen denken wie nu de enige échte christen van deze drie
mensen is. Wat denkt u er van? Ik kan er eigenlijk zelf geen antwoord op
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geven. lk heb ze alle drie min of meer wel vaker ontmoet. In de Bijbel kom
je ze trouwens ook tegen. Energiek, uitbundig of juist gereserveerd. Vol
van Geloof en vertrouwen of wat terughoudend, zoekend en vol met
vragen. En alle drie zijn ze op een of andere manier werkzaam in het
Koninkrijk van God. leder op zijn of haar wijze. Ik heb het verhaal hier even
beperkt tot drie, maar in werkelijkheid zijn er natuurlijk veel meer gelovigen
die een mengsel van al de eigenschappen in zich hebben die hier zijn
beschreven. Mis je dan iets als je er niet “bovenuit” steekt? Nee, zeker niet!
Denk dan ook niet dat je te kort schiet als je misschien enigszins jaloers
naar een andere Christen kijkt. God heeft ons allemaal verschillende gaven
gegeven, vaak passen deze dingen ook heel goed in jouw leven, bij jouw
karakter en bij de plaats waar God je een plek heeft gegeven. Of waar je
nog moet komen! Een werkstuk van de pottenbakker vraagt zich ook niet af
waarom hij zo is gemaakt. Het kan nogal wel eens een flinke zoektocht zijn
voordat je hebt uitgevonden wat God nu precies met jouw leven heeft
bedoelt en wat Hij van je verlangt. Want: Christen zijn betekent niet dat je
iemand bent die liever naar christelijke bijeenkomsten gaat in plaats van
naar de film, feesten of sporten en verder precies zo is als andere mensen.
Nee, het gaat veel verder!
Een christen is iemand die zijn of haar leven probeert in harmonie te
brengen met het woord van God en Zijn wil. En dat is iets waar je je hele
leven mee bezig zult zijn. Als je hebt beleden dat Jezus Christus ook jouw
Heiland, herder en redder is, dan verander je van binnen en van buiten, je
krijgt bewogenheid in je hart en ondanks het feit dat je in een strijd terecht
bent gekomen, wil je God steeds meer behagen met jouw handel en
wandel. En je vindt er ook zegen in. Want op het moment dat je Hem meer
van jezelf gaat geven krijg je er zelf nog veel meer voor terug.
Er kwam een jonge vrouw naar een ouderling van een kerk omdat ze lid
van die kerk wilde worden. Tijdens een gesprek werd haar gevraagd: “Ben
je dan te weten gekomen dat je een zondares was?” Zonder enige
aarzeling zei ze: “Ja, zeker”. De tweede vraag was: “Heb je dan een
verandering ontdekt?” Haar antwoordde luidde: “Ja, absoluut.” Als derde
vraag kwam toen: “Wat is dan die verandering die hebt ervaren?” Ze
antwoordde “Wel, voordat ik bekeerd was, liep ik de zonde achterna. Nu
loop ik van de zonde weg.*
Dit verhaal is een mooie indicatie over datgene waar we als Christenen
mee bezig zijn. De zonden kwijtraken zal nooit lukken en mocht je er een
hebben overwonnen (God zij geprezen!) dan komt er vast wel weer een
volgende opdagen. In een andere situatie kunnen we ook sterk overtuigd
zijn van ons eigen “gelijk” in Het geloof. Dat kan gaan wringen met
andersdenkende Christenen. Geen elk “type” geloof is alleen maar happy
life en zorgeloos, er zijn ook donkere kanten (in jezelf) en periodes die je
overkomen. Heb je dan nog steeds de volledige zekerheid in je hart, de
innerlijke getuigenis van de Geest dat je wedergeboren bent, en een kind
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van God? Heb je niet het gevoel dat je ondanks je “zekerheden” toch nog
iets mist, net als Nicodemus? Die ging er tenslotte ook mee naar Jezus toe!
Om wedergeboren te worden uit Gods Geest en vrede met Hem te
ervaren, moet je jezelf van zonden bekeren en Christus vragen om in jouw
leven te komen en vanaf dat moment de controle daarvan te gaan
uitoefenen. Om zo verder te kunnen gaan ondanks wie en wat je bent, op
weg naar Gods eeuwig Koninkrijk. Dan is het niet “Wie van de drie”, want
er is er maar Een.

Andre Visser

KERKELIJKE BIJDRAGE 2025 en meer

Kerkelijke bijdrage 2025 en overige (financiéle) zaken

De inmiddels ontvangen en nog te ontvangen kerkelijke bijdragen voor het
jaar 2025 is op dit moment € 158.516. Een aantal toezeggingen zijn nog
niet bekend gemaakt. Wij verwachten op een stand van circa € 160.000 te
eindigen. Daarmee heeft u gemiddeld een 18,5% hogere bijdrage
overgemaakt! U weet ongetwijfeld nog dat in het jaarboekje een 20%
hogere bijdrage is gevraagd. Hoewel dus net niet gehaald, zijn wij
ontzettend blij en dankbaar met dit resultaat.

Het college van kerkrentmeesters mag een zeer mooi bedrag (circa €
140.000) tegemoet zien omdat zij enig erfgenaam is in de nalatenschap
van mevrouw Henny de Heus. Omdat Henny in haar laatste
wilsbeschikking niet heeft aangegeven dat het bedrag op een bepaalde
wijze moet worden besteed, heeft het college besloten dat dit bedrag zal
worden gereserveerd in het Fonds behoud predikantsplaats. Zoals u weet
legt de PKN gemeenten die vacant zijn, een aantal (financiéle)
voorwaarden op (positieve exploitatie, voldoende omvang vrije buffer, en
dat voor een periode van acht jaar), die van invloed zijn op de mate waarin
een full time of parttime predikant beroepen kan worden. Met het fonds
hopen wij eventuele tekorten in de toekomstige exploitatie, te kunnen
compenseren.

De pastorie zal binnenkort weer opgefrist worden (schilderwerk) en de
keuken is inmiddels vervangen. De totale kosten zijn ongeveer € 15.000,
en worden bestreden uit de daarvoor bestemde Onderhoudsvoorziening.
Het kerkplein heeft een beter aanzien gehad. Een paar jaar geleden
zouden wij met de gemeente De Ronde Venen, in combinatie met
gemeentelijke aanpassingen rond de kerk, het kerkplein hebben kunnen
opknappen (met een financiéle tegemoetkoming vanuit de gemeente DRV).
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Dat project is (tijdelijk?) stilgevallen. Wij hopen wel in de toekomst een en
ander met gemeente DRV weer op te kunnen pakken.
Hierboven meldden wij omtrent de nalatenschap van mevrouw De Heus. U
kende wellicht haar omstandigheden (haar man overleden, en geen
kinderen). Om (een deel van) je vermogen na te laten aan de kerk, is een
zeer persoonlijke beslissing. Geloof, betrokkenheid bij de gemeente, en
dus die persoonlijke omstandigheden spelen een rol. Wij willen u in
overweging geven eens na te denken over dit onderwerp. Het vastleggen
van een wilsbeschikking (testament) dient door een notaris gedaan te
worden. Wanneer u behoefte heeft wat meer over dit onderwerp te willen
horen en te bespreken, laat het ons weten.

de kerkrentmeesters, Bert Verhoek

KERUB 10 JAAR

Beste familie, vrienden en kennissen,

Wat was het een mooie dag. genoten van alle mensen die met ons samen
kwamen vieren dat Kerub alweer 10 jaar mag bestaan. Het begon met een
mooie dienst waar we ons echt konden uiten in dankbaarheid met
opwekkingsliederen, een mooie preek waar we werden opgeroepen samen
dit werk voort te zetten. Daarna was het lekker eten in de tuin van Kerub.
Ja het was, na weken koud en zeer veel regen, die dag warm en zonnig.
We hebben er voor gebeden en kregen als kadootje prachtig weer van
Hem. Met vele mensen kunnen praten, maar het waren er te veel om met
iedereen te kunnen kletsen. De kinderen genoten van alle aandacht, lekker
eten en drinken, vele kadootjes, sminken en natuurlijk het ijs aan het eind
van de maaltijd. Als kers op de taart hoefde ze de volgende dag niet naar
school. Ik geloof echt dat dit voor hen de grootste verrassing was. We zijn
dankbaar voor deze bijzondere, mooie dag met vele mensen die een
schakeltje mogen zijn in dit werk. lets dat we met z'n allen mogen doen om
het werk in en rondom Kerub voor te zetten. Ook jullie die er niet bij konden
zijn, mogen één van die schakeltjes zijn die onmisbaar is in die mooie
ketting die Kerub heet!
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We mogen dit werk voorzetten, Werk dat echt zijn ups en downs heeft. De
momenten van vreugde, waar we ontzettend blij mogen zijn als een meisje
eindelijk, na vele uren oefenen doorheeft hoe een wiskunde som in elkaar
zit, die ene jongen geleerd heeft de wc goed te gebruiken, die kleine meid
eindelijk die lelijke woorden van thuis niet meer gebruikt in Kerub, een
meisje onze liefde kan ontvangen, die jongen weer met plezier terug komt
bij Kerub terwijl hij zijn moeder ziek thuis laat, om het meisje dat alle
achterstand heeft ingehaald en zo door kon stromen naar klas 2, die
jongen die na maanden niet gepraat te hebben, na groot trauma, ineens
weer ging praten, het meisje dat eindelijk huilt als ze verdrietig is, het
meisje dat haar eten wil delen met andere, terwijl ze honger heeft
meegemaakt, die collega die extra lang blijft om bij een ziek kind te blijven,
de collega die even de tuin komt doen op haar vrije dag, die gever die
ineens met een auto vol goederen voor ons hek stond, de mooie fietsen die
aankwamen bij Kerub, de verbouwingen die we mochten doen doordat er
gedreven mensen waren in Nederland die wilde sponsoren, dat ene kaartje
dat precies aankwam toen we het nodig hadden, dat gebedsicoontje dat
net werd verstuurd als we het even niet meer zagen zitten, die politieman
die ons toch liet doorgaan tijdens covid, terwijl dat absoluut niet kon, die
dorpsvrouw met haar mandje eieren, de kleding die precies de kleding was
die we nodig hadden voor onze 3 jarige, de woorden: hoe gaat het nu met
jullie? Precies toen we ons ei even kwijt moesten, de vrijwilligers in tijden
van drukte, de vele vele dingen die door vrijwilligers zijn gemaakt in en
rondom het huis, de organisatie die misschien nog nooit eens bij oms zijn
geweest, maar zich toch vol liefde zich inzetten voor Kerub, het samen met
de kinderen opwekking zingen en het hele huis galmt na, die tevreden
gezichtjes als ze net in slaap zijn gevallen, het samen aardappels schillen
met de meiden voor de patat, de mooie tekeningen die ineens op mijn stoel
liggen......... zo kunnen we nog wel even doorgaan. We zijn dankbaar.
Dankbaar dat we dit werk mogen doen, dat we allemaal kleine
instrumenten mogen zijn in dit prachtige werk. Ja daar zijn ook de
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verdrietige momenten, de pijnlijke momenten, de momenten dat je het bijna
opgeeft, de beslissingen waar ze ’s nachts van wakker ligt, maar ook van
die momenten heeft God weet van! Hij heeft ons niet alleen gelaten, ook
niet in die momenten!

We willen iedereen bedanken voor wat jullie allemaal voor ons Kerub
hebben gedaan en doen. We zouden een heel boek kunnen schrijven als
we iedereen hier persoonlijk moesten bedanken. We leggen jullie allen
voor God neer en zijn dankbaar voor iedereen!

Vriendelijke groet,
Sandra en Attila Feteke

HIDDAI 20 JAAR

Ja, wat gaat de tijd toch snel; ons koor bestaat in november alweer 20 jaar.
We hebben veel gezongen en met diverse dirigenten, ook hebben we veel
leden zien komen en gaan.

Daarom is het tijd voor een actie. We zijn daarom op zoek naar oud-leden
die het leuk vinden om een aantal liederen mee te zingen, of “tijdelijk” weer
mee willen doen: We starten 11 september.

De uitvoering is DV 29 november.

Save the date en geef je op bij Matty Nagel (mattynagel63@gmail.com)

GEBEDSPUNTEN VBW 2025

Weekthema: ‘Ik zie jou’
Intro
“De mens kijkt naar het uiterlijk, de Heer kijkt naar het hart”:
1 Samuél 16:7c

Graag willen wij u/jullie vragen om weer mee te bidden voor gezegende
VBW dagen.

Het gebed van de gemeente is zo ontzettend belangrijk.

De Bijbelverhalen gaan over mensen die door God worden gebruikt in Zijn
Koninkrijk ondanks dat ze een beetje anders zijn. Zoals Ruth die een
vreemdeling is in Israél, David nog veel te jong om tot koning gezalfd te
worden door Samuél en de kamerling uit Morenland die onderwezen mag
worden door Filippus.
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Laten we bidden dat deze Bijbelverhalen tot zegen zullen zijn voor alle
kinderen en volwassenen die de tent komen opzoeken. Dat ze mogen
ervaren dat ze gezien worden door God en ook door al die mensen ze
(rondom de tent) mogen ontmoeten deze week.

Maandag 21 juli

De tent wordt opgezet.
- Dank dat er weer een nieuwe VBW week gehouden mag worden.
- Bid dat de tent weer in alle veiligheid mag worden opgebouwd.

Dinsdag 22 juli
De gebeds- en medewerkersavond zal om 20.00 in de tent gehouden
worden. Voorafgaand houdt de muziekgroep de generale repetitie.
Overdag zal de tent worden ingericht en klaargemaakt.
- Bid dat er velen mee komen bidden voor een gezegende VBW.
- Dank God voor het VBW-team. Hij bracht hen bij elkaar en Hij zal
meegaan.
- Bid voor vreugde, energie en eenheid voor alle mensen die een
taak hebben en mee komen helpen.

Woensdag 23 juli; 1°* VBW-dag en tieneravond
Thema: Welkom bij God! — Ruth 1 en 2
Ruth gaat met haar schoonmoeder Naomi mee naar het land Juda. Ze is
daar een vreemdeling. Ze spreekt de taal niet, kent de gewoontes niet...
maar ze vertrouwt op de God van Naomi. En God laat haar, door mensen
heen, merken dat Hij haar ziet, dat ze welkom is bij Hem en dat ze er
helemaal bij hoort!
- Bid dat er veel kinderen en tieners naar de tent zullen komen. Juist
zZij die (bijna) nooit over de Vader, Zoon en Heilige Geest horen.
Dat ze nieuwsgierig mogen zijn naar Zijn Woord.
- Bid voor de mensen (groot en klein) die we gaan ontmoeten, dat
God het verlangen in hun harten zal leggen en uitwerken.
- Dank God voor Zijn bijzondere reddingsplan met mensen.

Donderdag 24 juli; 2¢ VBW-dag en tieneravond

Thema: Verder kijken — 1 Samuél 16:1-13

God stuurt Samuel op pad om één van de zonen van Isai tot koning te

zalven. Als Samuel mocht kiezen, dan zou hij een van die grote, sterke

broers hebben gekozen als koning. Maar God maakt een verrassende

keuze: Hij kiest de jongste! De mensen kijken naar wat ze zien, maar God

kijkt naar het hart, of dat gericht is op God. Daar draait het om voor Hem.
- Bid voor alle medewerkers, dat zij zich ook vandaag weer

gedragen mogen weten door Hem.
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- Bid dat de kinderen en tieners zich weer welkom weten in de tent
en de vrijheid mogen ervaren om te komen.

- Bid voor een gezegende maaltijd en een fijne en veilige
spelmiddag.

- Dank God dat Hij iedereen, jong en oud, kan gebruiken in Zijn
koninkrijk.

- Bid dat de Heilige Geest het vertrouwen in en liefde voor Hem in
de harten van de kinderen en tieners mag leggen.

Vrijdag 25 juli; 3¢ VBW-dag en tieneravond en open tentmiddag
Thema: Danken voor alles — Lukas 17:1-19
De mannen in het bijbelgedeelte zijn melaats, ze zijn ziek. De mensen zien
hen daarom liever niet. Eén van de mannen hoort bij het volk van de
Samaritanen, dat zijn vijanden van de Israélieten. Voor Jezus maakt het
geen verschil dat de mannen ziek zijn of uit een ander volk komen. Hij ziet
naar hen om - Hij geneest hen. De Samaritaanse man komt terug naar
Jezus om Hem te bedanken en God te loven.
- Bid voor kinderen, tieners en volwassenen die zich anders voelen;
dat zij zich welkom mogen weten op de VBW.
- Dank voor de mogelijkheid en vrijheid om de kinderen uit de Bijbel
te vertellen.
- Bid dat kinderen en tieners hun leven (hart) aan God geven.
- Bid voor fijne ontmoetingen en goede gesprekken tijdens de open
tent middag
- Bid voor een gezegende laatste tieneravond met een gezellige
BBQ en veilige nacht.

Zaterdag 26 juli; 4° VBW-dag — kindertheater en gemeente sportavond
Theater over Levi in het tolhuis
- Bid voor de mensen van het kindertheater. Dat ze de kinderen
mogen raken met het verhaal over Levi.
- Dank voor alle kinderen, tieners en volwassenen die we mochten
ontmoeten afgelopen week.
- Bid voor een gezellige en sportieve sportavond met de
gemeente.

Zondag 27 juli; Tentdienst door proponent Nico Dijkdrent
Thema: De ander zien — Handelingen 8: 26-40

Twee mannen, Filippus en de kamerling, ontmoeten elkaar op
het juiste moment op de juiste plaats. Hun wegen schuiven
naadloos in elkaar, daar mag Filippus Gods Woord uitleggen.
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U bent van harte welkom in de tent voor de tentdienst. Aanvang 15.00 uur.
Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid voor ontmoeting.

- Bid voor Proponent Nico Dijkdrent, dat hij een gezegende
voorbereiding zal hebben op deze dienst.

- Bid voor wijsheid om aan de kinderen op een eenvoudige manier
het evangelie te verkondigen, door woorden en daden heen.

- Bid dat velen naar de tent zullen komen en geraakt mogen worden
door Zijn Heilige Geest.

- Dank voor ieders bijdrage aan de VBW, ook achter de schermen,
en voor de verbondenheid die we als gemeente mogen ervaren.

Maandag 28 juli
Opruimen en afbreken tent
- Bid dat het afbreken van de tent in veiligheid zal verlopen.
- Dank God voor deze week en de contacten met kinderen, tieners
en ouders.
Els Leeflang

MUNTGELD COLLECTES

Via de collectes komt er zowel bij het kerkbeheer als de diaconie aardig
wat muntgeld binnen. Afstorten bij de bank kost geld.

Maar misschien kunnen wij anderen blij maken met muntgeld. Als wij u blij
kunnen maken of u weet iemand die er blij van wordt, laat het dan even
weten. Het muntgeld wordt, machinaal, in rolletjes verpakt aangeleverd.

Anja Kranenburg

WAAR WORD JIJ BLIJ VAN?

Bijna vakantie en tijd voor rust, ontspanning. Een goed boek, lekker eten
en genieten van andere dingen dan de dagelijkse. Een tijd wellicht ook van
reflectie op jezelf.
Misschien heb je reisplannen naar verre landen en plaatsen om te zien en
genieten hoe mooi en geweldig de wereld is gemaakt.
Misschien blijf je dichter bij huis of helemaal thuis en zoek je daar een
ander ritme dan het gewone dagelijkse ritme om te ontspannen.
Vakantie. Het geeft altijd stof tot veel gesprek en het delen van mooie
ervaringen. Bijzonder eigenlijk zoveel tijd, energie en geld steken in iets
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wat snel voorbij gaat. Tegelijk hebben we het allemaal nodig. Maar toch is
dat niet wat ons ten diepste gelukkig lijkt te maken. En als het anders gaat
dan gepland ben je aan het eind nog meer vermoeid dan als je begint.
Weet u waar ik nu blij van word? Dat ik van mijn geld heel concreet mag
investeren in jonge mensen in Kenia. Dat we als gemeente mogen delen
van onze goede gaven. Delen met jonge mensen voor een studie,
waarmee ze een grotere kans hebben op een baan. En door een inkomen
te ontvangen, zelfvoorzienend kunnen zijn in omstandigheden die bijzonder
pittig zijn. Dat is namelijk het verhaal van het sponsorprogramma van het
Wilma Instituut. lets wat al weer bijna 4 jaar mag bestaan. En ondertussen
denken we na over hoe dit verhaal verder kan en mag gaan.

Wilt u met ons mee blijven bidden voor dit verhaal ?

Umoja Taakgroep, Peter de Leeuw

ST.HVC HELPT VERVOLGDE CHRISTENEN

dp hvc

Geloof verbindt

Sinds enkele jaren organiseert de werkgroep “Het groene hart”, van de
stichting HVC, in onze gemeente een “Worst en Snert-actie” *) in het
najaar en een potgrond-actie in het voorjaar.

Die initiatieven zijn ontstaan door betrokkenheid van plaatselijke christenen
bij de “Vervolgde Kerk”. Naast Open Doors zijn er namelijk nog meer
organisaties die zich voor vervolgde christenen inzetten, maar met andere
specifieke doelgebieden en misschien op wat kleinere schaal. Landelijk is
er wel onderlinge afstemming /overleg; geen concurrentie o.i.d..

Denk je aan stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen), dan denk je aan
bondgenootschap. Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent. Zélfs
als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt. ZélIfs als iedereen je
vergeet. Dat er mensen van je houden. Zélfs als iedereen je haat.

Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. lemand die
daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven.
Christen zijn — bijvoorbeeld - terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten.
Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl

onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder middelen. Opgroeien zonder
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ouders en zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van vervolgde
christenen. HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende
hand te bieden. Christenen in vervolging helpen, zit in onze genen.

Met deze mensen vormen wij graag een bondgenootschap

HVC focust in haar werk op vier groepen mensen; die vormen de pijlers
van het werk.

1) Vervolgde christenen

Onder deze pijler vallen hulpprojecten die gerichte, geestelijke en
praktische ondersteuning aan vervolgde christenen bieden. Naast
toerusting en bemoediging, biedt HVC hulp in noodsituaties. Samen

met onze lokale projectleiders en contactpersonen staan we dag en nacht
klaar voor wie vervolgd wordt vanwege zijn of haar geloof.

2) Evangelisten in verdrukking

*)Christenen in landen met vervolging betalen voor het belijden van hun
geloof vaak een hoge prijs. Toch voelen velen zich gemotiveerd om het
Evangelie te blijven verspreiden door daden en woorden, onder hun familie
en in hun regio. We helpen dominees en evangelisten op uiteenlopende
manieren om hun werk mogelijk te maken. Ook organiseren we acties om
Bijbels en andere christelijke lectuur te verspreiden.

3) Kinderen in nood

Bij armoede, discriminatie of rampen worden kinderen vaak hard getroffen.
Daarom richten we ons op het beschermen van kinderen van de vervolgde
Kerk. Kinderen van wie de ouders zijn gevangen genomen of omgekomen,
of die uit wanhoop aan hun lot zijn overgelaten. Door hen een thuis en
(Bijbels) onderwijs te bieden, gaan ze van een uitzichtloze situatie naar een
leven met Toekomst.

4) Christenen in Nederland

HVC brengt christenvervolging onder de aandacht in Nederland. HVC roept
Nederlandse christenen op om te bidden voor en om te leren van hun
vervolgde broeders en zusters. HVC deelt verhalen en biedt - Bijbelse -
verdieping. Dit gaat op afstand, via de website, het gratis Hulp Magazine
en e-mails. Maar komt ook heel graag op school, in de kerk of bij je club of
vereniging!

Missie

HVC heeft het geloof in het verlossingswerk door Jezus, Gods zoon, als
diepste drijfveer. Het Woord van God vertelt ons duidelijk dat als je op
Jezus wilt gaan lijken je hetzelfde dat je ook als Jezus zult worden
behandeld. Wij voelen ons verbonden met wie lijden vanwege hun geloof in
God; het zijn onze broeders en zusters. In 2 Timothedls: 4:5 staat onze
kernopdracht: "Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het
werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd
zij."
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Het werk en leven van Richard Wurmbrand (1909-2001) is daarbij een
grote inspiratiebron. De Roemeense predikant bracht tijdens het
communisme veertien jaren door in gevangenschap omwille van zijn
geloof. Zijn bezieling om het Evangelie van Jezus Christus te delen en zijn
tomeloze inzet voor broeders en zusters in verdrukking, vormen de basis
van het werk van HVC.

Als je een getuigenis van Wurmbrand wilt horen en zien? Klik dan op de
volgende link!

https://www.youtube.com/watch?v=4GUC5HyxTDw

(Het is misschien een uitdaging om het te verstaan, maar er zit Engelse
ondertiteling bij.)

Wil je meer weten over stichting HVC?

Kijk dan op de website (www.stichtinghvc.nl), of nodig een spreker uit voor
een kerkdienst met nabespreking, of voor de JV, de Vrouwen- of
Mannenvereniging.

Jan Nagel

KINDERKOOR ISMAEL

We hebben het seizoen afgesloten met een mooie groep van 18 kinderen!
Tijdens de laatste koormiddag mochten kinderen zelf optreden met zingen
of muziek voor de anderen van de groep. Een week later hadden we een
leuke middag op de boerderij bij fam. Boer waar we afscheid genomen
hebben van de kinderen die het koor verlaten.

Helaas verhuizen er 3 naar Zwolle, gaat groep 8 eraf en houden we maar
een klein groepje over.
Ook wat leiding betreft zijn er veranderingen; Petra

. . . iy, (I
gaat verhuizen en kan niet meer helpen. Renée stopt |“||| ||]||,.._
ook, ze kan gelukkig wel de financién voor ons blijven LTI
doen. En Liesbeth kan niet meer op de KINDERKOOR
donderdagmiddag. Met elkaar hebben we een nieuwe AEL
opzet bedacht. IS
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https://www.youtube.com/watch?v=4GUC5HyxTDw
http://www.stichtinghvc.nl/

We gaan dit jaar verder
als projectkoor!

Als projectkoor werken
we samen toe naar
mooie optredens. Het
project duurt een paar
weken, waarna we
kunnen optreden voor
familie, vrienden en
iedereen die het wil zien
en horen!

Ons 1¢© project staat gepland voor zingen met Kerst:
Maandag 15 dec. Volkskerstzang in Vinkeveen.
Woensdag 24 dec. Kerstzangavond Wilnis.

Plannen voor het 2¢ project zijn:

Zingen in de biddagdienst in Wilnis

Groot kinderkoren-concert met kinderkoren uit Zegveld, Linschoten en
Oudewater.

Nieuwe repetitiedag!

In plaats van de koormiddagen op donderdag, gaan we nu op
dinsdagavond samen zingen.

Wie ’s middags niet kon, kan nu wel mee doen. En we hopen dat er ook
veel kinderen uit de regio mee gaan doen.

Voor wie?

Voor ledereen van 4 t/m ongeveer 14 jaar.

Nu we ’s avond gaan oefenen is er ook ruimte voor tieners die van de
basisschool af zijn. We zoeken liedjes voor de jongere kinderen én voor
tieners.

%% Start op D.V. dinsdag 11 nov. 18:15 — 19:00 uur
Of je nu al meezingt of nog nooit eerder hebt meegedaan:
iedereen is welkom om mee te doen!

Laat je horen — we hopen je te zien op dinsdagavond!

Liesbeth Nap - Heidi Meijer - Christien Meijers
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PARKEREN RONDOM DE KERK

Informatie na vragen over bekeuringen rondom de kerk.
Van de gemeente De Ronde Venen hebben wij (via vragen van CU/SGP)
antwoord gekregen op gestelde vragen over dit onderwerp.

1) Is dit een handhavingsactie van of namens de gemeente?
Antwoord op vraag 1: Dat klopt inderdaad, dit betrof een
handhavingsactie van de gemeente.

3) Graag ook antwoord op de volgende vragen:

a. Van wie is het betreffende voorterrein voor de school (voor het hek)
Antwoord op vraag 3a: Een deel van het trottoir is van de school
(gekleurde vlak) en een deel is van de gemeente (overige deel).

b. Als daar niet geparkeerd mag worden, hoe is dat aangegeven (hoe
kunnen mensen zien dat daar niet geparkeerd mag worden)
Antwoord op vraag 3b:

Het is in het algemeen niet toegestaan om op het trottoir te parkeren.

c. En wat is dan de motivatie van een parkeerverbod?
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Antwoord op vraag 3c:

Het verbod is opgenomen in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990), Artikel 10: Dit artikel bepaalt dat
bestuurders van motorvoertuigen de rijpaan moeten gebruiken. Het is dus
verboden om stil te staan of te parkeren op het trottoir, voetpad, fietspad,
fiets/bromfietspad of ruiterpad

f. Waarom is direct overgegaan tot het beboeten en niet eerst een
waarschuwingsronde geweest (gezien de lange gedooghistorie)
Antwoord op vraag 3f:

Er zijn in het recente verleden verschillende mensen verbaal
aangesproken. Op zaterdag 3 mei jl. is hier ook voor gewaarschuwd. Dit
was tijdens de jaarmarkt. Verder zijn de BOA'’s diverse keren
aangesproken door inwoners vanwege de ervaren overlast dat voertuigen
op het trottoir parkeren. Daar is het trottoir niet voor bedoeld en kan
mogelijk ook gevaarlijke situaties opleveren voor trottoirgebruikers
voetgangers, rolstoelgebruikers en/of vrije doorgang voor
hulpverleningsdiensten.

Op deze locatie is er overigens nooit (bewust) gedoogd omdat er afspraken
zouden zijn gemaakt in het verleden. Daarover is namelijk niets bekend.

MEDELEVEN

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een
bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet
tijdelijk, elders verblijven:

Huize Ursula, Nieuwveen:
Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september.

Zonnehuis Zuiderhof, Vinkeveen
Mevr. J.J. Kroon-van Veen, jarig op 12 augustus
Mevr. C. van der Wilt-Bakker, jarig op 27 mei.

Woonzorgcentrum 't Kampje, Loenen ad Vecht
Mevr. J. Samsom-Kool, jarig op 16 juni.

Careyn Maria-Oord, Vinkeveen
Dhr. J.J. Vrielink, jarig op 25 december
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Verzorgingshuis Bornholm, Hoofddorp

Mevr. A. Kolb-Molenaar, jarig op 2 september.

En ook:

Dhr. 6.D. Treur, jarig op 24 april en
Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december
Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november

Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit
te melden aan een van de diakenen.

KERKELIJKE STAND

e Ledental per 28 mei 2025:
314 lidmaten

187 doopleden

255 pastorale eenheden.

Ledenaantallen uit de oude doos:

1 januari Lidmaten Doopleden
1960 287 341

1970 367 390

1980 449 473

1990 445 585

2000 471 445

2010 393 310

2020 367 250

2025 323 191
Verhuizing

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wordt u
automatisch kerkelijk daar ingeschreven. Dat is vastgelegd in de
kerkorde. U ontvangt een brief van de Protestantse Kerk in
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Nederland over uw inschrijving in uw nieuwe kerkelijke gemeente
met een antwoordformulier. Op dat antwoordformulier kunt u
aangeven of u in die nieuwe kerkelijke gemeente wilt blijven of
overgeschreven wilt worden naar een andere kerkelijke gemeente.
Een uitzondering op deze regel is het voorkeurlidmaatschap. Dat
blijft ook na verhuizing in stand. U moet zelf doorgeven als u naar
een andere kerkelijke gemeente overgeschreven wilt worden.

Gastlid of vriend

Wanneer u wel meeleeft met onze gemeente, maar u staat
ingeschreven in een andere kerkelijke gemeente, dan kunt u zich bij
ons inschrijven als gastlid of vriend. U blijft daarbij ingeschreven
in uw oude gemeente maar u bent dan ook bij ons ingeschreven. Het
voordeel is dat u dan ook post krijgt, zoals dit blad Solitudo en de
winterwerkgids e.d.

Als u dit wilt of u heeft nog vragen, neem dan even contact op met
Anja Kranenburg.

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecte:

Maart € 2.573,22 (incl. huwelijkscollecte)
April € 2.893,20

Mei € 2.049,50

Giften:

27 mei € 100,00

Opbrengst oud papier in de container:
Februari: 1860 kilo oud papier = € 148,80
Maart: 3720 kilo oud papier = € 297,60
April: 2960 kilo oud papier = € 236,80

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:
Februari: 8300 kilo oud papier = € 664,00
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Maart: 8060 kilo oud papier = € 644,80
April: 7940 kilo oud papier = € 635,20

AGENDA 2025

Zo de Heere wil en wij leven:

27 juli VBW-dienst in de tent

31 augustus Voorbereiding Heilig Avondmaal
7 september Viering Heilig Avondmaal

21 september Opening Winterwerk

28 september Scholendienst

5 november Dankdag voor gewas en arbeid
16 november Alpha Youth zondag

23 november Eeuwigheidszondag

30 november Voorbereiding Heilig Avondmaal
7 december Viering Heilig Avondmaal

25 december Eerste Kerstdag

26 december Tweede Kerstdag

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de
website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in
‘Ons Kerkblad'.

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust
contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk |Ouderling Teamleden
Peter Rietveld Vacature (bezoekbroeder)
1 Tonnie Meijers (wijkdiaken)

De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat,
Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf,
Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen
in Vinkeveen.
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Johan van Eijk Theo Herngreen (bezoekbroeder)

Corstian Leeflang (wijkdiaken)
Henny van Dulken, Janneke Kranenburg

Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom,
Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en

water.
Aris Meijers Cris Spek (bezoekbroeder)
Marlies de Haan (bezoekzuster)
Corstian Leeflang (wijkdiaken)
Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman

Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein,
Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras,
Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker,
Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.

Peter De Bruijn Arwin van Eijk (bezoekbroeder)

Peter de Leeuw (wijkdiaken)
Matty Nagel, Marjan de Leeuw

Bep Rispens

Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen,
\Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan,
Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris
Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J.
Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan,
VVossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.

Jos Seeleman Vacature (bezoekbroeder)
Tonnie Meijers (wijkdiaken)
Leen van Kreuningen

Ida van Kreuningen

Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die wonen in
Mijdrecht.en omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.

Jeugdouderling: Gert van Kreuningen, mail: Gert@veruszakelijkadvies.nl

VERDERE CONTACTGEGEVENS

e Predikant: Vacature

e Scriba:

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
mail: scriba#hervormdwilnis.nl

e Diaconie en kerkauto:

Dhr. Peter de Leeuw, mail: p.de.leeuw#casema.nl

e Jeugdouderling
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Dhr. Gert van Kreuningen, mail: Gert#veruszakelijkadvies.nl

e Evangelisatieouderling

Dhr. Andre Visser, mail: avisser#online.nl

e  Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad”

Mevr. Anneke van Leeuwen, mail: aalesenanneke#gmail.com

e Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:

Mevr. Anja Kranenburg, mail: administratie#hervormdwilnis.nl

e Kopij voor "Ons Kerkblad":

Mevr. Edith Stam, mail: edithstam#ziggo.nl

e Beheerder begraafplaats:

Dhr. Christiaan van der Linden, mail: kosterhervormdwilnis#gmail.com,.
e Administratie begraafplaats:

Mevr. Anja Kranenburg, mail: Administratie#hervormdwilnis.nl

e Koster:

Dhr. Christiaan van der Linden, mail: kosterhervormdwilnis#gmail.com
e Beheer gebouw "De Roeping”:

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, mail: Versteegh.house#hetnet.nl
o  Website: www.hervormdwilnis.nl

IBAN

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte
bankrekeningnummers:

e College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis.
Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage,
van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en
voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente. Ook uw
bijdrage aan het verjaardagsfonds mag naar deze rekening.

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde

Gemeente Wilnis

e Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en
Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie,
kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke
collecte of doel uw gift bestemd is.
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IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv.
Gem. Wilnis.

e Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het
evangelisatiewerk door onze gemeente zoals 0.a. de VBW en voor
betalingen van meegenomen boeken uit de boekenkast in De Roeping.

IBAN: NLO4 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv.

Gem. Wilnis.

e Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van
onze gemeente.
IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email
sturen naar: administratie#hervormdwilnis.nl

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat
ook. Stuurt u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de
website vinden.

TEN SLOTTE

Alweer een "Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier
gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype
Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week
41 in 2025) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, via mail:
A.Kranenburg#solconmail.nl.
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Uiterste inleverdatum kopij
volgende “Solitudo”:

donderdag 25 september 2025

Wilnis, 26 juni 2025/AK
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