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Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel. 

Het randschrift luidt “Sigilium Ecclesiae Wilnensis”, het zegel van de 

gemeente Wilnis dus en vervolgens “Solitudo Florebit Ut Lilium” 

hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn 

(wildernis – Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium – lelie – roos). 

De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, 

zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel. 

 

 

 

 

 

 

 

“Solitudo” 
 

 

is een uitgave van de: 

 

 

Hervormde Gemeente Wilnis 

Kerkstraat 12 

3648 AK Wilnis 

 

“Solitudo” wordt aan het begin van elk kwartaal 

bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen 

die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente 

Wilnis. 
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Omdat Jezus nu wist dat zij komen zouden en Hem met 

geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij 

Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen (Joh 6: 15) 
 
De nederigheid van onze Heere Jezus Christus. 
Nadat Jezus de menigte te eten had gegeven, wist Hij dat ze zouden 
proberen Hem met geweld Koning te maken. Onmiddellijk ging Hij weg en 
liet hen daar achter. Hij had geen behoefte aan dit soort eerbewijzen. Hij 
was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel 
te geven tot een losprijs voor velen (Matth. 20:28). 
 Diezelfde houding zien we tijdens heel de aardse bediening van 
onze Heere. Van Zijn wieg tot Zijn graf was Hij met nederigheid bekleed. 
Hij werd geboren uit een arme vrouw en bracht de eerste dertig jaar van 
Zijn leven door in het huis van een timmerman in Nazareth. Zijn volgelingen 
waren arme mensen, van wie velen slechts vissers waren.  
Hij leidde het leven van een arm mens: “de vossen hebben holen, en de 
vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij 
het hoofd kan neerleggen”. Toen Hij het meer van Galilea opvoer, deed Hij 
dat in een geleende boot; toen Hij Jeruzalem binnenreed, deed Hij dat op 
een geleende ezel; toen Hij werd begraven, gebeurde dat in een geleende 
graftombe. “Dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, 
opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor 8:9). 
 `Dat Hij ons dit voorbeeld gaf, daaraan zou veel vaker gedacht 
moeten worden dan gebeurt. Hoe gewoon zijn trots, ambitie en hoogmoed! 
Hoe zeldzaam zijn nederigheid en bescheidenheid! Hoe weinig komt het 
voor dat men weigert zich te laten grootmaken als men dat aanbod krijgt.  
Veel mensen zijn voortdurend op zoek naar grote dingen voor zichzelf en 
vergeten het nadrukkelijk bevel: “zoek ze niet!”. 
 Het was dan ook vast en zeker niet voor niets dat onze Heere, 
nadat Hij de voeten van de discipelen had gewassen, zei: “want Ik heb u 
een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb 
gedaan”. Van die bereidheid om elkaars voeten te wassen is, vrees ik, 
weinig te bespeuren onder christenen. Maar of men dat nu wel of niet wil 
horen, nederigheid is de koningin der deugden. “Zeg me”, zo wordt wel 
gezegd: “hoe nederig iemand is en ik zal je vertellen hoe gelovig hij is”. 
Nederigheid is de eerste stap op weg naar de hemel en de weg die pas 
echt leidt tot verhoging. 
“Ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf 
vernedert, zal verhoogd worden”. 

J.C. Ryle (Dick Stam) 
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KERKDIENSTEN 
 
Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten 
worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23. 
 
9 juli 2023  
10.00 uur: Ds. G. Lugthart, Kamerik 
18.30 uur: Ds. J.C. Breugem, Ede 
Collecten: Kerkbeheer en Red een kind 
 
16 juli 2023 
10.00 uur: Ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein 
18.30 uur: Ds. H.G. van der Ziel, Waarder 
Collecten: Kerkbeheer en Vakantiebijbelweek 
 
23 juli 2023  
10.00 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos 
18.30 uur: Proponent H.A. Kramer, Urk 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
30 juli 2023 
10.00 uur: Ds. E.C. de Waard, Amstelveen 
18.30 uur: Ds. E.C. de Waard, Amstelveen 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
6 augustus 2023 
10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht 
18.30 uur: Proponent T.C. Zuijderduijn, Voorthuizen 
Collecten: Kerkbeheer en GZB deelgenoten (Fam. Vogelaar) 
 
13 augustus 2023 
10.00 uur: Ds. P.J. Droogers, Werkendam 
18.30 uur: Proponent D.A. Burggraaff, ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
20 augustus 2023 
10.00 uur: Ds. G.J. Hiensch, Schoonhoven 
18.30 uur: Ds. K.M. Teeuw, Ridderkerk 
Collecten: Kerkbeheer en werk fam. Matze in Namibië 
 
27 augustus 2023 
10.00 uur: Ds. T. Jacobs, Leiden 
18.30 uur: Ds. G.J. Anker, Nieuwerkerk ad IJssel 
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Collecten: Kerkbeheer en Timon 
 
3 september 2023, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10.00 uur: Ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee 
18.30 uur: Ds. J. Bogerd, Ermelo 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
10 september 2023, Viering Heilig Avondmaal 
14.30 uur: Ds. J. Niesing, Kesteren 
19.30 uur: Dhr. J. Kroon, Barneveld 
Collecten: Kerkbeheer en Ver. Tot Heil des Volks 
 
17 september 2023, Opening winterwerk 
10.00 uur: Ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee met Pastor Joel en Daniel 
18.30 uur: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist 
Collecten: Kerkbeheer en HGJB 
 
24 september 2023, Scholendienst 
10.00 uur: Ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee met Pastor Joel en Daniel 
18.30 uur: Proponent H.H. de Mots, Ridderkerk 
Collecten: Kerkbeheer en Scholenproject Umoja 2.0 
 
1 oktober 2023, Israelzondag 
10.00 uur: Proponent H.G. van Ingen, Zegveld 
18.30 uur: Ds. A.J. Mensink, Elburg 
Collecten: Kerkbeheer en Shaare Zedek Ziekenhuis 
 
8 oktober 2023 
10.00 uur: Ds. H. Meijer, Rotterdam 
18.30 uur: Ds. J. van Rumpt, Barneveld 
Collecten: Kerkbeheer en Diaconie 
 
In gebouw “De Roeping” is kinderoppas aanwezig. 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
Een brief, gedateerd 24 april 2023, is bij alle adressen van onze gemeente 
bezorgd waarin nieuwe ontwikkelingen worden bekend gemaakt inzake 
afspraken met dominee Van de Ruitenbeek over de beëindiging van zijn 
dienstwerk in- en verbondenheid aan onze gemeente. Hij heeft een beroep 
ontvangen van de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland tot 
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predikant in algemene dienst en in het bijzonder interim-predikant (50%). 
Dit zal ingaan op 15 september en in de tussenliggende tijd zal hij in de 
resterende 50% tijd zijn studie versneld afronden. Daarom zal er een 
afscheid plaatsvinden in de morgendienst van 7 mei waarna hij vrijgesteld 
is van werkzaamheden in de gemeente. De familie van de Ruitenbeek zal 
in de loop van augustus naar elders verhuizen. 
 
In  de maanden april en mei heeft de kerkenraad twee keer vergaderd. 
Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering 
 
De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 11 april. 
De bezinning ging over “Ons godsvoorbeeld”. Een eenvoudig voorbeeld 
zegt zoveel: een jongetje komt in de kerk en ziet heiligen afgebeeld op de 
glazen ramen. Op de vraag wat heiligen zijn, antwoordt hij dat dit mensen 
zijn waar het licht doorheen schijnt. 
Het gaat dus over het op God willen lijken, het beeld van onze Vader 
dragen. Met 3 aandachtspunten: 1. Verkiezende liefde als beeldhersteller 
(verzekerd worden van Gods blijvende liefde), 2 uitverkiezing (opdracht om 
Gods beeld te dragen ligt in Hem vast) en 3 wedergeboorte (onze eigen 
verantwoordelijkheid). 

Daarna volgt de verslaggeving en ingekomen stukken. Er komt bij 
de Willisstee een voedselkastje van Just be home dat 24/7 open is. De 
diaconie houdt toezicht. De jaarrekening van de diaconie wordt besproken. 
De Umoja taakgroep heeft een voorstel ingediend over de kerkdiensten 
tijdens het bezoek uit Mathare. Op 4 mei zal er namens de kerken een 
krans worden gelegd bij het monument aan de Raadhuisstraat. Vooraf is er 
een concert van Viribus Unitis in de kerk.  

Vervolgens komt de themadienst van 19 maart aan de orde en de 
Avondmaalsvieringen in februari en april. Fijn dat we weer aan tafel 
kunnen. Helaas misten we ook gemeenteleden omdat zij de huidige 
omstandigheden niet konden verenigen met het samen aanzitten. De 
viering op Witte Donderdag blijkt te weinig onder de aandacht van de 
gemeente te zijn gebracht. Prachtige belijdenisdienst op 9 april. 

In de classis Utrecht is er n.a.v. het jaarverslag gesproken over de 
toename van losmakingen van predikanten. Hierin wordt in algemene zin 
de aanbeveling gedaan om meer gebruik te maken van scholing van 
kerkenraden, consulenten en het tijdig consulteren van de classispredikant 
in geval van spanningen/bijzondere omstandigheden. We nemen dit ter 
harte. 

Tenslotte konden kerkenraadsleden een keuze maken vanuit een 
aantal bezinningsboekjes om daarvan 1 te gaan gebruiken op 
kerkenraadsvergaderingen in de komende tijd. Daarnaast  gaan we ook  
bezien hoe we een boek van ds. van Ekris kunnen gebruiken in het 
onderling gesprek over de prediking. 
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De tweede kerkenraadsvergadering werd gehouden op 16 mei 
Na een korte bezinning over Mattheus 18: 21-35 en Efeze 4: 31-32 komt 
het gesprek op vergeving. De 1e dienstknecht had een torenhoge schuld bij 
zijn heer en daarna was het diezelfde dienstknecht die zijn 
mededienstknecht niet vergaf om een geringe schuld. Waar staan wij en 
zijn wij bereid de ander te vergeven in het licht van onze eigen schuld bij 
God? Zeker als we kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen tijd. Hoe 
gaan we uit elkaar als predikant en andere kerkenraadsleden? Zien we dan 
toch kans om de ander als broeder lief te hebben? Ondanks alles wat er is 
gezegd, gedacht en gedaan.  
Hierna is er ruimte om individueel uit te spreken vergeving nodig te 
hebben. Zowel van de Heere, maar ook naar de dominee toe. Vergeving 
vragen zit ons niet in het bloed maar genade leert ons dat. 
Dit spannende gebeuren wordt afgesloten met gebed. 
 Hierna is het tijd afscheid te nemen van de dominee. Broeder 
Verhoek accentueert dit door een korte toespraak. Kunnen we in het 
afscheid Gods weg ontdekken, ook al ging het door de moeite en zorg 
heen? In de hal van de Roeping staan 2 grote pakketten die tezamen een 
tuinkas bevatten. Een wens van de dominee voor na de verhuizing naar de 
Veluwe. Namens de kerkenraad was er nog een boekenbon en voor mw. 
Van de Ruitenbeek een bos bloemen. Afsluitend werd er nog “wat de 
toekomst brengen moge” gezongen en dominee verlaat de vergadering. 
 Verslaggeving en ingekomen stukken: opknappen kerkplein gaat 
veel geld kosten. De wijze waarop is nog ter discussie. Jaarrekening 2022 
van de kerkrentmeesters wordt besproken. Opvallende zaken zijn de 
behaalde besparing op energiekosten. Maar tegelijk moeten er nieuwe 
verwarmingsketels komen. Voor de begroting van 2023 valt op te merken 
dat de toezeggingen vrijwel de te verwachten kosten zullen dekken. 
Bijzonder dat de gemeente ook hierin zijn roeping verstaat. 

TFC van fam. Matze geeft aan dat Gijsbertha Schouten met verlof 
is in Nederland en dat ze graag op een zondag in Wilnis te gast wil zijn. 

De oproep van de diaconie tot het bieden van hulp aan een 
noodsituatie heeft gehoor gekregen en men is hier heel dankbaar voor. 

Er wordt nog gesproken over opening winterwerk en aanstaande 
trouwdiensten.  

Op 27/4 en 4/5 ontbrak de vlag op de toren. Dit werd veroorzaakt 
doordat de vlag de bevestiging van de leien dreigt te beschadigen en er 
niet tijdig een oplossing voor is gevonden. Dit wordt op korte termijn 
opgepakt. 

In het consistorie-overleg is o.a. gesproken over het verjaardag 
bezoek aan ouderen door de predikant. Dit  omdat er een grote groep 
tussen de 75 en 80 jaar is waardoor bezoek door de dominee vanaf 75 jaar 



8 

 

onder grote druk komt te staan. Besloten wordt dat deze bezoekgrens 
wordt opgeschoven naar 80 jaar.  

Binnenkort is er een tweede themadienst. En zal er op 28 juni een 
evaluatie volgen van beide diensten. Dit zal worden gedaan in de vorm van 
een gemeente-avond waarop reacties worden geïnventariseerd. 
Gemeenteleden die hier  niet bij kunnen zijn, kunnen hun reactie schriftelijk 
bij de scriba indienen voor 1 juli. Hierna zal de kerkenraad hierover spreken 
en mogelijke besluiten nemen. 

Er wordt een naam genoemd om te vragen als consulent. Deze 
predikant zal worden benaderd. 
. 
De vakantietijd is aangebroken en velen trekken er op uit. Om te rusten van 
werk, school en andere verplichtingen. Of plannen we onze vakantie zo vol 
dat we nog vermoeider terugkomen? Neem bewust tijd om tot rust te 
komen, zoek de stilte (niet alleen letterlijk maar ook om tot God te naderen) 
en oefen in de omgang met de Heere en Zijn Woord.  
Daarbij is gebed een machtig instrument. Breng het in praktijk en rust zal je 
deel zijn. Het lijkt een investering maar het loon is zo groot. Schuif de 
eeuwigheid niet voor je uit maar zoek Hem terwijl Hij te vinden is. 
. 
Dick Stam, scriba kerkenraad  
 
 
Vertrouwenspersonen 
 
In januari werd u geïnformeerd over het instellen van vertrouwenspersonen 
binnen onze gemeente. 
 
Veilige Gemeente 
Hierbij willen u/jou informeren over de instelling van een 
vertrouwenscommissie m.i.v. 2023.  
De leden zijn Bea Vonk Noordegraaf (06-2027 8875) en Chris van 
Kreuningen (06-8352 8888) (namen + contactgegevens). U/jij kunt hen ook 
benaderen via email met een bericht aan 
vertrouwenspersoon@hervormdwilnis.nl 

 
Sinds kort is er nog meer mogelijk op dit vlak en kunt u dit hierna lezen 
 
Bericht over vertrouwenspersonen vanuit de classis Utrecht 

 
In het kader van veilige kerk zijn vertrouwenspersonen in vele gemeenten 
aangesteld. Sinds mei 2023 zijn er ook classicale vertrouwenspersonen 
aangesteld. Dit hebben we gedaan om kleine gemeenten te ontzorgen. Zij 

mailto:vertrouwenspersoon@hervormdwilnis.nl
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zijn niet altijd in staat mensen te vinden met de nodige nabijheid en afstand 
om als vertrouwenspersoon te kunnen functioneren. Maar ook voor 
gemeenten die wel een eigen vertrouwenspersoon hebben, kan het goed 
zijn te verwijzen naar de classicale vertrouwenspersonen. Soms is in 
gevallen van misbruik een eigen vertrouwenspersoon toch te dichtbij.  
 
In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige 
machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en 
mogen we niet voor wegkijken!  
 
In de classis Utrecht zijn Ploni Robbers, Elzeline Strijker, Arnoud Looijen 
en ds. Kees Visser bereid gevonden als vertrouwenspersoon voor de 
classis op te treden. Hun e-mailadressen mag u verspreiden.  
 
ploni.robbers@classisutrecht.nl  
arnoud.looijen@classisutrecht.nl  
elzeline.strijker@classisutrecht.nl  
kees.visser@classisutrecht.nl 
 
Zie ook de website van de classis Utrecht https://classis-
utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/ 

 
 

ONDERSTEUNEND PASTORAAL TEAM 
 
 
Gemeente zijn betekent ook naar elkaar omzien, 
Als u/jij een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebt, kan het 
ondersteunend pastoraal team dit geven. 
Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een 
rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in 
familie of gezin, zorgen hebt rondom uw bedrijf. 
Wij hebben van alles wat ons ter ore komt, geheimhouding 
beloofd aan de kerkenraad. 
 
U/jij kunt dan contact opnemen met: 
 
Ida van Kreuningen, tel. 06 - 48535113 
Email: idavankreuningen@ziggo.nl 
Lianne van Kreuningen tel. 06 - 18035250.  
Email: lianne.van.Kreuningen@gmail.com  
Aris Meijers, tel. 06 - 15659578. Email: arism@ziggo.nl  

mailto:ploni.robbers@classisutrecht.nl
mailto:arnoud.looijen@classisutrecht.nl
mailto:elzeline.strijker@classisutrecht.nl
mailto:kees.visser@classisutrecht.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
mailto:idavankreuningen@ziggo.nl
mailto:lianne.van.Kreuningen@gmail.com
mailto:arisM@ziggo.nl
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Matty Nagel, tel. 06 - 23812602. Email mattynagel63@gmail.com 
Janny Broere, tel. 06 - 43612911 Email jannybroere@ziggo.nl  
 
 
 

DE DIACONIE  
           

Hieronder vindt u de verantwoording van de ontvangen gelden van de 
afgelopen maanden. Het overzicht betreft de maanden maart 2023 tot en 
met mei 2023. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote 
bedragen. De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank 
ontvangen zijn. 

  

                
 

 
De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt: 
maart ( IZB project Crux)     €      1.701 
april / mei ( GZB Peter en Riek)    €         616 

 
Daarnaast hebben we de volgende bedragen ontvangen:  
- Bijdrage kerkradio     €      450 
- Bijdrage fietspuzzeltocht    €        30 
- Algemene giften     €      265 
- Opbrengst GZB actie Aan tafel fam. Meijer  €   1.160 
- Sponsoring Umoja     €   1.450 
- Giften tbv Bezoek uit Mathare    €      410 

collecte werkelijk begroting

datum

22-1-2023 Collecte Umoja 25

5-2-2023 Collecte Project 10 27 wereld diaconaat 6

19-2-2023 Collecte International Justice Mission 36

26-2-2023 Collecte Noodhulp Turkie Syrie 4.265

5-3-2023 Collecte Diaconaal Philadelfia 629 700

8-3-2023 Collecte  Jeugdwerk 1.841 1600

19-3-2023 GZB voorjaarszendingscollecte 719 900

26-3-2023 Collecte Woord en Daad 905 900

6-4-2023 Inzameling Heilig Avonmaal 173 250

7-4-2023 Collecte Stg de 2e Mijl 426 500

9-4-2023 Collecte Umoja 1.031 1000

16-4-2023 Collecte De Herberg 697 900

7-5-2023 Collecte  rommelmarkt 2.133 1000

18-5-2023 Collecte Stg Ontmoeting 619 500

28-5-2023 GZB / IZB Pinksterzendingscollecte 1.175 1000

mailto:mattynagel63@gmail.com
mailto:jannybroere@ziggo.nl
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- Collecten in kerkdiensten    €   3.211 
- Opbrengst Jeugdclub actie tbv Turkije / Syrie €   4.995 
- Opbrengst Rommelmarkt    € 21.543   
 
Voor de statistieken: via de App € 5.508 / via de collecte bonnen € 4.374/ 
via de collecte zak € 4.212 en via de directe bankoverschrijving € 50.510.  
 
Weer een kwartaal voorbij. Een kwartaal met weer gaven die we mochten 
doorgeven. Dankbaar hiervoor dat we dan mogen doen. Ook dank voor uw 
inzet hiervoor in welke vorm dan ook. De tijd gaat voorbij maar Hij blijft voor 
eeuwig dezelfde. Ook om dankbaar voor te zijn. 

 De Diaconie, Koos Bos 
 
Jaarrekening Diaconie 2023 
 
In de afgelopen periode hebben we als College van Diakenen de 
jaarrekening 2022 aan de kerkenraad voorgelegd. Deze is inmiddels 
goedgekeurd door de kerkenraad. Hieronder treft u de cijfers in verkorte 
vorm weer. Mocht u naar aanleiding van deze cijfers vragen hebben of een 
andere diaconale vraag: stel deze gerust. We zijn er om elkaar bij te staan.         
 
 

 

Balans per 31 december 2022 2021

activa

onroerende zaken 196.224€            194.996€            

installaties en inventarissen -€                      -€                      

financiële vaste activa 1.500€               -€                      

beleggingen -€                      -€                      

voorraden -€                      275€                  

debiteuren -€                      -€                      

kortlopende vorderingen en overlopende activa 1.643€               1.462€               

geldmiddelen 67.539€             66.994€             

totaal 266.906€            263.727€            

passiva

reserves 207.645€            207.243€            

fondsen 36.597€             36.542€             

voorzieningen 5.000€               4.500€               

hypotheken en leningen -€                      -€                      

crediteuren 17.664€             15.442€             

kortlopende schulden en overlopende passiva -€                      -€                      
totaal 266.906€            263.727€            



12 

 

 

 
 
 
Hieronder volgt een overzicht van de ontvangen gelden in 2022. 
 

Diaconie Wilnis   2022  2022  2021 

NIET-OF DEELS DIACONAAL  

Collecte 
opbrengst  

Collecte 
begroot  

Collecte  
opbrengst 

niet diaconaal overige baten   €               75   

 €                  
-    €             456  

Jeugdwerk ( Biddag)   €          2.237    €          1.500    €          1.364  

GZB voorjaarszendingscoll Peter en Riek  €          1.146    €             800    €          1.232  

GZB / IZB Pinksterzendingscoll   €             953    €          1.000    €          1.431  

VBW   €          1.021    €          1.000    €             809  

GZB deelgenoten juli / augustus   €             844    €             700    €             791  

Begroting Rekening Rekening

2022 2022 2021

baten

baten onroerende zaken 4.000€               3.698€               4.074€               

rentebaten en dividenden -€                      -€                      -€                      

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                      -€                      -€                      

bijdragen levend geld 10.710€             10.310€             9.656€               

door te zenden collecten 47.500€             105.270€            68.081€             

totaal baten (a) 62.210€             119.278€            81.811€             

lasten

lasten overige eigendommen en inventarissen 750€                  790€                  1.316€               

afschrijvingen -€                      -€                      -€                      

pastoraat -€                      -€                      -€                      

lasten kerkdiensten, catechese, etc. -€                      -€                      -€                      

verplichtingen/bijdragen andere organen 1.250€               1.378€               1.353€               

salarissen -€                      -€                      -€                      

kosten beheer en administratie 150€                  363€                  286€                  

rentelasten/bankkosten 30€                    -€                      42€                    

diaconaal werk plaatselijk 3.962€               6.255€               3.877€               

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 11.800€             24.049€             15.553€             

diaconaal werk wereldwijd 39.150€             86.586€             47.043€             

totaal lasten (b) 57.092€             119.421€            69.470€             

totaal a - b 5.118€               143-€                  12.341€             

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                      3.998-€               12.342-€             

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 3.250-€               3.443€               -€                      

streekgemeenten -€                      -€                      -€                      

aandeel in lasten federatie -€                      -€                      -€                      

overige lasten en baten 90-€                    129-€                  901-€                  

totaal  (c ) 3.340-€               684-€                  13.243-€             

Resultaat 1.778€               827-€                  902-€                  
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GZB deelgenoten december   €                 -    €             600    €             885  

HGJB   €             870    €             700    €             723  

GZB Naarjaarszendingscollecte    €             601    €             800    €          1.115  

Kerstzangdienst 24 december   €             624    €                 -    €          1.543  

IZB 25 december   €             712    €             700    €             509  

zondagsschool / Jeugddienst   €             685    €             600    €          1.670  

Fiets puzzeltocht    €             392    €                 -    €             486  

GZB dagboekjes    €             513    €                 -    €             485  

GZB actie Houd het Vuur brandend   €                 -    €                 -    €          1.356  

TOTAAL NIET-OF DEELS DIACONAAL  €        10.675    €          8.400    €        14.855  

       
zendingsbussen 1e kw Evangelisatie 
commissie  €          2.824    €          2.200    €          2.373  

zendingsbussen 2e kw Peter en Riek   €          3.112    €          2.200    €          3.705  

zendingsbussen 3e kw De Wittenberg   €          2.383    €          2.200    €          3.269  

zendingsbussen 4e kw Ds. Vogelaar   €          3.043    €          2.500    €          3.129  

TOTAAL ZENDINGSBUSSEN   €        11.362    €          9.100    €        12.476  

       
DIACONALE ACTIES       
Project UMOJA algemeen   €             548    €                 -    €          1.300  

Sponsoring Umoja   €        10.230    €                 -    €          3.695  

Umoja ( 1 malige giften)   €          3.881    €                 -    €                 -  

TOTAAL DIACONALE ACTIES   €        14.659    €                 -    €          4.995  

       
REGIONAAL/LANDELIJK       
giften landelijk   €               72      
De Hoop   €             787    €             800    €             781  

Schuilplaats   €             745    €             700    €             827  

Philadelphia    €             565    €             800    €             944  

Herberg   €             632    €             900    €             743  

Stg de 2e Mijl   €             614    €             600    €             990  

De Voedselbank   €             954    €             800    €          1.107  

Stg Ontmoeting   €             530    €             500    €             514  

scholendienst januari 2021   €                 -    €                 -    €             984  

Stg Chris / Stg Voorkom   €             665    €             800    €             716  

 Timon    €             853    €             700    €             732  

Afscheid basis catechese 2e paasdag   €                 -    €                 -    €             579  

Vereniging tot Heil des Volks   €             742    €             800    €             745  

scholendienst najaar   €             775    €                 -    €                 -  

Johannes Hospitium   €             876    €             700    €          1.093  

VBOK   €             639    €             700    €                 -  

Schreeuw om leven  / Siriz   €                 -    €                 -    €             841  

Dankdag ( Voedselbank)   €        10.890    €                 -    €                 -  

Stg Gave   €             986    €             700    €             820  

Gevangenen zorg   €             475    €             600    €             635  

Bijdrage diaconale acties   €                 -    €                 -    €             900  
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TOTAAL REGIONAAL/LANDELIJK   €        21.799    €        10.100    €        13.952  

       
WERELDWIJD        
scholendienst ( buitenland)   €             680    €             700    €             804  

Project 10 27 wereld diaconaat   €             678    €             800    €             884  

Zoa   €             738    €             900    
Umoja collecten 17-01-2021   €                 -    €             600    €          3.388  

Woord en Daad 28 maart   €                 -    €                 -    €          1.201  

Umoja dd 10 april 2022   €          1.036    €             600    €          3.422  

rommelmarkt ( buitenland)   €        22.523    €          1.000    €                 -  

Opbrengst rommelmarkt   €                 -    €        17.000    €                 -  

Red een Kind   €             630    €             800    €             777  

Umoja 21-08-2022   €        11.038    €             600    €          3.847  

Dankdagcollecte 2021  Dorcas   €                 -    €          5.000    €          6.963  

Shaare Zedek ( Israël zondag)   €          1.178    €             900    €             987  

Umoja 17-10-2021   €                 -    €                 -    €        11.799  

Mercy Ships   €               10    €             900    €          2.178  

De Lijdende kerk  ( open doors)   €             705    €             800    €             681  

Umoja Kerstmaaltijd   €          2.565    €             800    €          1.195  

Afscheid basis catechese 2e paasdag     €             300    €                 -  

Inzameling Light for the children   €          2.737    €                 -    €                 -  

Inzameling Heilig Avondmaal   €             819    €          1.350    €             697  

Noodhulp Pakistan 11-9-2022   €          7.809    €          5.000    €                 -  

Noodhulp  Oekraïne   €          9.567    €                 -    €                 -  

Opbrengst Jeugd club acties ( Oekraïne)  €          4.520    €                 -    €                 -  

Noodhulp ( Zoa inzake Corona 31-5-2021)  €                 -    €                 -    €          2.204  

Noodhulp Haiti 29-8-2021   €                 -    €                 -    €          8.106  

TOTAAL WERELDWIJD    €        67.234    €        38.050    €        49.134  

       
collecten in kerkdiensten   €          9.129    €        10.710    €          8.499  

giften   €          1.181    €                 -    €          1.158  

   €        10.309    €        10.710    €          9.657  

       
Totaal   €      136.038    €        76.360    €      105.069  

 
Dankbaar zijn we, als we naar de totalen kijken van wat we als gemeente 
bijeen mochten brengen in 2022. Mooi om ook te mogen zien dat we niet 
alleen financieel elkaar bijstaan. Hartelijk dank voor uw en jullie gaven 
maar ook voor u en jullie inzet in 2022. Laten we elkaar ook in de toekomst 
blijven ondersteunen met omzet inzet en ons gebed.   

De Diaconie, Koos Bos. 
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DE ECHTE PRIJS 
 

Kent u ze nog? Antonie en Cora Treuren hebben wij als kerk ondersteund 
tijdens hun zes jaar lange uitzending naar Colombia.  
In Colombia hebben zij in hun laatste periode met de lokale kerk het thema 
gerechtigheid behandeld. Niet alleen in relatie tot je medemens maar ook 
in relatie tot de zorg voor de schepping. Daaruit is hun workshop ‘De echte 
prijs’ voortgekomen. Nu proberen wij dit thema levend te houden via deze 
stukjes in de Solitudo. Elk jaar is duurzaamheid een steeds belangrijker 
thema. Maar we doen dit niet omdat het een populair thema is. Nee, het is 
een stukje bewustmaking hoe belangrijk het is dat we God eren en loven. 
Niet alleen met gezang en gebed, maar ook met ons respect naar de aarde 
die Hij ons heeft gegeven.  
 
Van de week sprak ik een oude kennis. Hij vertelde over zijn vakantie van 
vorig jaar in Oostenrijk. Hij had zich verwonderd over hoe dicht bij de 
natuur de mensen in Oostenrijk leven. Als het seizoen van de pruimen, 
bessen en dergelijke is wordt er gezamenlijk geoogst en verwerkt naar 
jams. In de winter ligt een dik pak sneeuw en kun je niet overal meer 
komen met de auto. Dat vraagt om aanpassing, vooruitdenken en 
misschien minder gehaast leven omdat het niet zo gemakkelijk is om overal 
snel te kunnen komen. Ook de aanvoer van voedsel en dergelijke is dan 
minder gemakkelijk.  
Hier in Nederland wonen veel mensen, met name in de randstad, op 10 
minuten afstand van een supermarkt. Heeft de ene supermarkt een product 
niet dat je zoekt, dan rijd je eventueel naar de volgende. Veel ligt hier voor 
het grijpen.  
Ik ben opgegroeid op de boerderij waar wij een grote tuin hadden en op het 
erf allerlei bessenstruiken en fruitbomen. Soms at ik wel 4 dagen achter 
elkaar bonen (niet geheel met liefde), want nu waren de bonen rijp voor het 
plukken. Dan kun je niet wachten met oogsten. Vaak zat ik met mijn zus 
met zo’n molentje geklemd aan de tafel de snijbonen fijn te snijden of 
moesten we helpen met bonen haren. Er werd ook altijd veel ingevroren 
voor later in het jaar. Van de appels werd appelmoes gemaakt en wij 
snoepten als kind lekker van de pruimen die uit de boom vielen of van de 
bessen aan de struiken. Wat was ik daarmee verwend zeg.  
Nu haal ik dingen uit de supermarkt en is het al bijna verlept of niet meer 
goed voordat het in mijn koelkast ligt (bij wijze van spreken). Gelukkig krijg 
ik zo nu en dan nog iets uit mijn vaders tuintje op de Herenweg, wanneer er 
bijvoorbeeld te veel bloemkolen of komkommers in een keer goed zijn.  
Als je ziet wat voor voorbereiding er voorafgaat om de grond klaar voor het 
zaaien te maken en wat voor tijd groente en fruit nodig heeft om te groeien, 
dan is het eigenlijk echt zonde om er wat van weg te gooien. Een ananas 
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bijvoorbeeld heeft 14 tot 16 maanden nodig om te groeien en te rijpen! Als 
ik mij bedenk hoe vaak ik een ananas net wat te lang op mijn aanrecht heb 
laten staan en te laat was met snijden, dan is in dit geval een bakje met 
kant en klaar gesneden stukjes voor 2 personen een veel betere optie. 
Zo is het toch wikken en wegen soms waar je goed aan doet. In ieder geval 
niet te veel inkopen, zodat er een grotere kans is dat je veel moet 
weggooien. En meerdere keren achter elkaar hetzelfde eten is helemaal 
niet zo’n ramp. Maak gebruik van de seizoenen en eet wat er op dat 
moment is.  
 
‘Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd.’  
 

Jantine Meijers, CZWD 
 

 

MANNENVERENIGING BOAZ 
 

 

Het afgelopen jaar hebben we met een groeiende groep mannen rondom 
de Bijbel gezeten en waardevolle ontmoetingen gehad. Sinds kort 
ontvangen de leden een nieuw verenigingsblad, MANkracht, met 
Bijbelstudies en andere boeiende artikelen. 
 
Op dit moment staat in MANkracht een serie over de brief aan Efeze, te 
beginnen in het aprilnummer. 
 
Het lijkt ons goed om deze Bijbelstudies het komend seizoen (vanaf eind 
september) met elkaar te bespreken. Daarom adviseren we de leden om 
MANkracht goed te bewaren! 
 
Mocht je geen lid zijn maar denken "die mannenvereniging lijkt me wel 
wat", dan kun je voor informatie of een proefnummer van MANkracht 
terecht bij Aad van Strien (mail: avstrien@gmail.com, WhatsApp 
0653.693.661) 
 
 

ALPHA MET EEN PLUS 

 
Na de laatste avond met de Alpha in dit voorjaar was het plotseling 
afgelopen. Een wekenlange reeks van ontmoetingen met de Bijbel in het 
midden van de groep hield op. Of toch niet? Uit de groep kwam namelijk de 
vraag of de avonden niet op de een of andere wijze konden worden 

mailto:avstrien@gmail.com
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voortgezet. Dat is een vraag waar je blij van wordt, want het betekent dat er 
honger is naar Gods Woord!  
 
Bij Alpha’s in voorgaande jaren is er ook weleens geprobeerd om de 
mensen wat langer "vast te houden" of te verwijzen naar andere kringen. 
Dat lukte niet zo, onder andere ook doordat er mensen van verder weg 
kwamen. En nu stelde de groep nota bene zelf de vraag om door te gaan. 
Geweldig om te horen! En natuurlijk gaan we dat doen. 
 
De gedachte is om vanaf de start van het nieuwe seizoen maandelijks een 
keer bij elkaar te komen Om een serie onderwerpen of Bijbelgedeeltes met 
elkaar door te nemen. Niet al te zwaar of ingewikkeld. Het kan wel een keer 
pittig zijn want de Bijbel is nu eenmaal eerlijk. Uiteraard is er ruimte voor 
Alpha-mensen van eerdere jaren om mee te komen doen. Maar ook als je 
een Bijbelkring een “treetje te hoog” vindt kan je gewoon bij ons 
aanschuiven. We doen niet zo moeilijk… 
 

Groeten Namens het Alpha Team 
Andre en Thera Visser 

 
 

ONELINERS     

 

 Thema :  tijd / eeuwigheid 

 
God heeft de tijd, omdat Hij de eeuwigheid heeft.  (J.P. Plaisier) 

 
Pasen is het feest van de morgenstond der eeuwigheid   (O. Noordmans) 
 
De eeuwigheid van God kunnen wij niet bevatten; we kunnen er alleen een 
beetje over neuriën.  (A. van Ruler)  
 
Laat de tijdelijke dingen je van pas komen, maar laat de eeuwige dingen 
het voorwerp van je verlangen zijn. (Thomas à Kempis) 
 
Ook een hoge leeftijd is een korte leef-tijd.  (O. Jager) 
 
De tijd duurt maar één mens lang.  (R. Campert) 
 
Als u in dit tijdelijke leven de Heere Jezus aanneemt als uw Zaligmaker, 
dan zult u de zekerheid hebben voor de eeuwigheid.  (I. Esser) 
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Onze tijden zijn niet in de handen van engelen of van mensen, nog veel 
minder in onze eigen handen; ze zijn in de hand van de Heere.  (O. 
Winslow) 
 
Tel je zegeningen, dan heb je geen tijd om te vloeken  (A.F. Troost) 
 
De tijd gelijk een eeuwige stroom, haalt ons allen in; we sterven weg, zoals 
een droom vervaagt bij dagbegin  (I. Watts) 

    
 

 

   TIJDSBESPARING 

 
     Bron : Joodse verhalen en wijsheden 
       
In de trein naar Amsterdam kwam een jongeman een coupé binnen en ging 
tegenover een keurige gekleed zakenman zitten. 
Toen de jongeman op een gegeven moment vroeg hoe laat het was, 
ontstak de zakenman in woede en zei hem dat hij zijn mond moest houden. 
De jongeman was met stomheid geslagen. 
Maar na enkele minuten trok hij toch de stoute schoenen aan en vroeg de 
zakenman waarom hij zich zo opwond over een doodgewone vraag. 
De zakenman keek weliswaar nog steeds geïrriteerd, maar besloot toch 
een uitleg te geven en zei het volgende: 
 
”Luister goed jongeman.  
Jij stelt mij een vraag en ik geef jou een antwoord. 
Dan begin je een gesprek over koetjes en kalfjes. 
Van het één komt het ander en blijkt dat wij allebei joden zijn. 
Aangezien ik in Amsterdam woon en jij niet, gebiedt de beleefdheid mij om 
je bij mij thuis voor een diner uit te nodigen. 
Daar ontmoet je mijn dochter. 
Zij is knap en jong evenals jij en jullie gaan samen uit. 
En na verloop van enige tijd vraag je haar ten huwelijk. 
En daar precies ligt het probleem. 
Want je denkt toch niet dat ik mijn dochter laat trouwen met iemand die niet 
eens een eigen horloge heeft !” 
 

           
 Nico Strubbe 
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  FINANCIEEL VERSLAG EVANGELISATIECOMMISSIE 
 
Financieel verslag 2022 van de Evangelisatie Commissie 

 

De Evangelisatie Commissie vervult vele taken en onderneemt en 

ondersteunt activiteiten als de Alpha cursus, de Vakantie Bijbel Week, de 

koren, tentverhuur, Kerstzangdienst, het team voor verspreiding Elizabeth 

magazine e.d.. Het (voort)bestaan van deze activiteiten, met als doel het 

getuigen van Jezus Christus, is afhankelijk van gebed, de inzet van vele 

vrijwilligers en uw financiële bijdragen in de vorm van giften en collecten.  

Hieronder treft u een overzicht aan van de bezittingen en schulden van de 

commissie, daarna volgen de inkomsten en uitgaven. 

 

Activa/bezittingen 31-12-2022  31-12-2021  

Blauwe tent (VBW) 1  1  

Vorderingen 944  1.576 a) 

SKG Bank 10.434  12.214  

 11.379  13.791  

Passiva/schulden     

Reserves 10.642  11.856  

Kortlopende schulden 737  1.935 b) 

 11.379  13.791  

 

Inkomsten:    2022  2021 

Opbrengst van de zendingsbussen  5.308  7.033     c) 

VBW collecte      1.041     808 

Diverse giften/Kerstzangdienst  3.549  1.543 

Opbrengst verkoop boeken     461         -        d) 

Opbrengst verhuur blauwe tent  1.300     650      

Totaal inkomsten             11.659            10.034 

     ====  ==== 

Uitgaven: 

Doorstorten zendingsbussen   9.256  5.053     c) 

Kosten Vakantie Bijbel Week  1.710  1.403      

Overig (vnl Elizabeth mag e.d.)  1.907  1.920 

Totaal uitgaven             12.873  9.052 

     ====  ==== 

Verschil inkomsten/uitgaven             1.214 -/-                982 +/+  e) 
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a) Nog te ontvangen collecte kerstzangdienst en overige giften. 

b) Nog te betalen kosten van de Kerstzangdienst en -maaltijd. 

c) De opbrengst zendingsbussen betreft het 1e en het 3e kwartaal. De 

opbrengst van het 1e kwartaal is overgemaakt aan Alpha Nederland. 

De opbrengst van het 3e kwartaal is overgemaakt naar de De 

Wittenberg. Daarnaast is, incidenteel, een bijdrage geschonken aan 

Evangelie & Moslims (€ 2.750) en Stichting Herziening Bijbelvertaling. 

d) In verband met de opheffing van de Boekentafel, die haar eigen 

verantwoording kende, worden de boeken nu in een boekenkast in de 

Roeping aangeboden.  

e) Dit jaar is sprake van een negatief saldo van ontvangsten minus 

uitgaven ad € 1.214 (vooral ontstaan door de extra ondersteuning (zie 

c) en is in mindering gebracht op de reserves. 

 

Bert Verhoek, penningmeester EC 

 

 

GEBEDSPUNTEN VBW WILNIS 2023 
 

 
 

 
Bid u/jij mee? 

 
‘Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw.’ - 
Psalm 103:8 (NBV) 
 
Graag willen wij u/jullie vragen om mee te bidden voor gezegende VBW 
dagen. Het gebed van de gemeente is hierbij ontzettend belangrijk.  
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Het thema van de VBW dit jaar is ‘Tel maar mee!’  
Overal, altijd en in alle omstandigheden kunnen we op God rekenen. In de 
Bijbelverhalen die verteld gaan worden brengen we een paar dimensies 
van het karakter van God voor het voetlicht om te leren wie Hij daarmee 
voor ons wil zijn. Je leert iemand het beste kennen door de dingen die hij 
doet en zegt. In de Bijbel openbaart God zich in wie Hij is door wat Hij doet. 
Door de ‘optelsom’ van de liefde, genade, goedheid en trouw van de Heere 
God aan de 
kinderen te laten zien/horen hopen we dat zij ontdekken dat zij overal, altijd 
en in alle 
omstandigheden kunnen rekenen op God. 
 
Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat we de Heilige Geest nodig 
hebben om deze VBW dagen te kunnen organiseren. Bid daarom elke 
dag met ons mee. 
 
 
Maandag 10 juli – Gebedsmoment en medewerkersavond 
U bent van harte welkom om 20.00 uur bij het gebedsuur in De Roeping. 
Aansluitend zal de medewerkersavond worden gehouden. 
 
 
Dinsdag 11 juli – de tent wordt opgebouwd en 1e tieneravond 

● Dank God voor Zijn grote liefde, dat we weer VBW mogen en 
kunnen organiseren. 

● Bid dat het opbouwen van de tent veilig en in goede sfeer mag 
gebeuren.  

● Bid dat er (vandaag) vele tieners nieuwsgierig zijn naar wat er voor 
hen georganiseerd wordt in de tent, juist ook zij die (vrijwel) nooit 
over God horen. 

 
Woensdag 12 juli | 1e VBW-dag 
Dagthema: God kijkt naar mij uit 
Jezus vertelt: Een vader heeft twee zonen. De jongste zoon eist zijn erfenis 
op en vertrekt. Terwijl hij weg is, kijkt de vader al die tijd naar hem uit! Het 
hart van de vader is vol liefde en ontferming. Ongeacht wat je gedaan hebt, 
je mag altijd terugkomen: Hij kijkt ook naar jou uit! Lukas 15:1-3, 11-24. (De 
vader staat op de uitkijk) 
 
Kinderen ontdekken dat Jezus verhalen vertelt over God die vergeeft en 
geduld heeft met mensen. Je bent altijd welkom bij God, wie je ook bent en 
wat je ook gedaan hebt. Hij houdt van jou en kijkt liefdevol en geduldig naar 
jou uit. 
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● Bid dat er (vandaag) vele kinderen, tieners en volwassenen contact 
zoeken met de VBW, juist ook zij die (vrijwel) nooit over God horen. 

● Bid of God de kinderen wil laten zien dat Hij naar hen uitkijkt! 
● Bid om Gods Geest tijdens de VBW, zodat de kinderen iets mogen 

merken en voelen van Zijn liefde. 
● Bid dat er veel liefde, eenheid en enthousiasme onder de 

medewerkers is.  
 
Donderdag 13 juli | 2e VBW-dag 
Dagthema: God zorgt voor mij 
God zorgt, via Elia, voor de weduwe uit het stadje Zarfath. Elke dag zit er 
genoeg olie en meel in de kruik om eten van te maken. Zo zorgt God in ‘het 
kleine’ voor deze vrouw en dat doet Hij ook voor ons. Dat laat Hij elke dag 
opnieuw aan ons zien. 1 Koningen 17:7-16 (Elia en de weduwe uit Zarfath) 
 
De kinderen ontdekken dat God voor je zorgt. Hij is ontelbaar goed. 
Vertrouw erop dat God precies weet wat jij nodig hebt. 
 
● Dank God dat Hij aan iedereen, gelovig en niet-gelovig, alleen of 

samen, Zijn naam bekend wil maken. 
● Dank God dat Hij voor een ieder wil zorgen en een ieder wil geven wat 

hij of zij nodig heeft. 
● Bid dat de kinderen God mogen leren kennen, zodat ze Hem kunnen 

loven en prijzen. 
● Bid voor alle medewerkers, zodat zij zich ook vandaag weer gedragen 

mogen weten door Hem. 
● Bid voor een gezellige maaltijd en spelmiddag. 

 
 
 
 
Vrijdag 14 juli | 3e VBW-dag 
Thema: Jij mag meedoen! 
Gideon wint de strijd tegen de Filistijnen met slechts 300 mannen. Hij kan 
dat alleen omdat God hem helpt en Zelf voor de overwinning zorgt. Gideon 
gehoorzaamt God want je moet wel ‘meedoen’ als God iets vraagt aan jou. 
Richteren 7:1-22 (Gideon wint de strijd) 
 
Soms voel je je helemaal niet zo sterk en moedig. Het is dan fijn om te 
weten dat het er bij God niet om gaat of je sterk bent of heel knap, maar of 
je bereid bent om Hem te gehoorzamen en met Hem mee te doen. Hij 
roept jou op om mee te doen én Hem te gehoorzamen. 
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● Bid dat kinderen hun leven (hart) aan God geven. 
● Bid voor de kinderen en tieners dat zij in hun leven mogen ervaren 

dat God van hen houdt. 
● Bid voor fijne ontmoetingen en goede gesprekken tijdens de open 

tent vanmiddag 
● Bid voor een gezegende laatste tieneravond met een gezellige 

BBQ.  
● Bid dat tieners en anderen geraakt worden door Gods werk in het 

leven van Joop Gottmers. 
 
U bent van harte welkom om 14.00 uur in de tent voor koffie/thee en 
ontmoetingen én om 19.30 uur om naar de spreker te luisteren. 
 
Zaterdag 15 juli | 4e VBW-dag 
Kindertheater + maaltijd + gemeentesportavond 

● Bid voor een gezellige morgen met het kindertheater en de maaltijd 
samen met de ouders. 

● Bid voor een gezellige, sportieve, verbindende sportavond met de 
gemeente. 

● Bid dat velen morgen naar de tentdienst komen en geraakt mogen 
worden door het Evangelie van Gods genade.  

 
Zondag 16 juli | Tentdienst met Ds. A.J.R. Treur uit Bodegraven 
U bent van harte welkom in de tent voor de tentdienst. Aanvang 15.00 uur. 
Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid voor ontmoeting. 
 
Thema: Tel maar mee!  
● Gods vergeving verandert jouw leven en is eindeloos groot. God 

vraagt van ons om Hem lief te hebben met alles wat we ‘zijn’ en onze 
naaste als onszelf. Dit vraagt van ons ook de wil om anderen te 
vergeven. Mattheüs 18:21-35 (Vergeving uitdelen) 

 
Soms is het heel goed te begrijpen als je iemand niet wilt of kunt vergeven. 
Toch roept Jezus ons op, om dit zover dit mogelijk is, wel te doen. 
Waarom? Omdat Hij ons zo lief gehad heeft dat Hij Zijn Zoon naar de 
aarde stuurde om voor onze zonden te sterven zodat wij vergeven kunnen 
worden! Dát is het grootste geschenk van God aan ons. Door Hem 
ontvangen wij vergeving en mogen we bij God horen. En omdat wij zelf uit 
die vergeving mogen leven, vraagt God van ons om ook anderen te 
vergeven. 
 

● Bid om zegen over alles wat de afgelopen week mocht gebeuren.  
● Bid voor de dominee, dat hij vervuld zal zijn met de Heilige Geest. 
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● Dank voor ieders bijdrage aan de VBW, ook achter de schermen, 
en voor de verbondenheid die we als gemeente mogen ervaren. 

Maandag 17 juli | opruimen tent  
Vanaf 09:00 uur wordt de tent afgebroken en wordt alles opgeruimd.  
 

● Bid om bewaring en veiligheid voor de medewerkers.  
● Dank God voor deze week en de contacten met kinderen, tieners 

en ouders.  
 

Christiaan van der Linden 

 
 

ONDERZOEK HGJB 
 
Onderzoek HGJB 
De HGJB heeft ons gevraagd mee te doen met een onderzoek over hoe 
generaties onderling met elkaar omgaan binnen de gemeente. U en jij 
kunnen daar ook aan meedoen. Door middel van de QR code kan dat heel 
snel. En volgens onze jeugdouderling is het binnen 5 minuten klaar. Betere 
aanbeveling is er niet. Dit is de link naar de vragenlijst: 
http://s.alchemer.com/s3/Onderzoek-intergeneratieve-kerk 

 Gert van Kreuningen 
 
 

CLUB MENORAH 
 
 
Wat hebben we weer een mooi clubseizoen gehad met 18 leuke, lieve, 
enthousiaste, stralende kinderen uit groep 5 en 6. We vinden het een 
voorrecht dat we veel donderdagavonden met deze kinderen mochten 

http://s.alchemer.com/s3/Onderzoek-intergeneratieve-kerk
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optrekken. Een stukje met hen mee mochten lopen op de weg die ze gaan. 
Bijzonder om hen over de Heere Jezus te mogen vertellen. Over God de 
Vader en de Heilige Geest.  Dat we Hem, of we nu jong of oud(er) zijn, 
leren kennen en liefhebben. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. We 
mochten de kinderen Bijbelverhalen vertellen. Aan de hand van thema’s als 
enthousiasme gezocht, het leven van Izak, een mooie toekomst en ik zie, ik 
zie, proberen we antwoorden te zoeken en te vinden op vragen als:  

 Wat (Wie) geloof ik nu eigenlijk?  

 Hoe geloof ik?  

 Hoe leef ik?  

 Wie ben ik?  

 Wie ontmoet ik in de Bijbel en wat leer ik van hen.  

We maken dankbaar gebruik van de prachtige methode die de HGJB ons 
aanreikt. Natuurlijk was er ook veel tijd voor gezelligheid, ontspanning en 
inspanning. Elke avond een potje tafelvoetbal, voetje van de vloer en 
andere spellen. En knutselen. Veel mooie dingen maken, die iets van het 
thema laten zien, zodat dit ook mee naar huis kon. We gebruiken een 
gebedsschrift op club. Elke avond mogen kinderen daar dank- en 
gebedspunten in schrijven waarvoor we dan ook gaan danken en bidden. 
Ook worden deze gebedspunten doorgegeven aan het gebedsteam wat op 
vrijdagavond bij elkaar komt om te bidden voor de jeugd.  
Het clubseizoen hebben we op een spectaculaire manier afgesloten door te 
gaan bowlen. En dan niet alleen maar voor de fun. Doordat de kinderen, en 
de maandagavondclub deed ook fanatiek mee, zich lieten sponsoren 
verdienden ze er geld mee. Véél geld. Er kon totaal € 4.995,35 naar de 
ZOA overgemaakt worden. Bestemd voor de mensen die getroffen zijn 
door de aardbevingen in Syrië en Turkije. Prachtig!  

Kortom: clubkids, we hebben van jullie genoten! 😊 

Nico, Matthias, Tristan en Annet. 
 
 

AFSLUITING ZONDAGSSCHOOLSEIZOEN DABAR 2023 
 
 
Beste gemeente, 
Graag doen we verslag van de afsluiting van het zondagsschoolseizoen 
om u en jou bij dit mooie werk te betrekken. 
Na een mooi en bijzonder zondagsschoolseizoen hielden wij op zondag 2 
april jl. een afsluiting in de Roeping. Vooraf dronken we met de gemeente 
koffie in het kader van onderlinge ontmoeting. Fijn dat er daarna zoveel 
mensen mee gingen naar de zaal om daar te horen en te zien wat wij dit 
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jaar met elkaar hebben geleerd en gedaan! Vanaf deze plaats ook bedankt 
voor uw betrokkenheid! 
In een goed gevulde zaal opende Renée dit moment met welkom en 
gebed, waarna Corine de aanwezigen vertelde over de groep kinderen die 
naar de zondagsschool komt en over de verhalen die we met elkaar 
hebben behandeld; We startten met 6 kinderen uit groep 4 t/m 8. Vanaf 
november waren ook de kleuters welkom en is de groep uit gegroeid tot 
gemiddeld 9 kinderen. Hier zijn we erg dankbaar voor! 
We begonnen elke zondag met zingen, gebed en het aanleren van de 
psalm of Bijbeltekst, waarna we uiteen gingen in twee groepen. We 
splitsten de groep in een onderbouw- en bovenbouw groep, zodat een 
ieder het Bijbelverhaal op zijn eigen niveau hoorde. Tot aan kerst hoorden 
we over Jozef, daarna bereidden we ons voor op kerst, en na de kerst 
hoorden we verhalen over de Heere Jezus die allerlei mensen ontmoette, 
wonderen deed en ook zou gaan lijden voor ons. We eindigden met de 
intocht in Jeruzalem. 
We leerden de volgende Bijbelteksten: Joh. 3: 16-17, Joh. 14: 2,3,6 en 1 
Kor. 13: 13. En de liederen: ‘Want een Kind is ons geboren, ‘Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven’ en ‘Groot is Uw trouw, o Heer.’  
Na het Bijbelverhaal maakten we altijd een bijpassende verwerking. Hier 
werd elke keer weer met veel plezier aan gewerkt!  
 
Tijdens de afsluiting nam Marijke, namens het zondagsschoolteam, 
afscheid van Willemijn de Leeuw. Zij gaat na de zomer naar de 
catechisatie. Zij kreeg een prachtige Bijbel, die ze zelf had uitgekozen. We 
schreven hier de tekst in: ‘Bidt en je zult gegeven worden, zoekt en je zult 
vinden, klopt en er zal voor u opengedaan worden. Want een ieder die bidt, 
die ontvangt, die zoekt die vindt, en voor wie klopt, zal opengedaan 
worden!’ 
Daarna sprak Ds. vd Ruitenbeek Willemijn toe en heette hij haar welkom bij 
de catechisatie. 
We waren vlot door het programma heen, waardoor er nog tijd was voor 
een extra lied. Daarna sloot Corine af met dankgebed. 
We zijn de HEERE dankbaar dat Hij heeft voorzien in medewerkers om 
zondagsschool te geven, voor kinderen die Hij gaf om over Hem te 
vertellen, in plezier en vreugde die Hij gaf tijdens de zondagsschool en 
voor Zijn hulp en leiding in alles wat voorbereid, uitgedacht en uitgevoerd 
moest worden! Aan Hem alle eer! 
Na de zomer hopen we weer te starten op DV zondag 1 oktober, direct na 
de dienst tot 12.45u.  
Was je er afgelopen seizoen niet bij, maar ben je nu wel nieuwsgierig 
geworden? Of is uw kind nog niet eerder wezen kijken? Wees welkom om 
een keer mee te doen en te ervaren hoe fijn het is! 
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Hartelijke groet, 
Jacolien Meijer, Christien Meijers, Renée Meijers, Corine Nagel, Marijke 
Rietveld, en Petra Vree 
 
Ps. Christien en Petra hebben aangegeven te stoppen na dit seizoen. Ben 
je enthousiast geworden van bovenstaand verslag en past de taak om het 
Bijbelverhaal aan basisschoolkinderen door te geven bij jou? Dan komen 
we graag met je in contact! Je kunt een mail sturen naar: 
c.n.nagel@ziggo.nl 
 
 

OPMERKELIJK 
 
 
Proefschrift Dick Kruijthoff uit Bleskensgraaf: ‘Genezingen na gebed 
kunnen geest, ziel en lichaam raken’ 
 
BLESKENSGRAAF • Met een onderzoek naar gebedsgenezingen 
behaalde Dick Kruijthoff maandag 24 april 2023 zijn doctorsbul.  
De voormalige huisarts van Bleskensgraaf verdiepte zich – na de 
wonderlijke genezing van plaatsgenoot Janneke Vlot in 2007 - in dit 
onderwerp. 
Ruim twaalf jaar nam het in beslag: van de eerste aanzet tot het 
uiteindelijke proefschrift ‘Healing after Prayer, An Interdisciplinary Case 
Study’. Op zijn 52e begon Dick Kruijthoff (65) ermee. De directe aanleiding 
was de genezing van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf.  

Jarenlang was hij van dichtbij getuige van haar ziekteproces, 
gevolgd door het plotse herstel tijdens een gebedsgenezingsdienst. “Het 
was niet de eerste keer dat ik iets dergelijks meemaakte; ervoor en erna is 
dat in mijn beroepsperiode enkele keren gebeurd. Maar dat was in de 
anonimiteit.  

Toestemming 
De genezing van Janneke kwam breeduit in de media. Zij gaf zelf 
toestemming om haar medische gegevens te delen. Op basis daarvan 
verscheen er een artikel in het landelijke dagblad Trouw, waarin aan de 
hand van die medische informatie het bijzondere karakter van haar 
plotselinge genezing is beschreven.” 
Dat zorgde voor een stortvloed aan reacties. Een tweede artikel in Trouw, 
na een oproep in het dagblad om positieve en negatieve ervaringen met 
gebedsgenezingen te delen, was goed voor hetzelfde resultaat. De 
opmerkingen varieerden van instemmend tot zeer kritisch.  
Kruijthoff: “Ik vond dat lastig: ‘Wat moet ik hiermee?’. Zelf was ik vooral 
benieuwd naar wat er nu precies gebeurt in zulke situaties. Voorheen stond 

mailto:c.n.nagel@ziggo.nl
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ik eerder sceptisch ten opzichte van gebedsgenezing dan dat ik ervoor 
openstond. Maar zeker in het geval van Janneke Vlot kon ik het niet 
zomaar terzijde schuiven. Hoogleraar aan de Vrije universiteit Kees van der 
Kooi, die als specialisatie charismatische theologie had en met wie ik in 
contact stond, zei tegen mij: ‘Het zou mooi zijn als een huisarts dit zou 
gaan onderzoeken.’ Dat was het startpunt.” 

Omstreden terrein 
De Bleskensgraafse huisarts begaf zich daarmee op omstreden terrein. Het 
spanningsveld tussen wetenschap en religie is bezaaid met de nodige 
mijnen. Wat hielp was zijn insteek om niets te willen bewijzen of 
ontkrachten. “Toch duurde het een jaar of vijf, zes voordat het 
onderzoeksvoorstel in 2015 werd goedgekeurd.”  
“Naast een uitgebreid onderzoek van de medische literatuur ben ik 
daarvoor onder meer in Lourdes (een bedevaartsplaats in Frankrijk, waar 
miljoenen mensen naar toe gaan in de hoop op genezing, red.) geweest. 
Zij toetsen al jaren op een grondige manier de genezingen en maken 
daarbij gebruik van een heel goede systematiek.”  

Brazilië 
Hij vervolgt: “Daarnaast heb ik intensief contact gehad met een 
Amerikaanse hoogleraar die onderzoek gedaan heeft naar genezingen in 
charismatische en evangelische gemeenten in de Verenigde Staten, 
Brazilië en Mozambique. Dat zorgde voor een grondige basis.” 
De eerste pijler onder het onderzoek waren de medische dossiers van 
mensen die een gebedsgenezing hadden meegemaakt. Op een oproep via 
allerlei kanalen meldden zich er 83 uit het hele land. “Zeker niet alleen uit 
de Bible Belt.”  

Anorexia nervosa 
Vijf medici (vier van de Vrije Universiteit Amsterdam en één van elders, 
zowel niet als wel gelovig) bogen zich over hun verhalen en selecteerden 
er 27. “Er moesten voldoende en aantoonbare gegevens zijn om objectief 
te kunnen onderzoeken, zoals scans voor en na de genezing. Met 
toestemming van de betrokkenen zijn we met hun dossiers aan de slag 
gegaan.”  
Wat daarin naar voren kwam is dat de genezingen - wat vaak wel beweerd 
wordt - niet alleen op het psychosomatische vlak plaatsvonden. “De 
aanmeldingen die wij ontvingen beslaan de volle breedte van de 
geneeskunde”, knikt Dick Kruijthoff. “Dat loopt uiteen van rug- en hoofdpijn 
en psychiatrie tot de ziekte van Crohn, kwaadaardige ziekten, anorexia 
nervosa en leverontsteking.” 

Diepte-interviews 
Uniek aan het onderzoek is dat het bestuderen van de medische dossiers 
gekoppeld werd aan diepte-interviews, om ook de ervaringen van mensen 
die een gebedsgenezing meegemaakt hadden vast te leggen.  
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“Wat daaruit onder meer naar voren kwam is dat in een groot deel van de 
gevallen de genezing van het ene op het andere moment plaatsvond. Een 
minderheid daarvan vond tijdens gebedsgenezingsdiensten plaats; het 
gebeurde ook bij persoonlijk gebed, in een gebedskring, tijdens een 
ziekenzalving of zelfs een keer bij de viering van het Heilig Avondmaal. 
Voor mij was dit resultaat een eyeopener; theoloog Van der Kooi noemde 
het zelfs de meest waardevolle opbrengst van het onderzoek.”  

Arbeidsongeschikt 
Zeker zo opvallend: de meeste betrokkenen rekenden helemaal niet op 
genezing. “Een mevrouw met allerlei ziektes, volledig arbeidsongeschikt, 
bad ‘s avonds wanhopig of zij uit het leven weggenomen mocht worden. Ze 
ervaarde daarna een gevoel van stilte en rust, alsof ze in een deken werd 
gewikkeld.” 
“De volgende ochtend liep ze de trap af en realiseerde zich opeens dat dat 
vrijwel moeiteloos ging. In de weken erna verdwenen vrijwel al haar 
aandoeningen. Van de 33 pillen - waaronder morfine-achtige pijnstillers en 
prednison - slikt ze er nu nog maar één, voor haar schildklier.”  

Placebo-effect 
Hij vervolgt: “Dit pleit tegen het placebo-effect: dat je lichamelijke toestand 
er puur op basis van de overtuiging dat je beter gaat worden op vooruit 
gaat. En bovendien is dit ook in tegenspraak met één van de 
uitgangspunten in sommige charismatische kringen wanneer wordt gezegd 
dat je geloof niet groot genoeg is als je na een gebed om genezing niet 
beter wordt.”  
“Sommige mensen uit het onderzoek waren helemaal niet kerkelijk 
betrokken en werden door een kennis of een buurvrouw meegenomen naar 
een gebedsgenezingsdienst toen er plots en onverwacht iets bijzonders 
gebeurde. De mate van geloof speelt hierin eerder een ondergeschikte rol.” 

Gevoel van warmte 
Tegelijkertijd ging de ervaring veel verder dan het niet meer ziek zijn. De 
genezing ging vaak samen met een sterke emotionele en fysieke ervaring. 
“Velen hadden een gevoel van warmte, van overrompeling of een 
aanraking op de plaats van de ziekte.”  
“Een mevrouw met Parkinson omschreef het alsof er een netje van haar 
hersenen werd weggehaald. In sommige gevallen was er sprake van een 
buitenzintuigelijke waarneming, zoals wind in een afgesloten ruimte of een 
visioen.”  

Positiever 
In het overgrote deel was de genezing op meerdere vlakken een zeer 
ingrijpende gebeurtenis. “Mensen kwamen positiever in het leven te staan, 
werden sociaal veel actiever, gingen zich inzetten voor anderen of 
bijvoorbeeld de zending in. Bij een gebedsgenezing draait het niet puur om 
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alleen het beter worden; het is een ervaring die geest, ziel én lichaam 
aangaat. Voor mij was dat eveneens een eyeopener.” 
Dick Kruijthoff plaatst er meteen wel een nadrukkelijke kanttekening bij: zijn 
onderzoek richtte zich op positieve ervaringen. “Er zijn ook negatieve 
ervaringen met gebedsgenezingen, maar die zijn hierin niet meegenomen.” 

Ziektebeeld 
Nog een zeer opmerkelijke constatering: mensen die weer kunnen 
functioneren alsof ze gezond zijn, maar waarbij de arts vaststelt dat het 
ziektebeeld in het lichaam niet is veranderd. Dat was in meerdere dossiers 
het geval.  
“Om een voorbeeld te geven: een mevrouw die maximaal vijftig meter met 
krukken kon lopen vanwege ernstige en toenemende multiple sclerose. Na 
eerder sceptisch te zijn geweest was ze meer gaan bidden en was ze ook 
van plan een gebedsdienst te bezoeken. Zo ver kwam het echter niet, na 
een middagslaap bleken plots en ook onverwacht op dat moment alle 
klachten te zijn verdwenen.”  

Professor 
Maar een MRI-scan wees uit dat de eerder geconstateerde afwijkingen die 
bij MS horen onveranderd aanwezig waren. De neuroloog gaf daarom aan 
dat de MS er nog steeds was. Toch heeft ze er al sinds veertien jaar geen 
enkele last meer van. 
“We waren erg verbaasd en hebben dit nog apart laten controleren door 
een professor die gespecialiseerd is in MS, want wij hadden toch de vraag: 
‘Was het dan wel echt MS?’. Maar hij had daar geen enkele twijfel over.” 

Weer ziek 
Uit de ervaringen bleek daarnaast dat na een genezing niet alles rozengeur 
en maneschijn is. Mensen blijven midden in het leven staan, kunnen weer 
ziek worden en andere nare dingen meemaken. “Of ze kregen nare 
reacties: ‘Je zult het je allemaal wel ingebeeld hebben, het zat vast tussen 
de oren.’”  
“Weer anderen liepen tegen een burn out aan. Het is ook niet niks. Van 
continu op bed liggen, volledig verzorgd moeten worden, en dan van de 
ene op de andere dag weer vol in het leven staan. Het brengt vragen met 
zich mee: hoe ga ik mijn dagen nu invullen? Dat is niet alleen maar leuk.” 

Sporadisch 
Ook weet Kruijthoff als huisarts heel goed dat er veel meer mensen zijn die 
niet genazen ondanks gebed. Het soort genezingservaringen dat hij 
onderzocht, komt hooguit sporadisch voor. “Toch zag ik in de praktijk vaak 
dat gebed en geloof mensen ook kracht en steun gaven als herstel uitbleef. 
En ook dat vond ik bijzonder om te zien.” 
Gebedsgenezingen, er wordt in veel kerkelijke gemeenten met enige 
reserve naar gekeken. Het onderzoek onderstreept wat Dick Kruijthoff 
betreft dat dat onterecht is. “Er zou veel meer gebruik gemaakt kunnen 
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worden van bijvoorbeeld de ziekenzalving. Het is een mooi instrument uit 
de ‘gereedschapskist’ van de kerk, zoals Van der Kooi dat omschrijft.”  

Symbolisch 
Hij pakt het boek erbij, toont de door zijn vrouw Jozien gemaakte foto op de 
cover. De zon schijnt daarop in het ochtenduur door enkele bomen heen, 
mist bedekt de weilanden.  
“Voor mij is dat heel symbolisch. De mist en de bomen zijn de dagelijkse 
zorgen en moeiten waar we in het leven mee te maken krijgen; de 
genezingen zijn als zonnestralen die daar doorheen schijnen, een 
geschenk dat we krijgen. En ook genezingen in een ziekenhuis of door 
medicijnen kunnen zo’n zonnestraal zijn. Maar tegelijk blijven ook de mist 
en de bomen, omdat die een onlosmakelijk deel van dit leven zijn.” 

Oproep 
De nadruk die in ‘Healing after Prayer’ ligt op de verhalen van degenen die 
genezen zijn, vormen tegelijkertijd een oproep aan de medische stand. 
Luister naar je patiënten, ga op zoek naar de vraag achter de vraag. Er is 
meer dan alleen de gegevens die digitaal zijn opgeslagen. 
“Sluipenderwijs gaan artsen steeds meer af op objectieve gegevens en 
wordt minder naar het verhaal van de patiënt geluisterd. Symptomatisch 
daarvoor is het toenemende gebruik van de computer. Bij het spreekuur zit 
een arts dan mee te tikken achter een scherm en kun je als patiënt ervaren 
dat er niet echt naar je geluisterd wordt. De computer is dan te belangrijk 
geworden.” 

Medisch opmerkelijke genezing 
Afsluitend: van de 27 onderzochte gevallen concludeerde het medisch 
beoordelingsteam dat er in elf gevallen sprake was van een medisch 
opmerkelijke genezing.  
Het etiket wetenschappelijk onverklaarde genezingen, die niet verklaard 
kunnen worden op grond van medisch-wetenschappelijke kennis, bleef 
achterwege. Al is de scheidslijn dun, geeft Kruijthoff toe. Of, zoals in de 
samenvatting van het boek wordt omschreven: ‘Medische verklaringen zijn 
niet toereikend om de genezingservaringen te begrijpen.’  

Wonder 
Het woord wonder vindt hij lastig, daar bestaan zoveel tegenstrijdige 
meningen over. “De gebedsgenezingen die ik heb onderzocht zorgden wel 
voor grote verwondering en ze hebben mij bemoedigd”, reageert hij. 
“Laatst sprak ik nog een vrouw, die als niet-gelovige het uitschreeuwde 
naar God en tot haar grote verbazing opeens genas. Daarna werd geloof 
een belangrijke bron voor haar, ook om mensen met minder mogelijkheden 
te helpen. De ervaring tekent haar nog altijd op een positieve manier. Dat 
doet mij goed.”  

Schaduwkanten 
Hij is even stil. Dan: “Het christelijk geloof heeft in de beeldvorming in 
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Nederland een vrij negatieve lading gekregen. Ik denk dat het geloof voor 
heel veel mensen juist de drive is om positief in het leven te staan en zich 
in te zetten voor de medemens. Daar zou, ondanks de schaduwkanten die 
er zijn, meer aandacht voor mogen zijn.” 
 
Dit artikel werd gepubliceerd in “Het Kontakt” uit de regio Alblasserdam en 
aangereikt door Jan Nagel 
 
 
 

MEDELEVEN 

 

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een 

bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet 

tijdelijk, elders verblijven: 
        

Huize Ursula, A.H. Kooistraat 130, 2441 CP Nieuwveen: 

      Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september. 
 

Woonzorgcentrum ‘Huize Winterdijk, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda: 

      Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari. 
 

Woonzorgcentrum Overdorp, Overdorp 6, 3628 BX Kockengen: 

       Mevr. H.J. de Heus-Spronk, kamer 12, jarig op 19 oktober  
 

Zorgvilla Sluysoort, Sluysoort 10, 3602 AS Maarssen  

       Mevr. J.J. Kroon-van Veen, App. 26, jarig op 12 augustus. 

 

Zonnehuis Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen 

       Mevr. J. Schippers-Robbers, jarig op 22 januari 

       

En ook: 

- Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni, 

verblijft tijdelijk in Careyn Snavelenburg, Snavelenburg 1, 3603 GN 

Maarssen 

- Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en  

Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december 

Mevr. Van Wieringenplein 20 
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- Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november 

Mevr. Van Wieringenplein 42 

 
                 Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit 

te melden aan een van de diakenen. 

 

       

Ledenaantal per 28 mei 2023: 

350 lidmaten 

203 doopleden 

277 pastorale eenheden. 

 

Ledenaantallen uit de oude doos: 

 

1 januari  Lidmaten Doopleden 

1960  287  341 

1970  367  390 

1980  449  473 

1990  445  585  

2000  471  445 

2010  393  310 

2020  367  250  

Verhuizing 

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, wordt u 

automatisch kerkelijk daar ingeschreven. Dat is vastgelegd in de 

kerkorde. U ontvangt een brief van de Protestantse Kerk in 

Nederland over uw inschrijving in uw nieuwe kerkelijke gemeente 

met een antwoordformulier. Op dat antwoordformulier kunt u 

aangeven of u in die nieuwe kerkelijke gemeente wilt blijven of 

overgeschreven wilt worden naar een andere kerkelijke gemeente. 

 

Een uitzondering op deze regel is het voorkeurlidmaatschap. Dat 

blijft ook na verhuizing in stand. U moet zelf doorgeven als u naar 

een andere kerkelijke gemeente overgeschreven wilt worden.  

 

Gastlid of vriend 
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Wanneer u wel meeleeft met onze gemeente, maar u staat 

ingeschreven in een andere kerkelijke gemeente, dan kunt u zich bij 

ons inschrijven als gastlid of vriend. U blijft daarbij ingeschreven 

in uw oude gemeente maar u bent dan ook bij ons ingeschreven. Het 

voordeel is dat u dan ook post krijgt, zoals dit blad Solitudo en de 

winterwerkgids e.d. 

Als u dit wilt of u heeft nog vragen, neem dan even contact op met 

Anja Kranenburg. 

 

 

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER 

 

Opbrengst collecten: 

Maart  € 2.068,79 

April  € 2.890,46 

Mei  € 2.814,92 

Huwelijkscollecten mei en juni € 325,90 

 

Giften: 

7 maart € 400,00 

1 april  € 500,00 via diaken De Leeuw 

24 april € 400,00 extra bijdrage 

 

Opbrengst oud papier in de container: 

Maart: 4220 kilo oud papier = € 211,00 

Compensatie jan. t/m maart 0,03 cent over 6460 kilo = € 193,80 

April: 1820 kilo oud papier =€ 145,60 

 

Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers: 

Februari: 9020 kilo oud papier = € 451,00 

Maart: 9060 kilo oud papier = € 453,00 

Compensatie jan. t/m maart 0,03 cent over 32.220 kilo = € 966,60 

April: 9120 kilo oud papier = € 729,60  

 

De vergoeding van Gemeente De Ronde Venen is per 1 januari 2023 

verhoogd van 0,05 cent naar 0,08 cent per kilo. 
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AGENDA 2023 
 
Zo de Heere wil en wij leven: 
 
16 juli  VBW dienst 
3 september Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10 september Viering Heilig Avondmaal 
15 – 25 september Bezoek uit Kenia 
17 september Opening winterwerk 
24 september Scholendienst 
1 oktober Israelzondag 
1 oktober Start Zondagsschool Dabar 
31 oktober Hervormingsdag in Wilnis 
1 november Dankdag voor gewas en arbeid 
12 november Alpha Youth dienst 
26 november Eeuwigheidszondag 
3 december Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10 december Viering Heilig Avondmaal 
25 december Eerste Kerstdag 
26 december Tweede Kerstdag 
31 december Oudejaarsdag 
 
 
Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de 
website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 
‘Ons Kerkblad’. 
 
 

CONTACTGEGEVENS 

 

 Predikant: Vacant 

 Scriba: 

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.  

Tel. 06 – 25 49 16 46 Email: scriba@hervormdwilnis.nl 

 Diaconie en kerkauto: 

Dhr. Koos Bos, Tel. 0297 – 27 42 64, Email: koosb6394@gmail.com 

 Jeugdouderling 

Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 – 11 38 70 69,  

Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl  

mailto:koosb6394@gmail.com
mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl
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 Evangelisatieouderling  

Vacature 

 Abonnementenadministratie “Ons Kerkblad” 

Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 0297 - 28 11 78.  

Email: aalesenanneke@gmail.com  

 Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:  

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.  

Email: administratie@hervormdwilnis.nl 

 Kopij voor “Ons Kerkblad”:  

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95,  

Email: edithstam@ziggo.nl 

 Beheerder begraafplaats:  

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 – 16 64 06 34 

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com,. 

 Administratie begraafplaats: 

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.  

Email: Administratie@hervormdwilnis.nl 

 Koster: 

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 – 16 64 06 34,  

Email: kosterhervormdwilnis@gmail.com 

Beheer gebouw “De Roeping”: 

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 – 40 85 86 of  

06 – 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl 

 Internetsite: www.hervormdwilnis.nl 

 

 IBAN 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte 
bankrekeningnummers: 
 

 College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. 
Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, 
van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en  
voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente. 

IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46  ten name van CvK Hervormde 
Gemeente Wilnis 
 

mailto:aalesenanneke@gmail.com
mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
mailto:edithstam@ziggo.nl
mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com
mailto:Administratie@hervormdwilnis.nl
mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com
http://www.hervormdwilnis.nl/
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 Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en 
Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, 
kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke 
collecte of doel uw gift bestemd is. 

IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv.  
Gem. Wilnis. 
 

 

 Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het 
evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW en voor 
betalingen van meegenomen boeken uit de boekenkast in De Roeping. 

IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. 
Gem. Wilnis. 

 

 

 Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van 
onze gemeente. 

IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis 
 
 
 
 
 

UITSCHRIJVEN SOLITUDO 
 

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email 
sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen naar 
Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74. 
 
Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat 
ook. Stuurt u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de 
website vinden. 
 
 
 

TEN SLOTTE 

 

Alweer een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier 

gelezen hebt.   

mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
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De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype 

Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 

35 of 36 2023) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: 

A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774 

 

Uiterste inleverdatum kopij 

volgende “Solitudo”: 

 

donderdag 21 september 2023 

 
Wilnis, 23 juni 2023/AK 


