
Song of connectedness (lied van verbondenheid) 

 
Living below in this old sinful world   Refrein: 
Leven hier beneden in deze oude zondige wereld   

Hardly a comfort can afford  Where could I go, oh where could I go 
Die nauwelijks troost kan bieden  Waar kan ik heen gaan oh waar kan ik heengaan 

Striving alone to face temptation’s sword  Seeking a refuge for my soul 
Alleen streven om verleidingen te weerstaan  Op zoek naar een toevlucht voor mijn ziel 

Tell me Where could I go but to the Lord  Needing a friend to help me in the end 
Waar zou ik kunnen gaan, dan naar de Heer.  Een vriend nodig om mij uiteindelijk te redden 

 Tell me Where could I but go to the Lord 
 Waar zou ik kunnen gaan, dan naar de Heer. 

 

Neighbors are kind, I love them everyone 
Buren zijn aardig, ik hou van elk van hen 

We get along in sweet accord 
We gaan met elkaar om in goede harmonie 

But when my soul needs manna from above 
Maar als mijn ziel manna nodig heeft van boven 

Tell me Where could I go but to the Lord 
Waar zou ik kunnen gaan, dan naar de Heer. 

 

Refrein 
 

Life here is grand with friends I love so dear 
Het leven hier is groots met vrienden die mij dierbaar zijn 

Comfort I get from God's own Word 
Troost krijg ik van Gods eigen woord 

Yet when I face this chilling hands of death 
Maar als ik geconfronteerd word met de huiveringwekkende hand van de dood 

Tell me Where could I go but to the Lord 
Waar zou ik kunnen gaan, dan naar de Heer. 

 
Refrein 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

Psalm 134 Vers 3 in het Engels 

 

The LORD now bless you from above,  

From Zion in his boundless love- 

our God who made both earth and sky. 

Praise be to Him, the LORD Most High. 

 


