
 

Familie Vogelaar | Indonesië 

 

B2B cursus 

Achter ons voormalige huis in Paloppo staat een Toraja kerk. Met de predikant 

had Laurens Jan een goede band opgebouwd en ook vaak gesproken over missie. 

Hoe kunnen we hen die Christus nog niet erkennen als Heer en verlosser bereiken 

met het Evangelie.  

De contacten hebben uiteindelijk geresulteerd in een driedaagse cursus over 

missie als eerste stap. De cursus die heeft plaats gevonden (9-11 mei) wordt B2B 

genoemd: blessed to be a blessing. Wij zijn in Christus gezegend met alle 

geestelijke zegeningen (Efeze 1) en als gezegende mensen mogen we anderen tot 

een zegen zijn/worden. In het bijzonder door het Evangelie van Gods genade in 

Jezus Christus te delen. Meer dan 40 proponenten en predikanten namen deel. 

De cursus maakte veel los. Vooral nieuw vuur en 

verlangen om het Evangelie te delen. Niet 

makkelijk in de context van Indonesië, maar we 

voelden hoe de liefde van Christus ons vervulde!  

 

De vervolgtraining was gepland voor de maand 

oktober, maar is nog geen datum ingepland. Het 

zal dus waarschijnlijk wel een andere maand 

worden. De reis naar deze kerk is nu wel langer 

geworden, normaal gesproken zo'n 8 uur zonder 

pauzes! Vanuit onze huidige woonplaats 

Makassar rijdt een nachtbus. Deze vertrekt in de 

avond en de volgende morgen ben je dan in Paloppo, eigenlijk ook best 

makkelijk en snel! 

 

Dank voor het meeleven! 

We willen jullie als gemeente graag 

bedanken voor jullie steun aan ons. We 

zijn ook erg blij dat jullie ons willen 

blijven steunen nu onze uitzending 

verlengd wordt! Echt prachtig! We zijn 

daar heel dankbaar voor.  

In de achterliggende weken kwamen hier 

op ons nieuwe adres in Makassar ook 

twee kaarten aan uit Wilnis: voor de 

verjaardagen van Amos en Jefta. Erg leuk 

dat jullie ook op deze manier laten 

merken aan ons te denken. De kinderen 

vinden het leuk om een verjaardagskaart 

te krijgen; die prijkt nu op hun prikbord! 

 

Hartelijke groeten van ons uit Makassar. We wensen jullie in alles Gods zegen toe! 

Lukas 10 vers 2: 

De oogst is wel groot, maar er 

zijn weinig arbeiders. Bid daarom 

tot de Heere van de oogst dat Hij 

arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

 
 

AGENDA 

Dinsdags 

10-12u 

Kom Koffie in de 

Roeping 

Vrijdags 

10-12u 

Open Kerk 

1 okt. Israëlzondag 

8 okt. Ontmoeting fam. 

Meijer (ochtend) 

29 okt. Terugkomdienst Peter 

en Riek in Amersfoort 

31 okt. Hervormingsdag 

m.m.v. Hiddai 

19 nov. Ontmoeting Peter en 

Riek in Wilnis 

16 dec. VBW-activiteit 

24 dec. Kerstzangdienst m.m.v. 

kinderkoor Ismaël en 

Chaverim uit Woerden 

 

 
Vanaf medio oktober is het GZB-

dagboek ‘Een Handvol Koren’ 

weer te koop. Per dag zijn er 2 

overdenkingen: voor kinderen/ 

jongeren en voor volwassenen.  

De prijs is € 14,95. Exemplaren 

liggen t.z.t. onder de toren en bij 

de bibliotheek. In het boekje 

vindt u informatie over hoe u 

kunt betalen. 

ZENDINGSNIEUWSBRIEF 

Over zending dichtbij en ver weg 

      Hervormde Gemeente Wilnis oktober 2023, editie 20 

 

Gebedspunt

•Bid voor een goed vervolg van de 

B2B-cursus.

Dankpunt

•Het fijne huis dat we in Makassar 

hebben gevonden.



 

UMOJA, samen één | Kenia 
 

Bezoek 

Tijdens het schrijven van dit stukje kijken we nog uit naar het bezoek van pastor Joel, Magdaline 

en pastor Daniel. We bidden dat we als gemeente gezegende ontmoetingen mogen hebben met 

elkaar.  

 

WILMA 

Graag willen wij het verhaal van een student van het WILMA met u delen.  

“Mijn naam is Christine Mwikali. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. We wonen in de sloppenwijk Mathare, 

vlakbij de Redeemed Gospel Church. Mijn man heeft helaas geen vaste baan en verdient niet genoeg om in alle 

basisbehoeften van ons gezin te kunnen voorzien. Toen ik hoorde dat de Redeemed Gospel Church studenten de 

mogelijkheid biedt om een vaardigheidstraining te volgen bij het WILMA was ik gelijk erg enthousiast. Ik ging naar 

het kantoor en diende mijn verzoek in. Dat werd geaccepteerd. 

 

Ik heb zes maanden de kappers- en schoonheidscursus gevolgd en succesvol mijn diploma behaald. Wat me 

verraste is dat ik al voor het afronden van de cursus een inkomen begon te verdienen met alles wat ik leerde. 

Ik heb klanten in de buurt die samen met hun kinderen naar me toe komen om hun haar te laten knippen. Het 

enige wat ik doe is een stoel voor ons huis zetten met een haarkam en dan komen ze naar mij toe. 

Ik ben zo dankbaar dat ik nu kan bijdragen om voor ons te gezin te zorgen. Naar mate ik meer klanten kreeg kon 

ik van het geld ook investeren in haarproducten. Ik wil graag 

doorsparen om een kapsalon te beginnen en mijn 

werkzaamheden uit te breiden met föhnen, beauty en 

chemicaliën, zoals we in de les hebben geleerd. 

 

Wat ik kan zeggen over sponsoring bij WILMA is dat het mijn 

leven heeft veranderd. We danken God voor de sponsors die 

hun geld hebben bijgedragen zodat wij deze mogelijkheid 

kregen. Moge God hen zegenen. 

Ik bid dat het sponsorschap zal blijven doorgaan zodat ook 

andere deze kans, die mijn leven verandert heeft, kunnen 

krijgen. Graag bedank ik ook de Redeemed Gospel Church 

voor het organiseren van het WILMA en voor het onderwijzen 

van het woord van God.” 

 

 

 

Peter en Riek | Centraal-Azië 
 

Om veiligheidsredenen vindt u in de online-versie van de zendingsnieuwsbrief geen informatie 

over het werk van Peter en Riek.  

U kunt terecht bij de CZWD wanneer u interesse heeft in het werk dat zij doen. 

De contactgegevens van de CZWD vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedspunt

•Dat het bezoek aan Wilnis van pastor Joel, 

Magdaline en pastor Daniel tot grote zegen mag 

zijn voor zowel Mathare als Wilnis.

Dankpunt

•De geweldige en positieve impact van het 

sponsorprogramma.



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Herman en Anneloes Meijer | Malawi 
 

In de maand augustus heeft de 

familie Meijer definitief afscheid 

genomen van Malawi en van alle geliefde collega’s, 

vrienden en kennissen die zij daar ontmoetten. Het 

was mooie en gezegende tijd in Malawi, maar na 

het afgesproken jaar was het tijd om weer terug te 

gaan naar Nederland. Na nog een kleine 

vakantieperiode in Zuid-Afrika zijn ze veilig 

aangekomen op Nederlandse bodem. Daar werden 

ze warm onthaald door een grote groep mensen 

waaronder veel familieleden. Inmiddels hebben 

Herman en Anneloes hun draai in Nederland weer 

redelijk gevonden, zo ook de kleine Ralf.  

 

Herman werkt op het GZB kantoor, waar hij op 

afstand betrokken zal blijven bij het werk in 

Malawi. Ook gaat hij aan de slag als Projectleider Werving en Selectie 2.0. Een 

nieuwe fase, maar wel met vertrouwde mensen om zich heen.  

Als Hervormde Gemeente Wilnis hebben we de familie Meijer het afgelopen jaar 

niet alleen gesteund middels gebed maar ook met een financiële bijdrage. Begin 

april hebben we de actie ‘Aan tafel’ gedaan, waarbij gemeenteleden bij een ander 

gemeentelid gingen eten. Met deze actie hebben we € 1.160,- opgehaald voor de 

familie Meijer. Een zeer geslaagde avond waar gezelligheid, goede gesprekken en 

heerlijk eten op het menu stonden. 

Op 8 oktober hoopt Herman bij ons voor te gaan tijdens de ochtenddienst. 

Daarna zal hij in De Roeping vertellen over het werk in Malawi. U bent van harte 

welkom! 

 

 

COLLECTEN 
 

4e 

kwartaal 

Uitzending fam. 

Vogelaar 

12 nov. Najaarscollecte. Peter 

en Riek 

26 nov. Umoja kerstmaaltijd 

24 dec. Uitzending fam. 

Vogelaar 

25 dec. IZB 
 

QUOTE 

“Lijden staat niet in kleine 

lettertjes” 
Als iemand achter Mij aan wil 

komen, moet hij zichzelf 

verloochenen, zijn kruis opnemen 

en mij volgen. (Mattheüs 16:24) 

 

ZEND MIJ! 

Gemeenteleden met interesse in 

een uitzending (via de GZB) zijn 

D.V. zaterdagmorgen 25 

november van harte welkom op 

de informatiebijeenkomst ‘Zend 

Mij’. Aanmelden kan via 

www.gzb.nl/zendmij. 

 

 

 

http://www.gzb.nl/zendmij
http://www.gzb.nl/zendmij


 
 
 
Evangelisatiewerk in en door onze gemeente 
 

VBW 

We kijken terug op een mooie VBW week met als afsluiting de VBW tentdienst op zondag. Elke VBW-dag mocht 

het evangelie van Jezus Christus extra klinken in woord, zang en gebed. 

 

Monumentendag 

Tijdens monumentendag waren er mooie ontmoetingen met diverse bezoekers. Het is elke keer verrassend waar 

mensen naar op zoek zijn. Sommige bezoekers wonen al jaren in Wilnis en zijn nog nooit in deze kerk geweest. 

Anderen zijn op zoek naar waar ze wellicht ooit gedoopt zijn, maar dat niet weten. Goed om dat uit te zoeken. En 

als wij wel weten dat we gedoopt zijn, wat betekent dit dan voor u, jou of mij? 

 

Groot Nieuws Radio 

Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation dat mensen wil bereiken met het 

evangelie van Jezus Christus. Dat gebeurt door middel van muziek van christelijke 

artiesten. Er is ruimte voor moderne aanbiddingsmuziek, maar ook voor gewijde muziek. 

In de verzoekplatenprogramma’s Blessings en Wens kunnen liederen worden aangevraagd als bemoediging voor 

anderen. Groot Nieuws Radio bestaat dankzij de financiële steun van luisteraars, bedrijven en kerken. Zonder deze 

steun is het onmogelijk om het station voort te zetten. Het maken van radioprogramma’s is kostbaar: je hebt een 

studio nodig, personeel dat radioprogramma’s voorbereidt, maar ook kanalen om uit te zenden. Dit station is in 

heel Nederland te ontvangen via de gratis app (iOS en Android), de site, DAB+ en interactieve televisie. Het 

afgelopen kwartaal mochten we hiervoor geld inzamelen. Dank voor uw/jouw bijdrage. 

 

Elisabethmagazine 

Ongeveer 6 tot 8 keer per jaar ontvangen zo’n 60 gemeenteleden het Elisabeth-

magazine. Dank aan degenen die elke keer weer op pad gaan om dit blad te bezorgen 

en fijn als er dan ook contact mag zijn.  

Kent u het blad nog niet en wilt wel een exemplaar? U vindt ze onder de toren van de 

kerk en in de Roeping in het lectuurrek. Of lees het exemplaar eerst zelf en geef het 

door aan iemand anders. 

 

Israëlzondag 1 oktober 

In de morgendienst worden weer de welbekende bladen van Christenen voor Israël 

uitgedeeld voor verschillende doelgroepen zoals kinderen en jongeren. Het is goed om 

op de hoogte te blijven van allerlei dingen die in en rond Israël gebeuren. Zo houd je zicht op Gods werk met Zijn 

volk en de daaraan verbonden beloften voor de toekomst. 

 
 

 

Contact: czwd@hervormdwilnis.nl | evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl | mariskavaneijk@ziggo.nl  

[CZWD: Janneke Herngreen, Henri Kool, Jantine Meijers, Tonnie Meijers, Jopie Verhoek] 

[EC: Marjan de Leeuw, Bert Verhoek, Matthias Verhoek, André Visser] 

[Taakgroep Umoja: Mariska van Eijk, Peter de Leeuw, Annet Meijers, Jesse Tijsseling, Léonie van Zutphen] 

Gebedspunt 

•Voor Gods leiding tijdens alle nieuwe dingen die 

op hun pad komen. 

Dankpunt

•Voor een behouden thuiskomst en de dankbare 

tijd in Malawi.

Gebedspunt

•Dat de Heilige Geest ons dagelijks mag leiden. 

Dankpunt

•De vele moment dat we als gemeente de 

mogelijkheid hebben om het Evangelie te delen in 

woorden en met daden.

mailto:czwd@hervormdwilnis.nl
mailto:evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

