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Meditatie 

 

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst 

van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt (…) Romeinen 6: 13 

 

Paulus is niet de gemakkelijkste theoloog. Maar hij heeft een aantal dingen scherp gezien. Hij is de 

theoloog die de genade voor de wereld leert. Die genade van God gaat ons voor. We ontkomen door haar 

aan de wurggreep van de zonde. Maar hoe gaat dat? Is het een proces, een moment? Hoe zien we onszelf? 

 

Ik heb ooit een mooie zin opgeschreven: We klagen niet omdat een rups niet vliegen kan, of een eikel nog 

geen schaduw heeft. Waarom zouden we dan wanhopen aan de volgroeiing van onze eigen geest. En de 

schrijver bedoelde: we zijn er nog niet, we mogen groeien. Laten we niet wanhopen, dat we nog rupsen 

zijn. Er komt een tijd dat we vleugels krijgen. Maar is het leven dan een leerweg? Hoe staat dat met onze 

ervaring? Ervaren we niet vaak een terugval? Laat de geschiedenis niet zien dat er steeds weer oorlogen 

komen, leert mijn dagelijks leven niet dat het leven een kwestie van vallen en opstaan is? 

 



Paulus ontkomt aan wanhoop door zijn geloof dat wij deelgenoot zijn aan een nieuwe schepping. In onze 

tijd is God zelf schepping, herschepping. Het evangelie van Jezus Christus heeft Paulus gehoord als een 

sterke stem die uit de dood roept tot het leven. Met God is er een nieuwe weg. Ja, er is een weg die steeds 

opnieuw doodloopt, met God is er ook een andere weg. De kramp, waarin we hopen en streven of van de 

weeromstuit in het tegendeel vervallen, de wanhoop om alles wat fout gaat in deze wereld, is een graf, 

een dodenrijk. Maar het is Pasen geweest. En het wordt weer Pasen. Iedere zondag herinnert ons daaraan. 

Wij leven in een nieuwe tijd. Gods nieuwe schepping is aangebroken. Het is misschien onvoorstelbaar. 

Maar in deze wereld is Gods wereld doorgebroken, al twijfelen wij nog zo vaak. Het is ons gegeven om in 

die schepping, een hele nieuwe schepping te geloven en eruit te leven. 

 

Impressie van het werk 

In de classicale vergadering van 22 maart namen we afscheid van ds. Dick Looijen als voorzitter visitatie. In 

zijn plaats werd de heer Bram Schriever verkozen. U leest hierover in een apart bericht.  

 

Verder spraken we over het voornemen van de landelijke kerk om met de classes samen over 

toekomstbestendigheid van gemeenten te spreken. In het land zijn grote zorgen hoe gemeenten het 

gebrek aan ambtsdragers zullen dragen. Daarbij komen in vele gemeenten ook financiële zorgen. In 

Utrecht hebben we vaak nog te maken met robuuste gemeenten, maar hier en daar zijn er ook zorgen. Als 

classicale vergadering hebben we ooit uitgesproken dat we de kerkplekken als vierplekken zoveel mogelijk 

willen behouden. Waar het dorp zijn kerk verliest, verliest het ook een ziel. Dat betekent echter wel dat we 

naar manieren zullen moeten zoeken om levendige gemeenten te ondersteunen.  

 

Ook in de classicale vergadering werd zorg geuit over mismatches tussen predikanten en gemeenten. Het 

beroepingsproces is een gevoelig proces dat helaas niet altijd goed verloopt. Laat u goed adviseren en volg 

een cursus. De landelijke kerk biedt goede cursussen aan. 

 

Verder ben ik nu echt begonnen aan een tweede ronde van gemeentebezoeken. In deze bezoeken zal het 

met stip gaan over toekomstbestendigheid en de rol die gemeenten kunnen betekenen met elkaar.  

 

Ook willen we proberen het vuur in de ringen aan te blazen.  

In een aantal ringen is sprake van onderlinge chemie. Zo werkt de ring Amersfoort goed. Op 1 juni is er 

weer een bijeenkomst, dit keer in de Pauluskerk in Baarn. Ook mensen van buiten de ring zijn natuurlijk 

van harte welkom. In de ring Woerden was er een mooie bijeenkomst over rouw en in de ring Breukelen 

over samenwerken. Samen met de heer Schriever wil ik ook in gesprek met andere ringen. In de toekomst 

zullen we elkaar hard nodig hebben. Laten we nu vast investeren in onderling contact. 

 

In deze nieuwsbrief vindt u allerlei berichten. Zo is er een bericht van Open Kerken. Tweede Pinksterdag 

wil men graag alle kerken openen. U bent van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen. Wellicht is het 

kort dag. Maar zo’n opening biedt allerlei mogelijkheden om met mensen van buiten de kerk in contact te 

treden. Misschien nu een openstelling en volgend jaar ook een programma. Durf naar buiten te treden! 

 

Nieuwe voorzitter visitatie 

In de laatste classicale vergadering werd de heer Bram Schriever benoemd als nieuwe voorzitter van de 

visitatie. De afgelopen 4 jaar was ds. Dick Looijen onze voorzitter. Deze heeft met veel vrucht in een 

pioniersfase gewerkt. Samen met het team van visitatoren heeft hij het college vormgegeven. We danken 

ds. Looijen voor de wijze waarop hij zijn werk vormgaf; met liefde en oprechtheid.  

De heer Bram Schriever neemt zijn werk over. De heer Schriever is ouderling in de Domkerk in Utrecht en 

sinds lang werkzaam in de kerk. Zo is hij directeur geweest van het bureau van de Protestantse Kerk 

Amsterdam en reeds vele jaren werkzaam in begeleiding van predikanten, predikantenteams en 

kerkenraden. Naast zijn werk voor de kerk werkt hij ook als supervisor en (team)coach voor 

maatschappelijke organisaties en is hij als docent verbonden aan de opleiding voor Specialisten 

Ouderengeneeskunde bij Gerion (VUmc) 



Wij hebben het volste vertrouwen dat we een mooie tijd met hem tegemoet gaan. 

 

Bericht van Open Kerken  

Op tweede pinksterdag, 29 mei 2023, vindt de landelijke Open Kerkendag plaats. Het Zeeuws/Brabantse 

initiatief spreidt de vleugels uit en gaat landelijk. Inmiddels hebben al vele kerken zich aangesloten bij de 

landelijke Open Kerkendag. Nu hopen wij, van Stichting Open Kerken, dat de PKN-kerken binnen de classis 

Utrecht eveneens aan willen sluiten op dit landelijke initiatief. Voor vragen/opmerkingen mailen naar 

info@openkerkendag.nl of tel. 0657145615.  

Verder informatie: https://www.openkerkendag.nl/  

 

Cursus voor commissies voor het beroepingswerk 

Het zoeken van een nieuwe predikant voor uw gemeente is een belangrijk en verantwoordelijk proces. Het 

vraagt allereerst om een zorgvuldige afweging in het werven en selecteren van mensen. Daarnaast 

verloopt een beroepingsprocedure vaak net wat anders dan wat buiten de kerk gangbaar is. Ook raken 

gesprekken de geloofslaag. Kortom, er komt heel wat bij kijken. De training Beroepingswerk biedt u 

hiervoor goede handvatten. Wij bevelen de cursus van harte aan. 

https://protestantsekerk.nl/training/beroepingswerk-voor-commissies/ 

 

 

Ring Amersfoort 

Donderdagavond 1 juni (week na Pinksteren) komt de ring Amersfoort bijeen: wij spreken over ‘hoop’, 

hoop in tijden van crises.  

We leven van crisis op crisis. Op welke manier mogen we als volgelingen van Christus in deze onzekere 

tijden staan? Hoe bieden we de diverse crises het hoofd?  

Om ons heen zien we onrust, verharding van standpunten, onvrede etc. Kan het ook anders? Wat is nu 

precies onze hoop en hoe leef je wanneer die hoop je leven draagt? Wat is de rol van de kerk? 

Ds. Willem - Jan Dekker gaat als inleiding in op de grote crisis van het oude testament: de Babylonische 

ballingschap.  

Wij hebben ook een spreker van buiten: Evert - Jan Ouweneel, Strategiedirecteur Identiteit bij het Leger 

des Heils. In deze functie geeft hij sturing aan de versterking van de organisatorische identiteit, cultuur en 

reputatie in de komende jaren.  

Hij spreekt zeer inspirerend over de diverse crises ('a perfect storm') en de rol die de kerk kan spelen. 

Wij denken dat de avond voor gemeenteleden en kerkenraden zeer de moeite waard zal zijn!  

Wat is onze rol. Durven we die te nemen of lijden wij ook aan de kloof die er lijkt te ontstaan tussen 

mensen? En hoe komen we daaruit? 

U bent welkom in de Pauluskerk aan de Brink in Baarn, donderdagavond 1 juni om 20.00 uur. 

 

Predikantstraktementen 

Vanuit enkele gemeenten hebben wij vragen gekregen over de werkwijze van predikantstraktementen. 

Voor de financiering van de predikantstraktementen kennen wij een omslagstelsel. Door dit stelsel worden 

de kosten over de gemeenten verdeeld zodat elke predikant voor elke gemeente altijd even duur is. 

Hierdoor kan een gemeente bij een vacature elke gewenste predikant beroepen zonder consequenties 

voor de kosten.  

Alle kosten zoals traktementen, gratificaties, pensioenpremies (ouderdomspensioen, 

nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen) Maar ook de incidentele uitgaven, zoals de 

jubileumgratificatie, de verhuiskosten bij emeritaat, de permanente educatie, de overlijdensuitkering, de 

arbodienst en het grootste deel van de kosten van de wachtgelden (= uitkeringen bij onvrijwillige 

werkloosheid) worden gezamenlijk door alle gemeenten gedragen en afgedragen aan de centrale kas voor 

de predikantstraktementen. Voor het jaar 2023 betaalt elke gemeente voor een fulltime predikant een 

basisbijdrage van € 326 en een bezettingsbijdrage van € 96.765 per jaar. 



De beheercommissie centrale kas predikantstraktementen zorgt vervolgens voor de uitbetaling van het 

traktement en de resterende vergoedingen. Predikanten krijgen een basistraktement van € 3.263,48 en 

een periodieke verhoging van € 112,67 na één jaar en € 2.253,40 na 20 jaar. 

Meer informatie vindt u op de site van de protestantse 

kerk. https://protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/actueel/ 

 

(Jacob van Ee, vicevoorzitter CCBB) 

 

 

Studentenpastoraat 

Heb jij een hart voor het welzijn van studenten en wil je het verschil maken voor studenten door een 

bijdrage te leveren aan de opbouw van het protestantse studentenpastoraat in Nederland? Nu en in de 

toekomst? Dan kom jij als geroepen! De werkgroep Studentenpastoraat is op zoek naar een studentlid en 

een regulier lid. Iets voor jou? Lees verder in de vacature.  

 

Beroepen en meer 

Inmiddels heeft ds. J.C. Barth intrede gedaan in de hervormde gemeente Vinkeveen. 

 

Op 30 april gaat ds. M. Van de Pol met emeritaat. De afscheidsdienst is in de Hoeksteen te Amersfoort.  

 

Proponent L. Hoogerwerf wordt bevestigd en doet intrede op 14 mei in ‘t Kruispunt te Linschoten. 

 

 

 


