Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd
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Inleidend orgelspel
Verzoek om te gaan staan

Tijdens het binnendragen klinkt:
melodie Psalm 37

Woord van welkom

Herinneringen aan Wijna Francina Hogerwerf - Ockhuizen
Zoon Mark

Zingen: Nu alleen maar amen zeggen

Nu alleen maar amen zeggen,

al is 't met gebroken stem.

Dan je hand in Gods hand leggen
en op weg gaan achter Hem

Nu alleen maar blijven lopen
in het voetspoor van je HEER.
Blijven strijden, blijven hopen,
wachtend op Zijn wederkeer

Nu alleen Zijn woord vertrouwen:
'Altijd zal Ik met je zijn'

Als een kind je handen vouwen,
zijn getuige willen zijn.

Al je twijfel af te leggen
en alleen maar amen zeggen.
Amen, amen!

Stil gebed

Votum en groet



Zingen: Psalm 62 vers 4 en 5

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,

Stel u gerust, zwijg Gode stil.

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,

Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wanklen, noch bezwijken.

In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de
Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 43 (Gebed om verlossing)

'Doe mij recht, o God,

en voer mijn rechtszaak;

bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid,
van de man van bedrog en onrecht.

2Want U bent de God van mijn kracht.
Waarom verstoot U mij dan?

Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld,
door de onderdrukking van de vijand?

3Zend Uw licht en Uw waarheid;
laten die mij leiden,

mij brengen tot Uw heilige berg
en tot Uw woningen,



4zodat ik kan gaan naar Gods altaar,
naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde;
en ik U met de harp kan loven,

o God, mijn God!

>Wat buigt u zich neer, mijn ziel,

en wat bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;

Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Zingen: Psalm 3 vers 3

Ik lag en sliep gerust,

Van 's Heeren trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij';
Hij ondersteunde mij

In 't leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,

Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van alle kant,
Geweldig aangerand

En fel geprangd moog' wezen.

Overdenking

Zingen: Psalm 43 vers 3 en 4

Zend Heer', Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder

Dan klimt mijn bange ziel gereder

Ten berge van Uw heiligheid,

Daar mij Uw gunst verbeidt.



Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt

Mij eindeloos verheugt.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen

Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen

U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen

Jezus heeft het ons gebracht

Mens als wij voor ons gebroken

In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht



Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen.

Zegen

Tijdens het uitdragen klinkt:
Een toekomst vol van hoop.



