


Zingen: Eeuwenlang geleden
Eeuwenlang geleden
In een donker dal
Zochten herders naar een Kindje
In een arme stal
Nog maar pas geboren
Al zo lang verwacht
En er zongen engelenkoren
Door de nacht

Ze zongen gloria gloria
Voor het Kindje klein en teer
Gloria gloria
Voor de allerhoogste Heer

Eeuwenlang geleden
Was ik er niet bij
Maar het wonder is gebleven
Ook voor jou en mij
Want datzelfde Kindje
Uit die arme stal
Eren wij nu als de Koning
Van 't heelal

Wij zingen gloria gloria
Voor het Kindje klein en teer
Gloria gloria
Voor de allerhoogste Heer.



Opening door Gert

Zingen: psalm 118: 1 en 12
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

Gedicht door Elske

Zingen: Kerstnacht boven Bethlehem
In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.



vrouwen: Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

mannen: Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.    

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

allen: Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.



Gedicht door Eloīse, Joëlle en Julia

Zingen: Zijn naam is Jezus
Zijn naam is Jezus
Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder
die God aan de wereld geeft
Dat wie in hem geloofd
Voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.

Zijn naam is Jezus
Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder
die God aan de wereld geeft
Dat wie in hem geloofd
Voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.

Voor dit Kleine Kindje
Buigen wij ons neer
Hij is de Messias
Hij onze Heer
Hij is de Messias
Hij onze Heer



Zijn naam is Jezus
Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder
die God aan de wereld geeft
Dat wie in hem geloofd
Voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.

Kerstverhaal door Gery

Zingen: Mary did you know
Mary did you know that your baby boy will one day walk on
water?
Mary did you know that your baby boy will save our sons and
daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you

Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind
man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his
hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
And when you kiss your little baby, you have kissed the face of
God

Mary did you know, Mary did you know, Mary did you know



The blind will see, the deaf will hear and the dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy will one day rule the
nations?
Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb?
This sleeping child you're holding is the great I am

Mary did you know, Mary did you know, Mary did you know.

Muzikaal intermezzo

lied door de kinderen van de zondagsschool

Kinderen: Vader in de hemel,
dank U, dank U wel,
dank U voor Uw liefde:
Voor Immanuël!

Vader in de hemel
dank U, dank U wel,
voor het kindje Jezus,
voor Immanuël!

Gemeente: Vader in de hemel
dank U, dank U wel.
Hij is de Messias
en Immanuël!



Vader in de hemel
dank U, dank U wel.
Hij is onze koning,
en Immanuël!

Vader in de hemel
dank U, dank U wel.
Jezus wij aanbidden,
U, Immanuël!

Zingen: Lofzang van Maria: 1 en 7
Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren;
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig had gezworen.

Afsluiting door Arjan



Zingen (staand): een Kind is ons geboren 3x
vrouwen: Want een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.

mannen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.

Zingen (staand): Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Collecte bij de uitgang is bestemd voor het jeugdwerk.



Weet je dat er elke week club wordt georganiseerd, speciaal
voor jou? Vind je het leuk om een keer te komen kijken, dan ben
je van harte welkom? kijk maar op de site
(www.hervomdwilnis.nl) daar vind je alle informatie.

http://www.hervomdwilnis.nl

