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Hervormde Gemeente Wilnis 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Veilig bij God 
 
 

De Heere Jezus stilt elke storm! 
 
 



  

Inleidend orgelspel  
 
Afkondigingen  
 
Zingen: Ik zag een kuikentje  
Ik zag een kuikentje 
Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 
Tegen regen, tegen zonneschijn 
Heer, zo wil ik bij U zijn 
 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer 
 
U bent mijn toevlucht 
U bent mijn sterkte 
U bent mijn schuilplaats 
U o Heer 
 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer 
 
Ik zag een kuikentje 
Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 
Zoals dat kuikentje 
Klein en teer 
Wil ik schuilen, o Heer 
 



  

Zingen: Onder, boven, voor en achter 
Refrein: 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 
want… (Refrein) 
 
Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… (Refrein) 
 
Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen 
Refrein: 
Ik ben veilig in Jezus’ armen 
veilig ben ik bij Hem 
ik ben veilig in Jezus’ armen 
er is nergens een plek 
waar ik zo veilig ben [2] 
 



  

ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet 
is het soms net alsof niemand me ziet 
net of er niemand meer is die me mist 
dan mag ik weten dat Jezus er is. (Refrein) 
 
als ik door andere soms word gepest 
zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
Hij is mijn vriend en ik hoor bij Hem. (Refrein) 
 
Jij bent veilig in Jezus’ armen 
veilig ben jij bij Hem 
jij bent veilig in Jezus’ armen 
er is nergens een plek 
waar jij zo veilig bent... 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Psalm 91: 1 en 2 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, 
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, 
mijn God, op Wie ik vertrouw! 
 
Zingen: Here Jezus om Uw Woord (WK 284) 
Here Jezus, om Uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
 



  

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor Uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 

De 10 geboden 
God zegt: 
Ik ben de HEERE, jullie God, die jullie uit de slavernij heeft bevrijd. 
1. Jullie mogen geen andere goden dienen. 
2. Jullie mogen geen afbeeldingen maken van Mij 
of van andere goden om die te aanbidden. 
3. Gebruik de Naam van God niet zomaar. 
4. Zet de zondag apart als een bijzondere dag. Zes dagen mag 
je werken, maar de zevende dag is speciaal voor God. 
5. Heb respect voor je ouders en wees ze gehoorzaam. 
6. Jullie mogen niemand vermoorden. 
7. Jullie mogen het huwelijk niet kapot maken. 
8. Jullie mogen niet stelen. 
9. Jullie mogen niet liegen. 
10. Wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
 

De Heere Jezus vat Gods wet kort samen: 
Heb de Heere, jullie God, lief met heel je hart, heel je verstand 
en al je kracht en heb je naaste lief als jezelf. 
 



  

Zingen Psalm 119: 1 en 53 
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 
 
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Markus 4: 35-42 
[35] En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: 
Laten wij overvaren naar de overkant. 
[36] En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip 
was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. 
[37] En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in 
het schip, zodat het al volliep. 
[38] En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij 
wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet 
om dat wij vergaan? 
[39] En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: 
Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. 
[40] En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen 
geloof? 
[41] En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze 
toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? 
 
 



  

Zingen: Wie in de schaduw Gods mag wonen  
Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt Zijn vrede jou tot brood. 
God legt Zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor Zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Preek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zingen: Psalm 107: 12, 14 en 15 
Zij, die de zee bevaren 
Met schepen, rijk bevracht, 
Zien op de grote baren 
Gods wijsheid, gunst en macht; 
Daar leren zij de daân, 
Des HEEREN klaar bemerken, 
En in de diepe paân 
Zijn grote wonderwerken. 
 
Zij dansen, wagg'len, vallen, 
Gelijk een dronken man; 
De wijsheid van hen allen, 
Hoe groot, bezwijkt er van. 
Doch toen zij, in 't gebed, 
Tot Isrels HEER zich wendden, 
Heeft hen Zijn arm gered 
Uit angsten en ellenden. 
 
Hij doet den storm bedaren, 
De golven zwijgen stil; 
Nu rijst de vreugd; de baren 
Zijn effen op Gods wil; 
Nu wijkt verslagenheid, 
Na zoveel angstig slaven, 
Daar God hen veilig leidt 
In hun begeerde haven. 
 
 
Gebed 
 
 
 
 
 



  

Zingen: Psalm 146: 1, 3 en 8 
Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 
 
't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 
 
 
Zegen 
 
 

 



  

 

 


