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Vrijdag 4 augustus 2023 — Hervormde Kerk in Wilnis

Voorganger: Ds. E. van Rooijen
Organist: Joost Broere






Inleidend orgelspel:

melodie en variatie op Psalm 46

Woord van welkom

Toespraken

Zingen: Psalm 103 vers 7 (oude berijming 1773)

Geen vader sloeg met groter mededogen

Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,

Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest;

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 8 vers 4 en 5 (oude berijming 1773)
Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!

De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,

Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;

En 's mensen zoon Uw teérste liefde schenkt!



Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden

Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden;

Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond,

En hem met eer en heerlijkheid gekroond.

Gebed

Schriftlezing: Genesis 2, 4 t/m 17

Herziene Statenvertaling)

4

Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen
zij geschapen werden. Op de dag dat

de HEERE God aarde en hemel maakte —

er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er
was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want

de HEERE God had het niet laten regenen op de
aarde; en er was geen mens om de aardbodem

te bewerken,

maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde
heel de aardbodem —

toen vormde de HEERE God de mens it het stof
van de aardbodem en blies de levensadem in zijn
neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.
Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in
het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij ge-
vormd had.

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aard-
bodem opkomen, begerenswaardig om te zien en



goed om van te eten; ook de boom des levens, in het
midden van de hof, en de boom van de kennis van
goed en kwaad.

10 Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te be-
vochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde
vier hoofdstromen.

11 De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die
rond heel het land van Havila stroomt, waar het
goud is.

12 En het goud van dit land is goed; ook is er balsem-
hars en de edelsteen onyx.

13 En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is het
die rond heel het land Cusj stroomt.

14 En de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt
ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eu-
fraat.

15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de
hof van Eden om die te bewerken en te onderhou-
den.

16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bo-
men van de hof mag u vrij eten,

17 maar van de boom van de kennis van goed en
kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat
u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Preek



Zingen: Psalm 139 vers 7 en 9 (oude berijming 1773)

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,
Zelfs voor mijn eersten levensstond.
Ik ben verbazend voortgebracht.

Op 't nagaan van Uw wond're macht,
Sla ik verrukt het oog naar boven:

'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudz,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald;

Eer iets van mij begon te leven,

Was alles in Uw boek geschreven.

Gebed
Zingen: Weerklank Gez. 418 vers 2, 3 en 4

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.



Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Mededelingen door de uitvaartbegeleider
Orgelspel bij het uitdragen van de kist:
melodie “Wat de toekomst brengen moge’

Op de begraafplaats:

Beaardingsformule
Gebed: Onze Vader






