Voorzang op 18 mei 2023
Weerklank 186: 1 en 4

De kroningsdag is aangebroken.

Buig allen neer en eer de Zoon.

Hij heeft de doodsmacht neergestoken,

de Triomfator stijgt ten troon.

Aarde-en hemel zingen van de grote
dingen

die Hij deed op aard. Vier nu Zijn victorie
op deze dag van glorie: Hij is hulde waard!

Laat ons steeds vol verwachting leven

en biddend opzien naar ons Hoofd,

want Hij wil dagelijks vreugde geven

aan elk die in Zijn Geest gelooft.

Uit Zijn hemelwoning deelt die grote
Koning

steeds Zijn gaven uit. Hij werd
opgenomen,

Hij zal wederkomen, tot Zijn aardse bruid.

Weerklank 187: 1,3 en 5

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning

Gaat tot Zijn hemelwoning.

Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht

voor ’s Vaders aangezicht.

De Vader stelt Hem in de troon
Als Christus en als Here,

Bekleed met macht en ere.

De heerschappij is aan de Zoon,
Wiens goddelijk geweld

de laatste vijand velt.

O, Heer, Die onze Koning zijt,
laat niets Uw rijk verhind’ren,
en open voor Uw kind’ren

de poorten van Uw woning wijd.
Laat, met Uw feestkleed aan
ons tot Uw bruiloft gaan.

Weerklank 189: 1,2 en 6

Kroon Hem met koningskroon,

het Godslam op Zijn troon!

Het hemels loflied overwint

in lofzang voor de Zoon.

Ontwaakt, mijn ziel, en zing

van Hem, Die voor mij stierf.

Ik prijs Hem als mijn eeuw’ge Vorst
die 't heil voor mij verwierf!

Kroon Hem, de Zoon van God
gezeten op Zijn troon!

En elk die volgt, waar Hij eens ging,
kroont Hem als mensenzoon.

Die onze nood begreep,

de last die ons bezwaart;

en alle schuld gedragen heeft.

Tot rust komt heel de aard.

Kroon Hem, de Hemelheer,

De Schepper van elk ding!

Kroon Hem tot Koning, die de naam
van Levensvorst ontving.

Ik geeft U alle eer,

mijn lied is U gewijd,

Die stierf en leeft en koning is
In alle eeuwigheid.

Na de zegen Weerklank 453

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor Uw Naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest, Die in ons woont.
Prijs de Koning der heerlijkheid.
Prijs Hem tot in eeuwigheid.



