
  



Organist: Joost Broere. 

Overdenking door Aad van Strien. 

 

Kinderkoor Ismaël 

Dirigent: Renate Meijers 

Piano: Christien Meijers 

Gitaar: Heidi Meijer 

 

Piano: Azarja Leeflang 

Gitaar/Cajon: Michiel Overbeek 

Viool: Emma Kool 

Viool: Zippora Oskamp 

 

 

Interkerkelijk koor Watergraafsmeer 

Dirigent: Nelly van den Broek 

Pianist: Karina Kantarova 

  



Samenzang | Nu daagt het in het Oosten 

1 Nu daagt het in het oosten, 
het Licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
Die eeuwig heersen zal. 

2 De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 
5 Reeds daagt het in het oosten, 
het Licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
Welkom door Andre Visser 
 
Kinderkoor | Gaudette 
 
Gaudette in Domino semper! 

1. Al wie verwacht wordt niet teleurgesteld. 
Hij is nabij, dat is ons verteld. 
Zie de schitterende ster aan de hemel staan. 
Onze redding komt eraan. 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Heel de wereld, juich en zing het uit! 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Maak een ieder bekend: Jezus komt, Jezus redt. 
 
2. Al valt de nacht, lijkt alle hoop vervaagd, 
Hij laat ons zien dat de morgen daagt. 
Zie de stralen van de zon, zie de dag breekt aan. 
Onze redding komt eraan. 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Heel de wereld, juich en zing het uit! 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Maak een ieder bekend: Jezus komt, Jezus redt. 
 
Gaudette in Domino semper! 
 
 



Kinderkoor | Het lied van de engelen 

Gloria, Gloria, Glo-o-ria, 
Gloria, Gloria, Glo-o-ria! 
 
1.Dit is het teken dat wij jullie geven: 
Een kind is geboren vannacht in een stal 
Het ligt in een kribbe in doeken gewikkeld 
Stop niet met zoeken tot je ’t vinden zal! 
Refrein 
 
2. Het is een wonder, uniek en bijzonder 
Dit kind in de kribbe dit prille begin 
Brengt hoop en brengt vrede in dorpen en steden 
Vertel alle mensen van dit koningskind! 
Refrein 
 
Feest in de hemel dit Kindje brengt hoop! 
Vrede op aarde voor wie het gelooft! 
Feest in de hemel dit kindje brengt hoop! 
Vrede op aarde voor wie het gelooft! 
 
Wees niet bang, we brengen jullie goed nieuws! 
Goed nieuws voor alle mensen! 
Vannacht is in Bethlehem een redder geboren. 
Een redder door God gezonden! 
Refrein 
 
Samenzang | Hoor, de Eng’len zingen de eer 
 
1 Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer' 
Vreed' op aarde, 't is vervuld 
God verzoent der mensen schuld 
Voegt u, volken, in het koor 
dat weerklinkt de hemel door 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem 
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer' 

2 Hij, die heerst op 's hemels troon 
Heere Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer



Watergraafsmeer | How far is it to Bethlehem? 

Hoe ver is het naar Bethlehem? 
Niet zo ver! 
Zullen wij de stal vinden, verlicht door een ster? 
Kunnen wij het Kindje zien, is Hij binnen? 
Mogen wij de dieren aaien, de os, de ezel en de schapen? 
Als wij Zijn tere handjes aanraken, zal Hij dan wakker worden? 
Zal Hij weten dat wij speciaal voor Hem gekomen zijn? 
Grote koningen brachten kostbare geschenken, maar wij hebben niets om 
te geven. 
 

Watergraafsmeer | The Christmas way 

1 Nobody ever expected, 
nobody thought this way. 
There in the dark of the stable, 
Jesus asleep on the hay. 
 
Refrein 
Deep in the calm and silent night 
everyone sees a new light. 
God in his love turns night to day, 
behold the Christmas Way. 
 

2 Who can believe without seeing; 
trust in a hopeful heart? 
Open your ears and receive it, 
this was the plan from the start. 
 
Refrein 
Beautiful message of Christmas, 
truly the Kingdom's near. 
Woman and man just like children 
now can rejoice without fear.

3 God loved the world and gave his Son; 
good news for everyone. 
Though you're in debt, no need to pay, 
it’s called the Christmas way. 
 
  



Watergraafsmeer | Vrede klinkt helder in de nacht 

1 De nacht is stil; het leven kil 
Geen kleur doorbreekt het zwart 
Plots zingt een stem, bij Betlehem 
Die doorklinkt in elk hart 
 
Refrein: 
Gloria voor de hoogste Heer 
Gloria, Hem zij de eer 
Vrede voor wie het van God verwacht 
Klinkt helder in die nacht 
 
2 Een kleine stoet vat daardoor moed 
En vindt het Christuskind 
Dan groeit het koor de eeuwen door 
Dat met de eng'len zingt 
Refrein 
 
3 Durf jij het aan om mee te gaan? 
Te geven aan dit kind 
Je angst, je pijn? 't Wil daarvoor zijn 
Het maakt een nieuw begin 
 
Gloria voor de hoogste Heer 
Gloria, Hem zij de eer 
Vrede voor wie het van God verwacht 
Klinkt helder deze nacht 
Voor dit kind dat heel lang op jou wacht 

  



Samenzang | Stille nacht, Heilige nacht 

1 Stille Nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer 
Hij, der schepselen Heer. 
 

2 Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom 
ontzegd, 
werd Ge in stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

 
3 Stille Nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
Overdenking door Aad van Strien 
 
Samenzang | O kom, o kom Immanuël 

1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël!  

 
5. O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
  



Kinderkoor | Gloria 

1. Eeuwenlang geleden in een donker dal 
zochten herders naar een kindje in een arme stal 
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht 
en er zongen eng’lenkoren door de nacht 
Ze zongen gloria, gloria voor het kindje klein en teer 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
 
2. Eeuwenlang geleden was ik er niet bij, 
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij, 
want datzelfde Kindje uit die arme stal 
eren wij nu als de Koning van ’t heelal 
Wij zingen gloria, gloria voor het kindje klein en teer 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
Solo Joëlle den Boer 
 

Kinderkoor | Hoera, het is kerstfeest 
Hoera, het is kerstfeest: Jezus is geboren! 
God is met ons, Hij laat ons nooit alleen 
Hoera, het is kerstfeest: Feest van licht en vrede 
Gezegend, zalig, vrolijk kerstfeest iedereen! 
Solo Lydia den Boer 
 

1. Het was al lang voorspeld, we keken ernaar uit 
Nu is het dan zover dus zingen we voluit! 
Hoera, het is kerstfeest: Jezus is geboren! 
God is met ons Hij laat ons nooit alleen 
Hoera, het is kerstfeest: Feest van licht en vrede 
Gezegend, zalig, vrolijk kerstfeest iedereen! 
Solo Jedidja Simons en Merel van Selm 
 
2. Want Jezus geeft ons hoop, Zijn liefde en Zijn licht. 
Dat is toch zeker wel het mooiste nieuwsbericht! 
Hoera, het is kerstfeest: Jezus is geboren! 
God is met ons, Hij laat ons nooit alleen 
Hoera, het is kerstfeest: Feest van licht en vrede 
Gezegend, zalig, vrolijk kerstfeest iedereen! 



Muzikaal intermezzo: The first Noel & Mary did you know 

Watergraafsmeer | Awake, awake 
 
Ontwaak, ontwaak, kom bij elkaar 
En zing een blij loflied 
Ontwaak, ontwaak in de vreugde, 
Blijdschap en de belofte van het welbehagen 
Ontwaak, bij de glinsterende sneeuw,  
bij de krans van hulst en de maretak 
 
Ontwaak, ontwaak in dit vrolijk kerstfeest, we begroeten deze kerstdag. 
Wij zingen u toe; vrede op aarde voor groot en klein. 
Wij brengen u de dag van Hoop in Welbehagen. 
Kom in de kring, en zing met ons dit kerstlied. 
Laat de muziek de hele dag klinken in sterke akkoorden 
 
Ontwaak op deze heerlijke dag; 
Vrede op aarde in welbehagen 
 
Watergraafsmeer | Schönstes Kindlein 

Kinderkoor & Watergraafsmeer | God rest you merry, gentlemen 
 
God rest you merry, gentlemen, 
Let nothing you dismay 
For Jesus Christ our Saviour 
Was born upon this day, 
To save us all from Satan’s power 
When we were gone astray: 
O tidings of comfort and joy,  
Comfort and joy, 
O tidings of comfort and joy 
 
Afsluiting en gebed 

 
 

  



Samenzang | Ere zij God 

Ere zij God, 
ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, 
ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, 
ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, 
vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

  



Collecte (QR) 

De collecte is bestemd voor diverse 
kerstactiviteiten zoals de kerstmaaltijd voor 
alleenstaanden en deze kerkdienst. Van 
harte bij u aanbevolen. 

 

 

Wij wensen u gezegende kerstdagen! 

Iedereen is van harte welkom om na de dienst een kop koffie, thee of 
warme chocolademelk te drinken in ‘De Roeping’. De Roeping is het 
gebouw naast de achteruitgang van de kerk. Uiteraard is er ook iets 
lekkers bij! 

Meer weten over het Geloof?  
Op 3 Februari start de Alpha cursus voor volwassenen. Van harte welkom. 
Zie de website hervormdwinis.nl. Of stuur een berichtje naar 
alpha@hervormdwilnis.nl 

 

Wil jij ook meezingen? 

 

Doe dan eens mee met ons projectkoor. Iedereen van 4 – 14 jaar mag 
meedoen. We oefenen in De Roeping in Wilnis, achter de Hervormde 
kerk. Het is nog niet bekend wanneer we weer gaan starten voor een 
volgend project, hou www.facebook.com/kinderkoorIsmael in de gaten of 
neem contact op met Christien 061292905. We vinden het heel leuk als je 
met ons mee gaat doen, dus TOT ZIENS! 

mailto:alpha@hervormdwilnis.nl

