
Diezelfde	dag	gingen	twee	van	de	leerlingen	op	weg	naar
Emmaüs	(…)	Lucas	24:	13

Het	is	de	derde	dag	na	het	sterven	van	Jezus.	De
Emmaüsgangers	lopen	weg	van	Jeruzalem.	In	Jeruzalem	is
Jezus	gestorven.	Ze	willen	weg	van	die	plek,	weg	van	de
herinnering	aan	het	lijden.	Het	is	de	grote	verzoeking	van	alle
gelovigen:	niet	het	lef	te	hebben	om	bij	het	lijden	te	blijven
staan.	Onder	ons	staan	wereldleiders	op	die	dromen	van	groot,	van	macht.	Ze	spiegelen	ons
een	wereld	voor,	waarin	lijden	niet	bestaat.	Hoe	anders	leeft	Jezus	ons	dat	voor.	Hij	schuwde
het	lijden	niet.

Nu	de	twee	weglopen	gaat	Jezus	hen	achterna.	Hij	verklaart	hun	de	Schriften.	In	oude	en
nieuwe	testament	laat	God	zich	kennen	als	een	God	die	aan	de	kant	staat	van	de	armen,	de
vluchtelingen,	de	weduwen,	de	wezen	en	de	zondaars,	de	tollenaars	en	hoeren.	Ter	wille	van
allen	droeg	hij	het	kruis.

Het	streven	naar	meer	en	groot	zou	ons	op	het	verkeerde	been	zetten.	En	het	gaat	ver.	Het	zijn
niet	een	paar	wereldleiders.	Onze	maatschappij	is	doordrongen	van	groot	en	gelukkig,	van	mooi
en	fantastisch.		Advertenties	vertellen	niet	dat	een	product,	een	auto,	een	airfryer,	goed	werkt,
ze	zeggen	ons	dat	we	er	gelukkig	van	zullen	worden.	We	zien	welvarende	mensen.	Nou	moet	u
niet	denken	dat	ik	een	somberaar	ben.	Ik	misgun	niemand	het	geluk.	Maar	wie	als	einddoel
geluk	zet,	vergeet	dat	verdriet	en	lijden	deel	zijn	van	dit	menselijke	leven	en	dat	Jezus	ons
voorgeleefd	heeft	dat	geluk	ontspringt	aan	de	solidariteit.	Wij	kunnen	niet	om	de	zwakke	in	deze
wereld	heen,	om	de	vluchteling,	de	wees	en	de	weduwe.	Ook	de	zondaar	hoort	erbij.	En	laten
we	niet	te	groot	van	onszelf	denken.	God	roept	ons	aan	de	zijde	van	de	lijdende,	aan	het	kruis.
Wij	zullen	daar	Jezus	ontmoeten	en	daar	alleen.
	

Inmiddels	zijn	de	voorbereidingen	voor	de	nieuwe	dag	voor
predikanten	en	kerkelijk	werkers	in	volle	gang.	Het	mag
langzamerhand	wel	een	traditie	genoemd	worden:	houd	de
datum	vrij.	Woensdag	24	september	zijn	alle	predikanten	en
kerkelijk	werkers	welkom	in	de	Dom	in	Utrecht.	Deze	keer	staat
de	preek	centraal:	de	kracht	van	de	preek.	Ik	werd	mij	hiervan
bewust	bij	een	lezing	van	een	hoogleraar	homiletiek	die	sprak
over	de	macht	die	wij	uitoefenen	door	middel	van	onze	preek.
Wat	doet	de	preek	met	jou?

Op	de	24ste	spreken	dr.	Theo	Pleizier	en	Jan	Sonneveld.	Dr.
Theo	Pleizier	werkt	aan	de	PThU	en	doet	onderzoek	naar	de

relatie	van	de	preek	met	het	pastoraat.	Jan	Sonneveld	werkt	als	tekstschrijver	van	politici	en
anderen.	Hij	gaat	in	op	de	vorm	van	de	preek.	Sonneveld	schreef	een	boek	waarin	hij	vijf
elementen	onderscheid	om	waarachtig	te	spreken.	24	september	om	10.00	uur	in	de	Dom.
Houd	vast	een	plek	in	de	agenda.
	

Zoals	velen	weten,	ben	ik	mijn	kerkelijk	leven	begonnen	als
luthers	meisje.	Alleen	daarom	al	vraag	ik	uw	aandacht	voor
het	‘Global	Lutheran	Songbook’.	Maar	het	is	meer.	Binnen	de
Lutherse	Wereldfederatie	zijn	liederen	uit	de	lutherse	wereld
verzameld.	Dat	boek	is	online	te	downloaden.	link:	
Voorop	de	kaft	staat	een	brug.	Het	boek	wil	een	brug	zijn
tussen	de	verschillende	geloofsgemeenschappen.	In	onze
multiculturele	wereld	kunnen	de	liederen	ons	helpen	elkaar	te
verstaan	en	ons	doen	ontdekken	wat	het	betekent	over	de

hele	wereld	een	lichaam	van	Christus	te	zijn.	Voor	wie	op	zoek	is	naar	bijzondere
geloofsliederen	vindt	hier	een	onontdekte	schat.	We	zijn	deel	van	een	wereldwijde	kerk,	ook	al
realiseren	we	ons	dat	niet	altijd.	Liederen	uit	de	wereld	kunnen	ons	scherpen	en	misschien	ook
de	ogen	openen	voor	andere	kerken	in	ons	eigen	land.

	

Mede	namens	het	Breed	Moderamen	van	de	Classis	wens	ik
u	goede	en	gezegende	Paasdagen.
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OVERDENKING

IMPRESSIE	VAN	HET	WERK

De	 ringen	 nemen	 een	 steeds	 belangrijker	 plek	 in	 ons	 kerkelijk	 leven	 in.	 Zo	 was	 er	 een
drukbezochte	 avond	 in	 Leersum	 rond	 diaconaat	 die	 samen	met	 de	 diaconaal	 consulent	 van
Kerk	in	Actie,	Arjan	Bikker,	werd	georganiseerd.	Ook	de	ring	Woerden	kwam	bij	elkaar	en	deed
het	spel	‘Kerk	zijn	is	geen	spelletje’.	We	dachten	na	over	keuzes	die	gemaakt	moeten	worden.
Er	nemen	de	komende	 jaren	veel	 predikanten	afscheid	omdat	 ze	met	emeritaat	 gaan.	Welke
keuzes	maak	je	als	je	geen	fulltime	predikant	of	kerkelijk	werker	kunt	beroepen?	Waar	leg	je	het
accent?	En	wat	betekenen	dan	de	ambten?	In	Amersfoort	waren	Margriet	en	Kees	van	der	Kooi
te	 gast	 over	 pastoraat.	 We	 spraken	 onder	 andere	 over	 het	 Bijbelverhaal	 in	 het	 pastorale
gesprek.	Alle	drie	avonden	werden	goed	bezocht.	13	Mei	is	er	een	avond	in	de	ring	Breukelen.
Dan	gaat	het	over	missionair	zijn	bij	de	achterdeur.	U	bent	meer	dan	welkom.

In	 de	 classicale	 vergadering	 bespraken	we	 allerlei	 zaken.	Maar	 eerst	 begonnen	we	met	 een
maaltijd:	een	wens	van	de	afgevaardigden	om	elkaar	beter	 te	 leren	kennen.	Het	 tafelgesprek
werd	 geleid	 door	 ds.	 René	 de	 Reuver	 als	 scheidend	 scriba.	 Hij	 sprak	 over	 dieptepunten,
hoogtepunten,	en	vergezichten:	een	kerk	waar	je	gezien	en	gehoord	wordt.

Tijdens	de	vergadering	stonden	we	stil	bij	de	avond	voor	kerkrentmeesters.	Op	die	avond	kwam
veel	kritiek	op	FRIS,	het	Financieel	Rapportage	en	Informatie	Systeem	van	de	kerk.	Voor	velen
is	het	een	hobbel,	terwijl	ook	anderen	hun	waardering	uitspraken.	De	vertegenwoordiger	van	het
classicaal	 college	 heeft	 het	 verslag	 van	 de	 avond	 meegenomen	 naar	 het	 generaal	 college.
Binnen	 het	 breed	moderamen	 denken	we	 na	 over	mogelijkheden	 om	 gebruikers	 een	 grotere
stem	te	geven	in	FRIS	en	de	verder	ontwikkelingen.	U	hoort	nog	van	ons.

Ook	het	nieuwe	beleidsplan	lag	ter	tafel.	We	zij	ons	bewust	dat	er	dingen	gaan	veranderen	al
was	 het	 alleen	maar	 omdat	 er	minder	 (betaalde)	 werkers	 in	 de	wijngaard	 zullen	 komen.	We
spraken	over	cursussen	voor	leken.	Ik	was	in	een	gemeente	op	bezoek	waar	een	gemeentelid
opgeleid	is	om	uitvaarten	te	begeleiden.	In	een	vergrijzende	gemeente	kan	het	fijn	zijn	als	meer
mensen	 daartoe	 opgeleid	worden,	 ook	 als	 er	 een	 predikant	 of	 kerkelijk	werker	 is.	Wilt	 u	 hier
meer	over	weten?	Er	worden	door	de	kerk	cursussen	gegeven:	link:	

Verder	 spraken	 we	 over	 jeugd.	 De	 suggestie	 werd	 gedaan	 om	 een	 avond	 te	 beleggen	 voor
jeugdouderlingen	 en	 jeugddiakenen.	 Een	 mooie	 suggestie.	 En	 over	 nog	 zoveel	 meer	 werd
gesproken.	 Wist	 u	 wel	 dat	 u	 mee	 kunt	 praten?	 De	 classicale	 vergadering	 is	 openbaar.	 Het
verheugt	ons	dat	daar	steeds	mensen	gebruik	van	maken.	De	classis	 is	er	 voor	u.	Vanuit	de
ringen	worden	 kandidaten	 voor	 de	 classicale	 vergadering	 aangedragen.	 In	 de	 ring	Doorn	 zal
een	 verkiezing	 georganiseerd	 worden.	 We	 hebben	 daar	 5	 kandidaten	 voor	 de	 post	 van
ouderling	 -	kerkrentmeester.	Dat	 is	erg	mooi.	 In	de	 ring	Breukelen	zijn	2	kandidaten	voor	een
vacature,	een	van	hen	zal	op	de	stoel	van	de	ring	Utrecht	plaatsnemen.	Daar	waren	al	enkele
jaren	 geen	 kandidaten.	 Zo	 wordt	 de	 vergadering	 weer	 voltallig.	 Maar	 we	 hebben	 nog	 meer
vragen.	Zo	zijn	we	nog	op	zoek	naar	mensen	die	de	classicale	werkgroep	Kerk	en	Israël	willen
versterken.	Voor	de	afvaardiging	naar	de	synode	zijn	we	nog	op	zoek	naar	secundi,	mensen	die
invallen	als	de	primus	niet	kan.	We	zijn	nog	op	zoek	naar	twee	ouderlingen	en	een	ouderling	–
kerkrentmeester.	Kijkt	u	nog	eens	in	uw	kerkenraad?
	

DAG	VOOR	KERKELIJK	WERKERS	EN
PREDIKANTEN	24-9-2025!

LUTHERSE	GEZANGENBUNDEL

VAN	DE	RINGEN

Ring	Breukelen
Thema	van	de	avond:	Omzien	naar	elkaar:	missionair	zijn	aan	de	achterdeur	met	ds.
Nynke	Dijkstra-Algra,	13	mei
In	veel	gemeentes	is	men	op	zoek	om	in	contact	te	komen	met	mensen	van	buiten	de	kerk,	een
roeping	die	past	bij	de	kern	van	de	gemeente.	Hoe	delen	we	het	Evangelie	met	anderen?
Maar	gelijktijdig	zien	we	ook	een	beweging	in	de	kerk	van	mensen	waarmee	het	contact
langzaamaan	afneemt	en	die	geleidelijk	via	de	achterdeur	verdwijnen'.
We	zien	ze	nog	af	en	toe	in	de	kerk….	en	dan	opeens	zijn	ze	helemaal	uit	zicht.	
Hoe	gaan	we	hier	als	kerk	mee	om?	Wat	betekent	omzien	naar	elkaar	als	mensen	via	de
achterdeur	de	kerk	(dreigen	te)	verlaten?	Wat	hebben	zij	ons	misschien	te	zeggen	en	hoe
reageren	we	hier	vanuit	de	kerk	op?
	
Na	een	aantal	korte	ervaringen	op	dit	thema	vanuit	verschillende	gemeentes	volgt	een	inleiding
van	ds.	Nynke	Dijkstra-Algra.	Zij	was	tot	voor	kort	theologisch	beleidssecretaris	voor	de	synode
van	onze	kerk	en	heeft	jarenlange	ervaring	in	het	missionaire	werk.
	
De	avond	vindt	plaats	op	dinsdagavond	13	mei	in	kerkcentrum	de	Ark	in	Maarssenbroek,
Duivenkamp	844.	De	inloop	is	vanaf	19.30	en	om	19.45	starten	we	de	avond.
Hartelijk	welkom	namens	de	voorbereidingscommissie!
Ds.	Bram-Willem	Aarnoutse	uit	Breukelen,	ds.	Eddy	de	Kruijf	uit	Maarssen	en	Bram	Schriever,
voorzitter	college	voor	de	visitatie.
Aanmelden	graag	voor	5	mei	bij	ds.	Aarnoutse	via	predikant@pauluskerkbreukelen.nl

	

BEROEPEN	EN	MEER

Ds.	H.	Mosterd	neemt	op	18	mei	afscheid	van	de	Adventkerk	in	Amersfoort,	op	de	eerste
Pinksterdag	wordt	hij	bevestigd	in	Leersum.

Ds.	R.J.	Blokland	neemt	op	18	mei	afscheid	van	de	gemeenten	in	Maarssenbroek.	Hij	bereikte
de	emeritaatsleeftijd.
	

PAASGROET

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@classisutrecht.nl
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