
God	zegende	de	zevende	dag	en	heiligde	die,	want	op	die
dag	rustte	Hij	van	heel	zijn	scheppingswerk.	Genesis	2:	3

“Menuha,	dat	wij	gewoonlijk	vertalen	met	‘rust’,	betekent	veel
meer	dan	het	staken	van	werk	en	inspanning,	meer	dan	vrij
zijn	van	zwoegen,	zware	belasting	of	welke	activiteit	dan
ook.	Menuha	is	geen	negatief	concept,	maar	iets	werkelijks	en
wezenlijk	positiefs.	Dit	moet	de	opvatting	van	de	oude	rabbijnen	zijn	geweest	als	zij	geloofden
dat	een	bijzondere	scheppingsdaad	nodig	was	om	haar	tot	leven	te	roepen,	dat	het	universum
zonder	haar	onvolledig	zou	zijn.”

Abraham	Heschel	wordt	geciteerd	door	Paul	Schenderling.	Niet	de	mens	is,	zo	zegt	hij,	de
kroon	van	de	schepping	maar	de	sabbat.	Ik	beluister	de	ongelooflijke	podcast,	een	waar
genoegen,	opvattingen	om	op	te	kauwen:	hoe	onze	tijd	van	ons	geroofd	wordt.	Ik	pak	er	het
verhaal	van	de	sabbat	uit.	Rust	staat	in	onze	maatschappij	onder	druk.	Burn-out	en	depressie,
ook	of	juist	onder	jongeren,	lijken	aan	de	orde	van	de	dag.	En	niet	alleen	in	gelovige	kring	ook
daarbuiten	worden	daar	vragen	bij	gesteld.	Het	nieuwe	boek	van	de	Belgische	psychiater,	Anton
de	Wachter,	heet	‘Wachten’	De	Wachter	hekelt	onze	hectische	manier	van	leven	en	promoot
wachten,	aandachtig	leven	als	een	manier	van	zijn.	En	ik	moet	ook	aan	Andrew	Root	denken
die	wachten	voor	de	kerk	propageert,	niet	als	passieve	levenshouding	maar	als	bereidheid
Goddelijke	leiding	te	accepteren.	Ik	vrees	dat	de	sabbat	vaker	als	opdracht	dan	als	gave	is
gezien,	een	lastige	onderbreking	van	het	dagelijks	bestaan.	Heschel	spreekt	over	een
bijzondere	scheppingsdaad	om	haar	tot	leven	te	roepen.	In	de	chaos	waarin	God	orde	schiep,
moest	er	ook	zoiets	als	rust	geschapen	worden.	Het	werk	was	gedaan,	maar	nog	kwam	er	geen
einde	aan	de	schepping.	God	zegende	de	zevende	dag	heiligde	die.	Het	was	de	dag	waarop
Hijzelf	rustte.	De	zevende	dag	werd	apart	gezet.	Door	de	eeuwen	heen	kreeg	die	dag	een
bijzondere	invulling.	Er	lag	een	zweem	van	krampachtigheid	op.	Het	is	hoog	tijd	om	haar	weer
te	waarderen	om	wat	ze	is:	een	gave	van	onze	God.
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OVERDENKING

IMPRESSIE	VAN	HET	WERK

Op	 de	 valreep	 van	 het	 jaar,	 op	 31	 december	was	 de	 laatste	 dienst	 van	 de	 huisgemeente	 in
Groenekan.	Vanaf	mei	2019	heeft	de	gemeente	een	doorstart	gemaakt	als	huisgemeente.	Een
kleine	 groep	 gemeenteleden	 kwam	 iedere	 zondagmiddag	 samen	 om	 het	Woord	 te	 horen	 en
God	 te	 loven	 en	 te	 prijzen.	Maar	 de	 groep	was	 vergrijsd	 en	 uiteindelijk	 kon	 het	 niet	 verder.	
Proponent	G.	Van	Ginkel	en	een	begeleidingscommissie	waarin	onder	andere	ook	leden	van	de
Ark	 in	 Bilthoven	 zitting	 hadden,	 de	 heer	 Leeflang	 namens	 de	 classis,	 hebben	 in	 gelovig
vertrouwen	de	gemeente	gediend.	In	de	dienst	op	31	december	keken	we	terug,	natuurlijk	was
er	verdriet,	maar	het	geloof	overheerste	dat	God	toch	niet	laat	varen	wat	Zijn	hand	begon.	In	de
hervormde	kerk	van	Groenekan	zet	de	Hersteld	Hervormde	Kerk	Zijn	werk	voort.
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Zo	 aan	 het	 begin	 van	 januari	werden	we	 door	 de	 sneeuw	allemaal	 even	 stil	 gezet.	 Ik	moest
onwillekeurig	aan	de	coronatijd	denken.	Kinderen	kregen	vrij	van	school.	Vergaderingen	werden
weer	 online	 gehouden.	 Ik	 belde	 met	 collega’s.	 Gelukkig	 ging	 de	 sneeuw	 vanzelf	 over.	 Het
nieuwe	 jaar	 kreeg	 zijn	 normale	 loop.	 Zo	 met	 het	 nieuwe	 jaar	 voor	 ogen	 wil	 ik	 de	 collega’s
herinneren	 aan	 hun	 goede	 voornemens	wat	 betreft	 studie.	Ook	 de	 kerkenraden	mogen	 daar
best	even	bij	stilstaan.	Geeft	u	uw	predikant	ruimte	om	te	studeren?	Er	komt	nogal	wat	op	een
mens	af	in	deze	tijd.	Het	is	belangrijk	om	daarover	na	te	denken.	Voor	predikanten	bestaat	de
regel	dat	zij	eenmaal	per	vijf	jaar	een	coaching	traject	of	supervisietraject	volgen.	De	kerk	heeft
daarvoor	niet	voor	niets	geld	uitgetrokken.	Ook	voor	teams	is	er	coaching	beschikbaar.	En	bent
u	als	predikant	bij	Dominass	verzekerd,	dan	betaalt	de	verzekering	mee	aan	het	traject	dat	door
Ruimzicht	aangeboden	wordt.	 	Ze	doen	meer	dan	huisvesten	van	studenten.	Kijk	op	hun	site.
En	 er	 zijn	meerdere	 aanbieders	 die	 te	 vinden	 zijn	 op	 de	website	 van	 de	PKN.	En	 ook	meer
subsidiemogelijkheden.	 Kijk	 ook	 eens	 op	 de	 website	 van	 de	 stichting	 Aanpakken.	 Als	 u	 nog
geen	goed	voornemen	had,	maak	er	dan	een	voor	2026.	U	bent	het	waard.

De	classis	heeft	ook	goede	voornemens:	we	willen	het	beleidsplan	niet	in	de	la	laten	verdwijnen
maar	acties	uit	 te	zetten.	De	 twee	data	rond	de	gebouwen	op	26	(digitale	bijeenkomst)	en	27
januari	 (fysieke	bijeenkomst	Amersfoort)	zijn	daarvan	een	uitvloeisel.	Het	Nederlands	Dagblad
kopte	op	7	januari:	Elke	kerk	heeft	een	paar	kasten	met	dekens	en	ingeblikt	voedsel	nodig.	De
voorzitter	van	de	protestantse	diaconie	in	Gouda	doet	de	oproep	aan	diaconieën	om	voorbereid
te	zijn	op	een	eventuele	noodsituatie.	 In	de	classis	Utrecht	hebben	wij	nu	al	een	paar	keer	 te
maken	 gehad	met	 vervuild	water.	 Hebben	wij	 als	 kerken	 de	 kwetsbare	mensen	 op	 het	 oog?
Hebben	wij	bij	voorbeeld	water	beschikbaar?	Ook	dat	 is	een	punt	als	we	nadenken	over	onze
gebouwen:	welke	 rol	 kunnen	ze	spelen	 in	 tijden	van	nood	hoe	belangrijk	ook.	U	zult	 zien	dat
nadenken	over	het	gebouw	meer	 is	dan	een	mooi	 liturgisch	centrum.	Meld	u	alsnog	aan.	Het
kan	nog.	Informatie	bij	de	scriba.	Ook	diakenen	zijn	van	harte	welkom.	Aanmelden	via	deze	link.
Digitale	bijeenkomst
Fysieke	bijeenkomst

Op	29	januari	is	een	bijeenkomst	voor	vertrouwenspersonen.	Ook	anderen,	ouderlingen	kunnen
geïnteresseerd	zijn.	U	bent	de	29ste	in	de	Opstandingskerk	van	Houten	om	20.00	uur	van	harte
welkom.	Voor	rotten	in	het	vak	en	voor	vertrouwenspersonen	die	net	beginnen:	er	is	voor	u	allen
iets	 te	 halen.	 Na	 een	 lezing	 over	 zingeving	 na	misbruik,	 zijn	 er	 workshops	 voor	 beginnende
mensen	 die	 nog	 eens	 na	 willen	 denken	 over	 hun	 taken,	 voor	 kerkenraadsleden	 die	 nog
worstelen	met	de	VOG,	maar	ook	voor	mensen	die	rond	een	casus	na	willen	denken	over	hun
rol.	Nadere	informatie	via	de	scriba	van	de	Classis
Email:	classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
Opgave	kan	via	deze	link

Verder	probeert	onze	classis	gemeenten	te	faciliteren	door	trainingen	aan	te	bieden.	Soms	is	er
een	 derde	 partij	 die	 een	 cursus	 aanbiedt.	 Ik	 noem	 hier	 graag	 de	 VKB,	 de	 vereniging	 voor
kerkrentmeesterlijk	beheer,	die	waardevolle	cursussen	aanbiedt.	Doe	mee!	Het	zijn	niet	alleen
de	 predikanten	 die	moeten	 blijven	 leren.	 De	maatschappij	 verandert	 snel	 en	 vraag	 om	 onze
inbreng.	Zo	vraag	 ik	ook	aandacht	voor	een	cursus	om	 je	vrijwilligersbestand	 te	werven	en	 te
behouden.	 Ik	kom	nogal	eens	 in	gemeenten	die	zuchten	dat	er	 te	weinig	mensen	zijn.	Ze	zijn
onbereikbaar.	Misschien	is	de	cursus:	Expeditie	Nieuwe	Gezichten	dan	echt	iets	voor	u

Expeditie	Nieuwe	Gezichten	over	vrijwilligerswerk

Voor	het	erfgoedveld,	en	 in	het	voorjaar	specifiek	voor	kerkelijke	organisaties,	organiseren	wij
de	Expeditie	Nieuwe	Gezichten.	
	
Mensen	die	betrokken	zijn	bij	kerken	in	de	provincie	Utrecht	zijn	van	harte	welkom	om	deel	te
nemen.
De	deelname	is	gratis.
	
Informatie	door	deze	link	aan	te	klikken.	
	
Tijdens	 vijf	 bijeenkomsten	 ga	 je	 ‘op	 zoek’	 naar	 een	 toekomstbestendig,	 divers	 en	 inclusief
vrijwilligersbestand.
Daarbij	 gaat	 het	 over	 vrijwilligers	 werven	 en	 vrijwilligers	 behouden.	 We	 organiseren	 deze
Expeditie	Nieuwe	Gezichten	samen	met	Heilige	Huisjes	Utrecht.

Bijeenkomsten	kerken-editie	Expeditie	Nieuwe	Vrijwilligers
Woensdag	4	februari,	10.00-13.00	(De	Bilt)
Woensdag	25	februari,	10.00-11.30	(online)
Woensdag	11	maart,	14.00-16.30	(De	Bilt)
Woensdag	1	april,	14.00-15.30	(online)
Woensdag	22	april,	14.00-16.30	(De	Bilt)
	
Docenten
Sander	Ummelen	(Heilige	Huisjes	Utrecht)
Mieke	Heurneman	(Landschap	Erfgoed	Utrecht)

	

DOVE	GEMEENTELEDEN

Voor	lokale	gemeentes:	wilt	u	een	initiatief	starten	voor	dove	gemeenteleden	of	doven	in	uw
(kerk)omgeving?	De	Werkgroep	Dovenpastoraat	denkt	graag	met	u	mee	en	heeft	een
stimuleringsfonds	beschikbaar.	Neem	bij	interesse	contact	op	met	de	secretaris	van	de
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Website

Werkgroep:	ds.	Anne-Meta	Kobes,	amkobes@gmail.com
	
De	contactgegevens	van	de	regionale	commissie	Dovenpastoraat	in	onze	classis	zijn	te	vinden
op	klik	op	deze	link.		
	
	

EEN	BIJZONDER	VERZOEK

Andrea	is	nu	12	jaar	werkzaam	in	Zuid-Azië	onder	kinderen	in	nood.	We	mogen	haar	volledige
naam	niet	noemen	omdat	christelijke	organisaties	niet	welkom	zijn	in	het	land	waar	zij	werkt	en
ook	de	organisatie	niet.	Tot	nu	toe	was	de	hervormde	gemeente	Vreeswijk	haar	zendende
gemeente.	Nu	neemt	de	hervormde	gemeente	IJsselstein	het	stokje	over.	Om	opnieuw	haar
voor	4	jaar	te	kunnen	zenden,	moeten	er	voldoende	financiële	toezeggingen	binnen	zijn.		Er	is
nog	een	tekort	van	€8500	per	jaar	(totaal	nog	€34000).	Dit	tekort	komt	met	name	doordat	een
grote	sponsor	is	gestopt	en	door	de	inflatie	waardoor	er	meer	sponsorgeld	nodig	is	dan	4	jaar
geleden.	Meer	informatie	bij	Klazien	Bax:	030	6062460	of	06	22759837

BEROEPEN	EN	MEER

Op	25	januari	is	de	laatste	dienst	in	de	gereformeerde	kerk	van	Loenen	aan	de	Vecht.	Zij	gaan
samen	verder	met	de	hervormde	gemeente.	De	kerkenraad	schrijft:	‘Nu	het	proces	betreffende
het	samengaan	afgerond	is,	zullen	we,	met	pijn	in	ons	hart,	afscheid	nemen	van	ons	vertrouwde
kerkgebouw.’	Maar	in	de	wetenschap	dat	God	met	hen	meegaat,	gaat	de	gemeente	in
vertrouwen	de	toekomst	tegemoet.

25	Januari	neemt	ds.	G.J.	Glismeijer	afscheid	van	de	hervormde	gemeente	Vreeswijk.

Op	1	februari	hoopt	proponent	T.P.	van	Vianen	intrede	te	doen	en	bevestigd	te	worden	in	de
hervormde	gemeente	Langbroek.

1	maart	is	de	intrede	gepland	van	mw.	ds.	F.A.H.A.	de	Kok	in	de	Paaskerk	in	Baarn.
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@classisutrecht.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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