
(…)	waarom	bent	u	als	een	vreemdeling	in	dit	land,	als	een
reiziger	die	maar	één	nacht	blijft.	(Jeremia	14:	8b)

God	wordt	door	de	profeet	om	rekenschap	gevraagd	voor	zijn
anonimiteit.	God	lijkt	ver	weg.	Het	is	crisis	in	het	land.	En
Jeremia	vecht	met	God.	Hij	theologiseert	niet,	hij	treurt	niet,	hij
vecht.	Ik	houd	hiervan.	Ik	houd	van	zijn	felle	woorden.	Hier
weet	iemand	van	het	gevecht	dat	geloven	is.	Dat	Gods	Nee
klinkt.	Hoe	weinig	wordt	dat	gezien.	Ik	zie	veel	geloof.	Ik	zie	mensen	die	God	in	hun	achterzak
hebben.	God	wil	het,	zo	klinkt	het.	En	oorlogen	worden	gerechtvaardigd.	Bijbelteksten	worden
gesproken.	Bijbelteksten	worden	zelfs	verzonnen.	Pittige	teksten	worden	gefabuleerd.	Over
anderen.	God	wordt	onze	medestrijder	gemaakt.	Nergens	wordt	aanvaard	dat	de	teksten	over
onszelf	gaan.	Dat	God	ons	bekritiseert.	Dat	wij	Zijn	Nee	moeten	dragen.

En	hoe	dragen	wij	Zijn	Nee?	We	zijn	wel	hele	slechte	verstaanders	dat	wij	Zijn	Nee	nooit
gehoord	zouden	hebben.	In	oude	en	nieuwe	testament	klinkt	het	luid	en	duidelijk.	Maar	hoe?
Jeremia	moet	de	boodschap	brengen.	Logischerwijs	zou	je	denken	dat	Jeremia	zich	op	dat
moment	aan	de	kant	van	God	zou	scharen.	Dat	hij	felle	woorden	namens	God	zou	spreken.
Maar	nee,	in	de	crisis	zoekt	hij	zijn	plaats	aan	de	kant	van	mensen.	Hij	schaart	zich	aan	de	kant
van	degene	die	het	oordeel	moeten	dragen.	En	hij	gaat	het	gevecht	met	God	aan.	Voor	al	die
mensen	die	lijden	onder	de	crisis.	Met	allen	die	lijden	spreekt	hij	God	aan	als	zijn	hoop.

Zo	lees	ik	ook	het	nieuwe	testament.	God	zorgt	voor	een	pleiter,	voor	een	partner	in	het	gevecht
dat	wij	niet	winnen	kunnen.	Het	gevecht	dat	wij	bij	voorbaat	opgeven.	Paulus	zegt	dat	de
Messias	Jezus	niet	alleen	voor	ons	gestorven	en	opgestaan	is	maar	ook	voor	ons	pleit.	In	deze
malle	wereld	waarin	zoveel	misgaat,	is	er	Een	die	niet	opgeeft.	God	organiseert	Zijn	eigen
tegenstand.	Op	de	Goede	Vrijdag	zien	we	duisternis	op	aarde.	Barmhartigheid	en	oordeel
twistten	met	elkaar,	daar	hoorden	we:	Vader,	vergeef	het	hun.	De	geschiedenis	gaat	verder.	Het
zal	Pinksteren	worden.	God	zendt	Zijn	Geest.	Er	is	een	meervoud	in	Hem.	Want	het	gevecht	om
het	heil	gaat	door.	Ja,	het	heil	breekt	door.	Ook	in	onze	crisis.	Alleen	omdat	Hij	het	wil.
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OVERDENKING

IMPRESSIE	VAN	HET	WERK

Afgelopen	 maand	 was	 er	 een	 mooie	 bijeenkomst	 van	 geestelijk	 verzorgers	 in	 de	 Meent	 in
Veenendaal.	 Geestelijk	 verzorgers	 van	 Charim	 deelden	 met	 ons	 de	 visie	 op	 hun	 werk.
Geestelijk	verzorgers	stellen	het	contact	met	de	kerk	op	prijs.	Lang	niet	overal	is	er	een	goede
band	 met	 de	 zendende	 kerk.	 Die	 wordt	 gemist.	 Ik	 weet	 dat	 er	 mensen	 zijn	 die	 als
begeleidingscommissie	 verlegenheid	 voelen	 over	 hun	 rol.	 Alleen	 al	 belangstelling	 doet	 goed.
Eens	te	meer	hebben	we	ervaren	dat	geestelijk	verzorgers	soms	het	gevoel	hebben	hun	werk	in
een	uithoek	te	moeten	doen.	Een	bijzondere	aandacht	vragen	de	geestelijke	verzorgers	in	een
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neutrale	instelling.	Zij	moeten	vaak	hun	plek	bevechten.

Van	alle	kanten	krijgen	we	enthousiaste	berichten	over	het	werk	met	de	ballenbak.	In	november
willen	 we	 u	 uitnodigen	 om	 uw	 ‘best	 practices’	 te	 delen.	 Laat	 u	 nog	 wat	 van	 u	 horen?	 Soms
worden	mooie	dingen	in	stilte	gedaan,	zoals	een	tuin	om	de	Voorhof	in	Renswoude	met	Bijbelse
planten.	En	ik	was	in	België	waar	ze	van	de	tuin	om	de	kerk	een	speeltuin	hadden	gemaakt.	Het
gaf	een	boel	vrolijkheid.	De	ballenbak	wil	u	inspireren	op	verschillende	vlakken:	van	beheer	tot
speeltuin.

Eind	mei	 is	er	weer	een	luisterronde	van	de	landelijke	kerk.	28	mei	voorafgaand	aan	de	VKB-
vergadering	in	Nieuwegein	Noord.	Kerkrentmeesters	en	anderen	worden	van	harte	uitgenodigd
om	 mee	 te	 praten	 over	 de	 systematiek	 van	 de	 geldwerving	 van	 de	 kerk.	 U	 weet	 het	 vast:
quotum	 en	 solidariteitsheffing.	 Maar	 27	 mei	 is	 eerst	 de	 classicale	 vergadering.	 In	 de	 vorige
vergadering	deelden	we	vreugden	en	zorgen.	We	deelden	ook	de	beweging	 in	onze	kerk	die
gericht	 is	 op	 samenwerking:	 Samenwerking	 wordt	 vaak	 gezien	 als	 oplossing	 voor	 kerkelijke
problemen,	 maar	 een	 diepere	 probleemanalyse	 is	 noodzakelijk.	 Secularisatie	 en
maatschappelijke	veranderingen	vragen	om	een	andere	benadering,	waarbij	 verlieservaringen
geaccepteerd	 en	 de	 kerk	 relevant	 blijft	 door	 zich	 te	 richten	 op	 dienstbaarheid	 en	 onderlinge
verbondenheid.	De	huidige	kerkstructuur	is	niet	flexibel	genoeg	om	met	krimp	om	te	gaan.	Op
27	mei	gaan	we	in	gesprek	over	de	kerkordevoorstellen	die	voorliggen.	Juist	bij	dit	onderwerp
zijn	 ook	 kerkenraadsleden	 die	 niet	 tot	 de	 classicale	 vergadering	 horen,	 zijn	 van	 harte
uitgenodigd	mee	te	praten.	De	avond	begint	om	20.00	uur	en	zal	plaatsvinden	in	de	Fonteinkerk
in	Amersfoort.	Fijn	als	u	zich	aanmeldt	bij	de	scriba.	Link:	
	

DAG	VOOR	PREDIKANTEN,
KERKELIJKWERKERS	EN	PIONIERS

	7	Oktober	dag	voor	predikanten,	kerkelijk	werkers	en	pioniers.

Aandacht	vraag	ik	voor	de	ochtend	in	de	Dom.	Predikanten,	pioniers	en	kerkelijk	werkers	zijn
van	harte	welkom	op	7	oktober	in	de	Dom	in	Utrecht.	Het	is	langzamerhand	een	traditie:	een
goede	lezing,	een	onderwerp	dat	ons	allen	nauw	aan	het	hart	ligt,	goede	collegiale	gesprekken
en	natuurlijk	een	lekkere	lunch.	Dit	jaar	komen	we	iets	later	bij	elkaar	dan	anders.	Maar	laat	je
dat	niet	weerhouden.	Het	thema	is	dit	jaar:	zorg	voor	de	ziel	met	Nadine	van	Hierden	en
Marleen	Schoonderwoerd.	Wat	doe	jij	om	geïnspireerd	te	blijven?	Geef	je	op.	De	dag	start	om
10.00	uur	en	eindigt	om	13.30	uur.	Gun	het	je	zelf.	
Opgave	via	deze	link.

UW	GEMEENTE	VACANT	EN	DAN?

Bij	de	meeste	gemeenten	is	bekend	dat	er	op	de	website	van	de	Landelijke	kerk	een	brochure
beschikbaar	is	met	een	stappenplan.	Recent	heeft	de	Generale	Synode	ook	gesproken	over
Inrichting	van	de	Ruimte	voor	Woord	en	Geest.		Eindrapportage	werkpakket	5:	ontwikkelen	en
inbedden	‘hulpmiddel	bepaling	profiel	werkplek’.	Wat	betekent	de	inzet	van	dit	hulpmiddel?	Wie
benoemt	de	consulent	in	de	nieuwe	setting	en	welke	rol	gaat	deze	spelen.	Kortom	er	zijn	vragen
bijgekomen	waar	wij	u	als	Classis	graag	bij	ondersteunen.	Uw	gemeente	vacant?	Neem	contact
op	met	de	Classis	predikant!
	

VERTROUWENSPERSONEN	CLASSIS

De	Classis	Utrecht	heeft	meerdere	vertrouwenspersonen	met	wie	u	contact	kunt	opnemen.
Zie	onze	website	Vertrouwenspersonen.
Recent	is	Arnoud	Looijen	teruggetreden	als	vertrouwenspersoon	omdat	hij	het	ambt	van
predikant	gaat	vervullen.	Om	die	reden	is	er	een	vacature	als	Vertrouwenspersoon	ontstaan.
Gezien	de	geografische	spreiding	zou	het	fijn	zijn	nieuwe	kandidaten	voor	deze	functie	te
verwelkomen	uit	de	ring	Woerden	of	Breukelen.	Heeft	u	vragen	of	wilt	u	zich	aanmelden	voor
deze	vacature?	Neem	contact	op	met	de	Classis	predikant.

	

BEROEPEN	EN	MEER

Proponent	D.	Damsteeg	is	beroepen	in	de	hervormde	gemeente	van	Werkhoven.	Daar	zal	op
21	juni	de	bevestigingsdienst	zijn.

28	juni	neemt	afscheid	ds.	A.	den	Besten.	Hij	heeft	de	emeritaatsleeftijd	bereikt.

In	De	Meern	begon	mw.	E.	van	de	Kamp-Joossen	als	kerkelijk	werker.
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@classisutrecht.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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